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Her mevsimi ayrı güzel 
Göl ve deniz manzaralı 


440 ve 540 m? tek katta villa keyfi 


Gerçek görsellerdir. 


Olulainanda alaka. KAMEROĞLU 
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METROHOME 


SUITES 8 RESİDENCE 


METROHOME SUİTES METROHOME RESİDENCE METROHOME CADDE Geniş ailelerin yaşam tercihlerine Minimalist ve kolay yaşamayı z göre 241, 341, 4#1 daire tercih edenler için 1-1, 241 daire aa eler ieçek seçenekleri ve Suites'e seçenekleri ve Residence'a İSİ özel sosyal alanlar. özel sosyal alanlar. Başl eda R 


Bir yanınızda E-5 ulaşım kolaylıkları, bir yanınızda 1000 dönümlük yeşil alan içinde konser ve gösteri merkezleri, koşu parkurları, göletler, piknik alanları, spor alanları,cafe & restaurantlar 


LANSMANA ÖZEL FİYATLARLA, ğ 
ÖRNEK DAİRELERİMİZE ZİYARETİNİZİ BEKLERİZ. 


1.dk. o 1.dk “Cumhur ğ . 
yi iyet Mah. Derviş Eroğlu Cad. | 444 
ni 10/1 Beylikdüzü / İstanbul 2463 
si (Beko Fabrikası Yanı, E-5 Üzeri) i Gy a (6) İNŞAAT 


İl *90 212 288 18 92 wwwaltower.com.tr 


Salırıyıcedit Mahallesi Mümin Deresi Sokak No:2 Kadıköy / İstanbul inloaltower.com.tr 


Altınbaş İde 


Uzunyurt Köyü Kabak Mah. No:16 Fethiye / Tuğla 


4490 232 642 1 05 * 490 252 642 11 06 * 490 252 6421107 — f 490252 6421705 


Deniz ve gökyüzünün ©şs7Z buluşmasında bendi derinliklerinizi beş edin. 


ei yda san da iyide oğlyor Hayatın kyyayaı erin asar açık Lizsiya'nın üzerinde 


Pir yoksukkfrsnız ve yalın başl 


sizi alp, bambaşka bir dün üren bu, ülkenin kapları sa dan eden mulyonlarca yakha yar; "ban bye meye bay yek Günü ayınkakan güney, Cissiya'nn fim güzellikleriyle deniz mavi üzerinde siz olamıyor vw gözünüzü gökyüzü, denizke birlikte ufka uzanıyor. Hepdi darinbiklerinizi keyldeceğiniz bu eri bekliyor 


açıyorsun; eyle doğa yakl, önceden düşünülmüş ber ayrınh ile şıklar Ülkesi Ziyal 


mdirsiya com * infolM fssiyaholelcom 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MARTEBO INC. 
Defence Industries Tech. 
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Cihan Ekşioğlu Military Defense 


HOLDİNG 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ice defence 


echnology 


www.ekbaholding.com * infoWMdekbaholding.com 


LÜKSÜN YENİ DİZAYNI 


Bir araç ne kadar özel olabilir kendi gözlerinizle görün. Koltuk döşemelerinden perdelerine kadar iç tasarımında kullanılanı her bir malzemeyi kendiniz seçin. Zevkinizi yansıtacak, tarzınıza kusursuz uyum sağlayacak, kelimenin tam anlamıyla 


sizi anlatacak bir araç. Artık var 


VanPartner by Mercedes-Benz 
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2iZAYNViIP 


Firuzköy Bulvarı No: 75 T490 212 4284545 infogdizaynvip.com. Iı Avcılar İstanbul F 490 212 428 4706 www.dizaynvip.com. İİ 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HOLDİNG AŞ. 
Kuruluşudur. 


e PETA NN YU 


CD wwwmerithotels.com © Merit International Hotel & Casino (dmeritinternational 


T:490 (392) 650 40 00 - 6503200 Girne / K.K.T.C. 


GARDEN & ACCESSORY & HOME www.millenniummobilya.com 


Merkez: Masko Mobilyacılar Sit. 18-A No24 İkitelli - İstanbul Tel: (0212) 675 03 57 - Faks: (0212) 675 03 68 
Aksesuar Showroom; Modoko San, St. 1.Cd. No:193/A Y. Dudulu - İstanbul Tel: (0216) 364 69 32 - 365 94 31 - 466 34 71 
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HAYATIN DEĞİŞEN 

HER DURUMU İÇİN 
MODOKO MOBİLYACILARINDA 

BİR MOBİLYA VAR 


Yoksa bile size özel tasarlarız. 
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Genç işadamı Ömer Gürsoy ve Nihal Atakaş devletin zirvesini buluşturan görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdiler, 


Doğan Ali Doğan ve Fatma Nur Uysal Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen gösterişli bir törenle bir ömür mutluluğa 'evet' dediler. 


Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, üç yılık ilişkilerinin ardından Sait Halim Paşa Yalısı'nda tören ile evlendiler. 


Beşiktaş JK, 15'inci şampiyonluğunu Four Seasons Istanbul at the Bosphorus'da düzenlenen görkemli bir baloyla kutladı. 


Megastar Tarkan, Harbiye Açıkhava'da gerçekleşen "Tarkan Zamanı" konser serisinde muhteşem performansıyla hayranlarını büyüledi. 


GOYA) | Burcu Ziyal, annelik duygusunu, yeni girişimini, hayata bakış açısıni ve kendisi hakkında merak edilenleri Klass okurları için anlattı. 


£ 104 Esra Eczacıbaşı, işadamı Murat Coşkun ile evlilik yolunda ilk adımı UÜ atarak öilesinin Yeniköy'deki evlerinde nişan yüzüklerini taktı. 


“(| Sermelis Dlmond Golf Resort & Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya hizmet kalitelerini ve turizme değer katan çalışmalarını anlattı. 


Ünlü işadamı Sofu Altınbaşi'ın güzel kızı Fatoş Altınbaş ve Avukat Orhan Yıldırım düzenlenen nişan töreniyle evliliğe ilk adımı attılar. 


Türkiye Deniz Aslanları Kulübü Kurucusu Vakkas Altınbaş, kulüplerinin kuruluş hikayesini, amaçlarını ve prensiplerini anlattı. 


Yaz aylarında Bodrum ve Çeşme'yi tercih eden ünlü isimler renkli ve eğlenceli fotoğraflarıyla ay boyunca objektiflerimize yansıdılar. 


Dünyaca ünlü iş adamı Gianluca Vacchi, hayata bakış açısını, gençlere tavsiyelerini ve yaşamıyla ilgili hedefleri Klass'a anlattı. 


360 FT 53 USSIYA HOTEL - FETHİYE 06-07 


AE MİMARLIK 163 LISYA BEAUTY 105 
ALPET 139 UZAY 46-47 
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ v MASKO 17 
ALTOWER 04-05 MAXX ROYAL 16-17 ANKAMALLAVM 20-21 MERİT HOTEL 12-13 
ASSOS 7 MERİT INTERNATIONAL 89 
AUDİ / ÖZÖN OTOMOTİV 7 MİLLENNİUM MOBİLYA 18-19 BAŞARIR İNŞAAT 5 MODOKO 22-3 
BİSSE 7 MOVENPİCK GOLDEN HORN 125 
BORHAN HOLDİNG 165 NORTH STAR 7 
BRETZ 61-63 NUH' UN GEMİSİ HOTEL- KIBRIS ARKA KAPAK 
CEYLAN İNŞAAT 45 NUH'UN GEMİSİ HOTEL ÖN KAPAK İÇİ - 01 
CORNELJA DİAMOND 7 OLMUM AVM 169 
D2GRUP 13 ÖZARTAŞ AVİZE 143-145 
DEPAR MOTOR 107-109 PALLADIUM AVM 147 
DİZAYN VIP 10-11 PELİCAN HILL-IHLAMUR EVLERİ 02-03 EKBA HOLDİNG 08-09 PRONTOTUR LO 
EMSAL DOĞAN 151 REİS GİDA in 
FATİH KIRAL 49 RIXOS PREMİUM BODRUM 31 
FERKO İNŞAAT 3 ROSIO SAĞLIK 51 
HARLEY DAVIDSON 15 SEAT / AVEK OTOMOTİV 57 
HIGHLIGHT AYDINLATMA 1 SERAMİKSAN 121 
IRMAK GROUP 133 SETUR 135-137 
İMREN LOKUM KONAKLARI 167 SUSESİ HOTEL 1415 
İNANLAR İNŞAAT 7 ŞÜKRÜ DUDU BARBER'S CLUB 65 
JVAL 43 TEAK CONCEPT 54-55 
JOLLYTUR 129-131 TÜRKERLER İNŞAAT 41 
KAARAL KOZMETİK » VIP TUR ARKA KAPAK İÇİ 
KİĞILI 87 ZIPPO 149 
LA MASON BODRUM 191 
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Muammer Kapucuoğlu 


YAŞADIĞIMIZ MUTLULUKLAR DA 
ACILAR DA BİZİ BESLER 


aşamın bir hedefi gerçekten olmalı mı? Yoksa önemli olan gerçekten sevdiklerinle anın tadı nı yaşayıp mutlu olmak mı? Herkesin hayatı bir algılayış ve yorumlama şekli var. Belki hepimiz güzel ve mutlu bir yaşam hedefinde yaşıyoruz ama ona giden yollarda farklı farklı adımlar izliyoruz. Kimimiz küçük şeyleri çok büyütüyor, detaylara çok takılıyor, kimimiz 'da olumsuzluğa karşı br gez dahi tahammül gönteremiyor. Hemen ruhunu çökertip, içine kapanıp, başan-Suk senaryosu çizmeye başlıyor 


Ama çok iyi biliyoruz ki hayat bu değil, Bir tane var. 
Geliyoruz, yaşıyoruz ve gidiyoruz. İşte bu bilinçte yaşadıktan sonra bu hayatı ne kadar ciddiye almalı? 
Yaşadığımız acıları ne kadar büyütmeli? Ya da yaşadığimiz mutlulukları ne kadar derin yaşamalı? Gelin bu ay bunun cevabını arayalım. 


Hayat bir denge üzerine kurulu. Yaşadığımız acılarda mutluluklar da bizi besler, olgunlaştırır. Eğer hepsine bu doğrultuda bakarsak bu hayatı büyük yaralar almadan yaşanz, Neticede hepimiz faniyiz. Basit gibi sıradan 

gibi görünen bu bilince ulaşmak genç yaşlardayken pek mümkün olmuyor. Daha deli çağda oluyorsun ve derinden yaşıyorsun her şeyi. Ama yaş ilerledikçe hayat Sana yaşattıklarıyla bunları çok güzel öğretiyor. İşte bu öğrenme sürecini ne kadar kırmadan, yıpratmadan halledersek o kadar başarılıyız. Onun dışında bize kalan. 
yaşadıklarından ders alıp hayatına adapte etmek. 
Doğadan sıkça örnek vermeyi severim. Çok kısa süre önce doğa bize sel ve deprem ile kötü yüzünü gösterdi. 
(Çok şükür ki insanlık adına çok da kötü bir afet olmadı. 
Ama doğanın bir suçu yok. O kendini yıkarak yeniliyor. 
İşte bü yaradılışı fıtratında olan bir şey. Tabi burada, insanlığın doğaya karşı yaptığı hatalardan bahsetmek istemiyorum, Bu konu başka bir ayın konusu olsun. 


Demek istediğim aldığımız yaralar bize aslında değer katar. Olaya bu yönüyle bakarsak şu hızla geçip giden yaşamımızı daha keyifli hale getirebiliriz. 


Temmuz ayında 44 yaşına girdim. 44 senelik yaşamım. 
“da çok güzel evreler atlattım. Ama en güzel günlerimi şu son 13 senede yaşadım. Hayatımda evlenmem, çocuk 


Eğ Kass 


sahibi olmam ve üçüncü çocuğum gibi gördüğüm Kias'ı kurmam benim dönüm noktam oldu. Klas ile birlikte çok güzel insanlar tanıdım. Çok farklı stresler, üzüntüler de yaşadım. Ama yaşadığım her üzüntüyü aldığım her yarayı bir ders gbi algıladım. “Bir kez daha demek ki bu noktada daha farı adım atmam gereki yormuş” dedim. Hayatıma giren her insanı gönülden karşıladım. Ön yargıya hiç pabuç bırakmadım. Ben insanlara gönlümü açtım, kalıp kalmayocaklarına kendiler karar verdiler. Hayat zaten dengesini buluyor. Çok şükür ki güzel bir ailem var. Çok severek ve çocuk yaşlardan hayalini kurduğum bir işi yapıyorum. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorum. Allah'a bana bu güzellikleri dünyada yaşama firsat sunduğu için çok teşekkür ed yorum. Bende sahip olduğum güzelliklerin kıymetini. 
bilmeye çalışıyorum. Sik sk şükrediyor, başıma gelen her olumsuzlukta da vardır bunda da bir hayır diyorum. 


Neticede ömrümün gelecek diğer güzel günlerini keyifle karşılıyorum. Hızla gidip gelen şu hayatta her anın tadını çıkaracağıma kendi kendime söz veriyorum. 


“Temmuz ayı Klass ailesi için sıcacık geçti. İkinci ailem, gibi gördüğüm Klass ekip arkadaşlarımla birlikte size yine dolu dolu bir dergi hazırlamanın keyfini yaşadık. 
Bu ay kapağımızda dünyaca ünlü bir fenomen yer alıyor, Gianluca Vacehi Kendisi hayat bir tane diyen: lerden ve hayatın ciddi ve eğlenceli yönlerini çözmüş kişilerden. Gianluca Vacchi hayatının kodlarını Yayın Koordinatörümüz Özgün Küçükkahraman'a anlattı. Çok keyifli güzel bir röportaj oldu. Birde bu ay kapağımıza sevgili arkadaşım Emre Ziyal'in zarif eşi Burcu Ziyal #üm güzelliğiyle konuk oldu. Biliyorsunuz İstanbul bu ay birkaç tane özel düğüne ev sahipliği yaptı. Onun dişında ayın tüm telaşesi Bodrum ve Çeşme'de yaşandı. 
Bizde Bodrum ve Çeşme dosyaları ile güney sahillerinin. 
hareketliliğini sizlere yaşatmak istedik. Onun dışında olmazsa olmazımız başar odaklı iş dünyası röportajları yine sizlere ilham verecek güzellikte oldu. Kısacası yine sıcacık, cl cv, bir ayın özetini sunduğumuz bir dergi hazırladık. Sizlere de bu dergiyi keyifle okumak kaldı. 


Klass Alın, Klass Okuyun, Klass Olun. 


İMTİYAZ SAHİBİ 
KLASS Yapım Yayın Tanıtım. 
Halka İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Muammer KAPUCUOĞLU 


Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Muammer KAPUCUOĞLU 


Genel Yayın Koordinatörü. 
Özgün KÜÇÜKKAHRAMAN 


Görsel Yönetmen 
Alp SERİN 


Editör 
Neslihan AKBAYDAR. 


Haber Merkezi 
Uğur ATUN. 
Yavuz KAYNAR 
Ahmet ÇEVİK 
Mert Can ALŞAHİN 


Reklam Grup Başkanı 
Pınar KANBAK 


Reklam Koordinatörü 
Esra ZENGİN 


Halkla İlişkiler 
Sevda KAMA, 


Hukuk Danışmanı 
Av. Ayşegül MERMER 


Katkada Bulunanlar 
Eda SAĞIR ERENDAĞ 
Ali KANGAL 
Serkan BAYAR 
Oğuz OBUT 
Aysın BİTER ÖZTÜRK. 
Oya GERMEN 
Mine İSLAM 


“Adres: Ortaklar Caddesi Bahçeler Sok. 
Somay İş Merkezi A Blok Kat; 4 Daire: 10 
Mecidiyeköy stanbul 
Tel; (0212) 278 29202742123 
Faks (0212) 273 2921 
ve lassmagazin. com 


Aylık Yerel Süreli Yayın 


Baska: 
Matsis Matbaa Hizm, San. Tic. Ltd. Şti. 
ni matbaasistemleri.com 
Tek (0212) 62421 11 


Dağıtım: Yaysat A.Ş. (0212) 622 22 22 


Yarı ve fotoğrafların tüm hakkı 
“KLASS Magazin” Dergisine ati. 


BASILAN İLANLARIN 
SORUMLULUĞU İLAN SAHİPLERİNE, YAZILARIN SORUMLULUĞU 
YAZARLARINA AİTTİR. 


DELUXE DIAMOND 


İskele Mevkii Belek « Antalya » Turkey *90 0242 710 16 00 « sales©corneliaresort.com | www.corneliaresort.com 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Performans ve verimliliğin mükemmel buluşması. 
Yeni Audi 05. Özön'de seni bekliyor. 
Anı yaşamaya hazır mısın? 


özön 
Şile Otoyolu Soğukpınar Mahallesi Adnan Menderes Caddesi 


No: 36-38 Taşdelen Çekmeköy / İstanbul Tel: (216) 430 20 00 
Özön bir Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. yetkili satıcısıdır. 


Yeni Audi 05'in ortalama CO, emisyonu 129 g/km, yakıt tüketimi 4,9 U100 km'dir. 
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RIXOS 


PREMIUM BODRUM 
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- 
GERÇEK LÜKSMEDİRS 


/ 


Kendi zeytinliklerimizden mutfağımıza kadar en doğal haliyle gelen i zeytinleri kahvaltı sofrasında tatma lüksü Rixos Premium Bödrüm'da: Bizce gerçek lüks, bu. 


rixos.com 1 2) kkk 1797 
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FERKO 


İş dünyasının yeni standartları 
Ferko Line ile çiziliyor... 


Istanbul'un gelişen ticaret merkezi Kağıthane'de iş dünyasının standartları yeniden çiziliyor. 
Business park konsepti ile iş hayatının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak Ferko Line; 

estetik yatay mimarisi, geleceğe hazır teknolojik alt yapısı, Walter Knoll imzalı ofisleri ve Four Points by Sheraton ayrıcalıklarıyla konfor ve prestijin altını çiziyor. 


ği Four Polnts by Sheraton eee mn al Almanya'nın. prestili ayrıcalık 
300 metrelik cephesiyl opümum mobilya markası Walter nci © 
Business park konseptiyle verimlilik sağlayan tekli bloklar Mani ofisler nlü markaların 


dö 0212 32110 63 


FERKO WALTER KNOLL FOURXPOINTS www.ferkoline.com 


Yapı Sanatı 


OZAN BATIGÜN 
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GEÇİRİYOR. 


O&A Eğitim & Danışmanlık Genel Müdürü ve Remax Biz Gayrimenkul'un Sahibi Doktor Ozan Batıgün, alışveriş için geldiği Akmerkez'de objektiflerimize yansidi. Gün içerisinde önemli bir iş anlaşmasını imzalâyan ve yüzünden gülücükler eksik olmayan ve ii rimilikr genç işadamı kısa süreli çıkacağı tatil öncesi eksikleriniğeinapimek için AVM'ye geldiğini belirtti. 


YAMAYI 


ld 


- '&A Eğitim & Danışmanlık Genel Müdürü ve Remax Biz & p Gayrimenkul'un Sahibi Doktor Ozan Batıgün Akmerkez'de objektiflerimize yansıdı. Yaz dönemini yoğun bir iş temposunda geğidiğin belirten genç iş adamı alışveriş için geldiği AVM'de hızlı f adımlarla mağazaları dolaşıyordu. Batıgün, gün içinde yaptığı bir iş anlaşması sonrasında Akmerkez'e geldiği belirterek tatil öncesi eksik: lerini tamamladığını belirti. Yaz dönemini ağırlıklı olarak İstanbul'da geçiren ve verimli bir yaz dönemi geçirdiğini dile getiren Ozan Batıgün, son yaptığı anlaşmanın ardından kısa süreli bir tatile çıkacağını belirti m Genç iş adamı Akmerkez'de objektiflerimize yansıdığı tarzıyla daha tatile çıkmadan tatil moduna girmiş gibiydi. Batıgün, alışverişin ardından bir kafeye geçerek hafif bir şeyler yiyip kahvesini yudumladı 


bacö 


COLOR COLLECTİON 


yy yoğ a 


“ 

ENKLERİN 

İLGİLİ , 

N Me e e ; i 
Hidrolize İpek, Pirinç Proteinleri, Keratin, 


Panthenol, Aloe Vera bir araya geldi. 
90'dan fazla renk seçeneği arasından size en uygun olanı seçin. 


Kaaral Baco Renk Kolleksiyonu ile; farkı hissedin, kaliteyi ve orijinalliği deneyimleyin. 


J Bacö by Kaaral sadece yetkili profesyonel salonlarda bulunmaktadır. 
“ 


wwwkaaral.com e m WWW.COSmopEX.COmM.tr gi mv 6006000 COSM&PEX GNRAL 


isimlerinden Selin İmer annesi Cadi. 10 Temmuz'da sadece ailelerin atılmıyla şarkıcı Mustafa Ceceli ile dünya için alışverişe çıktıklarını belirtti. Annesi 


'nlüroyuncu Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat Özer ve yeğeni ile I Jiri sosyalleşmek için Kanyon'u tercih etti. Akşam yemeği için 

geldikleri Nusr-et Burger'da yemek yiyen aile üyeleri daha sonra alışveriş için mağazaları dolaştı 


Telefon : 0232 853 90 44 NB) morthstarRıB's www.northstarboats.com (© /northstarboats 


ww ALTINBAS 
UNİVERSİTESİ | 


KARİYER SENİN 
KARAR SENİN 
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AZIZ AKTEN 


UM OSUNA 
VERDİ 


im hayatını eğitime adayan, Özel İlgi Okulları'nın Kurucusu Aziz Akten Nişantaşı'nda objektifimize yansıdı, 1999 yılından bü yana başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde ve 


İlgi Okulları kurumlarıyla örnek bir eğitim hizmeti sunan Akten sosyal yaşam dünyasının da sevilen isimlerinden. Azmi ve çalışkanlığı sayesinde iş hayatında hızla büyüyen genç ve başarıl eği timci, her zamanki güler yüzüyle bizi selamlarken sorularımızı da ce vapladı. Çok yoğun bir kayıt dönemi geçirdiklerini vurgulayan başanlı iş adamı bulduğu ilk fırsatta arkadaşları ile buluşup vakit geçirdiğini ve Nişantaşı'na dostlarıyla buluşmak için geldiğini belirti. Eğitim kurumu olmanın dışında inşaat ve yayıncılık hayatına adım atmaya da hazırlanan Akten, “Haval isteği veriyor. O yüzden böyle her fırsatı değerlendiriyorum ve hem dinleniyorum hem de dostlarımla keyifli saatler geçirmeye çalışıyorum. 
Sonrasında işe geri dönüp daha verimli çalşabiliyorum” diyerek teşek kür edip yanımızdan ayrıldı 


ın güzel olması da insana keyifli şeyler yapma 


TÜRKERLER, 
SANATIN İZİNDE 


9 


2017 ANA SPONSORLUĞUNU 
YAPTIĞIMIZ ETKİNLİKLER 


BODRUM BALE FESTİVALİ ZORBA BALESİ 

ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ ZORBA BALESİ . 
İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ SAMSON İLE DALİLA OPERASI 

İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ 1001 GECE MASALLARI BALESİ 


TÜRKERLER M4 MA Md 


MAHALL MAHALI, MAHALL 


ANKARA MAH ELİZ BOMONTİ 


Sokaklar&e 


asa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sabancı'nın eşi Neslhan Sabancı Kanyon'da görüntülendi. Öğle vakti gediği Kanyon'da 

alışveriş yapmak için Harvey Nichols mağazasına geçti. Her zaman. 
şık ve zarf olan Neslihan Hanım yine spor şıklığıyla e Neslihan “Sabancı alışverişini tamamladıktan sonrası AVM'den 


42 KLASS 


iloğlu Kanyon'da nsıd ip 


syal yaşam dünyasının tanınmış çiftlerinden Burak-Melis Hatipoğlu Kanyon'da objektiflerimize yansıdı: Alişveriş için geldikleri Kanyon'da Harvey 

Nicholsive Vakko mağazalarında vakit geçiren çift alışveriş sorirası kahve içmek için Gina Restoran'a geçti 


www.jival.com.tr 


FİGEN KIRAL 


ZEYNEP DERELİ 


Öykü $ SERTER | 


ALIŞVERİŞ TURU YAPTI 


osyal yaşam dünyasının tanınmış isimlerinden iş kadını Zeynep Dereli Kanyon'da görüntülendi. Öğle yemeği için geldiği Kanyon'da Gina Restoran! tercih eden Zeynep Dereli, daha sonra mağazalar dolaştı 


44 KLASS 


ÖNCE İNS 


Zer konut projeleri, birbirinden keyifli sosyal imkanlar ve benzersiz ayrıcalıklarla; eğlenceye, dostluğa, paylaşmaya ve en mutlu anılarınıza ev sahipliği yapıyor. 


« Ücretsiz yüzme 
* Resim, tiyatro ve İngilizce dersler yi” nida uzman eme GocuklğnE keyifle vakit geçi 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LIZAY 


Türkiye'nin Yükselen Trendi! 


Mücevher sektörünün öncü ve tecrübeli markası olan Lizay, müşteri odaklı yaklaşımı ve geniş ürün yelpazesiyle tüketicinin güvenini ve beğenisini kazanarak mağazalaşma ve markalaşma yolunda hızlı, sağlam adımlarla ilerlemektedir. Mağazacılık tecrübesiyle başarısını kanıtlayan Lizay, 5'i Franchise olmak üzere 21 mağazası ile müşterilerine hizmet vermektedir. 


Lizay Merkez Nuruosmaniye - Lizay Viaport - Lizay Perlavista - Lizay Vialand - Lizay Mall of İstanbul - Lizay Maltepe - Lizay Adapazarı - Lizay Arifiye - Lizay Adapazarı Pasaj 2000 - Lizay Adapazarı Petek - Lizay Adapazarı Çark Cad. - Lizay Adapazarı Dar Sk. - Lizay Gebze - Lizay İzmit - Lizay Çorlu - Lizay Silivri - Lizay Edirne - Lizay İzmir Optimum. 
AVM -Lizay Ankara Arcadium AVM - Lizay Emaar AVM - Lizay Rize 


(4 444 5074 | www.lizaypirlanta.com 


m Mizaypirlanta » Mizaypirlantaco e) Mizaypirlanta 


Lizay ile Kazançlı Yatırım. 


1978 yılından buyana 40 yıllık perakende deneyimine sahip olan Lizay bu 
deneyimini Türkiye genelindeki yatırımcı iş ortakları ile paylaşıyor. 


Lizay'lı Olmanın Avantajları; 


- Daha önce denemiş ve başarısını kanıtlamış marka ile ortaklık imkanı. 

- Altın ve Pırlanta grubunda zengin ürün çeşitliliği. 

- Reklam ve tanıtım imkanı. 

- Marka ile birlikte ulusal, uluslararası standarda ve kaliteye sahip olma imkanı. 

- Marka olmanın sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkanı. 

- Ekip kurma ve eğitim imkanı. 

- Mali, Ticari ve iş yönetimi konularında sağlanan destek ile başarı şansını yakalama imkanı. 

- Lizay ile birlikte sürekli araştırma ve geliştirme çabalarından yararlanma imkanı. 


Detaylı Bilgi ve Başvurularınız için; 


GSM: 0543 668 47 92 franchise©lizaypirlanta.com 


ürsoy Şirketler Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Ergun Gürsoy 


ve Ayşe Gürsoy çiftinin oğulları genç iş adamı Ömer Gürsoy ile Atak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başl ni Recep Atakaş ve eşi Nihal Atakaş'ın kızları Gökçe Atakaş, Çırağan gerçekleşen görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. 600 konuğun katıldığı düğün, siyaset. iş ve sosyal yaşam dün. 
yasını bir araya getirdi. Gürsoy ve Atakaş Aileleri konukları kapıda karşılarken nikah saatinin gelmesiyle birlikte çift konukları selamlayarak nikah kürsüsüne geldiler Çitin nikâh şahitliğini Cumhurbaşka. 

ni Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan 


rayı'nda 


Gürsoy ve Atakaş Aileleri çocuklarını evlendirerek akraba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Geçtiğimiz Mart ayında İskenderun'da nişanlanan Gökçe Atakaş ile Ömer Gürsoy, Çırağan Sarayı'nda dillere destan bir düğün töreniyle evlendi. Çiftin nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Ali Koç birlikte üstlendi. Mutlu çifti ilk tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım oldu. 


Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Ali Koç 

Belediye Başkanı Kadir 

nikâh sonra 


ad tasale göz kamaştırrken, Öm 


çiçeği b bağlı Sardu 


Cemiltopuzlu Caddesi 
/ Oy, i 
ŞE EN No: 18 Selamiçeşme-İstanbul 


İMh Alm T:490 216 360 3443 


© iatkialmebiya 


© ishal 


ienle, 


NECK MASTER 


Sizin için her yerde 


ROSİO NECK MASTER, isi terapisi, tens ve vibrasyon masaj fonksiyonları ile sizin için üretildi. 
Sosyal hayatınızın her alanında, şık ve ergonomik tasarımı ile Rosio Neck Master her yerde sizinle... 


Evinizin konforunda ğınıza sağlık katmak için bizi takip edin... 


o facebook.com/rosio.turkey e 490 212 222 2201 / 4902122228449 © info©rosio.com.ir WWW.rosio.com.ir 


instagram.com)/rosio. tr 
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Kilo Kontrol ve 
Zayıflama Merkezi 


ŞİMDİ 
BAGDAT 


CADDESİNDE 


Bağdat Caddesi - 360Fit 


© Kültür Mah. Arnavutköy Yolu, Kareket Sitesi Evleri, © Bağdat Caddesi No: 251/9 Pamir Apt. 
No: 66 Beşiktaş / Etiler - İSTANBUL Caddebostan - İSTANBUL 

E3 infom360fit.com.tr EZ. infobagdat8360fit.com.tr 

N. 02122876311 N. 02163690100 


0530 1310230 0505 090 51 00 


© 3öotitir WWw.360fit.com.tr 


Bahçenizin en güzel köşesi ve havuzunuz artık 


çok daha keyifli... 


Suya ve tüm doğa şartlarına dayanıklı teak ağacından, tasarım harikası bahçe, havuz ve dış mekan mobilyalarımız. 
her ihtiyacınızı karşılayacak ürün çeşitliliği ile 


Showroom'larımızda... 


ONEMLİ Teri .” . , 
Dominik'ten > Türkiye'ye 
Dominik Cumhuriyeti'ndeki kendi ormanımızdan doğa 

olaylarına ve suya dayanıklılığıyla bilinen tik (teak) ağacını, 

Gebze'deki tesislerimizde üretip, tasarım harikası bahçe ve 

outdoor mobilyaları hizmetinize sunuyoruz... 


TeakConcept 

Masko Mob. Sit. 6B Blok No:22 İkitelli - Başakşehir / İstanbul Showroom: 4902126752727 

Showroom GSM: «90505 068 10 10 / «90 505 069 10 10 


ie 4Concept 


EE infoföteak-concept.com 
/teakconcept 
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GÖRKEMLİ BİR 


ik » 
Na 
Gelin Fatma Nur Uysal Doğan düğün töreninde Elie Saab imzalı glinliğiyle peri 


kızlarını andırırken damat Doğan Al Doğan ise Tom Ford imzalı smekiniyle ek şıktı. 


Çırağan Sarayı'nın gösterişli ambiyansın- a ekşi diği ireiibaşmda 
Fa ür oğan Dan itin eler 
İM onanarkapı karslı katılımları ür ere 


YENİ BİR HEYECANA HAZIR MISİN& 
SEAT LEON YENİLENDİ 


Yeni SEAT Leon, modern tasarımı, 8" renkli dokunmatik ekranı, anahtarsız biniş ve çalıştırma sistemi, kablosuz şarj ünitesi, elektrikli park freni gibi yeni teknolojileriyle hayatınıza heyecan katmaya hazır. Yeni SEAT Leon'u yakından tanımak için, sizi Avek Otomotiv'e bekliyoruz. 


SEAT.COM.R 


AVEK OTOMOTİ 
Tem Otoyolu Te 


 KALTEL YASA 


Mi 


#83092000 - İlme 


, siyaset ve sosyal yaşam dünyasını, imlerimi bir araya 


getirel 


n düğünde, konuklar, Enbe-Behzat Gerçeker orkestrası eşliğinde eğlendi. 


INTERIORS & FURNITURE SINCE 1971 


NİŞANTAŞI BRETZ NİŞANTAŞI HESTİA FLORYA EEMERBU 


© bretzhestia www.bretz.com.tr bretzGbretz.com.tr 


Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçiit, üç yıllık ilişkilerinin ardından Sait Halim Paşa Yalısı'nda yapılan şık bir düğün töreni | ile dünya evine girdi. Fahriye Evcen'in iki adet Raşit Bağzıbağlı imzalı, bir adet de Fidan Şim-İşek imzalı gelinlik, Burak Özçivit'in ise Derviş 


Bağzıbağlı imzası taşıyan iki damatlık giydi düğün törenine iş, sanat ve sosyal yaşam dünasından çok sayıda ünlü isim katıldı. I 


nl oyuncular Burak Özçivit ve en düzenlenen şık bir düğün töreniyle bir ömür mut luluğa “evet” dediler. Yaklaşık üç yı önce sette başlayan arkadaşlıkların evlilikle taçlandıran çifti yakın dostları bu özel gün. 
lerinde yalnız bırakmadı. Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen düğünde çiftin nika: hını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Ha zinedar kıydı. Davetlilerin huzuruna el ele çıkan çift alkışlar eşliğinde nikah kürsüsüne gelirken nikahın şahitliklerini ise Timur. 
Banu Savcı çifti üstlendi. Nikah sırasında Raşit Bağzıbağlı gelnliğiyle göz kamaştıran Fahriye Evcen nikahın ardından gerçekle şen ilk danslarında ise Fidan Şimşek imzalı gelinlğiyle prensesleri andırıyordu. Dansın. 
ardından ise Raşit Bağzıbağlı'nın tasarladı. 
ân bir diğer gelinliği giyen Evcen düğünde üç gelinlik giydi. Burak Özçivit ise siyah ve beyaz renklerde Derviş Bağrıbağlı imzalı damatlıkları ile özenli bir şklık sergiledi 

İlk dansın ardından ise tebrikleri kabul eden çift dostlarıyla birlikte sabaha kadar eğlendi. Düğünün ardından balayına çıkan çift Maldivler'i tercih etti 
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5 INTERIORS & FURNITURE 
SINCE 1971 


NİŞANTAŞI BRETZ 0212 2967787 
NİŞANTAŞI HESTİA 0212 296 97 42 
KALAMIŞ BRETZ 0216 385 16 10 
FLORYA BRETZ 0212 573 5396 
KEMERBURGAZ BRETZ 0212 360 0930 
f 8 P bretzhestia bretzG&bretz.com.tr 
Www.bretz.com.tr 


Şükrü Dı 
BARBER”S 


ödüllü ilk ve tek erkek salonu 


MERKEZ-ZORLU CENTER * ŞUBE - İSTİNYE PARK HILLSIDE CITY CLUB 
www.sukrududu.com / 0212 280 30 99-280 98 08 


EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ 
RENKLİ BIR PARTİYLE KUTLADI 


Kaptan Demir Çelik A.Ş. Dış Ticaret Müdürü olan başarılı işadamı Oytun Özdoğan, zarif ve güzel eşi Aldeberan Özdoğan'ın doğum gününü renkli bir partiyle kutladı. Eşi- nin tüm sevenlerini Arabesgue'de verilen partide bir araya getiren genç iş adamı gecede tüm detaylarla yakından ilgilendi. Aldeberan Özdoğan ise çok eğlendiği gecede kimi zaman duygusal anlar da yaşadı. 


“YATIRIMCILARIMIZIN 
YA DA AMERİKA'YA 
ŞMEK İSTEYEN AİLELERİN 


HAYALLERİNİN 
KILAVUZLARI 
OLMAYA ÇALIŞIYORUM” 


Emel Onur, ODTÜ'de Ekonomi bölümünü / bitirdikten sonra eğitim hayatının devamı için Amerika'ya yerleşiyor ve ABD'de 

ilk kariyerine adım atıyor. Mali Müşavir olarak kariyerine devam ederken kendisi nin yapacağı bir emlak yatırımı konusu yaşadığı olumsuz deneyim onu emlakdanışmanlığı konusunda profesyonel adil atmaya itiyor. Şimdi ise Emel Onur, Fi 

başta olmak üzere ABD'ye emlak yatiri yapmak isteyen Türklere önemli bir Ki oluşturuyor. Yaşamını ABD'de sürdürme! 
isteyen Türklere ise ciddi bir yaşam danişmanlığı veriyor. Palm Beach Emlakçılar. 
Derneği Global Business Alliance Başkan Yardımcısı ve Türkiye Liasonu olan Lead Consulting Group Ceo'su Emel Onür aynı zamanda Turkish America Realtors Association-TARA'nın da kurucusu, Emel Onur sunduğu hizmetleri, Türkiye ile rika arasında kurduğu emlak köprüsünü ve hedeflerini Klass okurları için anlattı. 


Emel Hanım, gayrimenkul sektöründe verdiğiniz danışmanlıklarla marka olmuş bir isimsiniz. Öncelikle sizden Amerika'da başlattığınız ve sürdürdüğünüz kariyeriniz. 
hakkında bilgi alabilir miyiz? 

Her şeyden önce çok teşekkür ederim. 5 sene önce bir gün bu iltifatınızı duyacağımı söyleseler asla inanmazdım. Ben kendi adıma yatırım yapmak için gayrimenkul ararken, emlak danışmanlarından arzu ettiğim kalitede hizmeti alamadığımdan lisans 
alıp kendi işimi kendim görmek amacıyla 2012 
yılında Florida'da danışman lisansımı aldım. Sonra mesleğe sevdalanıp tutku haline gelince de Broker lisansımı alarak kendime kariyer edindim, Aslında Yeminli Mali Müşavirim ama dört duvar arasında çok duramıyorum. Her yeni günüme bugün acaba nasıl bir macera ile karşılaşacağım, kimlerle tanışacağım diye büyük bir heyecanla başlıyorum. 
İnsanlara yeni kapılar açmak, yeni ufuklara açılan yelkenlere rüzgâr olmak inanılmaz bir haz ve aynı zamanda da sorumluluk. Ben insanların ev alıp satmasına aracı olduğumu düşünmüyorum onlarla. 
şehir şehir, kapı kapı gezerken, hayatlarında yeni açtıkları sayfalardaki hikayelerini kurgulamalarına yardımcı olduğumu hissediyorum. 


Tecrübelerinizi Türkiye'deki yatırımc: la paylaşıyorsunuz ve özellikle Miami'de gayrimenkul yatırımları konusunda kendilerine destek veriyorsunuz. Peki, Miami'den gayrimenkul alacak olan kişilerle nasıl bir yol arkadaşlığı yapıyor ve yatırım sürecinde neler öneriyorsunuz? 

Yol arkadaşlığı mükemmel bir betimleme. Onları hiçbir zaman ikincil acentalara yönlendirmiyorum. 
YYalırmcılarımızın ya da Amerika'ya yerleşmek iste yen ailelerin hayallerinin ve hedeflerinin DNA'sını anlayıp kendimi onların yerine koyup, ulaşmak istedikleri hedefler doğrultusunda kılavuzları olmaya çalışıyorum. Bu süreçle, ev, işyeri, okul seçimi, şirket kurumu, göçmenlik avukatları bulma. 
Gibi yeni hayatlarının her bölümünde ekip olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bir keresin. 
de 11 yaşındaki kizm bir müşterimin çocuklarının okullarının ilk günü onlarla kayıtlara gidip tercümanlık yapmıştı. Tavsiyem acele ile adım atmadan Önce mutlaka hedeflerini ve önceliklerini iyi belir lemeleri, Bu çoğu aile çin çok büyük ve önemli bir adim. Nedir bu adımı attıran?, Çocuklarının eğitimi mi?, Sakin ve huzurlu bir yaşam mı?, Portföy Getirisi mi? Prestij mi? “Neden?"i çözdükten sonra sıradaki “Nasıl?” sorusunun cevabı çok kolay ve çorap söküğü gibi geliyor. 


“BEN HER ŞEYİN OLDUĞU GİBİ BİZİM MESLEKTEKİ KAZANÇLARIMIZIN PAYLA-ŞARAK BÜYÜYECEĞİNE İNANIYORUM” 


Kısa süre önce Türk Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan ile bir görüşmeniz oldu. Bu görüşmeyle birlikte bir emlak köprüsü kurma yolunda adım atacağınızı açıkladınız. Detayları öğrenebilir miyiz? 
İşte beni son iki yılda dokuz defa Türkiye'ye getiren vizyon bu... 2015'den beri Miami'yi anlatıyorum hep. Ama nihai yatırımcılardan çok Türkiye'de faaliyet gösteren meslektaşlarıma anlatıyorum. 
Hedef Türkiye'deki meslektaşlarıma Amerika'da yalım yapmak isteyen müşterilerine “Tabi ki Amerika'da da yardımcı olabilirim size, Florida'da da bir ekibimiz var” diyecek ve kısmi de olsa bilgi verebilecek kadar Miami pazarı konusunda bilgi ve güven verebilmek. Biz istesek de istemesek de, mill duygularla hoşumuza gitmese de Türk yatırımcı Amerika'da özellikle Florida'da mülk alıyor. Biz neden Amerika'da ve Türkiye'de bu mesleğe kendini adamış, kendini yetiştirmiş emlak danışmanları arasında bir bilgi ve dayanışma köprüsü kurarak, Türk 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“Türk yatırımcı Amerika'da özellikle Florida'da mülk alıyor. Biz ne-Mbs 
'Kendini'yetiştirmiş'emlak ışmanlarırarasında)birbilgiveydayanış? 
oprüsü'kurarak#Türk'yatırımcımıza sahip çıkmayalım ki? Ben her şeyin olduğu 


yalırmcımıza sahip çıkmayalım ki? Ben her şeyin olduğu gibi bizim meslekteki kazançlarımızın paylaşarak büyüyeceğine inanıyorum. Hacı Ali Taylan Bey ile Orlando'da Milli Emlakçılar Demeği (National Association of Rezaltors) toplantısında tanıştım. 
Kendisi NAR'in tanıdığı tek yetkili merci. Kendisiyle vizyonumu paylaştım, öğüt ve fikirlerini aldım ve yolumuza devam diyoruz. Geçen ay Ankara'da 

bir toplantımız vardı. 1 Ağustos'ta İstanbul'dayız. 
Asla durmak yok. TARA (Turkish America Realtors Association) adında bir demek kurdum. Çok sevgili arkadaşım ve değerli meslektaşım Remax Dünya birincisi Evrim Kırmızıtaş ie birlikte yürüteceğiz faaliyetlerimiz. 


Türkiye'deki projelere yabancı yatırımcıların yönelmeleri konusunda çalışmalar yapıyor musunuz? 

Hem de nasıl? Çok güzel sürprizlerimiz olabilir yakında. 


Sektöründe marka olmuş bir kadın olarak iş 


hayatınızdaki kuralları bizimle paylaşabilir misiniz? 
Empati ve Asla vazgeçmemek 


“AMERİKA MİLLİ EMLAKÇILAR 
DERNEĞİ'NİN İLK TÜRK BAŞKANI 
OLMAK İSTİYORUM” 


İş yaşamınızdaki nihai hedeflerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? 

den önce Uzun donemde National “Association of Realtors-Amerika Mili Emlakçılar Demeği'nin ilk Türk Başkanı olmak istiyorum. Ama öncelikle bugünlerdeki en büyük hedefim ise de Miami'de bir Türk firmasının yaptığı bir projeyi tüm Dünya'da satmak. İkisini de gerçekleştirene kadar durmak yok. 
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2016-2017 sezonunu KK zirvede bitirip Spor Toto 
Süper Lig'i ard arda HI şampiyon tamamlayarak armasına üçüncü yıldız İş takan Beşiktaş'ın 15'inci şampiyonluğu Four 
Seasons İstanbul atthe 
Bosphorus'da görkemli bir baloyla kutlandı. Ge-| cede Beşiktaş Jimnastik 
Kulübü Başkanı Fikret 
Orman konuklarıyla yakından ilgilenerek rnek bir ev sahipliği 


ii” 


BEŞİKTAŞ 


15. ŞAMPİYONLUĞUNU 
GÖRKEMLİ BIR 


016-2017 sezonunu zirvede por Toto Süper Lig'i ak armasına üçüncü yıldız takar Beşiktaş, 15'inci şampiyonluğunu Four as0ns İstanbul at the Bosphorus'da düzenlenen görkemli bir baloyla kutladı. 
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Ku-Tulu Başkanı Fikret Orman ve Yönetim rulu Üyeleri'nin ev sahipliğinde ger çekleşen baloya Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Serdar Bilgili, Beşiktaş futbol takımı sporcularının yanı sıra, iş. spor ve sanat dan birçok ünlü isim katıldı onluk Balosu'nda konuşan şiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fik Orman, “Zor bir sezon oldu. yorulduk. 
Şansla gelen her şey şanssılıkla gider. 
Beşiktaş olarak arkasında strateji, plan ve emek dolu bir sezonu geride bıraktık 


Başanlarımızda emeği çok büyük olanı Beşiktaş taraftarına da ayrıca şükranları mi sunuyorum. Yönetime ilk geldiğimizde "eda" demiştik. Sonra Gururlan” ile devam ettik. Bu yı ise “Efendi Beşiktaş dedik, Önümüzdeki sezon ise “Vefa diyeceğiz ve Beşiktaş olarak önümüzde: ki sezonu şehit polisimiz Vefa Müdürü. 
müze adayacağız” dedi. Şampiyonluğun doyasıya kutlandığı balo, havai fişek gösterisi ile devam ederken sahneye ünlü sanatçı Funda Arar ve Antonis Remos çıkarak davetlileri coşturdu. 
İlerleyen saatlerde teknik heyet, yönetim ve futbolcular platforma çıkarak davetlilerinde eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendiler Şampiyonluğun doyasıya kutlandığı balo, havai fişek gösterisi ve şampiyon. 


luk pastasının kesilmesi ie tamamlandı. 
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Lami Bey, Uyarlar Demir Çelik Türkiye'nin sayılı firmaları arasında yer alıyor. Sizin genç yaştaki başarınızın sırrı nedir? 

Öncelikle işimin başında kendim duru: rum, Her sabah erkenden gelip en son ben çıkarım. İşime erken geldiğimde personel beni görüp işine daha sıkı sarılıyor, onlar da daha erken geliyor lar. Ama sizin bir gün geç geldiğinizi görürlerse kendileri de geç geliyorlar. 
Bu yüzden işime hep erken geliyorum. 
Herhangi bir problem olduğu zaman başında durup ekip arkadaşlarımı yön. 
lendiriyorum. Erkenden işinin başında. 
olmanın çok faydası oluyor 


“KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ Ç0- 
CUKLARA ÇOK DÜŞKÜNÜMDÜR” 


Peki, işlerinizde olmazsa olmaz kurallarınız var mı? 

İnsanların art niyetlerine asla taham. 
mül edemem. Herkes görevini, işini düzgün yapacak. Kaytarılmasından nefret ediyorum. Çünkü ben çok disiplinli olduğum için insanların da aynı disiplinde olmasını istiyorum. İki fabrikamızda toplam 300 kişi çalışıyor. 
Disiplinim sayesinde onları kontrol 


edebiliyorum. Bunun dışında herkesi dinlerim, herkesten fikir alırım ama kendi bildiğimi yaparım. Hangisi benim kafama yatıyorsa, hangisi bana mantıklı geliyorsa onu yaparım. Hayat felsefem bu; kendi bildiğimi yaparım. 


İş yerinde disiplinli tavrınızla ön plana çıkıyorsunuz. Peki, normal hayatta Lami Uyar nasıl biri? 

İş yerinde sert biri olabiliyorum. Ama normal hayatımda güler yüzlü. şakacı, arkadaş canlııyımdır. Bu yüzden iş yerinde herkes beni asık suratlı biri zannediyor. Yani işte ve evde çok 

farklı insanımdır. Hafta iş yerimde beni tanıyanlar normal hayatta beni görünce şaşınlar. Çok farklı ik insan oluyorum. 
İşimin gereği bunu yapmam gerekiyor. 


Aile hayatı Lami Uyar için çok önemli. Bu zaman içerisinde aileye yeni bir birey katıldı ve baba oldunuz. Neler hissediyorsunuz? 
Çok heyecanlıyım. Küçüklüğümden beri çocuklara çok düşkünümdür. Hele ki kendi çocuğumun olması inanılmaz bir duygu, çok sevinçliyim. 9 ay çok 
201 geçti. Özellikle eşim geceleri uyu: 
madı. Ama ikimizde de tatl bir heye: can oldu. Şimdi çok şükür çocuğumuz. 
oldu. Kızımızın adını eşim “Tanem koydu. Ben hiç kanşmadım, hamile 


“HERKESİ DİNLER 
HERKESTEN FİKİR ALIRIM 


AMA KENDİ 


BİLDİĞİMİ YAPARIM” 


Türkiye'nin demir çelik sektörünün ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Lami Uyar, özel yaşamında da çiçeği burnunda bir baba. Çok kısa süre önce minik kızı Tanem'i kucağına alan genç işadamı artık işinden eve daha erken geliyör ve kızıyla birlikte zaman geçirmenin keyfini sürüyor. 
Üç yıllık evli olan ve eşiyle geçirdiği mutlu günleri kızıyla perçinleyen Lami Uyar iş hayatındaki kufallarını, hayata bakış açısını ve babalık duygusunu Klass'a anlattı. 


olduğundan beri bu ismin olmasını isti yordu. Erkek olsaydı babamızın ismini verecektik. İnşallah ikinci çocuğumuz erkek olduğunda koyacağız. 


“ARTIK EVE ERKEN GELMEYE 
BAŞLADIM, BÜYÜK BİR ZAMANI- 
MI ÇOCUĞUMLA GEÇİRECEĞİM” 


İlk çocuk tecrübenizi yaşıyorsunuz. Sizi nasıl günler bekliyor? 
Ben çocuklar sevdiğim için zorlanacağımı düşünmüyorum. Çünkü 6 tane yeğenim var ve yeğenlerimi ben hep. 
kendim büyüttüm. Onları büyüttüğüm için kendi çocuğum tabi ki daha farklı olacaktır. Ama yine de zorluk çekece. 
dimi düşünmüyorum. 


“HAYAT FELSEFEM HER 
ZAMAN DÜRÜST OLMAKTIR” 


iğunuzda hayatınızda 
2 


Artık eve erken gelmeye başladım. 
Büyük bir zamanımı çocuğumla 


geçireceğim, Tam bir ev babası oldum. 
Eşimle hayatımız zaten güzeldi şimdi daha da güzelleşti. Kendim de zaten ev ortamını seven bir insanım, 


Son olarak hayatta sizi en çok ne sevindirir ve ne üzer? 

Bu aralar çok sevdiğim birini kaybettim. 
Onun acısı hala içimde. Çok sevdiğim bir dostumdu. 70 yaşındaydı ama samimi dostum ve sırdaşımdı. Beni en çok üzen şey sevdiğim insanların başına kötü bir şey gelmesi. En çok buna, üzülürüm. İnsanların yalan söylemele 

rine, dürüst olmamalarına üzülüyorum. 
Çünkü benim hayat felsefem her zaman, dürüst olmaktır. Bir ey söylediğim. 
zaman onu yapanm. 1 saat bile şaşmaz. 
Öyle bir yapım vardır. Ama insanlar yalan söyledikleri zaman veya dürüst madıkları zaman çok üzülüyorum. Beni mutlu edenler de ailemin sağlıklı olmas, başımızda olması beni çok mutlu ediyor. 
Ben yardım kuruluşlarına üyeyim; en geliler, kimsesizler gibi yardıma muhtaç insanlara yardım etmeyi çok seviyorum. 
İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorum ama bunlar çıkar ilişkisine döndüğü zaman o zaman nefret ediyorum. Hatta. 
ödül de aldım bu konuyla ili, plaket: lerim var. Bunlar tabi sonradan oldu. 
Son 4-5 senede bu şekilde yardımlarda 


bakandan, 
>) 


Sürpriz bir partiyle yenii aşını kutlayan genç 
8 başarılı Avukat Ezgi 
Öztürk pastasındaki 
İmumları üflemeden önce “Kalbinde kötülük barındırmayan herkesin, 


dileklerinin kabul ol masını diliyorum” dedi e dostlarının alkışları şliğinde pastasındaki 


zen Hukuk ve Danışmanlık 
Bürosu'nda Yönetici Avukatlar 

dan Ezgi Öztürk, aynı zamanda hukuk danışmanlığını da yaptığı Crowne Plaza Florya'da gerçekleşen doğum günü Sürprizinde yeni yaşını aile dostları ve yakın. 
arkadaşları ie kutladı. Marmara Hukuk Fakültesi mezunu olan Ezgi Öztürk mezun olduktan sonra aile şirketi olan Özen Hukuk ve Danışmanlık Bürosu'nda Şirketler ve Alışveriş merkezi üzerinde uzmanlaştı. Eş zamanlı olarak Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Yüksek Lisans eğitimi alan Ezgi Öztürk, avukatlığın yanı sıra arabuluculuk 


da yapmakta olup marka ve intemet hukuku üzerinde de yoğun çalışmalar yaparak, başta şirketler hukuku mak üzere yayınla. 
nan makalelere halen de yazmaya devam ediyor. Yeni yaşını sevdikleriyle bi likte kutlamaktan dolayı mutlu olduğunu getiren Arb. Av. Ezgi Öztürk, “Yeni yaşımda. 
başta güzel ülkemizin hak ettiği güzelliklere bir an önce kavuşmasını ve kalbinde kötülük barındırmayan herkesin dileklerinin kabul olmasını diliyorum” diyerek sözlerini ta mamladı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden doğum günü etkinliği katılanlara unutulmaz bir gece yaşat. 


Özen Hukuk ve Danışmanlık Bürosu'nda Yönetici Avukatlardan Ezgi Öztürk, bu özel gününde aile yakınları ve dostlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. 


ORGE ELEKTRİK TAAHHÜT YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE CEO'SU NEVHAN GÜNDÜZ, © ! ii MU ÇALIŞMALARINI, SEKTÖRÜN GELECEĞİ ADINA HAYATA GEÇİRDİKLERİ ORGE ENSTİTÜ'YÜ KLASS” 'A ANLATTI: * 


ÖNEMLİ BIR Madi DERECE 


Türkiye'nin önde gelen elektrik taahhüt firmalarından Orge Elektrik Taahhüt A.Ş. üstlendiği projelere kattığı değerlerle dikkat çekiyor. Türkiye'de hayat bulan birçok önemli projenin elektrik müteahhitliğini üstlenen Orge Elektrik Taahhüt, son dönemde önemli bir sosyal sorumluluk projesinin altına imza atıyor. İnşasına başladığı ve çok yakında hizmete sokacağı Orge Enstitü ile sektörüne kalifiye personel kazandırmayı amaçlayan firma bu konudaki atılımıyla hem kendi sektöründeki kurumlara hem de farklı sektörlerin temsilci kurumlarına örnek oluyor. 
Orge Elektrik Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Nevhan Gündüz firmalarının çalışmaları- 


nı, 


Orge Elektrik olarak, elektrik taahhüt sektöründe sahip olduğunuz 52 yıllık deneyim, uzmanlık ve güvenle birlikte kuruluşundan bugüne kadar birçok projeyi başarıyla tamamlayan sektörün lider firmalarından bir tanesisiniz. 
Öncelikle sektöründe lider olan 
Orge Elektrik'i başarıya götüren kilometre taşları nelerdir? 

Aile olarak 52 seneye dayanan bir geçmişle elektrik sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Daha sonra 1998 yılında kurmuş olduğumuz Orge Elektrik ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. 
Bizim bugünlere gelmemizin nedeni hep aynı konuda faaliyet göstermemizdir. Kurulduğumuzdan beri hep elektrik taahhüt konusunda faaliyet gösterip başka faaliyet konularına fazla zaman harcamadık. Bu konuda konsantrasyonumuz yüksek olduğu için başarımız da beraberinde geliyor diye düşünüyorum. 


“ŞİRKETİN OPERASYONEL FAA- 
LİYETLERİ GÜN GEÇTİKÇE DAHA 
OLUMLU BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR” 


2016 yılında ciddi bir büyüme 
başarısı gösteren şirketiniz 2017 
yılının ilk yarısını nasıl tamamladı ve yıl sonu hedefleriniz nelerdir? 

Faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. 
Fakat biz halka açık bir şirket olduğu: müz Ve şu an kamu aydınlatma platformuna bildirmediğimiz için 6 aylık bilançoyla konuşmak mümkün değil, 
Ama Şirketin operasyonel faaliyetleri gün geçtikçe daha olumlu bir şekilde ilerliyor. Dolayısıyla daha iyi bir sene geçireceğiz. 


Orge Elektrik olarak birçok projeye imza attınız. Bunlar 

ında önemli oteller, rezidanslar, şirketler, fabrikalar ve kamu alanları yer alıyor. Örnek vermek gerekirse son projelerinizden biri olan Fairmont Çasar İstanbul'un teknik müteahhit. 
liğini de siz üstlendiniz. Bu projeye Orge imzasıyla nasıl bir 'değer kattınız? 

Öncelikle biz inşallah ileride dünyada da projeler yapan bir şirket olacağız ama şu an sadece ulusal alanda çalışıyoruz. Fairmont Ouasar İstanbul projesi de bir İsviçre Yatırımı ve kendi deyimleriyle şu anda Türkiye'nin en lüks projesi olarak nitelendiriyorlar. Biz de burada üç hatta daha fazla yaban- 


istlendikleri projelerini ve çok yakında açılacak Orge Ensti! 


ci mimari grubun tüm taleplerini kendi alanımızda yerine getirdik. 
Ve üç senedir burada olabilecek en iyi şekilde tesisatları tamamladık. 
Örneğin yine Türkiye'nin en büyük dış cephe aydınlatması bu binada yer alıyor. İki tane 70 metreye 

150 metrelik dev ekranımız var; 
her biri 11 bin metrekareye denk geliyor. Ve İstanbul'un aşağı yukarı her yerinden, boğaz hattından bu 


p 


binadaki simule ettiğimiz estetikler, tasarımlar, seyredilebiliyor. Bu denli büyüğü belki de Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Bunlar çok ciddi ileri teknolojiye sahip cepheler. 


“HEDEFİMİZ HER SENE 1000 
KİŞİYİ BU KONUDA EĞİTMEK” 


"nün hedeflerini Klass'a anlattı. 


Sektörünüzün geleceğini düşünerek Orge Elektrik olarak büyük bir enstitü kurma adına ciddi adım attınız. Orge Enstitü'yü kurma kararını nasıl aldınız? 
Türkiye'de ehil çalışan bulma konusunda ciddi bir açık var. Bu sadece elektrik sektöründe değil tüm sektörlerde geçerli bir sorun. Bu konudaki açığı biz de gördük ve bilhassa bu konuda iktidarın da ciddi bir teşviki var, Orge Enstitü büyük bir yatırım değil ama öneml bir ihtiyaç. Biz de bu istihdam seferberliğinden destek alarak Orge Enstitü adı altında böyle bir sosyal sorumluluk projesine imza. 
attık. Şu an inşaatı devam ediyor. 
İnşallah Eylül-Ekim aylarında eğitimlerimiz başlayacak ve eğitimsiz insan. 
ları alıp -bunlar illa öğrenci olmak zorunda değil her yaştan insan olabiliyor- elektrik konusunda eğiteceğiz. 
Kimisini çıraklıktan alıp kalfalığa, kalfalıktan ustalığa hatta ustabaşıığına kadar yükseltmek istediğimiz kişiler 
var. İnşallah hedefimiz her sene 1000 
kişiyi bu konuda eğitmek, Bu büyük bir yatırım değil, Hatta çeşitli teşviklerden de yararlanabiliyorsunuz. Bu sosyal sorumluluk projesi olduğu için, devletin de katkıları oluyor. Dediğim. 
gibi bu öneml bir ihtiyaç. 


Öğrenciler mezun olduktan sonra iş bulma kolaylığı & bilecek misiniz? 
Sağlayacağız, hatta şöyle bir teklifimiz de var; bizdeki mevcut şantiyele. 
rimizde onları çalışmak için davet edeceğiz. Çalışmak isterlerse bizim şantiyelerimizde çalışabilecekler. 
Ayrca tabi eğitilmiş bir çalışan olarak sektördeki diğer firmalarda da rahatlıkla iş bulabilecekler. 


OLMAZSA OLMAZ KURALIM ÇA- 
LIŞMAK, ÇALIŞMAK, ÇALIŞMAK” 


Genç ve başarılı iş adamı olarak iş hayatınızdaki kurallarınızı bizimle paylaşır mısınız? 
Rahmetli Sakıp Sabancı'nın da söylediği gibi olmazsa olmaz kuralım çalışmak, çalışmak, çalışmak...” Çalışmak çok önemli. Ben 1905 yılında 
çalışmaya başladım. Neticede 22 
senedir çalışıyorum. Ayrıca söylediğimi yineliyorum aynı konuda faaliyet Göstermek de çok önemli. Konsantrasyonunuzu böldüğünüz zaman verimlilğiniz de şirketin kârlılığı da hatta yaptığınız işler de bozulabiliyor. 
İkincisi de konsantrasyon diyebilirim. 


'ARMED GÜVENLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM YILMAZ SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİYLE YAPTIĞI ÇALIŞMALALRI KLASS'A ANLATTI: 


# SOSYAL SORUMLULUK 
PROJELERİNE KATILMAK 


ZENGİNLİK İŞİ DEĞİL, 
GÖNÜL İŞİDİR” 


ARMED Güvenlik A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz, iş dünyasındaki başarılı, sosyal yaşam dünyasındaki renkli kimliğinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine olan duyarlılığı ile de örnek bir isim. Dernek ve vakıflarla birlikte yürüttüğü projelerin dışında bireysel olarak yaptığı yardımları sosyal medya hesaplarında paylaşan ünlü iş adamı böylelikle çevresindeki insanlarda farkındalık yarattığını belirtiyor. İbrahim Yılmaz, sosyal sorumluluk adına yaptığı ve örnek teşkil eden çalışmaları ile bu konudaki hedeflerini Klass'a anlattı. 


İbrahim Bey, sosyal sorumluluk projelerinde olmaktan çok mutluluk duyuyorsunuz ve katkılarınızla 

da dikkatleri çekiyorsunuz. İnsan- © çocuğu lara katkı sağlamak 


MA, 


Peki, sosyal sorumluluk projesi ince aklınıza neler geliyor? 


rum. Oar ni 


“SOSYAL SORUMLULUK PRO- 
JELERİNE KATILMAK ZENGİ 
LİK İŞİ DEĞİL, GÖNÜL İŞİDİR” 


ile yapmış olduğum yardımla birilerine gösteriş mi yapmış oluyorum? Hayır, ben 100 TL ile birlerine gösteriş yapmış olmuyorum. Sadece buna benzer küçük yardımlarla insanların çok mutlu edilebileceğini göstermeye çalışıyorum. Mesela geçen gün yine simitçiye rast geldim. Adam çok yaş lıydı ve yüzünden terler akıyordu. Sırık gibi bir şeye simitlerin hepsini takmıştı. 
Yolda çevirdim, bütün simitleri al dim. Adam çok sevinerek gitti. Bu tarz yolda gördüğüm küçük işler yapan 
4-5 kişiye bu tarz yardımlar yapıp onları evine göndermeyi deniyorum. 
Kendim onların yerinde olsaydım ve ben bunların hepsini bugün satmış olsaydım nasıl mutluluk yaşayacak. 
sam o mutluluğu yaşamasını isteyip, onları evine gönderiyorum. Bence 

bu da bir sosyal sorumluluk projesidir ve çok küçük paralarla bunu yapa: bilirsiniz. İşte ben bu hareketlerimle çevreme örnek olmaya çalışıyorum. 
Belki sizin aklınıza gelmeyecek, işe bu sayede size böyle bir şey yapabilece. 
inizi gösteriyorum. Bunu yaptıkça bu devam ediyor ve çevremdeki birçok kişi yapmaya başlıyor. 


nn 
“BENDE 1000 TL VARSA BEN 0 

KADAR YARDIM YAPAYIM SEN- 
DE 10 TL VARSA SEN O KADAR 

YAP, AMA HEPİMİZ KATILALIM” 


Derneklerle de aktif olarak çalışyapıyor musunuz? 
Çocuklarla, engellilerle alakalı bütün dernekler ve onlar için yapabile ihtiyaçları tekerlekli sandalyeler gibi ona benzer tüm organizasyonlarda küçük de olsa destekte bulunmak istiyorum. Bir de bunu herkese duyurmak istiyorum 

bu tarz sosyal sorumluluk projelerine katılmak zenginlik işi değil, gönül işidir. Sadece parası olanın yapabi. 
leceği bir iş değil, Bunların aslında çok küçük şeyler olduğunu göstermek istiyorum, Biz sadece bunları hatır. 
lamıyoruz. Çünkü ben şöyle bakıyo rum; bir sosyal sorumluluk projesinde ben 1000 TL yaptıysam normal bir vatandaş da 10-15 TL yaptığında 

o da yardım yapmış oluyor. Herkes gücüne göre yardım yapsa dünya 

ne kadar da güzel bir hal alır. Bunu insanlar sadece çok zenginler yapa: biliyor diye düşünüyorlar. Ben öyle düşünmüyorum, bunu yapmak için 
10 TL de yeter, Bende 1000 TL var. 
sa ben o kadar yardım yapıyım sende 
10 TL varsa sen o kadar yap. Ama 
hepimiz katılalım. Amaç burada topluma, insanlara fayda sağlayabilmek. 
Ve insanların şunu birbirinden ayırt etmesi gerekiyor; bazı projeler vardır aslında herkesin aklına getirip bilmesi gereken, bir de gizli kalması gereken. 
Ama burada şunu unutmayalım; 

ben zaten gizli kalması gerekeni gizli tutuyorum, Bunlar toplumda herkesin yapabileceği ve herkesin görmesi ge veken yardımlar. Bu sosyal projeleri göstererek topluma anlatabileceğimiz projeler bir de gizli kalması gereken Projeler var, onlar zaten bende gizli 


ceğimiz bütün eği 


“ 
Hafta sonları ormanlık 

alanlarda hayvan dostlarımızın 

kaldıkları yerlerde onlara yiyecek 

götürüyorum. Arabamın bagajında! 

sürekli mama taşıyoruma llarda' 

gördükçe hayvanlara'mama dağıtıyorum. 

Bir de herhanği'bir yaralı veya savunmasız bir hayvan. 


e 


“gördüğümd e yördüğümde 


kalıyor. Neden gizli yapmıyorsun di. 
yenlere gizli kalanları siz görmediğiniz. 
için her şeyi açıkta zannediyorsunuz. 
Bunlar sadece açıkta kalanlar ve her kesin bilmesi gerekenler. Bilinmemesi gerekenleri ben zaten gizli tutuyorum. 


— —— 
“BENİM İÇİN SAVUNMASIZ 
OLANLAR ÖNCELİKLİ GELİYOR” 


Bir de sizin çocuklara karşı daha fazla bir ilginiz var. Neden çocuklarla bu kadar çok ilgileniyorsunuz ve onların elinden tutmaya çalışıyorsunuz? 

Benim bununla ilgil bir deyimim var benim için savunmasız olanlar önce. 
liki geliyor. Benim için savunmasız olan dünyada 2 tane varlık vardır; bir tanesi çocuklar ikincisi de hayvanlar dir. Çocukların savunmasız olduğunu düşünüyorum. Onların normal bir yetişkin gibi davranamayacağını düşünüyorum. Saf, tertemiz insanlar ve 


bizim geleceğimiz. Bir de hayvanlara daha fazla yardımda bulunmamız gerekiyor. Onların savunmasız ve kendini daha az ifade edebildiğini düşünüyorum. O anlamda ben bu ikisine daha fazla önem veriyorum. 


ni 
“ARABAMIN BAGAJINDA 
SÜREKLİ MAMA TAŞIYORUM. 
YOLLARDA GÖRDÜKÇE 
HAYVANLARA MAMA 
DAĞITIYORUM.” 


Hayvanlar için neler yapıyorsumuz? 

Hafta sonları ormanlık alanlarda hayvan dostlarımızın kaldıkları yerlerde onlara yiyecek götürüyorum. Arabamın bagajında sürekli mama taşıyorum. Yollarda gördükçe hayvanlara mama dağıtıyorum. Bir de herhangi bir yaralı veya savun- 
'masız bir hayvan gördüğümde bütün 


in bakımlarını yapıp sahiplendiriyorum.' 


bakımlarını yapıp sahiplendiriyorum. Toplumda bu konu hakkında daha fazla bilinçlenmemiz gerekiyor Ben bu konuya dikkat ediyorum ve insanlarla paylaşmaya çalışıyorum ki insanlarımız daha fazla bu konular hakkında bilinçlensinler istiyorum. 
Paylaşmamın sebebi ben yapıyorum. 
senin de aklına gelsin istiyorum. 
Bazen içinde olduğumuz zaman bile bir şeyleri gözden kaçırabiliriz. Ama bir olaya dışardan baktığımız zaman. 
görebiliriz. Ben de şu an insanların dışardaki gözü olmaya çalışıyorum. 
Bunları gösterip o sayede belki başkaları da yapar anlamında daha çok bunları sergiliyorum ve paylaş: maya çalışıyorum. Gösteriş olarak düşünmeyelim, tamamen başkaları da bunlardan örmek alsın, küçük miktarlarla bunlara destek olsunlar. 
Çünkü bunun bir zenginlik olduğu nu, maddi bir güce dayalı olduğuna inanmıyorum. Küçük paralarla da herkesin bunu yapabileceğini insan. 
lara anlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bu biraz gönül işi 


GECELER YAŞATTI 


Megastar Tarkan, Harbiye © "Açıkhava'da gerçekleşen İ 
Tarkan Zamanı' konser ma-f 
İratonunda muhteşem perfor- 
İmansıyla hayranlarına müthiş bir müzik ziyafet verdi, GM İKonserlerinde klasikleşen 

pop şarkılarının yan sıra "10 BR İibümünden de seslendiriğ şarkılarının pek çoğunu kendisini dinlemeye gelen konuklarıyla birlike sesleniren Megastar, sevenlerine enerjisi her dakika yü yunutulmaz geceler Ya: 


Megastar Tarkan, Harbiye 
Açıkhava'da gerçekleşen “Tarkan Zamanı" konser maratonunda muhteşem performansıyla hayranlarını büyüledi. Fizy işbirliğiyle düzenlenen konserlerde klasikleşen pop şarkılarının yanı sıra '10' adlı son albümünden de şarkılar seslendiren Megastar, şarkılarının pek çoğunu kendisini dinlemeye gelen konuklarıyla birlikte söyledi. İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından birçok ünlü ismin büyük ilgi gösterdiği konserlerde Megastar Tarkan, sevenlerine enerjisi her dakika yükselen unutulmaz geceler yaşattı. 


KIĞILI.COM | (Ri kigiligiyim 


KLASS 


Açıkhava konser maratonunun ikinci gecesinde Megastar'ı dinlemeye gelenler arasında ünlü iş adamı 
Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı da yer aldı. Sıkı bir Tarkan hayranı olan Arzu Sabancı, Tarkan'ın son albümünü de çok beğendiğini belirtti. 


International 
MONTENEGRO 


GESİ Lin Day MACEDONIM (Makedonya) 


“casino Cron, bim z p < — e Skopje (Üsküp) - Coming Soon 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BULGARIA (Bulgaristan) 


 « Svilergrad - Coming Soon 


MONTENEGRO (KaradiğjN 


* Casino Avala, Budva 
* Casino Royal Splendid, Budva © 
* Casino Montenegro, Podgorica 


CYPRUS (Kuzey Kıbrıs) / 

Mi * Merit Royal Hotel & Casino, Kyrenia (Girne) MERiT * Merit Crystal Cove Hotel & Casino, Kyrenia (Girne) reisi * Merit Park Hotel & Casino, Kyrenia (Girne) 

ç i * Merit Lefkoşa Hotel & Casino, Nicosia (Lefkoşa) * Merit Cyprus Garden Hotel & Casino, Famagusta (Mağusa) 


www.meritcasinos.com Rezervasyon:490 212 289 7777 


“DOYUMSUZ BİR ŞOVLA 
DİNLEYENLERİMİZE EĞLENCE DOLU 


DAKİKALAR YAŞATIYORUZ” 


Dans pistlerindeki başarısını DJ kabinine taşıyarak şov dünyasındaki ismini daha da perçinleyen Dj Teo Demir, 2017 yaz sezonuna damga vurmaya devam ediyor. Genç Dj Esin Odacılar ile sahne performanslarını daha da renklendiren Dj Teo Demir, dans şovları ile izleyenlerine doyumsuz bir eğlence sunuyor. Ege kıyısında bulunan ünlü beldelerin gözde kulüplerinde ve plajlarında sahne alan DJ Teo ve DJ Esin sahnedeki uyumlu birlikteliklerin, hedeflerini ve eğlence 


rotalarını Klass okurları için anlattılar, 


Teo Bey, günümüzde DJ kabinin arkasına geçip performans göstermeye başlayan çokça kişi görüyoruz. Peki sizin DJ'likte yarattığınız fark nedir? 

Ben farkımı şöyle dile getiriyorum; yıllarca hep bacaklarımı ve ayaklarımı kullandım şimdi parmaklarımı kullanıyorum diyorum. Ben üç ay profesyonel eğitim aldim ve DJ kabinine öyle geçtim. Benim DI kabinine geçmemin sebebiyse artık yorulmuş olmam. İnsanlara farkl bir şey vermek istiyordum ve müziği de çok sevdiğim için dans pistinden Di kabinine geçtim. Ben 360'ın eğlen. 
koordinatörüydüm ama bu bana göre bir iş değildi, İnsanları seviyorum. İnsanlarla muhatap olmayı da seviyorum, Ama insanları kendim eğlendirmek istiyorum. 


Peki DJ'liği dansla birleştirmeyi düşünüyor musunuz? 

Evet zamanla. Bunun için profesyonel anlamda ekibim de var. İnanılmaz güzel çalışıyorlar, hepsi profesyonel dansçılar. 
Şov olarak da en son ekibimle birlikte 2-3 dakikalık bir şov yapıp DJ kabininin önün. 
de herkese el sallayıp çıkmak istiyorum. 


“İNANILMAZ GÜZEL GÖRSEL BİR 
ŞOVLA DİNLEYENLERİMİZE EĞLENCE 
DOLU DAKİKALAR YAŞATIYORUZ” 


Ege akşamlarında sergilediğinizi başarılı DJ'lik performansını yakın arkadaşınız. 
DJ Esin ile farklı bir boyuta taşıdınız. 
İkili çıktığınız sahnelerde dinleyenlerini-Zi nasıl bir performans bekliyor? 

Benim tek başıma sergilediğim performanslarımın yanı sıra arkadaşım. 
Esin'le birlikte de sahne alıyoruz. Çok keyifli performanslar oluyor. Dans yine işimizin içinde var. Biz DJ kabininde iken dansçı arkadaşlarımız bize eşlik ediyor. 
İnanılmaz güzel görsel bir şovla dinleyenlerimize eğlence dolu dakikalar yaşatıyoruz. 
Hem bizim uyumlu DJ'liğimiz hem de “dansçıların parçalarla olan başarılı uyumu organizasyonun çok güzel ve özel olmasını sağlıyor. 


Peki yollarınız nasıl kesişti? 4 

Biz Esin Hanım'la arkadaşlar vası- 7 
tasıyla tanıştık. Farklı bir proje olsun diye beraber yol almaya başladık. Ben zaten yıllardır sahnelerde olduğum için profesyonel hayatımda o da tekrar benimle birlikte yol almak istedi Beraber olarak şimdi yol alıyoruz. 
Bu şekilde meç ettik kendimizi 


Esin Hanım, DJ Teo ile birlikte aynı sahnede müzik ve eğlence severlere doyumsuz anlar yaşatıyorsunuz. Peki, bu birliktelik uzun soluklu mu olacak? Yoksa birkaç proje sonra son mu bulacak? 
Ben zaten di'lik yapıyordum kendimce. Ama DJ Teo gibi profesyonel biriyle bir arada çalmak benim için büyük bir keyif. Kendisi yıllardır sahnede ve ciddi deneyimleri var. Birlikte bu projenin uzun yıllar gitmesini istiyoruz. 
Biz bir ekip olarak yol almak istiyoruz. 
DJ Teo'nun da dediği gibi biz sahnemizi çeşitli dans şovlarıyla renklendiriyoruz. 
Hedefimiz birlikte uzun yılar güzel projelerin altına imza atmak, 


Bu yaz ki takviminizde nereler yer alıyor? 

Yoğun bir takvimimiz var. Bod- 
Tum, Çeşme, Marmaris ve Kuşadası gibi Ege'nin gözde tatil noktalarında performanslarımızı sergileyeceğiz. 
Müdavimlerimiz nerede sahne alacamızı bizim instagram hesaplarımız. 
daki paylaşımlardan takip edebilirler Benin nara baban ü | Dİ Teo'nun intacra hesabi is öliennn 


Birlikte sergilediğiniz performanslar- da repertuvarınızı neler oluşturuyor? 
Repertuvarımızda convertionel 

tarzda çalıyoruz. Gerçekten dinleyenler çok. 
memnun kalıyorlar ve yaz eğlenceleri için. 
bizi tercih ediyorlar. Çünkü onlara gerçek manada bir şov sunuyoruz. Hedefimiz- 

de de iyi yerlerde ve güzel işlere imza atmak var. 


sahipliğinden ötürü! 
gecenin sonunda teşekkürlerini ve tebriklerini iletti 


AN ENCESİNE 
YENİ BİR SOLUK: 16 ROOF 


Gece hayatına yeni bir tarz getiren 16 Roof, Swissötel The 

Bosphorus Istanbul'un muhteşem boğaz manzarasını kucaklayan terasında özel bir davetle açıldı. Swiss Otel The 

Bosphorus Genel Müdürü Uğur Talayhan ev sahipliğinde 

gerçekleşen davete, iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. 


PRONTO: 5522 |64k9192 


Sinem Yıldırım gece boyunca yakın 

dostlarıyla sohbet ederken, eşsiz 

Boğaz manzarasının ve 16 Roof'un 

şık ambiyansının tadını çıkarmayı da ihmal etmedi. 


TÜRK DOKTORLARIMIZ 
ARASINDA KÖPRÜ 
OLACAĞIM” 


Türkiye turizmdeki başarısını turizmin önemli bir kolu olan sağlık turizmine de yansıttı. Bunda kuşkusuz ülkemizde hizmet veren değerli hekimlerin ve donanımlı hastanelerin rolü 

büyük. Gökhan Kurtaran ise dünyanın dört bir yanından sağlık 

hizmetleri için Türkiye'ye gelen turistler için önemli bir köprü oluşturuyor. Sağlık turizmi alanında yeni sezon için oluşturmuş olduğu hasta portföyünü Türk hekimleriyle buluşturmaya hazırlanan genç girişimci Gökhan Kurtaran, geçmiş dönem çalışmalarını ve 2017 yıl sonu hedeflerini Klass okurları için anlattı. 


son yıllarda hızla ve başarıyla yükselen bir turizm çeşididir. Sağlığına kavuşmak için veya istediği görünüme kavuşmak için yaşadığı ülke 

bir ülkeye herhangi bir sebeple tedavi a dilmesidir. Sağlık Turizmi; kısaca tedavi amacı ie yapılan seyahatlerdir. Dolayısıyla tedavi amaçlı gidenlere de sağlık turistleri denir. 


Gökhan Bey, genç yaşınıza rağmen sağlık sektörüyle ilgili çok güzel işler yaptınız ve Türk sağlık turizminin gelişimine katkıda bulundunuz. Öncelikle bu başarının Sırrını öğrenebilir miyiz? 

Ben 27 yaşındayım ve İstanbul'da yaşıyorum. İşim gereği yılın bell dönemlerinde yurtdışına çıkıyor ve ıntılarımı sağlamlaştı. 
oğun bir iş temposun ndan hiç şikayetçi değilim imli yaşlarımdı yapabileceklerimin en iyisin heyecanla yapıyorum 


Peki siz sağlık turizmine yönelik çalışverdiniz? 

Sık yurtdışına çıkma kısmı yurtdışında 


Geçtiğimiz yıllar 


Bu kadar yoğun tempoda sosyal yaşamınıza ne kadar vakit ayırıyorsunuz? 

İşi sağlıkla ilgil olanların çok fazla sosyal hayatı olmaz.:) Dediğim gibi yoğun bir iş hayatım var. Sağlık tu rizmi keyifli bir iş fakat hastalarımızın tedavi süreçlerinde her zaman yanlar rında olmamız gerektiği için kendime çok fazla vakit ayıramıyorum. Ken pabildiğim en büyük iyilik her sabah erken saatte uyanıp spor yapmak oluyor. Ailemle veya ye dostlarımla akşam yemeklerindeki sohbetlerimiz tüm yorgunluğumu alıyor ve yeterince motive ediyor. 


“DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE 
SAĞLIK TURİZMİ SON YILLARDA 
HIZLA VE BAŞARIYLA YÜKSE- 

LEN BİR TURİZM ÇEŞİDİDİR” 


Okuyucularımız için sağlık turizmini ve sağlık turistlerini tanımlar mısınız? 

Dünyada ve ülkemizde sağlık turizmi 


Titaşanın 


oldukça önemliyken ve son yıllarda da başarıya doğru koşarken ben de kendi çalışmalarımı başarılarımı katmak istedim. 


“HASTALARI İLERİ TEKNİK KULLANAN HASTANE-LERLE VE KONUSUNDA BAŞARILI HEKİMLERLE EN UYGUN KOŞULLARDA BULUŞTURUYORUZ” 


Sağlık ihtiyacı olan yerli ve yabancı sağlık turistleri size başvurduğunda sizden nasıl fayda sağlıyorlar? 

ye sağlık amacıyla gelen hastaları ileri teknik kullanan hastanelerle ve konusunda başarılı hekimlerle en uygun koşullar. 
da buluşturuyoruz. 


Sağlık turizminin ülkemize katkısı nedir? 
Ülke ekonomisine girdisi diğer turizm çeşitlerine göre çok yüksekti. 
Ülkemizin ve kentlerimizin tanıtımına katkısı çok büyüktür. Sağlık turizmiyle birlikte çeşitli sağlık branşlarında da istihdamı arttır 


Bu yılki hedefiniz nedir? 
Geçtiğimiz sezon Türk doktorlarmızla Almanya ve Avusturya'da yaşayan sağlık turistlrini bir araya getirdik. Bu yıl yeni sezonda İngiltere, Hollanda ve Ortadoğu hastalarıyla Türk doktorlarımız arasında köprü olacağım. 


EDA e İk 
PN 
Yü Yiy 

1 | 
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Ünlü şarkıcı, sunucu ve oyuncu Alişan yılardır kurduğu evlilik hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı Esra Erol'un kız kardeşi olan sevgilisi Eda Erol ile nişanlanarak attı. Mutlu çiftin ile arasında gerçekleşen nişan töreninde Alişan'ın babası Mehmet Tektaş ile annesi Suzan Tektaş, Eda Erol'u annesi Necla Kaymakçı Erol ile babası Seyfi Erol'dan istedi. Nişanlanan 


gittin kurdelesini ise Esra Erol'un eşi Ali Özbir kesti. 


AİLE ARASINDA 
DÜZENLENEN ŞIK 
BİR TÖREN İLE 
NİŞANLANDILAR 


Şarkıcı Alişan ile ünlü televizyoncu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, nişanlanarak evliliğe ilk adımı attı. Esra Erol'un 40 Konak Tarabya Evleri'ndeki evinin bahçesinde aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan mutlu çifte bu çok özel günlerinde aileleri ile iş, sanat ve magazin dünyasından yakın dostları da eşlik etti. 


rin dünyasında Erol'ua ından olarak 


Erken, 
Terim-Volkan Bal 


m 


“HAYATA KARŞI HEM BEDENİMİZLE 
HEM DE RUHUMUZLA ŞIK BIR DURUŞ SERGİLEMELİYİZ” 


/ VB 


3: Özgün Kaçukkahraman 
Üğ 


“HAYATIMDAKİ ÖNCELİKLERİ 
ALEM, SAĞLIĞIMIZ, 


SEVGİMİZ VE AŞKIMIZ” 


Sosyal yaşam dünyasının güzel isimlerinden Batik Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ziyal'in güzel ve zarif. 
eşi Burcu Ziyal, şu sıralar hayatının büyük bir bölümünü sekiz aylık bebeği Mina'ya ayırıyor. Hayattaki en önemli önceliği olan kızı için mutlu ve sağlıklı bir yaşam hedefleyen Burcu Ziyal'in şu sıralar diğer bir odak noktası da üretimini gerçekleştirdiği portatif bebek yatakları. Bebeği olan bir kadın olarak bu konuda ciddi bir açık olduğunu ve bu soruna çözüm getirdiğini belirten Burcu Ziyal ,The Sofa Otel'de gerçekleşen ve tüm güzelliği yansıyan çekim eşliğinde sorularımızı yanıtladı. Burcu Ziyal, annelik duygusunu, yeni girişimini, hayata bakış açısını ve kendisi hakkında merak edilenleri Klass okurları için anlattı, 


Burcu Hanım, geçtiğimiz yılın. 
son ayında minik kızınız Mina'yı kucağınıza aldınız. Peki, anne olmak Burcu Ziyal'de neler değiştirdi? 

Anne olduktan sonra artık en çok çocuğu için yaşayan bir insan oldum. 
Hem eşim hem de benim hayatımız minik bebeğimiz oldu. Hayat döngü. 
müz bebeğimizin üzerine kurulu. Her zaman için önceliğimiz Mina. Tabi 

ki kendimize vakit ayınyoruz ama bebeğimizin hayatı çok daha önemli Çünkü hayata bir can getiriyorsunuz 
Ve artık o canın bütün sorumluluğu sende oluyor. Sen olmazsan ya: şayamaz. Sen bakmazsan sağlıklı olamaz. O yüzden eşim Emre de ben de omuzlarımızdaki sorumluluğun fazlasıyla farkındayız. Çok doğru an. 
ne-baba olmak istiyoruz. Tabi ki de dört dörtlüğüz diyemem. İlk ebeveyn lik deneyimimiz ve illaki hatalarımız oluyordur. Ama şimdiye kadar geçen Süreci çok güzel atlattık bundan sonrası için dileğim de umarım her şey yolunda olur. Umarım Mina sağlıklı ve mutlu bir çocuk olarak büyür ve iy bir yetişkin olur. 


ei 

“İLK DÖNEMLERİMİZDE ANNE- 
BABA OLARAK KIZIMIZA SA- 
DECE BİZ BAKMAK İSTEDİK” 


Anlattıklarınızdan Emre Bey'in de iyi bir baba ve destek bir eş olduğunu anlıyoruz... 

Emre gerçekten iyi bir baba. Bana 
Mina dünyaya geldiği ilk günden beri çok destek oldu. Geceleri çok yardım. 
etti, Mina'ya birebir baktığı günlerde oldu, Çünkü Mina Amerika'da doğdu ve ilk dönemlerimizde anne-baba olarak kızımıza sadece biz bakmak istedik. Bir yardımcı ya da dadı almadık. Mina ile yeni yaşamımıza üçümüz başlamak istedik. Çekirdek ailemizin ilk aylarını bir arada geçirmenin mutluluğunu yaşadık. 

Bu arada benim biraz da kıskanç bir yönüm vardır. Çocuğuma başkası bakar da onu sever gibi minik endişe lerim vardı. İsterim ki çocuğum beni benimsesin, babasını benimsesin...:) 


Kış sezonunu kızınızla birlikte 
#akin bir şekilde geçirdiniz. Ama yaz sezonuyla birlikte iş hayatında yeni adımlar atmaya başl dınız. Burcu Ziyal iş has hangi sektörden adım atıyor? 
Artık kendi işimi kurdum. Portatif 


#Eşim Emre de ben de omuzlarımızdaki sorumluluğun fazlasıyla farkındayız. Çok doğru anne-baba olmak istiyoruz. Tabi ki de dört dörtlü 


şimdiye kadar geçen süreci çok güzel atlattık bundan sonrası için dileğim de umarım her şey yolunda olur. Umarım Mina sağlıklı ve mutlu bir çocuk olarak büyür ve iyi bir yetişkin olur.” 


güveniyoruz. İnşallah çok güzel yerlere gelecek, 


Marka adı nedir? 
Markamızın şu an tescil aşamasında 

en ismini veremiyorum, Ama her şeyi bizzat kendim yapıyorum. 
Üretim ayağından tüketiciyle buluş masına kadar tüm detaylarla yakından ilgileniyorum. Güvendiğim bir proje ve bu projeyi şansa bırakmayı istemiyo: rum. O yüzden tüm detaylarıyla keyifle ilgileniyorum. 


Rİ 
SIRTIMIZA ALIP RAHATLIKLA 


TAŞIYABİLECEĞİMİZ, GİTTİĞİMİZ 
YERDE BEBEĞİMİZİN KONFOR 
İÇİNDE OLACAĞI BİR YATAK 

TASARLADIK” 


Genelde anne olan ünlü kadınlar ağırlıklı olarak bebek kıyafeti üzerine yatırımlar yapıyorlar. Ama siz oldukga farklı bir ihtiyaçtan yola çıktınız. 
Bu fikrin çıkış kaynağı ne oldu? 
Açıkçası ben zevkten daha çok ihtiyaç tan dolayı bu yola çıktım. Bebekleri büyük pusetlerle bir yerden bir y 


olduğu için te kayınvalideme gittiğimde o arabaları taşımak inanın çok zor. Ama bebeğin e güvenli bir şekilde uyumaya da iht armalar nım sonucunda gördüm ki bebekler sirtina alıp rahat taşıyabileceğin portatif yatakl Bunun bu konuda ciddi bir açık olduğunu düşündüm. Öy eliyim diye düşündüm. 
taşıyabileceği. 
beğimizin konfor içinde olacağı bir yatak tasarladık Çok yakında ebeveynlerin beğenisine sunacağım. Dediğim gibi bu benim. 
imdi. Çok aradım bulamadım, hep aklar var. Taşınamayacak materyali olan yataklar. Tasarladığım er, kapanabiliyor. 
biliyor. Sinekliğine kadar her detayı düşündüğümüz büyük konfor sağlayacak bir ürün. 


Peki bu markayla nasıl bir satış 
Satış stratejisi izleyeceksiniz? 
» da satış noktalarına p nüyorum. Kendim bir yer açmak nlaşıp o lamayı düşünüyoruz 


“OLMAYAN BİR ŞEYİ VAR 
ETMEYE ÇALIŞIYORUM” 


Bir marka ve yepyeni bir ürün ortaya koymak zor bir süreç olsa gerek... 
sinlikle zor bir iş. Çünkü çok ince tayları var. Bir fikir koyuyorsunuz ortaya ve bu fikirden çıkan sonucun iyi olması gerekiyor. İşin üretim kısmı benim himayemde olduğu için her 


“Eşim Emre ve ikizi Emir bir restoranımızın olmasını çok istiyordu. İkisinin de 17-18 yaşından 

beri tek en büyük arzuları buymuş. Ortak sohbetlerimizde konu bir şekilde restoran açma fikrine geliyordu ve bende kendilerine açmaları konusunda telkin de bulunurdum. Çünkü keyif alacakları ve mutlu olacakları bir iş ve bence kesinlikle yapmalılar diye düşünüyordum.” 


detayıyla birebir ilgileniyorum. Sonuçta en değerli varlıklarımız bebeklerimiz için üretim yapacağım. Hiçbir önemli detayı atlamamak lazım. Sonuçta olmayan bir şeyi var etmeye 

çalışıyorum. 


Yaz sezonu Ziyal ailesi içinde hareketli başladı, Bodrum'da en son bir restoran da açtınız... 

Eşim Emre ve ikizi Emir bir restoranımızın olmasını çok istiyordu. İkisinin de 17-18 yaşından beri tek en büyük arzuları buymuş. Ortak sohbetlerimizde konu bir şekilde restoran açma fikrine geliyordu ve bende kendilerine açmaları konusunda telkin de bulunurdum. 
(Çünkü keyif alacakları ve mutlu olacakları bir iş ve bence kesinlikle yapmalılar diye düşünüyordum. Bu yaz çok şükür gençlik hayallerini serçekleştirdiler. Bodrum Palmarina'nın içinde açtık mekanımızı. Tike gerçekten çok keyifli 

ve lezzetli bir mutfağıyla hizmet veren bir mekan oldu. Şu an Emre haftanın beş gününü İstanbul'da iki gününü ise Bodrum'da geçiriyor. Çok yoğun bir tempoda çalışıyor ama içinde bulunduğu süreçten çok mutlu. 


ının hoş ve güzel 


doğum yaptınız ama hala eskiden olduğu gibi fitsiniz. Nasıl bu fiziğe kavuştunuz? 
Hamilelik sürecinde aslında 20 kilo aldım. 
Başlarda çok iyi gidiyordu ama son iki ayda 9-10 kilo aldım. Sanırım Amerika'da da olduğum için üzerimde bir rahatlık vardı. Nasıl olsa kimse beni görmeyecek, duymayacak diye daha rahat davrandım.:) Ama çok şükür ki normal doğum yaptım ve normal doğum. 

da zaten aldığım kilonun yansını verdim. 
Hastaneden çıktığımda 10 kilo fazlam vardı. 

O kilolar da zamanla üç dört ayda gitti. Ama bence hala iki kilo kadar fazlam var. O da z2- ten tartıda sürekli değişkenlik gösteriyor. Çok takmıyorum diyebilirim.:) 


“AYAKKABIM ABARTILIYSA ELBİSEM 
VEYA TAKIMI DAHA BASİC TUTUYORUM” 


Şık moda tercihleri yapan ve yerine göre Giyinen bir kadınsınız. Peki stilinizi nasıl tanımlarsınız? 

Moda konusunda özgürlükçü bir yapım vardır. 
Çok bell şeylere hiçbir zaman bağlı kalmadım. 
Her zaman kendime yakışanı tercih ettim. Asla iyinmem dediğim şeyler de olmadı. Örneğin; 


dekolte yakışırsa giyerim, cesur bir şekilde de kullanabilirim. Ama abartı bir parçayla diğer abartılı parçayı birbiriyle kombinlemem. Eğer abartı bir şey kullanıyorsam basic bir parçayı da üstünde kesinlikle bulundururum. Yani match etmek benim için önemli. Modada mutlaka ortayı bulurum. Çok avam parçaları da sevmediğim için, ayakkabım abartılıysa elbisem veya takımı daha basic tutuyorum. O dengeyi öyle kurup yoluma devam ediyorum. Sanırım bu da dengeli şıklık sunmamda etkili oluyor. 


Peki gardırobunuzun vazgeçilmezleri neler? 
Kesinlikle kot pantolonları ve tişörtlerim.... En kolay giyip çıktığım kıyafetlerdir. Çünkü davetler ve iş hayatımın dışında çok basic yaşayan biriyim. Makyaj günlük hayatımda çok yapmam, Bir göz kalemi ve rimel ie dışan çıkarım ve en çok kolum, spor ayakkabılarım, tişörtleri veya gömleklerimle hayatımı sürdürüyorum diyebili-Tim. Davetlere ise gerektiği özeni gösteririm. 


“YENİ TASARIMCILARIN KREASYON- 
LARINA GARDIROBUMDA YER 
VERMEYE ÇALIŞIYORUM” 


Giydiğiniz kıyafetlerden modayı iyi takip ettiğiniz görüyoruz. 
Peki son dönemdeki favori markalarınız ve tasarımcılarınız. 
kimler? 

Alexander Megucen tasarmlarını 

çok beğeniyorum ve keyifle giyiyorum. Celine çok sevdiğim bir marka. 
Gucci'yi çok sevmeme rağmen açıkçası artık sıkıldım. Çünkü etrafımızda birçok kişi tercih ediyor ve herkesle aynı giyinmek istemiyorum. 
O yüzden daha farklı markalara yöneliyorum. Son zamanlarda çıkan yükselişe geçen çok güzel markalar Var. Onların tasarımları beni çok heyecanlandırıyor. Modada yeni olanı Seven bir yapım var. Yeni tasarımcıların da kreasyonlarına gardırobumda yer vermeye çalışıyorum. 


Batik'in koleksiyonlarını nasıl buluyorsunuz? 

Türk markaları arasında tabii ki de Batik öncelikli tercihim. Kendi markamız diye söylemiyorum. Gerçekten çok başarılı olduğunu düşünüyorum ki şu son iki senedir özellikle vizyonu muzu, misyonumuzu ve çizgimizi çok değiştirdik. Müşterilerimizden de sağ. 
olsunlar güzel geri dönüşler alıyoruz. 
(Çok olumlu geri döntşümlerimiz var. 
O yüzden mutluyuz, keyfimiz yerinde. 


HAYATIMDAKİ ÖNCELİKLERİM 
AİLEM, SAĞLIĞIMIZ, SEVGİMİZ 
VE AŞKIMIZ 


Peki birazda hayata bakış açınızdan bahsedersek, sizi hayatta neler mutlu eder? 
Benim hayattaki en büyük önceliğim sağlık. Çocuğumun, eşimin ve tüm. 
ailemin sağlığını çok önemserim 
Sağlık olduğu sürece başınıza ne gelirse gelsin el ele verir halledersiniz Daha sonra sevgisiz bir yaşam düşü: nemiyorum. Ailemle birbirimize olan sevgimiz, eşimle birbirimize duyduğu! 
muz aşk beni mutlu bir insan olarak kılıyor. Hayatta hiçbir zaman mater. 
yallere tutunan bir kişi olmadım. Beni bu hayatta giydiğim bir kıyafet yada sahip olduğum bir eşya mutlu etmez. 
Hayatımdaki önceliklerim ailem, sağlığımız, sevgimiz ve aşkımız. 


Sportif bir insan mısınızdır? 
Haltada üç gün spor yaparım. Tenis oynamayı çok severim. Özel bir tranier hocam var ve onunla çalışıyoruz. 
Haltanın bir günü pilates yapıyorum. 
Günlük hayatımda da zaten kaşturmaca içinde olduğum için zaten sıkı yürüyüş yaptığımı söyleyebilirim. 


Peki bu yazı nasıl geçiriyorsunuz, önümüzdeki Kurban bayramın de var mı yurtdışı seyahatleriniz? 

Bu yaz Emre'nin işinden dolayı ağırlıklı olarak Bodrum'dayız. Ama çok sevdiğimiz bir arkadaş grubumuz la birlikte bir Mikonos turumuz var. 
Birçok programımız vardı normalde ama hepsi yarım kaldı veya iş yoğunuğundan dolayı yapamadık. Ama 


önümüzdeki bayram da Mikonos planını hayata geçirmeyi düşünüyoruz. 


Seyahat etmeyi sever misiniz? 
Çok seviyoruz, sene de 3-4 ülke kesin görmeye ikimiz de özen gösteriyoruz. 


“EMRE DE BEN DE ŞIK BİR 
TATİLDEN ZİYADE SIRTIMIZA 
ÇANTAMIZI ALIP GEZMEYİ 
DAHA ÇOK SEVİYORUZ” 


Daha çok keşfetmek amaçlı mı yoksa eğlence amaçlı mı seyahatlerinizi yaparsınız? 
Kesinlikle keşfetmek amaçlı gidiyoruz. Oranın kültürünü, hayatını, 


m giyinmem dediğim şeyler de ği dekolte AE giyerim, cesur 


yaşam biçimlerini bizzat görüp öğ. 
renmekten keyif alıyoruz. Gittiğimiz ülkelerde yaşayan insanların neyle beslendikleri, nasıl yaşadıklarını ger. 
çekten merak ediyoruz. Emre de ben de şık bir tatilden ziyade sırtımıza çantamızı alıp gezmeyi daha çok se-Viyoruz. Gittiğimiz yerlerde yürüyerek, insanlarıyla temas kurarak orayı özümsüyoruz. Ne yaptıklarını, nelere taplıklarını, nelerden keyif aldıklarını Öğreniyoruz. Çünkü dünya yüzeyin- 
'de yaşayan birçok farklı kültür var. 
Her biri ayrı bir hikaye, Onları oku maktan ziyade yaşayarak öğrenmek daha bir keyif veriyor. 


Peki bebeğiniz doğduktan sonra onu da seyahatlere dahil ediyor musunuz? 

Şu an da küçük olduğu için çok bir 


seye dahil edemiyoruz. Şimdilik bir tek Bodrum'a geldi. Yakında bir 

de tekne seyahatimiz olacak. Çok uzaklara gitmeden onu da deneyelim diyoruz. Bakalım nasıl bir tepki verecek? Onun tepkilerine göre herhalde yolumuzu çizeriz 


Peki en çok beğendiğiniz şehir ülke nedir? 

Ben Bangkok'u çok beğendim. 
herkese çok temiz gelmese de bana göre çok değişik bir ülke. İnsanları çok farklı, yaşam biçimleri çok farklı, çok beğendim. Bangkok'da yaşamak istemem ama sosyal yaşantısı olarak, insanları olarak, kültür olarak bana çok farklı gelmişti 


“Ailemle birbirimize olan sevgimiz, eşimle birbiz rimize duyduğumuz aşk beni mütlu bir insan olarak Kiliyor. 
Hayatta hiçbir zaman materyals lere tutunan bir kişi olmadım. 
Beni bu hayatta giydiğim bir kıyafet yada sahip oldüğüm'bir! 
eşya mutlu etmez. Hayatımdaki önceliklerim ailem, sağlığımız, sevgimiz ve aşkımız...” 


103) 


de yapıldı. Genç il 2018 yaz” 
ylında evlenmeyi planlıyor. 


czacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve 

Oya Eczacıbaşı'nın kızları Esra Eczacıbaşı, işadamı Murat Coşkun ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişan yüzükleri 

ni taktı. İş hayatında oldukça başarı bir kariyer izleyen ve Eczacıbaşı Topluluğu'nda İş Geliştirme Müdürlüğü görevini sürdüren Esra Eczacıbaşı ile Paladin'de gayrimenkul yatırım fonu yöneticiliği yapan Murat Coşkun'un nişanı, Eczacıbaşı ailesinin Yemiköy'deki evinde aile ve yakın dostlarının 


yanı sıra iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasın - dan tanınmış isimlerinde katılımıyla sade bir kutlamaya gerçekleşti. Esra Eczacıbaşı'nın. 
babası Bülent Eczacıbaşı ie annesi Oya Eczacıbaşı'nın yanı sıra Murat Coşkun'un da anne babasının yer aldığı bu özel günde, çiftin ailelerinin diğer fertleri de hazır bulun du. Bu özel günde bir dans grubu konuklara özel gösteri yaptı. 2018 yazında evlenmeyi planlayan çiftin görkemli bir düğün töre dünya evine girmesi bekleniyor. 


TEKNOLOJİ 
GÜZELLİĞİN 
EMRİNDE. 
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ELASTİKİYET KAYBINDA ALTIN İĞNE 
YÜZ GENÇLEŞTİRMEDE DERMAPEN Ili 


HOLLYWOOD BAKIM 
G GREEN PEEL 


OKSİTERAPI 


BOYUN 
GÖZ BAK 


VİTAMİN UYGULA 


İNŞİRAH CAD. NO:15 BEBEK * 0212 257 05 05 - lisya.comttr « info&lisya.com.tr 


Giacebookcom/lsyabesuty  Girstagramcom/isyabesutybebek 


İş ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinin yer aldığı nişan töreninde 
| Boyner Holding Yönetim Kurulu Baş- 


| kanı Cem Boyner ve zarif eşi Boyner 
A Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Boyner de yer aldı. 


KLASS 


Maverick kısa yol kullanmaz ve bizde öyle! Karşı konulamaz süspansiyon, şasi, kokpit ve sürücü odaklı dizaynı ile gelmiş geçmiş en güçlü araç! Maverick X3: meydan okumak için burada! 


VEYACAK >< 


GAN-AM 
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İş dünyasının önemli isimleri Eczacıbaşı Ailesi'nin Yeniköy'de bulunan evinde buluşurken, Bülent-Oya Eczacıbaşı çifti tüm detaylarla bizzat ilgilenmişti. 


—>a-> VW DA— NE. 


HAYATINIZIN EN İYİ DENEYİMİ İÇİN SIKI TUTUNUN! 


Performansı, heyecan verici sürüş pozisyonu, cesur ve maksülen sürüş şekli ile her gün ayrı bir kaçış. Macera Spyder F3 ile başlar. 

Ayrıca daha eğlenceli faktörünü ortaya çıkarmanın zamanı gelince, F3-S modeli ile yeni spor modu ve gelişmiş stil öğeleri ile bir başka performans seviyesi sunuyor. 
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CORNELA DİAMOND GOLF RESORT & SPA GENEL MÜDÜRÜ ZAFER ALKAYA TESİSLERİNİ AYRICALIKLI KILAN ÇALIŞMALARINI VE BAŞARI SIRLARINI KLASS'A ANLATTI: 


€ 


#/CORNEL!A DIAMOND 
GOLF RESORT & SPA'NIN 


“ 


Türkiye'nin yüz akı sektörlerinin başında gelen turizm sektörü için Antalya'nın önemi çok büyük. Özellikle Antalya Belek bölgesi sahip olduğu tesis ve hizmet kalitesi ile dünyada önemli bir yer ediniyor. 
Bu tesisler arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan Cornelia Diamond Golf Resort & Spa ise “Tailor made Luxury” hizmet anlayışı ile ulusal ve uluslararası önemli ödüllerin neredeyse hepsini kucaklıyor. Şık odaları, genel alanları, golf sahası, SPA'sı, yemekleri ve plajı derken her yaştan ve her kültürden misafirlerini kusursuz hizmet anlayışıyla ağırlayan Cornelia Diamond Golf Resort & Spa'nın başında ise açıldığı günden beri turizm dünyasının duayen isimlerinden Zafer Alkaya bulunuyor. Cornelia Diamond Golf Resort & Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya hizmet kalitelerini ve yarattıkları farkı Klass'a anlattı. 


Zafer Bey, Cornelia Diamond 
Golf Resort & Spa olarak hizmet vermeye başladığınız günden bu renada birçok 
Bu önemli ödülleri almanızdaki etkili du ruşunuzdan kısaca bahsedebilir misiniz? 
Mark hi ünce farklı tadlar e , 'omelia Diamond iziti niteliğindeki dünyaca ünlü Ge si Belek'te 


KLASS 


“Cornelia Diamond Golf Resort & Spa çok özel tatil beklentileri doğrultusunda adeta hiç ara vermeksizin her yıl bizi tercih eden değerli misafirlerimizin beğenilerine yeni şeyler mutlaka sunmaya çalışmaktadır. Cornelia Diamond Golf Resort & Spa'da 


güzel sü 


açıldığı ilk günden itibaren turizm sektörümüzün her anlamda en değer li öncülerinden biri olmayı başarmış tır, Comelia Diamond Golf Resort 
& Spa ve diğer tüm Cornelia Grubu İşletmeleri ilkeli duruşu ve yüksek kalite anlayışı ile gerek bölgemizin ve gerek ülkemizin gururu olmuş işletmelerdir. 


—————— 
“CORNELIA DAMOND GOLF RE- 
SORT & SPA HER YIL “DÜNYANIN 
EN DONANIMLI LİDER RESORT 
OTELİ" ÖDÜLÜNÜ ALIR” 


Cornelia Diamond Golf Resort 
& Spa'yı tercih eden kişiler özellikle hangi nedenden dolayı tesisinizi tercih ederler? 

Cornelia Diamond Golf Resort & 
Spa ülkemizdeki ve dünyadaki tüm rakiplerinden farklı tir ve bu sayede her yıl “Dünyanın. 
En Donanımlı Lider Resort Oteli 
(World Leading Fuliy Integrated 
Resort Hotel) ödülünü alır. Yani biz sadece bir tek yönüyle değil pek çok farklı özelliğimizle ön plana çıkarız Cornelia Diamond Golf Resort & 
Spa bünyesinde goli, tenis, futbol, spa & wellness, kongre turizmi, lüks villa konsepti gibi pek çok hizmet ve özelliği bir arada barındıran çok özel bir Resort oteldir 


özelliğe sahip- 


Otelinizin bünyesinde hizmet veren Crassula SPA misafirlerinize ayrıcalıklı bir SPA deneyimi yaşatıyor. Crassular SPA'yı farklı kılan nedir? 

Alışılagelmiş Spa terapilerinin ötesin de, bedeninizi ve ruhunuzu yenileyebilmeniz, doğanın sunduğu olanakları sonuna kadar kullanabilme: 
sağlıklı ve yüksek yaşam kalitesine ulaşabilmeniz için özel olarak tas nan Crassula Spa, 5000 metrekarelik bir alanda, iki ayrı kata yayılmış üç ayrı bölümden oluşuyor. Crassula. 
Relax, Crassula Luxury ve Crassula Private... Her bölümünde olağanüstü deneyimler yaşatmak için tasarlanan Crassula Spa, son derece titizlikle 

1 alanlarında uzman terapistler 
ile hizmet vermektedir. 


“CRASSULA SPA'NIN HEM TA- 
SARIMI HEM DE MİSAFİRLERE 
SUNULAN BAKIMLARIYLA SADE- 
CE CRASSULA SPA'YA ÖZGÜ BİR 
HİKAYE ANLATILMAKTADIR” 


rizler her daim vardır.” 


Crassula SPA bölümlerini biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? 
Spa Luxury, 2000 m2'lik özel bir 


alanda misafirlerini ağırlıyor. 21 tera SPA Luxury kal dört Spa Luxury 


iki Ayurveda suiti, bir müzi 


Suit, iki Tekli suit ve Türk han 


bulunuyor. Spa Luxury'de 


bir mas 
51 m2 büyüklüğünde 
havuzu yer alıyor 
Spa Private bölümünde iki adet kral suit bulunuyor. SPA kral sui e özel Türk hamamı, saunası, çeşitli Uzakdoğu ma: 
apilerin sunulduğu 


kapalı havuz, 


refloksoloji yolu, 60 derece e Fin ve 110 dere. 
Rus saunası ol 


ce gel 


p sauna, bul kromoterapi 


e alanları, vitamin 


misafirlerinin orta kullanacakları bölüm olarak servis vermektedir 

Crassula SPA'nı de misafirlere sunu 
Crassula SPA' 


doğal terapiler, su, m hem ruhsal hem bede 

layan masaj ve bakımlar yan holistik anlayış, Crassula SPA'nın de korasyonundaki ha bir tür med 


rahatlamadır. Z: 


yaşayanlar, meditasyon müzik dinler, doğal beslenir ve çevreaşarlar. Crassula 


100'den fazla masajı barın diran Crassula SPA; 24 ayar altın masajından, aromatik ma: 
kadar misafirlerine zengin altematier sunarken, deneyimli personeliyle 
54100 misafir memnuniyeti sağ: 


“Golf sporunun gelişimi için uzun soluklu çalışmalar yapan Nick Faldo, sahanın mimarlığını üstlenirken, ünlü ismin imza attığı saha pek çok ünlü golfçünün ilgisini çekiyor. Burada oyun oynamayı bir prestij olarak kabul eden golf sporu tutkunları A'dan Z'ye her şeye bir adımda ulaşabilmenin keyfini de 


yor, Bu özelliğiyle 2009 Yılında ESPA(European Spas Association) 
üyesi olmaya hak kazanan Crassula 
Spa, iki ayrı kat ve üç ayrı bölümüyle hem görsel hem de içerik olarak müş terilerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor. 
Crassula SPA üyeliğe kabul edildiği 
tarihten bu yana ESPA tarafından 3 
kez ana denetim ve 3 kez gizli dene tim (Denetçinin standart bir misafir olarak konaklayıp SPA merkezindeki tüm alanları kullanıp raporlaması) seçirip kalite standartlarından ödün vermeden misafirlerine hizmet ver. 
mektedir. 

Crassula SPA'nın yarattığı SPA. 
Düşleri arasında; AlbatrosGolf Masajin, 24 ayar Altın Masajını, Holistik Terapileri, Abhlanga'yı, Shirodara ve Kafa Masajını, La Stone-Sicak Taş Masajını, Bali Masajını, Havyar Baki mını, , Şarap Terapisini, Anti-Aging Bakımlarını, Asian Diamond masajı gibi birbirinden farklı uygulamaları bulmak mümkün. 

Crassula Spa Merkezi'nde uygulanan farklı masaj ve terapilerin yanı sıra. 
çok çeşitli cilt ve vücut bakımı uygula: maları da misafirlerimizin özellik “dönemi öncesinde sıkça tercih ettiği uygulamalardır. Crassula SPA, kişiye Özel klinik uygulamaları içeren ağnsı. 
acısız ve klinik hızında toparlayıcı, gençleştirici cilt ve vücut bakım uygulamalarını, sektörümüzdeki geliş meleri günü gününe takip ederek en yeni araştırmalar sonucu geliştirilmiş; lüks Fransız Alman ve nano teknoloji ile üretilen Japon ürünlerini tercih ederek uygulamaktadır. 

Son derece titizlikle seçtiğimiz alanın- 
“da uzman yerli terapistlerimiz ve tabii 


“Alışılagelmiş Spa terapilerinin ötesinde, bedeninizi ve ruhunuzu yenileyebilmeniz, doğanın sunduğu olanakları sonuna kadar kullanabilmeniz, daha sağlıklı ve yüksek Yaşam Kalitesine ulaşabilmeniz için özel olarak tasarlanan Crasstila Spa, 5000 metrekarelik bir alanda, iki ayrı kata 

yağillmış üç ayrı bölümden oluşuyor. 


ki alışagelmiş uzakdoğu ekolü olarak Tayland, Endonezya, Hindistan ve 
Çin kökenli ülkelerinde masaj akade. 
milerinde eğitim almış terapistlerimiz uygulamalarımızın otantik atmosferini sağlıyorlar, Terapistlerimiz akademik erliliklerinin kontrolünün yanı 

Sira işe alım sürecinde uygulamalı süreçten başarılı olmaları halinde assula SPA merkezimizde çalşabil mektedirlr, 


Rİ 
CORNELİA GOLF CLUB, 
ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DA 
DÜNYA GOLFÜNÜN KALBİNİN 
ATTIĞI YER OLACAK” 


Belek az önce sizin de dediğiniz gibi dünyaca ünlü bir golf merkezi, Bu ün kavramının içinde 
Cornelia Diamond Golf Resort 
& Spa'nında payı büyük. Peki, nedir Sir Nick Faldo Golf sahası- nın özellikleri? 

Turizmin incisi Antalya - Belek Bölgesinde konumlandırılmış olan, dünyaca ünlü golf profesyoneli ve saha tasarımcısı Sir Nick Faldo'nun dizaynı ile geliştirilen 27 delikli Comelin Goli Club; Türkiye'den ve dünyadan ünlü golf oyuncularının vazgeçilmezleri arasında. Comelia 
Golf Club, her yıl 34 ülkeden golf oyuncusunu misafir ederek, sadece dünyanın en iyi golf kulüplerinde bulunan ahenk ve kaliteyi sunuyor. 
Dünyanın en tanınmış goliçülerinden biri olan Sir Nick Faldo'nun ismini 


taşıyan 27 delikli golf sahası, golf severlere zevkli bir golf deneyimi yaşama fırsatı tanıyor. Belek'in sahip olduğu eşsiz manzaralarından birinin, içinden süzülerek geçtiği ılık Akdeniz rüzgarı ie buluştuğu sahalarında, birçok uluslararası ve yerli tumuvaya ev sahipliği de yapan Comelia Golf Club,1400 “dönüm üzerinde, ormanın içinde olağanüstü güzel bir dağ manzarasına sahip ve doğayla iç içe bir konumda yer alıyor. Türkiye'nin ilk imzalı golf sahası olan Cornelia Golf Club, önümüzdeki yıllarda da dünya glfünün kalbinin attığı yer olacak. 

Golf sporunun gelişimi için uzun soluklu çalışmalar yapan Nick Faldo, sahanın mimarlığını üstlenirken, ünlü ismin imza attığı saha pek çok ünlü gollçünün. 
ilgisini çekiyor. Burada oyun oynamayı bir prestij olarak kabul eden golf sporu tutkunları A'dan 

Z'ye her şeye bir adımda ulaşabilmenin keyfini de çıkarıyor. 


Golf tutkunlarının yanı sıra bu sporu öğrenmek isteyenlere de eğitim olanağı sağlıyorsunuz, değil mi? 

Comelia Golf Club bünyesi içerisinde bulunan The Leadbetter Golf Academy (LGA| ise golf öğrenmek ve tekniğini geliştirmek İsteyen sporcular için bu lunmaz bir imkan. Cornelia Golf Club, Türkiye'deki ilk Leadbetter Golf Academy İşletmesini üstlenirken goli sporunun yaygınlaşması için öneml bir adım atıyor. Dünyaca ünlü golf proesyonellerinden aldıkları eğitimleri The Leadbetter Golf Academy'e gelen sporseverlere öğreten eğitmenler, golf konu Sundaki ustalıklarını aktarıyorlar 

Dünyada üst düzey ders eğitimi ve araç gereçleri. 
le büyük bir ağa sahip olan The Leadbetter Golf Academy, Avrupa, Amerika ve Asya olmak üzere üç kıtada yer alan şubeleriyle golfü büyük kitlelere tanıtma ve öğretme çabasıyla hareket ediyor. Te-Orik ve felsefi ders tekniklerini, herkesin ve her yaş grubunun rahatça anlayacağı bir dile öğreten The Lendbetter Golf Academy, Antalya Belek'te yer alan Cornelia Golf Club'te birçok golf tutkunuyla buluşuyor. 

Golf öğrenmek isteyen goli severlere The Leadbetter Goli Academy'de öncülük eden Comelia Golf Club, aynı zamanda bu yıl genç Yerel Yıldız Goliçüler turnuvasına da ev sahipliği yapacaktır Aldığı ödüllerle Avrupa'nın gözdesi haline gelen Camelia Golf Club, dünyada birçok önemli sırala. 
mayada girerek Belek Bölgesinin bir golf destinas. 
yonu olarak tanınmasında öneml rol oynuyor. 
Comelia Golf Club'ün aldığı bazı ödüller ise şunlar; 


* 2017 TOP 100 European Golf Ri 
(Golf World Dergisi) 

* 2016 Turkey's Best Golf Course (World Golf Awards) 

* 2015-16 Cc 
Golf 


inental Europe's Tap 100 
(Golf World De 


Belek Bölgesi ile dünya goli turizminde yer edinmeye çalışan Türkiye için, Comelia Golf Club'ün kısa bir sürede bu kadar önemli mecralarda yer alması gerçekten çok önemli bir başarıdır. 


ÜRK TURİZMİ ASLINDA KISA SAYILA-BİLECEK BİR ZAMAN DİLİMİNDE YAKA-LADIĞI İVME İLE DÜNYA ALTINCILIĞINA ULAŞMAYI BAŞARABİLMİŞTİR” 


Antalya, Türk turizminin önemli bir dinami ğini oluşturuyor. Peki Antalya'dan yola çıkarak Türk turizminin dünya çapında yakaladı ğı başarının devamlılığında neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? 

Türk Turizmi aslında kısa sayılabilecek bir zaman diliminde yakaladığı ivme ile dünya altıncılığına 

tek ulaşmayı başarabilmiştir. Bu çok önemli bir ba- 


şandır. Ancak yakalanan ivmenin devamlılığı esas olmalıdır. İnişler — çıkışlar elbette olabilir ancak sektör çok fazla kan kaybetmeden toparlanmayı da mutlaka başarmalıdır. 

Türk Turizmi dünya birincisi olduğumuzu iddia ettöğimiz “Hizmet Kalitesi ve rakiplerinin çok önünde olan tesis kalitesi" ile pek çok avantajı bünyesinde barındıran bir sektördür 

Önemli olan tüm bu avantajları yaşanabilecek sıkıntılar karşısında asla yılgınlığa düşmeksizin en doğru biçimde kullanabilmektir. 


Cornelia Diamond Golf Resort & Spa'daki başarılı yöneticiliğiniz aşikar ortada. Peki, nedir iş hayatınızdaki prensipleriniz ve genç yöneticilere tavsiyeleriniz? 


Cornelia Diamond Golf Resort & Spa'nın ulaştığı Marka Değerinin altında çok verimli bir ekip çalışması ve onun tüm pozitif yansımalarıyla ulaşı ödünsüz hizmet kalitesi yatar. 

Prensipler iş hayatında çok önemlidir ve kişileri başarıya götüren en önemli adımların temelidir. 
Ben prensipli bir çalışma hayatı olmayan kişilerin başarılı olacağına inanmam. Hangi işi yapıyor olur. 
sak olalım başarı için prensipli çalışma şarttır 

İşini severek yapan, kendisinden istenen şeyi çok iyi anlayan ve bu doğrultuda hareket eden genç arkadaşlarımız başarıyı mutlaka elde edecektir. 

İşini sevmeden yapan bir kişinin ne kadar çok çalışırsa çalışsın başarılı olma şansı yoktur. 


Fransız İhtilali'nin 228.yıl dönümü, 


Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ve eşi Sülün İBuchwalter'in ev sahipliğinde Büyü kelçi Charles Fries'in de katılımıyla gerçekleşt. Geceye iş ve sosyal yaşam dünyasının rankafon ünlüleri büyük ilgi gösterdi 


ransız İhtill'nin 228 yl dönümü Fransa'nın İstanbul Başkonso. 
losu Bertrand Buchualler ve eşi 
Sülün Buchualter'in ev sahipliğinde Bü. 
Yükelçi Charles Fres'in de katılımıyla Be: yoğlu'ndaki Fransa Sarayı'nın bahçesinde görkemli bir davetle kutlandı. İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından davete katılar seçkin konuklar büyükelçi, başkonsalos ve eşi tarafından karşılandılar. İstiklal Marşı ve Fransa Ulusal Marşı olan 'La Marseilsise'in ardından söz alan Başkonsolos Buchusal ter. Sizleri, ulusal bayramımız vesilesiyle, büyükelçimizl birlikte ağırlamak, eşim Sülün ve kendi adıma büyük bir mutluluk oldu” ifadelerin kullandı. İstanbul'da ik ulusal bayram kutlaması olmasından dolayı 


“duyduğu mutluluğu ve Türkiye'deki Fransız ekibi bünyesinde çalışmaktan duyduğu gu 

Turu dile getiren Başkonsolos Bu çeşitiiğinden 


şehrin enerjisinin ve gücün ve farklılıklardan geldiğine inandığı etti ve bu çeşitliliğin temsilciler olarak nitelendirdiği davetlilere teşekkür etti Başkonsolosun ardından, konuşma yapan Fransa'nın Tür Charles 
Fries, Türkiye'de düzenlenen 15 Temmuz törenlerinin Fransa açısından 
“düzeni ve bu ülkenin demokratik kurumlarını savur 
Türk halkının olağanüstü yüreklliğini ve diriliğini selamlamak için bir kez daha vesile olduğunu belirti 


Harley-Davidson Bosphorus 
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 
53. Sok. No: 3 Maslak - İstanbul 


0212 356 53 53 - 0212 3565OTI 
www.bosphorusmotor.com 


Harley-Davidson Avenue 
Göztepe Mah. Bağdat Cad. 
242/134728 Kadıköy-İstanbul 


0216 411 25 16 
www.hdavenue.com 


Fransız Ihtilali'nin 228.yıl dönümü kutlamalarına ünlü Organizatör 
Erkan Özerman yakın arkadaşı Şarkıcı Nil Burak ile birlikte katıldı. İkili gecede dostlarıyla birlikte keyifli bir yaz akşamı geçirdi. 


EVİNİZE UYGUN FUZUL TASARIMLAR ye Lui V a Vi 
444 1 675 


www.masko.com.tr 


15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE 
TÜRKİYE MEYDANLARDAYDI 


A 


rbe teşebbüsünün ardından birinci yıldönümünde 15 
lemmuz Demokrasi ve Mill Birlik Günü' olarak kutlanan etkinliklere ka 


irlik ve beraberliği tüm dünyanin gözleri önünde bir kez daha sergileyen Türk milletinin huzurunda tüm 

wurda seslendi. Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir sevgi seliyle de karşılaştı. 
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Türkiye'nin meydanlara döküldüğü 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yılında binlerce insan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde gerçekleştirilen törende buluştu. İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının birçok ünlü ismi gecede ellerinde Türk bayraklarıyla boy gösterdi. 


rak andı, Cumhurba ip anmak 
Erdoğan, 


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Bir- 


lik Günü'nün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşen etkinliğine katılan Burcu Esmersoy sanatçı dostlarıyla bir araya gelerek birlik beraberlik mesajları verdi. 


PORSELEN DUVAR : Bİ 
PORSELEN YER 
VİTRİFİYE 


Ünlü popçu Hande Yener 15 Temmuz 


Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri için tercih ettiği kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. 


EXIMIA 


HR 77 PLATINUM 


Eximia HR77 Platinum 
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Yeni Nesil 

Tüm Vücut Şekillendirici 
HR 77 Platinum 

7 Günde 9640 Yağ Kaybı 

5 Dakikada Kilo Check-Up'ı 
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Ünlü şarkıcı ve sunucu Petek Dinçöz törene eşi Serkan Kodaloğlu ile katıldı. Dinçöz elindeki bayrağı sallayarak “Ne mutlu Türküm Diyene” sözleriyle 

töreni izledi. 
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MOVENPICW'İN İSTANBUL'DAKİ 
YENİ GÖZDESİ; GOLDEN HORN.. 


490212 600 1 600 | hotelistanbul.göldenhorömevenpick.com. 


9) Silahtarağa Caddesi No 87 34050. Eyüp Istanbul Turkey www.movenpick.com Www.enjoygoldenhorn.com 


Tarihi yarımada manzarasına karşi konumlanan Mövenpick Hotel Istanbul Golden Hom, yıllarca hafızalardan kazınmayacak bir düğün yapmak isteyenler için peri masalı vaat ediyor. 


Hayalınızın en özel gününde A'dan Z'ye tüm detaylann 

tizikle düşünüldüğü, rüya gibi bir manzara, size özel odalar, konuklarınızı mutlu edecek menüler ve çok daha fazlasını sunan Mövenpick Holel İstanbul Golden Horn'da düğününüz bir peri masalına dönüşecek. 250 kişi kapasiteli, yüksek tavanlı balo salonunda görkemli bir eğlenceye ev sahipliği yapabilir, Baş Aşçı Ceyhan Aşcıoğlu'nun hazırladığı muhteşem, bir menü ile misafirlerinize lezzet şöleni sunabilirsiniz. 


Bekâılığa veda partisi ve kına gecelerinde 9610 indirim, evlilik yıldönümlerinizde 2 kişilk yıldönümü yemeği çilere hediyel 


Ayrıca yeni evli çiftler adına Dubai, Paris ya da Phuket Mövenpick Hotel & Resorts otellerinden birinde 2 gece 
3 gün üctelsiz konaklama imkânı! 


Ayrıcalıklar bu kadarla da sınırı değil. Gelin ve Damat olelimizin en güzel odası olan Golden Hom Suite'le de konaklama imkânına sahip oluyor. 
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Golden Horn 


Fatoş Altınbaş-Orhan Yıldırım çiftinin nişan yüzüklerini Altınbaş ailesinin dünürü olan Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Rixos Yönetim Kurulu Başkanı Fettah İTamince taktı. Çifti ilk tebrik eden ise aileleri oldu. 


İzenlenen nişan törenine Fatoş Altınbaş ve Orhan ldırım'ın yakınlarından oluşan 300 kişilik bir da-Bvetii topluluğu katıldı. Pembe çiçeklerin yoğun ola- 


rak kullanıldığı tören süslemelerinde Fatoş Altınbaş 


da iki tane pembe el 


İtnbaş Holding ve ASV Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş'ın kızı Fatoş Altınbaş ve Çaldıran eski Belediye Başkanı ve iş adamı Ferman Yıldırım'ın oğlu avukat Orhan Yıldırım muhteşem bir nişan töreni eşliğinde mutluluğa giden yolda 

ilk adımı attılar. Four Seasons İstanbul at ihe Bosphorus'da gerçekleşen ve yaklaşık 
300 seçkin davetlinin katıldığı nişan 
töreni kokteyl ile başlarken konuklar çiftin aileleri tarafından kapıda karşılandılar Kuzey Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim görürken tanışan çitin nişan yüzükleri Şişli eski Be- 


lediye Başkanı Mustafa Sargül ve Rixos Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince tarafından takıldı. Nişan töreninin ardın dan genç çift masaları dolaşarak tebrikleri kabul etiler. Gecede sahne alan “Zeke riya Ünlü Sıra Gecesi Grubu' konuklara gece yaşattılar. Gecede kısa bir konuşma yapan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vakkas Alınbaş konuklara bu özel ve mutlu gecede Altınbaş ve Yıldırım aile lerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. D'lara Events tarafından organize edilen nişan töreni şıklığıyla da tam not aldı. 


Gecede Altınbaş Holding Yönetim 


Kurulu Üyesi Vakkas Altınbaş kısa bir konuşma yaparak aile kurumu üzerine önemli mesajlar verdi ve genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. 


Altınbaş Holding Onursal Başkanı ve 


Yönetim Kurulu Üyesi Ali Altınbaş ve zarif eşi Mühlet Altınbaş nişan töreninde tüm konuklarla yakından ilgilendiler. 
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Fatoş Altınbaş ve Orhan Yıldırım çiftinin evliliğe adım attıkları bu mutlu 


günlerinde Altınbaş ailesinin tüm fertleri hazır bulundu. 
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Irmak Group Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Ak Irmak Group Yönetim Kurulu Üyesi Bı sahipliğinde gerçekle 


IRMAK GROUP 


ince 1974 


IRMAK KENT 
İNŞAAT 


Irmak Group, 
No:3 Zeytinburnu / İSTANBUL 


ğ www.irmakgroup.com.tr 


IRMAK GROUP 


SILA, 


<5, HARBİYE AÇIKHAVA 
#,( SAHNESİ'Nİ BEŞ GÜN- » 


| 


BOYUNCA SALLADI o“ 


Sıla'nın beş gün süren konser serisi Harbiye emil Topuzlu Açıkhava Sâhnesi'nde gerekleşti. Sıla, biletleri günler öncesinden 

tükenen konserlerinde Harbiye'de beş günde toplam 20.000'i aşkın hayranına unutulmaz saatler yaşattı. Sıla Gençoğlu'nu izlemeye geenler arasında başta sevgilisi oyuncu Ahmet 

Kural olmak üzere, sanat, iş ve sosyal yaşâm dünyasından çok sayıda ünlü isim vardı. 


SeturSelect 


Avrupa'yı gezmekle kalmayacak, bir parçası olacaksınız. 


PARİS 


Koç 444 97 79 | seturselectcom | Bövon | Setur 


As j NR 
Sanatçı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural aşk yaşadıkları iddiasını birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını basına vererek ve ardından el ele görüntülenerek doğrulamıştı. Şimdi ise yılin magazin çiftinden Ahmet Kural sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu konserinde izlemeye gelerek aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ettiklerini gözler önüne serdi. 
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LİMAN 
MAĞAZALARIMIZI , 
ZİYARET ETTİNİZ Mİ? 


ALIŞVERİŞİN EN KALİTELİSİ, ÇOK UYGUN FİYATLARLA SETUR DUTY FREE LİMAN MAĞAZALARINDA YURTDIŞINA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINIZDA 

SİZİ BEKLİYOR. ( 
> 


mir Çeşme Limar mir Alsancal 


Koç noy 


Sosyal yaşam dünyasının hayranlık 


uyandıran çifti İzzet-Yasemin Özilhan 

Sıla konserini en önden izleyen ünlülerdendi. Mutlu çift konser sırasında keyifle Sıla şarkılarına eşlik etti. 


Ortadoğu'da Enerjisini Kendi Üreten Ilk Eko Istasyonu Alpet'ten 
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İModel Of The Worl' yarışmasında temsil etmek üzere KKTC Girne Rocks Otel'de düzen-) lenecek 30. Best Model Türkiye Yarışması'nda jüri karşısına geçecek 15 kız ve 15 erkek 


u yıl 30/'su düzen lenecek Best Model 
Türkiye'nin Yarı Final 
Gala gecesi Maseuerade Club'de düzenlenen muhteşem bir organizasyon ie gerçekleşt, Best 
Model Türkiye ve Best Model 

Of The World Kurucu Başkanı 
Erkan Özerman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye iş, sanat, ma. 
gözin ve sosyal yaşam dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Bugüne kadar Kenan İmirzalıoğlu, 
Kıvanç Tatlıtuğ, Berk Oktay, Tol gahan Sayışman, Burak Özçivit 
Çağatay Ulusoy, Deniz Akkaya, 
Selma Ergeç, Begüm Kütük, Tuğ. 
ba Melis Türk, Şenay Akay, Sezgi 
Sena Akay gibi isimleri moda, sinema ve televizyon dünyasına kazandıran “Best Model Türkiye' 
yine yeni yıldızlarını anyor. Bu yıl 15 Ekim gecesi KKTC Gime 
Rocks Otel'de düzenlenecek 30. 
Best Model Türkiye final gece sinde yarışacak 15 kız 15 erkek finalistin yarı final elemelerinde 
40 kız ve 40 erkek model jüri 


karşısına geçti. Esra Balamir ve 
Alper Aslanoğlu'nun sunuculuğu: 
nu üstlendiği gecede Nil Burak ve Erkan Özerman konuk takdim. 
ciydiler. Erkek modellerin Levon Kordonciyan, kız modellerin ise Yıldınım Mayruk, Erol Albayrak, Fevziye Çamer, Çiğdem Akın ve 
İsmek koleksiyonu ile podyuma çıktığı muhteşem gecede Ege. 
şarkılarıyla keyifli dakikalar yaşatırken, Esra Balamir ve Esra, Üçcan da sahne aldı. düri üyeleri arasında yer alan Klass Magazin 
Genel Yayın Yönetmeni Muam mer Kapucuoğlu gecede Best 
Press apoletini kazanan yarışma: cılara sahneye çıkarak apoletlerini takdim etti. Gecede seçilen 15 kız ve 15 erkek finalistin arasından 
15 Ekim gecesi düzenlenecek 30) 
Best Model Türkiye finalinde seç lecek birinciler, 11 Aralık gecesi “dünyanın moda merkezi Paris'te yapılacak olan “Best Model of 
The World - Dünyanın En İyi 
Mankeni Yarışması”nda ülker temsil edecekler. 


DU: 


Kıbrıs Rocks Otel'de gerçekleşecek 


30. Best Model of Turkey için 40 erkek ve 40 kız yarışmacının » jüri karşısına çıktığı yarı final heyecanlı anlara sahne oldu. j 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Erkan Özerman'ın kusursuz organizasyonunda gerçekleşen gala gecesinin baş 


kahramanlarından biri de Özerman'ın 22 
yaşındaki yeğeni Almila Özerman oldu. 
Erkan Özerman, daha dünyada örneği yokken başlattığı Best Model'i ileride kendisine devredeceğini belirttiği Almila “ Özerman ile organizasyondaki başarı-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ŞİŞHANE SHOWROOM <s> MASLAK SHOWROOM Yolcuzade İskender Caddesi Büyükdere Caddesi Eski Sheraton Otel 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fi merkezinde! 


PALLADIUM 


www.palladiumatasehir.com.tr. ALIŞVERİŞ MERKEZİ Tİ polladumavm E3 palladumalı E3 palladumatasehir ATAŞEHİR 


Ünlü organizatör Erkan Özerman 


gecede 30. Best Model of Turkey'e destek veren kişi ve kurumların yöneticilerini sahneye davet etti. 
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"Güzelliğinizin altını çizin” 


Protez Tırnak 
Microblading 
Kalıcı Makyaj 
İpek Kirpik 
Cilt Bakımı 


Eğitim (Kalıcı makyaj ve Protez Tırnak) Dermapen 


1 DE Nişantaşı Şubesi İzmir Alsancak Şubesi 
Ataşehir Şubesi İzmir Bostanlı Şubesi 

ELİ Bağdat Caddesi Şubesi Ankara Şubesi 

Bakırköy Şubesi Adana Şubesi 


Etiler Şubesi Kartal Şubesi 
! Beylikdüzü Şubesi Mecidiyeköy Şubesi ğ 0) Flora Şubesi 


Bahçeşehir Şubesi oo ÇOK YAKIDA.... 
Acıbadem Şubesi Viyana Şubesi (Çekmeköy Şubesi 


YG) 


ww.emsaldogan.com - Wu.proteztimak.com 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SELEN BULERTİCİNCAND. By 


“HEDEFİMİZ SAĞLIKLI 
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BİR BÜYÜME” 


Tekne, deniz motoru ve deniz motosikleti gibi deniz tutkunlarına özel ürünlerinin yanı sıra motosiklet, ATV, UTV ve kar motosikletleri ile müşterilerine karada da keyifli zamanlar geçirten dünyaca ünlü BRP firmasının Türkiye distrübütörü Depar Motor; 4 yıldır kaliteden ödün vermeden hizmet ediyor. Deniz sektöründe yıllardır. 
güvenilir bir bayii ve servis teşkilatı olan yeni ürünleriyle birlikte karada da ayrı bir bayii teşkilatı kuran ve müşterilerinin taleplerine cevap verebilmek için kendi servislerini hayata geçiren Depar Motor, her geçen gün büyüyen ürün yelpazesi 

ve sınırsız hizmet anlayışıyla büyük ilgi görüyor. Özenli çalışmalarının ve kaliteli ürün sunmanın yanı sıra müşteri ilişkilerinde elde ettikleri gerçek başarının satışla birlikte satış sonrasında da verilen hizmet ve bu hizmetin kalitesinde yattığını belir. 
ten Depar Motor A.Ş. Genel Müdürü Bülent Cüncan, Depar Motor'un müşterilerine sunduğu yeni hizmetleri ve gelecek hedeflerini Klass'a anlattı. 


152) 


yılında kurulan Depar Motor A.Ş.'nin kuruluş hikayesini dinleyebilir miyiz? 
Depar Motor 1973 yılında, Denizcilik Sektörüne Yedi e Aksesuar ithalatı ile başladı. 198 Johnson! 
dıştan takma deniz motorunun Türkiye dist ribütörü oldu. Bugün Johnson yerine aynı fabrikanın dıştan takma deniz motoru olarak ürettiği *Evinrude" markası ile devam ediyor Depar Motor, BRP (Bombardier Recreational Products) Evinrude markasını satın aldıktan sonra, BRP markasının bünyesindeki tüm ürünlerinin de distribütörü oldu. Evinrude dıştan takma deniz motoru, Sea-Doo deniz motosikleti, Can-Am Ofiroad araçlarından ATVUTV araçları, Can-Am Spyder Roadster üç tekerlekli motosiklet, Ski-Doo ve Lyra kar motosikletleri bugün hepsi Depar Motor'un çatısı alında bulunmaktır 


Depar Motor A.Ş. olarak motor sporları tutkunlarına zengin bir marka karmasıyla hizmet veriyorsunuz. Bünyenizde bulunan markalardan ve bu markaların dünya çapındaki yerinden bahsedebilir misiniz? 

Deniz sporlan ile başladık ancak bugün 

hem asfalt araçları hem arazi araçlar ile her ortama uyumlu araçlara sahibiz. Özellikle diğer markalardan teknoloji farklılklarımız motor sporlarında tercih ediliyor. Deniz sek. 
#öründe Evinrude Markası ile dıştan takma motorlarda “Dünyada En Temiz Emisyon' ile 


iki zamanlı motor üreten tek markayız. 
Sendoo markamız kişisel deniz araçları Uelski) içerisinde 300 beygir gücüyle lider konumda yer alıyor. Artık kara motor tutkunları için Can-Am Spyder markamız ile karayollarında görünmeye başladık. Arazi şartlarında kullanılan Can-Am Atv ve Uv'ler ise zor arazi şartlarında performansları tartışılmaz üstünlüğünün yanı sıra son dönemde yarışlarda da kullanılmaya başlayarak başarılı sonuçlara imza atmışlardır 


“DENİZ SEKTÖRÜNDE YILLAR- 
DIR OLUŞTURDUĞUMUZ GÜVE- 
Nİ HEM BAYİİ AĞIMIZLA HEM 
DE TEKNİK SERVİS AĞIMIZLA SAĞLAMLAŞTIRDIK” 


Deniz tutkunlarına özel ürünlerini 
Zin yanı sıra motosiklet, Atv, Utv ve kar motosikletleri ile müşterilerinize karada da keyifli zamanlar vadediyorsunuz. Genişleyen ürün yelpazenizle birlikte sunduğunuz hizmet kalitenizi ve satış sonrası verdiğiniz destekleri bizimle paylaşabillir misiniz? 

Deniz sektöründe yıllardır oluşturdu. 
dumuz güveni hem bayii ağımızla hem de teknik servis ağımızla sağlamlaştırdık, Yıllardır hem ürün hem hizmet anlamındaki gelişmeler ile deniz sektörü ağımızın sisteminin aynısını kara araçlarımız için de sağladık. Can. 
Am grubu ürünlerimizin müşterilerimiz ile yakın ilişkilerimiz doğrultusunda talep ve isteklerine daha hızlı cevap verebilmek adına şirket bünyesin. 

de de teknik servis le hizmetimize katkıda bulunduk. Deniz sektöründeki deneyimlerimiz ve müşteri memn niyetimizi kara grubu ürünlerimiz ve müşterilerimiz için de aynı hassasiyet ve istekle devam edeceğimizi rahatlık: la söyleyebiliriz. 


“MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNDE GER- 
ÇEK BAŞARI; SATIŞLA BİRLİKTE 
SATIŞ SONRASINDA DA VERİ- 
LEN HİZMET VE BU HİZMETİN 
KALİTESİNDE YATMAKTADIR” 


Müşterilerinizin yoğun taleplerine cevap verebilmek için kendi servislerinizi hayata geçirdiniz. 

ve bildiğimiz kadarıyla bol yedek parça stokuna sahipsiniz. Sunduğunuz kusursuz hizmet anlayışını ve yarattığınız müşteri memnuniyetini anlatır mısınız? 

Müşteri ilişkilerinde gerçek başar: satışla birlikte saış sonrasında da. 
verilen hizmet ve bu hizmetin kalitesinde yatmaktadır. Firmaların genellikle atladıkları ve daha sonra başansızlıklar nın çekirdeğin oluşturan faktör, müşleri şikâyetlerini ele almakta ve sonuçlandır makta gösterdikleri düşük performans or. Müşteri memnuniyetini sağlamak, sadik müşteriler kazanmak ve bunların. 
sürekliliğini sağlamak, araştırmalar yapmak, bunların sonuçlarını değerlendir mek, iletişim kanalları açmak, mevcut kanalları geliştimek, müşteriyi dinle. 
mek ve gerçekten de memnun müşteri kitlesine sahip olmak için çok ve sürekli çalışmak gerekiyor. Belirli periyotlarda, müşterilerimize ürünlerimiz, fiyatlarınız ve buna benzer konularda bilgiler veri yoruz. Yeni çıkan ürünlerimizi sektörel dergilerde ve sosyal medyada oldukça fazla duyurarak sektördeki gelişmeler ile ilgili hedef kitlemizi bililendiriyoruz. 
Bunun yanı sıra, müşterilerimizle bir. 
likte geziler ve aktiviteler düzenleyerek onlarla birlikte oluyoruz. Aynca bayi 

ve servis ağımızın da müşterilerimize karşı en az bizim kadar duyarlı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. 


Depar Motor ürünlerinin sağladığı avantajlar nelerdir? 

Dünyanın sayılı şirketlerinden Kanada. 
firması (BRP) Bombardier Recreati onal Products'in Teknolojide aldığı 

yol tartışılmaz. Bugün bizim ithalatını yaptığımız ürünlerin dışında Kanada firması Bombardier hızlı tren, uçak, rotax motor ie çeşitli sektörlerde lider olan bir “dünya devi. Arkamızda böyle bir güç ile teknolojinin tüm yeniliklerini müşterile rimizle paylaşabiliyoruz. Ürünlerimizin kullanım şartlarını ve güvenliğini bir uçak motoru üretimi yapan fabrikanın. 
titzliğinde veriyor olmamız müşteriler. 
miz açısından büyük bir avantaj oluyor 


Türkiye'de deniz ve kara motorlaına ve bu araçlarla yapılan spo, lara olan ilgi nasıl? Türk insanında motor tutkusunun gelişmesinde 
Depar Motor A.Ş.'nin bir katkısı olduğunu düşünüyor musunuz? 
Türkiye'de motor sporlarına duyulan ilgi 


yılar geçtikçe artmaktadır. Özelikle Ral, Formula, OH Road, 4x4 araz araçlar 

ile karting gbi birçok insanın motor sporlarının en azından izleyici olarak br akisi lduğu bir gerçekir. Motor sporları dünyada futboldan sonra en çok leyici kilesine sahip olan ikinci spor dal, Güçlü sponsorların bu spora desteği artığı sürece Türöye'de yapılan motor sporu daha da. 
gelişecek ve bununla brikte düzenlenecek organizasyonlar da artacaktır. Karada olduğu kadar denizde de motor sporlara lan ilginin her yl biraz daha artmasıyla Şitketimiz yapılan çeşi organizasyonlara, sponsor olarak da katk sağlamaktadır. 
Uluslararası Off Shore yarışları uzun senelerden sonra tekrar ülkemizde Adana yanşla ile başladı. Yanşlarda kullanılanı motorların çoğunluğu bizim markamız Ülkemizin üç taralı deği artk dört taraf iç sularımızdar dolayı denizlere çevrili oldu. 
Sahillerimizin haricinde artk iç sularda Handa, Van'da, Adana'da, Ura'da su sporlar ve yanlar yapılabiliyor. 


“HEDEFİMİZ SAĞLIKLI VE SÜR-DÜRÜLEBİLİR BİR BÜYÜME” 


Depar Motor'un misyonu doğrultusunda belirlediği gelecek hedefleri nelerdir? 2017 yılını nasıl bir büyümeyle tamamlamayı hedefli. 
yorsunuz? 
Şirketimizin başarısı sadece işlerin iyi apılmasıyla değil, aynı zamanda bu konudaki performanslarımızın müşter. 
lerimiz tarafından da iyi anlaşılmasıyla sağlandı. Bunu da bulunduğumuz sektörlerde oluşturduğumuz tutarlı imaj, tüm çalışanlarımız ve bayi servi ile birlikte sergilediğimiz tutarlı davranış ile sağladık. Hedeflerimiz sadece ürün e pazar performansını değil, aynı zamanda müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde geliştirmesi gerekliliğidir. Bu nedenle, 2017 yılının hedefleri arasında 
sadece iş sonuçlarını değil, aynı 22 
manda gelişim odaklı hedefleri de dahil etmenin sürdürülebilrlik için faydalı olacağının kanaatindeyim. Hedefimiz sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme, 


Son olarak başarılı bir yönetici olarak bizimle iş hayatınızdaki kurallarınızı paylaşabilir misiniz? 
İş hayatımda mutlaka kurallarım olsun diye çaba göstermedim özelikle de bu kurallar katı ve beni çok mutsuz eden kurallar ise daima uzak durdum. İşimde dalma net fikirlerle hareket etim, edindiğim deneyimler benim en büyük tecrübem olmuştur. Şirket ortamında katı değil esnek bir karaktere sahibim. 
gereksiz ve sert disiplin karşıyım, Ben ve çalışma arkadaşlarım kendimizi mutlu hissettiğimiz ortamlarda başarının üzün soluklu olacağı kanaatindeyiz 

Asla ön yargılı olmadım ve eleştirilere hep açık oldum. Ekip çalışmasına dalma önem verdim. Şirketin başarı olmas, çalışanlarına gurur ve mutlu 

luk vermesi, uzun dönemde kârllğini sürdürmesi, rekabet ortamında varlığını sürdürmesi ekip çalışması ve ekibi etkin bir biçimde yönlendirerek mümkündür. 
Duygularımı yönetmeyi öğrendim. 
Ekibimi iyi anlayarak, yönlendirebilerek cikin çalışmasını sağladım. 


“HEDEFİMİZ BİREBİR DERS VERİP 


Gamze Hanım, genç yaşınıza rağmen eğitim sektöründe Gamze Barkurt Academy'yi hayata geçirdiniz. Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? 

Lise hayatımı Londra'da geçirdim. Daha sonra 5 yıl Amerika'da yaşayarak Wall State Üniversitesi'ni bölüm üçüncülüğüyle bitirdim Ve oradan burs kazandım. Tek çocuk olduğum için ve aile şirketimiz de olduğu için okul bitince Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Ak lem inşaat sektörüyle ilgileniyordu ama ben hep eğitimde ilerlemek istediğim için onlardan ayrı olarak yoluma devam ettim. Türkiye'ye döndüğümde hobi olarak oyunculuk da okudum; aynı zamanda “Ayla Algan öğrencisiyim. Ama oyunculuğu sadece hobi olarak yaptim. Hedefimde hep eğitimle ilgil ilerlemek vardı 


“DERS VERDİĞİM ÇOCUKLARIN TEOG'DA 3 YILDIR TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDUKLARINI FARK EDİNCE BUNUN BİR TESADÜF OLMADIĞINI ANLADIM” 


Peki, Gamze Barkurt Academy'yi açma fikri nasıl oluştu? 
Ben Amerika'da üniversite okurken İngilizcenin nasıl öğretilmesi gerektiğinin eğitimini de aldım. Bu eğitimim sayesinde bireysel olarak ders verdiğim çocukların TEOG'da 3 yıldır Türkiye birincisi olduklarını fark edince bunun bir tesadüf olmadığını anladım. Bu başarının benim bu konuda kendimi ilerletmem gerektiğinin göster. 
gesi olduğunu düşündüm ve Gamze Barkurt Academy yi açmaya karar verdim. Hatta sadece çocuklar için değil, İş İngilizcesi için de ders alan birçok öğrencim var. Onlar da şu an kendileri mailleşebilip. 
yurtdışıyla kendileri iletişime geçebiliyorlar. İş insanlarını da bu şekilde beli bir seviyeye getirebiliyoruz. TEOG ve üniversiteye hazırlık derslerini de birleştirince böyle bir kurum ortaya çıkardık. 


Sizinle birlikte yola çıkanlarla birçok başarılara imza atmak adına kurmuş olduğunuz Gamze Barkurt Academy hakkında bilgi verir misiniz? 

Gamze Barkurt Academy Bahçeşehir'de iş ve genel İngilizce derslerinin. 
verildiği bir kurum olarak kuruldu. Ama TEOG sınavına hazırlanan Öğrenciler için İngilizcenin dışında matematik, fen, Türkçe, sosyal ve din 


GAMZE sn 


“Biz sadece çocuklara konu anlatımı yapmıyoruz. 
Çünkü girdikleri sınavlar çoktan seçmeli sınavlar olduğu için aynı zamanda soru nasıl r, oanda zamanla nasıl iyi yarışılır, şık eleme nasıl olur gibi özel eğitimler veriyoruz. Ama bizim en büyük avantajımız; bizim sınıflarımızın 5 kişilik özel sınıflardan oluşması veya birebir eğitim veriyor olmasıdır.” 


dersleri de veriyoruz. Yanımızda şu an her branştan 
8 tane öğretmen yer alıyor. Bunun dışında butik, 3 
katl, doğanın ve yeşilin içinde bir villadayız. Çocuklar çok seviyorlar ve huzur buluyorlar. İş adamları da aynı bu şekide aldıkları dersin dışında bu ortamda huzur bulduklarını söylüyorlar. Genelde öğrenciler gündüz saatlerinde, iş adamları da akşam saatlerinde geliyorlar. Hafta sonları da TEOG için dersler oluyor. 


e a m 
* BİZİM EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ; BİRE-BİR EĞİTİM VERİYOR OLMAMIZDIR” 


ın çocuklar için ne gibi yorsunuz? 

Biz sadece çocuklara konu anlatımı yapmıyoruz. Çünkü girdikleri sınavlar çoktan seçmeli sınavlar olduğu için aynı zamanda soru nasil çözülür, o anda zamanla nasil iyi yanşlır, şk eleme nasil olur gbi özel eğitimler veriyoruz. Ama bizim en büyük avantajımız; bizim sııfarımızın 5 kişlik zel sınıflardan oluşması veya birebir eğitim veriyor olmamızdır. 6'ncı kişi asla olmuyor. 


Okul döneminde öğrencilerinizin çalışma saatleri için nasıl bir planlama yapmayı düşünüyorsunuz? 

Okullar açıldığında TEOG öğrencileri Cumartesi ve Pazar günleri gelecekler. Hafta içi de okul çıkışlaına göre 3 gün soru çözümü olacak. Saat 17:30 gibi başlayacak. Hafta sonu Cumartesi 6 saat, Pazar günü 5 saat olmak üzere profesyonel hocalarla yoğun bir şekilde derslere devam edilecek. 


e — 
“İŞ İNGİLİZCESİ İÇİN SADECE BİREBİR DERSLER VERİYORUZ” 


izcesi konusundaki çalışmalarınızı nasıl planlıyorsunuz? 


İş İngilizcesi için sadece birebir dersler veriyoruz ve saatleri de öğrenciye göre ayarlıyoruz. Çünkü her. 
kesin seviyesi aynı olmadığı için kopukluklar yaşanıyor. Birebir derslerde daha iyi takip edebiliyoruz Çünkü onlar hızlandırılmış programda öğrendikleri için daha iyi takip edilebiliyor. Zaten iş İngilizcesi nin hepsine kendim özel olarak giriyorum. 


İngilizceden başka farklı bir dil dersi veriyor musunuz? 

Farkı bi di yok. Çünkü şu an güvenerek bildiğim tek dil İngilizce. Ama ilerleyen zamanlarda bize gelen talepler doğrultusunda Rusça ve Almanca da konulabilir 


Genç bir girişimci olarak oldukça fazla 0- rumluluk almışsınız. Aileniz bu anlar nasıl destekliyor? 

Ailem bu konuda bana çok destek oluyor. Özellikle annem çok destek oluyor. Zaten annem finansçı ve 
25 yıldı ticaretle uğraşıyor. Bu konuda gerçekten 
bana çok destek oldu. Bir insan ik olarak kendi işine atıldığı zaman her şeyi öğrenmek zorunda kalıyor. Bu da benim ik işim. Ve her şeyi annemden öğrendim. 


“HEDEFİMİZ 3-4 YIL İÇİNDE 
BUTİK BİR KOLEJ AÇMAK” 


Peki, Gamze Barkurt Academy olarak bun- 
'dan sonraki hedefleriniz nelerdir? 

Bizim buradaki hedefimiz birebir ders verip, İngilizceyi gerçek anlamda insanlara öğretebilmek. Çünkü bu konuda gerçekten kendime çok güveniyorum. Onun dışında TEOG sınavındaki başarının artışını çok önemsiyorum. Çünkü bir çocuğun liseye geçişi bence çok önemli. Bu üniversite hayatını da etkiliyor. Lisede iyi bir yer kazandırıp Onların kendilerine iyi bir gelecek hazırlamalarına katkı sağlamak istiyorum. Ama hedefimiz 3-4 yıl içinde butik bir kolej açmak. 


Gamze Barkurt Academy: 
Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Yengeç Sk. Gül Villa 03 No:8 Bahçeşehir. 

Maile gamzebarkurttagmail.com. 


“NATUZZI İLE 


GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE 
BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ” 


İtalya'dan dünyaya açılan dekorasyon dünyasının önemli markala” rından NATUZZI, Türk mobilya sektörünün öncü markalarından Fatih Kıral Mobilya&Dekorasyon ile güç birliği yaptı. Türkiye'de NATUZdi mağazaları açarak marka tutkunlarına birçok noktadan ulaşmayı 

| hedefleyen Fatih Kıral Mobilya&Dekorasyon bu konuda sorumluluğu 

| firmanın genç kuşak temsilcisi Oğuz Kıral'a emanet etti. Fatih Kıral 
Mobilya&Dekorasyon'un Natuzzi Mağazalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kıral, bu birlikteliğin detaylarını ve Türkiye'de büyük bir başarıyla temsil ettikleri NATUZZI'nin özelliklerini, koleksiyonlarını ve mağazalaşma stratejilerini Klass'a anlattı. 


a soğ 


“İtalyan mobilya tasarımının dünya çapındaki öncülerinden NATUZZI ile 2016 Mayıs ayı itibariyle birlikte çalışmaya başladık. NATUZZI ile Fatih Kıral Mobilya & Dekorasyon olarak anlaşmamız “yetkili bayilik” bazında işliyor.” 


Oğuz Bey, Natuzzi mağazalarını ne zaman açtınız? Markanın temsilciliği Fatih Kıral Mobilya ve Dekorasyon bünyesine nasıl katıldı? 
İtalyan mobilya tasarımının dünya çapındaki öncülerinden NATUZZ ie 2016 
Mayıs ayı itibariyle birlikte çalışmaya başladık. NATUZZI ile Fatih Kıral Mo- 


Usta elinden çıkan tasarımlanıyla biliniyor Natuzzi ürünleri. 
Biraz anlatır mısınız koleksiyon serilerini? 

Bir marangozun oğlu olarak iş yaşamına başlayan Pasguale Natuzzi tarafın dan 1959 yılında kurulan NATUZZI, aradan geçen yaklaşık 60 yılık sürede “usta iş” yaklaşımını terk etmemiş 

bir marka. Dünya çapında sekiz tesisi ve 12 ofisiyle beş kıtada 123 ülkeye mobilya ihraç eden NATUZZI, kuşkusuz teknolojinin bütün olanaklarından yararlanarak üretim yapıyor. 
Ancak bir mobilyayı “seçkin mobilya” yapan şey, “finishing”in, yani “son “dokunuş"un mükemmelliğidir ki 'NATUZZI, üretim sürecinin bütün aşamalarında hakiki İtalyan ustalarının. 
dokunuşlarından asla vazgeçmemiştir. NATÜZZ dünya pazarına başta kanepe, koltuk ve yatak olmak üzere ev döşemesi, aydınlatma, aksesuar, oturma odası mobilyalarından oluşan “Natuzzi alla” ve deri kanepe seçeneklerinden oluşan “Natuzzi Editions” markalarını sunuyor. Geçtiğimiz yl sonunda dünya piyasalarına tanıtılan, “Nauzz Italia” koleksiyonu, NATUZZ felsefesini en iyi yorumlayan Studio Memo tasarımcıları Maurizio Manzoni ve Roberto Tapinassi'nun yanı sıra “dünyanın en iyileri arasında yer alan Victor Vaslev, Claudio Bellini, Mauro Lipparini, Bemhardı ve Vella gibi tasarımcıların imzasını taşıyor. 


———————- 
“NATUZZI'NİN MOTTOSU 
“1959'DAN BERİ KONFORUN 
ADIDIR” 


Oturma grupları ergonomik ve oldukça konforlu olmalarıyla mı öne çıkıyor? 

'NATUZZİ'nin mottosu “1959'dan beri konforun adı”dır ve NATUZZİ'nin kurma ve uzanmaya yönelik tüm ürünlerinin benzersiz olarak nitelenmesinde, işçilik kadar ergonomi ve konfora verilen büyük önem başrolleri oynar, Ayrıca kanepelerde surround ve mekanizma teknolojisi de ön plandadır. NATUZZI, bir mobilya ürününün uyması gereken uluslararası standartlar en üst düzeyde yerine getirmekle yetinmez, büyük yatırımlar la kurulan Kalite Laboratuvarı'nda en ufak bir parçadan ürünün bütününe kadar her ayrıntıyı testten geçirir. 


“NATUZZI ile güçlü bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. NATUZZI adını taşıyan Cemil Topuzlu, Levent ve 

Üsküdar'daki Emaar AVM'de yer alan mağazalarımıza 

çok yakında yeni NATUZZI mağazaları eklemeyi planlıyoruz. Bodrum, Antalya ve Florya'daki Fatih Kıral mağazaları içinde ise NATUZZI'ye özel bölümlerde hizmet vermeyi sürdürüyoruz.” 


Deri ve kumaş özelliklerini anlatar mısınız? 

NATUZZI, dünyanın en iyileri arasından seçilen ve grubun özel tabakhaelerinde titiz işlemlere tabi tutulan deriler kullanır. Bu yüzden NATUZZI ürünlerindeki kullanılan deriler uzun. 
ömürlüdür ve yaş aldıkça daha 

da güzelleşir. “Natural” serisinde, malzemenin orijinal karakteristiklerini koruyan özel işlemler uygulanarak derinin doğal güzelliğini koruması Sağlanır. “Protecta” serisi de derinin. 
“doğal güzelliğine dokunmaz ancak onu lekelerden korumak için ince bir koruyucu katmanla kaplanır. 


'NATUZZİ deriye gösterdiği hassasiyeti kumaş seçimi ve kullanımında 

da uygular. Dünyanın en iyi kumaş üreticilerinden gelen kumaş kıllar Naluzi Araştırma ve Geliştirme labo-Tatuvarlarında çok sayıda kalite testine tabi tutulur. Pek çok yıkamadan sonra bile güzelliklerini koruyan kumaşlarda sayısız renk ve kompozisyonun yanı sıra ketenden pamuğa, kadife kordon-İudan ısmarlamaya kadar geniş bir seçenek yelpazesi sunulur. 


Yatak odaları nasıl farklılaşıyor diğer İtalyan tasarımlarından? 
'NATUZZI'nin geleneksel İtalyan 


mobilya zevkinden beslenen bir yanı var, en büyük fark bu yaklaşımdan kaynaklanıyor. Yedi yatak modelinin yedisi de birbirinden farklıdır ama 1950'ler ruhunu yansıtma noktasında buluşurlar. Ergonomi ve konforu en üst düzeyde sunan teknolojiyle üretimişlerdir ama yatak odasında aranan sıcaklığı da alabildiğine yansıtırlar. 
Yatak başlığından kasa ayağına kadar her ayrıntı bütünlüğü korur ama kendisini de gösterir. Ana malzeme olarak deri ve kumaş malzemenin kullanıldığı yatakların sitelerinde hipoalerjenik şilte tercih edilmişti. 


“NATUZZI, HALI KOLEKSİ- 
YONUNU KÜRESEL PAZARA 
“DÜNYANIN EN İYİ HALILARINI 
TÜRKİYE VE HİNDİSTAN'DA 
BULDUK” CÜMLESİYLE 
TANITIYOR” 


ve aydınlatma serileri nasıl çeşitleniyor? 

Halı konusunu açıklamaktan gurur duyuyorum çünkü NATUZZI, halı koleksiyonunu küresel pazara 
“Dünyanın en iyi halılarını Türkiye ve Hindistan'da bulduk” cümlesiyle tanıtıyor. Nitekim NATUZZI portföyündeki halılar yün ve viskoz gibi kaliteli materyallerden, klasik Türk işçiliğinin sık döğümlü ve pürüzsüz örgü sistemiyle üretilmiş olan halılardan oluşuyor. Kuşkusuz NATUZZI burada da kendi kurallarını koyuyor ve tüm el yapımı halıların hipoalerjenik olmasını ve üretiminde çocuk işçi kullanılmamasını şart koşuyor. Vazolar, dergi rafları, aynalar, yastıklar, saatler ve diğer pek çok üründen oluşan NATUZZİ aksesuarları, detaya gösterilen özen ve usta işi yapısıyla öne çıkar. NATUZZI aydınlatma serisi ise klasik çizgiden fütürist yo-Tuma kadar geniş bir seçenek listesi oluşturur. NATUZZI aksesuarları ve aydınlatmalarının her biri asla seri üretim izlenimi vermeyen, bulundukları ortama değer katan, mekânı benzersiz kılan ürünlerdir. 


Natuzzi ile ilgili gelecekteki hedefleriniz, projeleriniz neler? 
'NATUZZİ ile güçlü bir şekilde büyümeye devam edeceğiz 
NATUZZI adını taşıyan Cemil 
Topuzlu, Levent ve Üsküdar'daki 
Emaar AVM'de yer alan mağazalarımıza çok yakında yeni NATUZZI mağazaları eklemeyi planlıyoruz. 
Bodrum, Antalya ve Florya'daki 
Fatih Kıral mağazaları içinde ise NATUZZI'ye özel bölümlerde hizmet vermeyi sürdürüyoruz. 


KLASS 


GENÇ BAŞARILI ŞARKICI NİHAN AKIN 
MÜZİK YAŞAMINI VE HAYALLERİNİ KLASS'A ANLATTI: 


“SAHNEMİ İŞ İÇİN DEĞİL, 


Genç ve başarılı şarkıcı Nihan Akın, müziğe çocuk yaşlarda gönül vermiş ve hayatını müzik odaklı yaşamış bir isim. Müziğin bilimi olan İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Türk Sanat Müziği bötümünden mezun olan ünlü şarkıcı birçok ünlü ismin de vokalistliğini yapmış. Sesiyle adeta büyüleyen Nihan Akın, sosyal yaşam dünyasında gerçekleşen özel gecelerde sahne alıyor ve özel 
bir kitle tarafından beğeniyle takip ediliyor. 8 
dilde şarkıyı güzel sesiyle yorumlayabilme yeteneğine sahip olan genç ve başarılı şarkıcı Nihan Akın, müzik hayatını, çalışmalarını ve hedeflerini Klass okurları için anlattı, 


Nihan Hanım, iş ve yaşam dür birçok 

önemli projesinde yer alarak adınızdan sıkça söz ettiriyorsunuz. Öncelikle müzik tutkunuzu profesyonel nasıl gelişti? 

Ben hem İ lı Türk Sanat M 

Bölümü hem de eknik Üniversitesi Müzikoloji 

Bölümü İdum. Müzikoloji müziğin bilimini çi x bir bölümdür. Birincil 


ğe başlamıştım. Profesyonel ha 
olarak 2000 


“Her işimi ilk günkü heyela e, canımla yapıyorum ve onu a Fu ) hiç kaybetmiyorum. Mükem- 
O da bana alm yapacakların kü “se y melliyetçiliğim yüzünden 

diye ver ben Hak a böyle biriyim. Ama böyle biri olduğum için başarı geliyor. 

Müzisyenlerimin en küçük 

ihtiyacından repertuarıma 

lan bir hikayeniz oldu mu? ; N kadar her şeyle tek tek ken- 


üm noktası ortaokulda adim ilgileniyorum. Çüj her 


programına götürmeleriy in 
V e vok ia j PİN konuda bilgi sök 


koroda söylüyordum ama onları gö-Tünce kendi kendime kesinlikle şarkıcı olmam lazım dedim. 


“HER İŞİMİ İLK GÜNKÜ HEYE- 
CANIMLA YAPIYORUM VE ONU 
HİÇ KAYBETMİYORUM” 


Nihan Akın'ın en büyük özelliği nedir? İnsanlar niçin Nihan. 
Akın'ı sahnede görmek istiyor? 
Beni sahnede dinledikten sonra karşı laştığım insanlar; “Sahnede devleş. 
mek terimi biri için yazılmışsa bu sizin için yazılmıştır, sahnede duruşunuz, Kayafetiniz, şarkıya girişiniz, şarkıyı hissedişinizle bize o anı yaşatıyor. 
sunuz. Sahnenizi iş için değil aşkla yaptığınız çok bell oluyor” diyorlar Böyle bir farkım var; yaşatıyorum ve eğlendirmeden bırakmıyorum, eğlen: dirdiğim kadar kendim de eğleniyo rum, Her işimi ilk günkü heyecanımla yapıyorum ve onu hiç kaybetmiyo 

rum, Mükemmelliyetiliğim yüzün: 
den böyle biriyim. Ama böyle biri olduğum için başarı geliyor. Müzisyenlerimin en küçük ihtiyacından repertuarıma kadar her şeyle tek tek kendim ilgileniyorum. Çünkü her konuda bilgi sahibiyim. Sahnemdeki teknik detayları; ışğımdan en ufak robota kadar her konuda bilgim var. 
dır, Ve onlara müdahale ederim. Ve hala da sürekli sorup öğreniyorum. 
Bu konuda Candan Erçetin'i böyle bilirim her şeyiyle kendi ilgilenir, müdahale eder, en ufak detaya kadar kendisi birebir oradadır. Ben de hep Candan Erçetin ve Sertab Erener'i örnek aldım. Bu isimler benim müzi de başlama sebebimdir. 


Her yerde sahne almayıp teklifleri seçen birisiniz. Bunun sebebi nedir? 

Bu kulvarı tercih etmemin sebebi popülariteden çok biraz daha kaliteli, kurumsal, sosyal yaşam dünyasının öneml işlerinin olmasıydı. Ve o klassı bozmamak için yeri geldi evde oturdum ve işe de gitmedim. Para hiçbir zaman önceliğim olmadı. 

Onu hep ikinci, üçüncü planda tuttum. Yeri geldi iş seçtim, mekan seçtim. Daha çok Çırağan Palace Kempinski, Four Seasons Otelleri, Raffles Hotel, Shangri-La Bosphorus, Sait Halim Paşa gibi yerleri tercih ediyorum. 


“SOSYAL YAŞAM DÜNYA- 
SINDA EN ÇOK SAHNE ALAN 
KİŞİLERDEN BİRİYİM” 


edilmesinin sebebi nedir? 
Ben 4.5 yıl önce Gaydar Mırcık'la tanıştığımda sosyal yaşam dünyasının düğünlerinde, ev partilerinde, doğum günlerinde; 
Özel gecelerinde benim olmam ge- 


rektiğini söylemişti. Çünkü duruşum la, eğitimimle ve seçtiğim ekibimle bu işi en iyi şekilde yapabileceğime inandı. Orkestradaki müzisyer ben çok önem verdim. Belki bir daha fazla para harcadım ama iyi müzisyenlerden bir orkestra kurdum, 


İşime en başından itibaren sağlam girdim. Ortaya koyduğum sanatım- dan dolayı onlar da beni sevdiler ikiye tepki oldu. İş ve sosyal yaşam. 
dünyasından insanlar bizim düğünü. 
müze de o çıksın, evimize de doğum. 
günümüze de o gelsin durumu oldu. 
Biraz onların kızı gbi oldum. Ondan sonrası da çorap söküğü gibi geldi. 
Kulaktan kulağa duyulmaya başladı. 
herkes tarzımı, davranışlarımı, sesimi, sahnedeki performansımı beğendi ve birbirlerine tavsiye ettiler. Sosyal yaşam dünyasının önde gelen gece 

rinde en çok sahne alan kişilerden biriyim. 


“REPERTUARIMDA ÇOK FAZLA 
ŞARKININ YER ALMASI BENİM 
İÇİN BİR AVANTAJ SAĞLIYOR” 


©) 


Repertuarınızdan biraz bahseder misiniz? 

Ben 8 dilde şarkı söylüyorum; İngilizce, Türkçe, İtalyanca, İspan. 
yolca, Fransızca, Japonca, Arapça ve Yunanca. Bu özelliğim benim yabancı davetlerde, Türkiye'de yapı lan yabancı kongrelerde, uluslararası kongrelerde de yer almamı sağladı. 
Türkiye'deki destinasyon düğünlerin. 
de yani iki tarafın da yabancı olduğu düğünlerde yer alıyorum. Türkiye'de bu şekilde şarkı söyleyen 2-3 kişi var. 
Repertuarda 8 dil söyleyebiliyorum ama tarz olarak da birbirinden farkl şarkılar söyleyebiliyorum: caz, latin, tango, pop, yöresel şarkılar gibi 2000'e yakın şarkı bulunuyor. Reper tuarımda çok fazla şarkının yer alması da benim için bir avantaj sağlıyor. 


Sosyal yaşam dünyasının projelerinin dışındaki projelerinizden bahseder misiniz? 

O Ses Türkiye'den bir teklif geldi. 
Vokal koçları lazımdı. Bana da teklif ttiler ben de Hülya Avşar'la devam. 
»tmek istediğimi söylemiştim. Halya Avşar elemelerde bizim gruba İrem 


Derici'yi seçti, İrem yabancı söyleyen bir kızdı. Hülya Avşar da “Türkçe söyleyemez mi?" dedi. Benim düşün. 
cem de İrem, Hadise'nin grubundaki yabancı söyleyen kişilerle çarpıştırabi leceğimiz tek isimdi. Hülya Hanım da bu sebeple İrem'le bu şekilde devam. 
etti, İrem'i Türkçe söyleyenlerle garpıştırsaydık durum farklı olabilir 

di. 1-2 isim daha var oradan çıkıp 

su an single yapmış olan. Onları da ne zaman görsem benim hayatıma siz dokundunuz diyorlar, İzmir'den getirdiğim bir kız vardı benim eleme sini yaptığım. O da şu anda Murat Boz'un vokalisti oldu, single'ını yaptı Geçen beni gördü. Siz beni İzmir'den, okey verip getirtmeseydiniz şu an hala sadece İzmir'de şarkı söylüyor olacaktım dedim. 


Şu anda söz yazabiliyorsunuz, müzik yapabiliyorsunuz ve söyleyebiliyorsunuz. Bunu da Türkiye'de yapan ender kişilerden birisiniz diyebilir miyiz? 

Ben ilk şarkımı yaptığımda çok küçüktüm, ortaokuldaydım. İk olarak şarkı söylemeye koroda başladım. 
Koroda da solisttim. Herkes koroda söylüyordu ben meyan okuyordum. Yani şarkının. 
en tiz yerini öne çıkıp, okuyordum. İlk alkışımı orada almıştım. Olduğum yerde hep bir adım önde oldum ve zaten arkada da duramadım, iyi ki 

de duramamışım diye düşünüyorum. Mesela ben okula da giderken otobüse bindiğimde oradaki insanlar benden haberi yok ama ilerde hepsi beni tanıyacaklar diye düşünüyordum. Ben küçükken ufak kameralar yeni çıkmıştı. Babam da böyle şeylere meraklı olduğu için bir tane almıştı. Sertab Erener'in klipleri çıkmıştı ben de onun hastasıydım. 
Onun izlediğim kliplerinin aynısını kuzenlerim ve kardeşimle birlikte çeki yordum. 


LE 


Le dile Sultan Sarayı'nın muhteşem bo- 
İz manzarası eşliğinde bir ömürboyu mutluluğa 'evet' diyen Büsra Yurtgül Berk Neziroğluları çifti törenin ardından 


balayı iin Maldivler'e uçtu. 


ME EE 


alatasaray ve Manisaspor'da 
Horma giyen profesyonel futbolcu Berk Neziroğluları ile ünlü blogger Büşra Yurtgül, Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşen görkemli bir dü. 
Gün töreniyle dünya evine girdi. Ressam Songül Yurtgül ve eşi Yüksel Yurtgül'ün kızları Büşra Yurtgül ile Fullsped Taşima: lık ve Gümrükleme'nin Sahibi Zeki Ne: ziroğluları ve eşi Tülay Neziroğlular'nın. 
oğulları Berk Neziroğluları 10 yl önce aynı yazlık sitede tanıştı. Çift beş yıl önce başlayan birlkteliklerini Büşra Yurtgül'ün okulunun bitmesiyle birlikte evlilikle taçlandırdı. Çifti bu mutlu gününde aile yakınları ve dostlarının yanı sıra iş, spor ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri de yalnız bırakmadı. Düğünde Berk Neziroğlular'nın eski takım arkadaşı Emre Çolak ve Fenerbahçe'nin kalecisi Ertuğrul Taşkıran da bu mutlu gününde 


yakın arkadaşlarının yanında yer aldı Beykoz Belediyesi'ne bağlı nikah memu runun kıydığı nikah töreninde gelin Büşra Yurtgül'ün nikah şahitliğini çocukluk arka. 
daşları Fatma Keskin ve Cansu Akbaytürk üstlenirken Damat Berk Neziroğlular'nın şahitliğini ise Galatasaray'da forma giyerken görev alan eski hocası Sefer Karaer ve en yakın arkadaşı üstlendi. 320 seçkin konu da ve muhteşem Boğaz manzaras bir ömür boyu mutluluğa “e 
Genç çif ik danslarını a Gerçekleştirdi. Davetliler arasında bulunan Sanatçı Yusuf Güney de çitin düğününde sevilen parç rd. 
ilerleyen sazilerine kadar süren eğ gif biran olsun dans pistinden inmedi Genç çift düğünün ardından balayı için Maldivler'e uçtu. 


(Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz. 
İdizisinin sevilen oyuncusu Ozan! 
İAkbaba ile yapımcı Buket Arıkan'ı bu mutlu günlerinde aile ve 

kın dostlarının yanı sıra sanat dünyasından ünlü isimler yalnız 


şkıya Dünyaya Hükümdar 
Olmaz dizisinin oyuncularından 
Ozan Akbaba düzenlenen şık bir düğün töreniyle hayatını yapımcı Buket Ankan ile birleştirdi. Gümüşsuyu'ndaki “CVK Park Bosphorus Hotel'in terasında Gerçekleşen düğün törenine genç çitin yakın arkadaşları ve ile dostlarının yanı sıra Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinin oyuncuları da katıldı. Düğün öncesinde düzenlenen kokteylde konuklar bol bol sohbet ederken çiftin ailesi konukları kapıda karşıladı. Nikah saatinin gelmesiyle birlikte çift el ele konukların huzuruna, çıkarak nikah kürsüsüne geldi. Nikahta Akbaba'nın düğün şahidi, dizide ağabeyi 


rolündeki Oktay Kaynarca olurken şahitliğini ise oyuncu Sinan Albayrak üsilendi. Organizasyonunu Confetti Davet Organizasyon'un üstlendiği düğünde her şey kusursüzken, konuklar CVK Park Bosphorus Hotel'in eşsiz Boğaz manzarası eşliğinde genç çitin mutluluğuna ortak oldular. Düğünde Buket Ankan, Gelinnist Arzu Ayar imzalı geliliğiyle göz kamaşt rken, Ozan Akbaba ise özel dikim Damat “Taveen damatlığıyla oldukça şıktı. Nikahın ardından çift konukların tebriklerini kabul ederken gecenin ilerleyen sazilerinde Zara ve Karadeniz müziğinin son dönemdeki yaldız ismi Selçuk Balcı sahne aldı. 


/ 
N 


MİMARI 


İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. || 


i Farkını fark edeceksiniz... 


aemimarlik.infocgmail.com www.aemimarlik.net 


> 


27 


BORHAN HOLDİNG 


Doğaltaş * Tekstil * Gayrimenkul 


Borhan Holding, 
Yunus Emre Borhan tarafından 2000 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan hemen sonra ilk olarak Borhan Gayrimenkul adı altında kurulup ulusal ve uluslararası standartlara uygun çalışmalarını sürdürmeye devam. 
etmektedir. 2004 yılında BG Doğaltaş olarak uzman kadrosu ve geniş yelpazesi ile doğal taş sektörüne önemli bir adım atmıştır. Zamanla bünyesine BG Nakliyat ve Sanayi eklenerek müşterilerimizin istek ve beklentilerine uygun hizmetler sunarak memnuniyeti arttırmış olup, 
2015 yılında BG Tekstil "the store.online-Richie Rich” markalarımızı 
sizlerle tanıştırırken, dünya markalarını ve butik tasarımları bir araya getirerek ücretsiz iade ve değişim hakkı sağlayan Global Online Moda Sitemiz kurulmuştur. Sonrasında ise BG Dijital Medya ile sektöre hızlı bir giriş yapmıştır. Web Tasarım-Yazılım,içerik geliştirme hizmetleriyle ilgilenirken, kazandığımız tecrübe ve bilgi birikimi ile YZER GROUP 


* Nakliyat * Medya »* Yzer Group 


adı altında YzerChat mesajlaşma uygulamasını sizlere sunmuştur. 
Uygulama sahip olduğu şifreleme teknikleri arasında, askeri düzeyde kullanılan şifreleme algoritmaları kullanıp, 15*- Dil seçeneği ile yurt içi ve yurt dışındaki sevdiklerinizle güvenli ve rahat iletişim kurma olanağı tanıyor. Tüm bu ayrıcalıkların dışında “Yzer Property,Yzer Yachts,Yzer Motors” sektörleri adı altında birleşip, ev, araç ve yat gibi araçları satın alma veya kiralama işlemleri gerçekleştiriyoruz. Borhan Holding çeşitli sektörleri çatısı altında toplamayı başarmıştır. Bu başarı, büyümeye ve gelişime açık piyasaya yönelik faaliyet alanlarının belirlenmesi ile hız kesmeden büyümesine katkı sağlamaktadır. Dünya'daki ve Türkiye'deki değişimleri yakından izlerken genç ve nitelikli çalışanları ile Borhan Holding, değişimin ve gelişimin öncüleri arasında yerini almaktadır. 
Faaliyet gösterdiği alanlarda çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini en üst düzeyde kullanmayı misyonu olarak benimsemiştir. 


Levent Mh. Ebulula Mardin Cd. No: 43 Borhan Holding Binası, Levent 34330 Beşiktaş-İstanbul TURKEY Tel: 490 212 227 17 78 - Fax: 490 212 227 17 79 - Phone: 05372653275 E-Mail: infoborhanholding.com - Web: www.borhanholding.com 


nşaat ve turizm sektörünün yakından tanıdığı, birçok başanlı projeye imza atan iş adamı Ad nan Yılmaz ve İstanbul'un popüler ilçesi Beşiktaş'a bağlı Etiler mahallesinin genç ve başarılı muhtarı Seçil Ekşi, İstanbul Boğazı'nın en güzel mekanlarından Sultan Yalısı'nda, BM organi n ger gekleştidiği gecede görkemli bir düğün veni le dünya evine girdiler. İnşaat, trizm ve siyaset dünyasından birçok tanınmış ismin yanı sıra sosyal yaşam dünya seçkin konukların katılığı gecede Beşi Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Mustafa Sangül, Turgay Kıran ve Almanya'nın 


maz, Türkiye'nin enj 
İyenç kadın muhtara rından olan Seçil Ekşi 


Heme Beled yer aklı. Seç nikahını 


Frank Dudda da 


töreninde çiftin nikah şahitliğini is Kıran ve Mustafa Sangül ya, 


düğün önce özenle hazı 


fokum 


60 Kişilik yöresel ala Carte servis Sünen şömineli ve Çeşmeli Restoran 

90 Kişilik Bahçe ve kafeteryası - 25 Kişilik Havuzlu Dinlenme Salonu 
20 Kişilik şömineli Özel loca 

| Toplamda 1000 m2 Kapalı alana Sahip Tariki Safranbolu Konağı 

| Kaloriferli wenma Sistemi 


(| 
TMIN Duşa Kabın - 24 Saat Sıcak su Pon makinesi - Dış hat aramalı telefon dl Oda Serisi - LED televizyon Kapalı Sistem Dijital uydu Sistemi Kaklosüz . 
Sabak odanışa Weretsi; gazetede Servisi 


www.lokumkonak.com 
Çeşme mah. Kayyim Ali Sok. No: 4 SAFRANBOLU Tel :490. 370. 725 23 24 Fax :490.370.7122194 


2017 yılında 4125 oranda gelir artışı sağlayan Mövenpick Hotel Istanbul Gölde Horn, 

ÜNİ Mövenpick Worlevide tarafından Mövenpick Hotel Berlin'de düzenlenen törenle sertiika İle ödüllendirildi, Mövenpick Hotel stanbul Golden Horn Genel Müdürü Ahmet Arslan ödül mutluluğunu ekip arkadaşları il birlikte paylaştı. 


ünyada 'Altın Boynuz' olarak tanı- © oranlarının hergi nan İstanbul'un tarihi semti Haliç'te © na dikkat çeken Mö yer alan İsviçre merkezli ulu otel zincirinin İstanbul'daki ikinci oteli olan bu yükselişi Haliç'i tercih edere 


ras © Golden Hom Ge 


çok doğru b 


Mövenpick Hotel Istanbul Golden Hom, 2016 iklerinin kanıtı olarak değerlendirdi. 
yilina kıyasla 2017 yılında “6125 oranında rında gelir artışı sağlayarak göstermiş oldukları önemli e 


başarıyla Mövenpick Worldwide tarafından © erin olduğunu be sertifika ile ödüllendirildi. Turizm sektörünün. 
yaşadığı sıkıntılı dönemlerde bile Mövenpick Hotel İstanbul Golden Hom'un doluluk 


Her Salı Salı Pazarında 
Fiyatlar Daha Bir Başka 


Jolivium. 


016 yılının başlangıcıyla yurtiçi ve yurt dışı birçok 
yatırımları olan genç iş adamı Orkun Altınbaş, 2017 
itibariyle topluma katkı sağlamak üzere yepyeni 

bir girişiminin sinyallerini verdi. Orkun Altınbaş, sorumluluk. 
bilinciyle çıktığı yolda, şehir hayatının topluma sunduğu şartları ele alarak, daha huzurlu ve hayattan zevk alınabilecek yaşam tarzlarının sunulduğu öneml bir yapıyı hayata geçirmenin. 
heyecanı içerisinde. "Altower Akıllı Yaşam Projesi olarak hayala geçirilen proje, güvenilir, öncü ve lider bir kuruluşun misyonu ve vizyonuna sahip. Tüm bunların yanında Altower, şehir hayaına yeni bir soluk getireceğinin sinyallerini şimdiden veriyor. Anadolu Yakası'nın en merkezi yerlerinden birinde, tüm alt yapısı teknolojik olarak konumlandırılan Altower, haya: lini kurduğunuz yaşam tarzlarını yakalamanıza yardımcı olacak özelliklere sahip. Konforu ve lüksü bir arada sunan Altower. 
ole işletmelerinden daha kaliteli ve güvenilir hizmeti de garanti ediyor. Herkesin özlemini çektiği yaşam tarzlarını bir projenin içine yerleştiren Orkun Altınbaş, geleceğe dönük projelerin bir başlangıcı olacak Altower'a herkesi davet ediyor. 


Tüm sevdikleriniz sofrada buluşuyorsad... 
Hayati işte 


(aaa © 20man tamam. 
Yağı Reis olsun, afiyet olsun. 


www.reisgida.com.tr 


“BİR DENİZ ASLANI, 
VATANINI, DEVLETİNİ 


Kurucusu ve isim babası Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Altınbaş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş ve beş arkadaşı tarafından 2007 yılında kurulan Türkiye Deniz Aslanları Kulübü bugün Türkiye'nin önde gelen seçkin iş adamlarından oluşan çok özel bir kuruluş. Hem komşu olan hem de hepsinin bir takım özelliği olan arkada ların bir araya gelmesinden kurulu derneğin en belirgin farkı ise üyelerinin hemen hemen her konuda aynı özellikleri taşıyan kişilerden oluşuyor olması. Etkinliklerine gelmeyen üyelerine ceza yerine ödül veren, üç hafta üst üste gelemeyenin ve mazeret bildirmeyenin üyeliğini sorgulayan, aralarına yeni bir üye dahil ederken kulübün 10 altın kuralına uygun olup olmadığını sık eleyip dokuyarak karar verdiklerini söyleyen Türkiye Deniz Aslanları Kulübü Kurucusu Vakkas Altınbaş, kulüplerinin kuruluş hikayesini, amaçlarını, * bir deniz aslanı olmanın gerektirdiği olmazsa olmaz kurallarını ve etkinliklerini Klass okurları için anlattı. 


Vakkas Bey, kurucu başkanı olduğunuz Türkiye Deniz Aslanları Kulübü, Türkiye'deki en önemli iş adamlarını bünyesinde barındıran çok özel ve çok farklı bir kuruluş. Deniz Aslanları Kulübü'nün kuruluş hikayesini bize anlatır mısınız? 

Deniz Aslanları Kulübü'nün kurucularındanım. isim babasıyım da diyebilirim. Deniz Aslanları ismi bundan 10 yıl önce Kıbrıs'ta ortaya çıktı, Ben arkadaşlarımla yüzerken bir arkadaşım plajda yatıyordu. Birbirimizle şakalaşırken ben arkadaşıma deniz asla hı derim dedim ve fikir böyle doğdu. Deniz Aslanları Kulübü'nü önce Kıbrıs'ta kurmuştuk sonra Türkiye'ye yayıldık. İlk başta beş arkadaş kurduk; Gökhan Şahin, Turan Gündüz, Yasin Tükek, Sofu Altınbaş ve ben Vakkas Altınbaş. 2007 yılında beş arkadaş önce kulübü kurduk ondan sonra diğer arkadaşlar bize dahil oldu. Alkent Yardımlaşma ve Dayanışma Demeği'nin bir yan kolu olarak o günden bugüne arkadaşlığımız, dostluğumuz. 
devam ediyor. Alkent Yardımlaşma ve Dayanışma Demeği'nin Başkanlığını Metin Korkmaz yapıyor ben de ikinci Başkanlık görevini üstleniyorum. 


“YÜRÜMEZSEN, YÜZMEZSEN, 
YEMENE DİKKAT ETMEZSEN BU 
KULÜBE AYAK UYDURAMAZSIN. 
İNSANLARIN SAĞLIKLI OLMASI- 
NI TEŞVİK EDEN BİR KULÜBÜZ” 


Peki, Deniz Aslanları 
Kulübü'nün ve üyelerinin özellikleri nedi 
Deniz Aslanlar, hem birbirine komşu olan hem de hepsinin bir takım özelliği olan arkadaşların bir araya gelmesinden kurulu bir kulüptür. Üyelerin mutlaka kendi dalında önemli işler yapması gerekiyor; mesela sadece kendi şirketinde değil aynı zamanda piyasada muazzam işler yapan, güzel şeyler yapan arkadaşları kulübe alıyoruz. Kendi şirketinin dışında sosyal alanda da başarılı olması gerekiyor. 
Demek üyelerimizi seçerken 5 tane kuralımız var; birincisi işinde çok başarılı olması gerekiyor. ikincisi aile düzeninde çok başanlı olması gere. 
kiyor, üçüncüsü sosyal sorumlulukta çok başarılı olması gerekiyor. Yani sadece para kazanan değil, sadece 

iş yapan değil aynı zamanda da toplumda da sosyal sorumlulukla sevilen birisi olması gerekiyor. Dördüncüsü siyasetle uğraşmaması gerekiyor, beşincisi kişinin işinde ve hayatında mazisinin temiz olması gerekiyor. 
Bunlar olduktan sonra kulübümüze üye olunabiliyor. Üyelerin yürümeyi ve yüzmeyi sevmesi gerekiyor, birde yeme-İçmesine dikkat etmesi gere kiyor. Bu üç özelliği olmayan zaten aramıza girmekte zorlanır. Çünkü bizim aramızda olan kişinin sağlıklı olması gerekiyor. Yürümezsen, yüz mezsen, yemene dikkat etmezsen bu kulübe ayak uyduramazsın. İnsan. 
ların sağlıklı olmasını teşvik eden bir kulübüz 


“HER ŞEYİN ÜZERİNDE 
TÜRKLÜĞÜ EN ÜSTTE TUTA- 
CAK BİR YAPIMIZ VAR” 


Deniz Asl "nın olmazsa olmaz kuralları nelerdir? 

10 tane olmazsa olmaz kuralımız var. 
Birincisi yürümeyi sevecek, ikincisi yüzmeyi sevecek, üçüncüsü yemesine içmesine dikkat edecek. Dördüncü kuralımız ise toplumda ve hizmet verdiği sektörde seviliyor olması gere: kiyor. Beşincisi kesinlikle herhangi bir parti, di, din, ırk ayrımı yapmayacak. 
Altıncısı anlatılacak olan esprilerde kesinlikle belden aşağıya herhangi bir şey konuşmayacak, espriler her zaman düzgün ve seviyeli olacak. 
Yedincisi kimse varlığından ve servetinden bahsetmeyecek. Sekizincisi hiçbir zaman için kibiri olmayacak, böbürlenmeyecek, övünmeyecek, alçak gönüllü olması gerekiyor. 
Dokuzuncusu aynı bunun gibi aile yaşantısının çok iyi olması gerekiyor; evine, yerine bağlı olması gerekiyor. 
işiyle ilgil yine geriye dönük yine çek yasağı ya da herhangi bir devletle 


problemi olmayacak. Onuncusu da vatanını sevecek, devletini sevecek, lkesini sevecek. Çünkü bizim her şeyin üzerinde Türklüğü en üstte tutacak bir yapımız var 


“İNSANLARI MOTİVE EDİCİ, 
ONLARI GÜZELLİKLERE ALIŞ- 
TIRICI BİR DERNEĞİZ” 


Deniz Aslanları Kulübü'nün yapğı çok özel etkinlikler var. Bunlardan bize bahseder misiniz? 
Her Pazar günü mutlaka bir yü. 
rüyüşümüz oluyor. Sabah saat 
6.30'da Alkeni'in önünde buluşup Büyükçekmece'ye gidiyoruz. Orada yürüyüşümüzü yapıyoruz ve oturup 

1 saat kadar arkadaşlarla sohbet 
ediyoruz, sonra da dağııyoruz. Üç hafta üst üste gelemeyenin ve mazeret bildirmeyenin üyeliğini sorguluyoruz Etkinliklerimize gelmeyenlere ise 

ceza yerine ödül veriyoruz. Aslanlara yemek ısmarlama, bir yere yardım yapma fırsatı veriyoruz. Bu gelmeyenler çin ceza değil de ödül oluyor. Bir 


“Üç hafta üst üste gelemeyenin ve mazeret bildirmeyenin üyeliğini sorguluyoruz. 
Etkinliklerimize gelmeyenlere ise ceza yerine ödül veriyoruz. Aslanlara yemek ismarlama, bir yere yardım yapma firsati veriyoruz. Bir de derneğimizde ödül günleri oluyor; yılın annesini, babasini, iŞ adamını, hayırseverini belirliyoruz; Her şeyiyle tüm insanları motive edici onları güzelliklere alıştırıcı bir derneğiz. Dalın” da ödül almayı hak edenleri belirliyoruz” 


de derneğimizde ödül günleri oluyor; annesini, babasını, iş adamını, hayırseverini belirliyoruz. Her şeyiyle tüm insanları motive edici onları gü zeliklere alıştıncı bir demeğiz. Dalında ödül almayı hak edenleri belirliyoruz. 


“BİZİM EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ 
HEMEN HEMEN HER KONUDA 
AYNI ÖZELLİKLERİ TAŞIYAN Kİ- 
ŞİLERDEN OLUŞUYOR OLMAMIZ” 


Derneğinizde birçok önemli iş adamı yer alıyor. Bu isimleri 
Sürekli bir araya getirebilmeyi nasıl başarabiliyorsunuz? 

Bizim en büyük avantajımız hemen hemen her konuda aynı özellikleri taşıyan kişilerden oluşuyor olmamız; sigara içmeyecek, içki içmeyecek. 
ailesine zaman ayıracak gibi benzer özellikler olunca bir araya gelmek zor olmuyor. Hatta birkaç arkadaşımız bu kuralları yerine getiremedi ve alın isteyerek ayrıldılar. Herkes aynı özelliklere sahip olunca toplanmak 


için can atıyorlar. Çünkü bizim grupta herkes 2-3 dakika o günkü konumuzla ilgili görüşlerini bildiriyor. Kendi aramızda bir moderatör seçiyoruz ve güzel bir şekilde sohbet edebiliyoruz. 
Herkes kendi düşüncelerini, fade, lerini anlatabiliyor. Böyle olunca da herkes katılmak istiyor. Birbirimizin düğünlerine, cenazelerine, hastalıklarına hemen gideriz, birbirimize çok. 
destek oluruz. Toplantılarımıza konuk da çağrabiliyoruz. Ama bunlar bizi eğitici, güçlendirici konuklar oluyor. 
Siyaseti bulaştırmıyoruz. Herkesin görüşü, partisi ayrı olabilir bu sebepten dolayı partileri bulaştırmıyoruz. 


Üyeleriniz olarak kimler yer alıyor? 

Başkanımız Gökhan Şahin, İkinci Başkanımız Turan Gündüz, ben. 
Kurucu Başkan Vakkas Altınbaş, Sofu Altınbaş, İmam Altınbaş, Hüseyin Altınbaş, Metin Korkmaz, İbrahim Demirel, İbrahim İğdemir, İbrahim Nalbant, Suat Ezmeci, Ayhan Aslar, Dursun Karagöz, Adem Kameroğlu, 
Ayhan Tekeli, Dursun Keskin, Yasin. 
Tükek, Rasim Tükek, Reşit Kurt ve Kemal Güneş, 


İş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan, Altınbaş Holding Yöneim Kurulu Üyesi Vakkaş Altınbaş ile beş arkadaşının bir araya gelerek hayata geçirdiği ve bugün 30 seçkin üyeye ulaşan Türkiye Deniz Aslanları Kulübü, geleneksel hale gelen yemeklerinden birini daha gerçekleştirdi. 
İbrahim Demirel'in ev sahipliğinde gerçekleşen yemekte kulübün yeni 


ürkiye'deki önemli iş adam. gecede Kurucu Başkan Va 


s Altınbaş 


larını bünyesinde bulundu. özel bir konuşma yaparak kulübe yeni ran Türkiye Deniz Aslanları katılan isimler Oldukça samimi bir Kulübü gelenekselleşen yemeklerine bir © ortamda gerçekleşen yemekte konuklar 


yenisini daha ekledi. Vakkas Altınbaş Karışma Sen Balık Önderliğinde beş arkadaş tarafından özel deniz mahsulü lezz 


mutfağından çıkan 


kurulan ve zaman içinde hepsinin işine © bakarak keyifli bir gece geçirdiler. A özgü bir takım özelliği olan 30 kişiye gecede dergimiz Klass Magazin'e “Yılın ulaşan kulübün yemeği Cankurtaran'da © En İyi Dergisi” ödülüde takdim edil 


bulunan, eşsiz manzarası ve özel lez ödülü Klass Genel Yayın Yönetmeni ve zetleriyle bilinen Karışma Sen Balık'ta İmtiyaz Sahibi Muammer Kapucuoğlu gerçekleşti. İbrahim Demirel'in organize © kulüp üyelerinin elinden aldı 

ettiği yemeğe kulübün üyeleri katılırken, 


“BOT SEKTÖRÜNDE 


TÜRKİYE PAZARININ 
BUYUK BIR KISMI BİZE AlT” 


Cengiz Bey, 30 yıla yakın bir süredir denizcilik alanında faaliyet gösteriyorsunuz ve hep yeni hedeflerin peşinden koşuyorsunuz. Bize kuruluş hikayenizi, yatçılık tutkunuzu ve bünyenize aldığınız mark sektördeki duruşunuzdan bahseder misiniz? 
Yurtdışında tahsil öğrenimimi tamamladıktan sonra 1989 yılın da Türkiye'ye dönüş yaptım, her zaman en büyük hayalim denizler ve tekneler olmuştur. Çocukken tekne kitaplarıyla uyurdum. Deniz tutkum çocukluğumdan bu yana vardı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gemi inşaatı bölümünü kazandım, fakat iki yıl gittikten sonra okulda istediğim verimi alamadım, o yüzden İngiltere'de hem işletme hem de ekonomi bölümlerini tamamladım. Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra ise Marintek'in temellerini 1989 Kasım-Aralık aylarında attım. Marintek markasının, ilk showroomunu Ataköy Marina bölgesinde açtık. 
Zaman içerisinde çok büyüdük ve denizcilik dışında da birçok farklı alanda bulunmaya başladık. Türkiye'de bulunmayan birçok deniz malzemelerini ithal ediyor ve bu geleneği bozmadan “devam ettiriyoruz. Dıştan takma motor distribütörlüğü işine iki kere girdik. Sekiz sene yaptıktan sonra tedarikçi firma ile anlaşamadık ve sonlandırdık. Dıştan takma motor işinden sonra 
1997 yılında tekne imalatına girdik. Marintek olarak Gebze'de 
büyük bir fabrika yatırımı yaptık, 2002 yılında ise İtalyan bot şirketi Marshall markasını satın aldıktan sonra Northstar markasını yarattık. Böylelikle bünyemize bu markayı katarak hem 
bot üretimini hem de satışını gerçekleştirmeye başladık. 2014 
yılında rakibimiz Asil Marine'nin varlıklarını satın alarak Joker markasını da bünyemize kattık. İki marka (Northstar ve Joker) ile şirketimiz daha da büyütmeye devam ediyor. 2013'de Gebze bölgesindeki fabrikamızı, İzmir Torbalı'ya taşıdık ve çok 


rla 


modem bir tesis ile hem Joker hem 
'de Northstar botlarının üretimlerini yapmaya devam ediyoruz. Botların askeri ve profesyonel ürünlerini bir araya getirerek daha güçlü ürün ga: mına sahip olduk v rinde sürekli geliştiren bir firma haline geldik, Northstar ve Joker olarak kısa sürede teknolojisi ve eşsiz tasarımlı ile gerek yurtiçinde gerek yurtdışında yıllardır sektörde olan diğer marka. 
lardan daha üst seviyelere çık bir marka oldu. Ayrıca firmamız diğer markalarından biri olan Ribtech markası altında özel ve resmi birçok projeye imzasını atmış ve kendini bu alanda da kanıtlamıştır. 


tasarımlar üze. 


İzmir Torbalı'daki tesisinizden ne tür üretimler yapıyorsunuz? 
Ürettiğiniz serilerden ve ekibinizden bahseder misiniz? 

Yurt içi ve yurt dışında, Northstar 

ve Joker boat modellerimizin yanı sıra Ribtech markası adı altında özel projelere ve askeri amaçlı projelere yönelik bot üretimleri yapıyoruz. 
Deneyimli ve yaratıcı bir tasarm 

ve dizayn ekibimiz var. Ekibimizin başında konusunda çok tecrübeli 

ve profesyonel olan Güney Afrikalı Gemi İnşa Mühendisi Kobus Potgi eter bulunuyor. Ayrıca üretim, satış Ve pazarlama ekiplerimizin koordineli çalışmaları ile her geçen gün daha başarı bir grafiğe sahip oluyoruz. 
Müşterilerimizin gerek markamızın ürünlerinden gerekse ekibimiz le olan iletişiminden memnun kalmaları en önemlisi. Bizi daha iyiye ve ileriye taşıyacak olan da budur 


Tekne tasarımlarınızı nasıl yaratıyorsunuz? Son kullanıcıya Sağladığınız avantajlar nelerdir? 
Nelere dikkat ediyorsunuz? 
Dünyada sektördeki gelişmeleri ve yenilikleri sürekli takip ediyoruz. Müş terilerin talepleri ve beklentileri doğ: rultusunda modellerimiz yeniliyor ve teknolojik yeni tasarımlar oluşturuyoruz, Müşterinin aradığı en büyük özellik hafif ve hızlı botlar oluyor. Bizde tasarladığımız tüm botlarda öncelikle bu talebe önem verip kullandığımız. 
tüm malzeme ve ekipmanları buna göre seçiyoruz. Sonucu ise kaliteli bir ürün ve mutlu kullanıcılar oluyor 


Joker ve Northstar markaları altında gezi ve hafif profesyonel botlar üretmenin yanı sıra 
Ribtech markasıyla askeri ve ağır profesyonel şişme botların üretimine de başladınız. Özel 


kullanım ve askeri kullanım alanda yeni tasarım ve projeleriniz var mı? 

Bu yıl ALUPRO markası ile alü yum bot ve i 


teknele 


inyum tekne benim in yeni bir şey değildi. Bu teknenin. 
A'dan Z'ye kadar nasıl üretileceği konusunda oldukça bilgi sahibiyim. 
Türkiye'de bu üretimi yapan firma yok. Sahil güvenlik karakol botların. 
dan, polis teknesine, itfaiye tekne sinden, ambulans teknesine kadar üretecek kapasiteye ve 


ulaştık. Toplamda üçüncüyü üretiyoruz, Alüminyum tekne içerisinde artacak. Az sayıda Fiberg olarak üretmesi rantabl neleri şimdi alüminyumdan ü başlayacağız. Daha çok sayıda olan. 
tekneleri ise polyester olarak üret devam edeceğiz. Polyester ve fiber teknelerin üretimi kalıplarla yapıldığı için, hem çok pahalı hem de çok uzun zaman gerektiren bir iş 


kısa zaman 


“BİR TÜRK MARKASI OLARAK 
YURTDIŞINDA BAYRAĞIMIZI 
ÜRÜNLERİMİZDE DALGALAN- 
DIRMAK BİZE HER ZAMAN 
GURUR VERMİŞTİR.” 


Özellikle katıldığınız yat festivalleri sonrası, başta Avrupa olmak üzere, ihracatta aldığınız. 
olumlu sonuçlar üzerine uluslararası bayii ağı görüşmeleriniz. 
hızlandı. Markanız kaliteli ve titiz çalışmalarınızın sonuçlarını; yeni bayii anlaşmaları ve yeni model siparişleri ile alıyor. Mesela İsrail ile olduğu gibi gerçekleştirdiği yeni anlaşmalar var mı? İhracatınız da son durum nedir? 

Bot sektöründe Türkiye pazarının 

k bir asm bize ait ve da daha büyük alar taşımayı hedefliyoruz. Yurtdış 


da birçok ülkede distribütörlüklerimiz mevcut. Avrupa'da zorlu ra olmasına karşın kalitemiz ve fiyat poli tikamız ile Fransa, Hollanda ve İtalya gibi ülkelerde yer edinebildik ve marka bilinirliğimizi sağlamlaştırdık. Aynca Avustralya, İsrail de iş yaptığımız diğer ülkeler arasında, Bunlar dışında askeri ve özel proje tasarım üretimleri le bir çok ülkenin askeri botlarını da biz üret mekteyiz. Pazar alanlarımıza her geçen gün 

ve bölgesel araştırma ve çalışmalar yapıyoruz. Bu yön MIZI geliştiriyor yeniliyoruz. İçinde bulundu. 
dumuz sektör yenilenmeyi şart koşan bir sektör. Bundan dol edinmek ve devamlı 


A pazarda yer k arz etmek için 


her zaman bir adı 


görerek üretmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bir Türk markası olarak yurtdışınd bayrağımızı ürünlerimizde dalgalandı. 
mak bize her zaman gurur vermiştir 


“YURTİÇİNDE VE YURTDIŞIN- 
DA BİRÇOK ASKERİ VE ÖZEL 
PROJELERİN BOTLARINI BİZ 
ÜRETTİK VE HALEN DAHA 
ÜRETİYORUZ. 


Hem seri hem de özel projeler için üretim yapan bir firmasınız. Biraz- 


ileriyi düşünerek ve 


da özel üretimlerinizden bahseder misiniz? Size ne tür taleplerle geliniyor? Bir siparişi ne kadar zamanda teslim ediyorsunuz? 
Yurtiçinde ve yurtdışında birçok askeri ve özel projelerin botlarını biz ürettik ve halen daha üretiyoruz. 
Sahil güvenlik karakol botlarından, polis teknesine, ifaiye teknesinden, ambulans teknesine ve deniz kuvvet lerine kadar üretecek kapasiteye ve donanıma ulaştık. Bu tür tasarım ve üretimler belirlenen istekler doğrul tusunda farklılıklar arz ettiğinden ve talep edilen süreler farklılıklar göster diğinden dolayı şu kadar zamanda üretiliyor ve teslim ediliyor demek 
201. Ancak şimdiye dek gerçekleşt diğimiz tüm özel proje üretimlerimiz 

alitesini ve güvenirliğini ispatlayarak devamlılık göstermiştir 


Yıllardır sektörde edindiğiniz. 
önemli yeri koruyabilmek ve daha ileri yeni hedefler koyarak gidebilmek için sahip olduğunuz. 
prensipleriniz, mottonuz ve gelecek hedefleriniz nelerdir? 
Hedefimiz, her zaman bir adım ileriyi görerek, yenilikçi bir ruhla, yurtiçinde ve yurtdışında sektörün taleplerini 

en doğru şekilde araştırıp, en iyi kalitede üretip, kullanıcı memnuniyeti sağlamak. Markamız için söylenebi. 
lecek en uygun motto “Hayallerinizi gerçekleştirir” olacaktır 


DEN DEN DENİZCİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI TAMER KÖSEOĞLU, GELİŞEN KADROSU VE FİLOSUYLA DENİZ TURİZMİNDEKİ YAPTIKLARI YENİLİKÇİ HİZMETLERİ KLASS'A ANLATTI: 


“TÜRK DENİZ TURİZMİNE 
DAHA İYİ HİZMET VERMEK İÇİN 
ÜRETİME DEVAM EDİYORUZ” 


Kusursuz ve kaliteli hizmet anlayışıyla deniz turizminin önde gelen ismi Den Den Denizcilik, donanımlı ve tecrübeli ekibiyle birçok organizasyona ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 6 teknesiyle turizme, 2 teknesiyle de Sağlık Bakanlığı için özel olarak ürettiği deniz ambulansıyla hizmet veren Den Den Denizcilik, teknelerini kendi mühendislerine özel olarak ürettiriyor. Teknelerinin mimarisinde yaptığı ufak dokunuşlarla her seferinde daha iyi ve daha gelişmiş tasarımlar ortaya koyduklarını belirten Den Den Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Köseoğlu, yeni yılda filolarına 
30 metre boyutunda bir tekne daha ekleyeceklerini belirtiyor. İstanbul Boğazı'nın dişında 2018 yılında Ege kıyılarında da yer almayı hedefleyen Tamer Köseoğlu, gelişen kadrosu ve filosuyla beraber yaptıkları yenilikçi hizmetleri Klass okurları için anlattı. 


Tamer Bey, Den Den Denizcilik her geçen gün gelişen kadrosu ve filosuyla boğazı gezmek isteyenler için ilk seçenekler arasında yer alıyor, Sizin için 2017 yılı nasıl devam ediyor? 
2017 yılı geçen seneye göre biraz daha. 
hareketli geçiyor. Yaşanal güvenlik krizlerinin aşılması ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte turizm de canlandı. 
Özellikle Araplar tarafından çok fazla 

İ talep görüyoruz. Gelişen güven ortamıyla beraber Avrupalılar da gelmeye başladı. 
2016 yılına göre gayet iyi durumdayız 
2018 yılından beklentiler tabi ki daha 
fazla, daha güzel olacağına inanıyoruz. 
Güvenilir ortam bizim kadar otellerin do-Tuluklarını da arttırdı: Şu an oteller yüzde 65-80 dolulukla çalışıyor bu da doğal ola-Tak bize de yansıyor. Bunun dışında deniz. 
türizminde kusursuz ve kaliteli hizmet anlayışının devamlılığı adına İstanbul Tu- 
5 rizm-İşletme Ticari Motoryatlar Demeği'ni 
kürdüm ve başkanlığını yapıyorum. 


İstanbul Turizm İşletme Ticari Motoryatlar Derneği'nden biraz bahseder misiniz? 

Valilik, Turizm İl Müdürlüğü, İstanbul “Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik, Deniz Ticaret Odası ve biz olmak üzere ortalama 6-7 kişilik kurulla birlikte bütün turizm teknelerinin turizm belgesini veriyoruz. 
Herhangi bir tekne turizm işine başlayacaksa buna hep beraber karar veriyoruz. 
O tekneyi önce test ediyoruz, turizme uygun mu diye karar alıyoruz ve ona göre onaylıyoruz. Test ederken teknenin yapısina, tipine, oturma düzenine, kapasitesi: ne, mutfağına dikkat ediyoruz; yani turizme uygunluğunu ve VIP misafir teknede ağırlanabilir mi diye kontrol ediyoruz. 

Bu sayede işi doğru yapabilecek kişileri seçmiş oluyoruz. İşi doğru, güzel yapanların her zaman yanındayız. Bir nevi İşletme ruhsatı veriyormuşuz gibi bir şey oluyor, Turizm belgesi olmayan zaten bu işi yapamıyor. Yapanlar da kaçak şekilde 


yapıyor. Bu demekte aşağı yukarı 20 
İane tekne kayıtlı. Bunlar da güzel, kaliteli, seçilmiş tekneler. Daha iyisini asıl yapabiliriz diye hep birlikte kararlar veriyoruz. Demeğin dışında aynı zamanda İstanbul Valiliği'ne bağlı İstanbul Deniz Turizmi Denetleme Kurulu'nda da yer alıyorum. 


Peki, yaz sezonu sizin için en önemli sezonlardan bir tanesi. 
Bu yaz sezonuna hazırlanırken nasıl çalışmalar yaptınız? 
Teknelerimizi zaten her kış bakıma, alıyoruz, sezona yepyeni siir teknelerle başlıyoruz. Bütün teknelerimizi, bütün ekibimizi yeni sezona hazırlayarak, her sene üstüne bir şeyler daha 
katarak devam ediyoruz. Toplamda 6 
teknemiz var. 2 tane de deniz ambulansımız var. 6 tanesi turizm amaçlı, 2 
tanesi de Sağlık Bakanlığı bünyesinde Kınalı Ada ve Büyük Ada'da Den 

Den adı altında hizmet veriyor. Bu da bizim için önemli bir hizmet, Sonuçta 5-10 dakika içerisinde Büyük Ada'dan sahile ulaşım sağlanabiliyor ve hayat kurtarıyorsun, 


nn 

“TÜRK TURİZMİNE DAHA İYİ, DAHA 
KLASS HİZMET VERMEK İÇİN SÜ- 
REKLİ ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ” 


Son dönemlerde yeni yatırımları nız oldu mu ya da yapmayı planladığınız yeni yatırımlarınız var mı? 
Şu anda Tuzla'da 30 metre büyük. 
lüğünde 'Mega Den Den'in aynısın- dan yeni bir tekne yaptırıyoruz. Alt kabuk biti, inşallah seneye tamamını bitireceğiz. Türk Turizmine daha iyi, “daha klass hizmet vermek için sürekli üretmeye çalışıyoruz 


—— ——— —— 
“SÜREKLİ YENİ PROJE VE YENİ ÜRETİMLERLE KENDİMİZİ 
GELİŞTİRİYORUZ” 


Teknelerinizin tasarımlarını kendiniz mi yapıyorsunuz yoksa hazır yapılmış olan tekneleri mi alıyorsunuz? 

Teknelerimizin hepsi sıfırdan kendi mühendislerimiz tarafından yapılıyor. 
Ama teknelerimin tasarımlarında mut-İaka benim dakunuşlarım oluyor. Ufak nüanslarla daha şik hale gelmesi için fikirlerimi her zaman katıyorum; ticari anlamda elverişli olabilmesi için teknenin kapasitesi, yerleşim alanı, oturma düzeni, barı, Dj kabini gibi noktalarda teknelerimin tasarımlarında yaptığım. 
dokunuşlarla daha iyi ve daha gelişmiş tasanmlar ortaya koyuyoruz. 


e ——— 
“2018 HEDEFLERİ İÇERİSİNDE İS- 
TANBUL DIŞINA ÇIKIP EGE KIYILA- 
RINDA YER ALMAYI PLANLIYORUM” 


İlerleyen dönemlerde farklı şehirlerde de hizmet vermeyi planlıyor musunuz? 


“Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın işletmesine verdiğimiz 2 adet deniz ambulansı yaptık. Daha sonra bunun çoğalma oranı yüksek; Bozcaada, Gökçeada, Marmara Adası gibi yerlerden talep geldiği sürece onlara da hizmet vermeye hazırız. 


Şu an sadece İstanbul'da hizmet veriyoruz ama 6 tekne zaman zaman, yetersiz kalıyor. Ege'de de planlarım var ama İstanbul'da daha iyi hizmet vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2018 hedefleri içerisinde İstanbul dışına çıkıp Ege kıyılarında da yer almayı planlıyorum. Çünkü ben alan adı olarak Bodrum tekne kiralama, Göcek tekne kiralama gibi alanları aldım, onları kendi bünyem. 
'de barındırıyorum. İlerde onları aktif edeceğim. 


Kusursuz ve kaliteli hizmet anlayışınızla deniz turizminde çok fazla organizasyona ev sahipliği yapıyorsunuz. Bu organizasyonra hazırlanırken nelere dikkat ediyorsunuz? 

Benim hakikaten donanımlı, yıllarca beraber çalıştığım güzel bir ekibim var. Biz de genelde evlilik teklifleri, doğum günü kutlamaları, toplantılar, şirket yemekleri, yüzme turları gibi aktiviteler yapılıyor. Ofis tarafından bunlar çok iyi organize ediliyor, teknedeki personel tarafından 
'da uygulanıyor. Teknelerimiz hem gündüz hem de gece farklı hizmet veriyor. Gündüzleri Çırağan Palace Kempinski, Four Seasons Istanbul atthe Bosphorus, Raffles Hotel gibi iş birliği yaptığımız otellerin organizasyonlarını yapıyoruz, geceleri de yemekli turlara çıkıyoruz; genelde 


şirketlere, doğum günü kutlamalarına, evlilik tekliflerine hizmet veriyoruz. 


Peki, bu şekilde hizmet veren diğer denizcilik firmalarından sizi ayıran farkınız nedir? 

Burada hizmet kalitesi çok önemli. 12 
yıllık sistemi oturmuş bir firmayız. İyi hizmet verdiğimize inanıyorum. İyi ve “donanımlı servis elemanlarıyla tekn. 
lerin kalitesi ile yolcuların güvenliğini ön planda tutuyoruz. Biz de bunları şekide uyaulayabiliyorsak yerimiz tartışılmaz oluyor. 


ık Bakanlığıyla birlikte yaptığınız çalışmaların yenileri de gelecek mi? 

Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın işletmesine verdiğimiz 2 adet deniz ambulansı yaptık. Daha sonra bunun çoğalma oranı yüksek; Bozcaada, Gökçeada, Marmara Adası gibi yerlerden talep geldiği sürece onlara da hizmet vermeye hazırız. 

Bu teknelerin imalatını da Tuzla'da tamamen sıfırdan Türk ustaları ve 
Türk mühendisleriyle yaptırdık. 
Bunlar tamamen ambulansa özel 

çift sedyeli ve hızlı tekneler. Çok hızlı ve güvenl bir şekilde ulaşımı sağlıyor. Bu sosyal sorumluluk adına kendi alanımdaki yapabileceğim 

bir çalışmaydı. Sonuçta bir hayat kurtarabilmek çok önemli. Dolayısıy- 


la o işin maddi açıdan değil manevi açıdan değeri daha fazla. Güzel bir teklif geldi biz de bunu maddi kaygı gözetmeksizin kabul ettik 


—— 
“İŞİNİZİ SEVİYORSANIZ BAŞA- 
RI KAÇINILMAZ OLUYOR” 


Den Den Denizcilik olarak işinizde elde ettiğiniz başarının sırrını paylaşabilir misiniz? 

20 ile 32 metre arasında değişen boyutlardaki teknelerimizle hizmet veriyoruz. Teknelerin kapasitesi 2 kişiden 
100 kişiye kadar vip hizmet sağlaya» 
biliyor. Dünyaca tnlü yıldızlara ev sahipliği yaptık; Real Madrid Türkiye'ye geldiğinde biz gezdirdik. O yüzden işimi seviyorum insanlarla tanışmak güzel. İnsanlara iyi hizmet vermek; insanlara faydalı işler yapabilmek çok güzel. İnsan yaptığı işlerle gurur “duyuyor. Benim için başarı paradan daha önce geliyor. İşinizi seviyorsanız başarı kaçınılmaz oluyor. İyi hizmet vermediğim sürece asla müşterimin parasını almam. Ben hakkediyorsam paramı alınm, hakketmiyorsam tamamen iade ederim ya da tekrardan bir ücretsiz tur yaptırım. Bu da zaten bizim 12 seneden bugüne geldiğimiz noktanın göstergesidir. 


Röportaj: Özgün Küçükkahraman Fotoğraflar: Uğur Atun 


Fatih Bey, Elio Sedef İstanbul için gerçekten bir cennet. Adi 

resinde de birçok plaj yer ama bunların arasında Elio Sedef'in farkını çıkaran özellikleri nelerdir? 

Adalar bölgesinde bu kısımlarda uzun yıllardır sorunsuz bir şekilde denize girile biliyor. Akıntı ters olduğu için İstanbul'un en temiz plajlarının başında geliyoruz Bunun dışında İstanbul Adalar'da bu şekilde bir konsept başka yerde yok. 
Genellikle insanlar bu konsepti yaşamak için Alaçatı'ya, Çeşme'ye, Bodrum'a gidiyorlar. Ama İstanbul'da 1 günlük kaçabilecek başka bir tatl noktası olmadiği için ve oraların havasını yaşamak isteyenler için Elio Sedef en iyi seçenek. 
Sedef Adası'nın güzel bir hikayesi var. 1954 yılında Sedef Adası bir hanıme fendiye düğün hediyesi olarak veriliyor. Yani Sedef Adası bir şahıs adasıdır. 
Aslında adı Aşk Adası, Sonrasında 2 tane işletme kurulmuş; bunlardan birisi de Elio Sedef. Elio Sedef biraz daha private hale gelmiş durumda. Bundan 7 yıl önce hizmete başladık. Burada 5 dönüm yerimiz var. Uzak Doğu Mutfağı, İtalyan Mutfağı ve Akdeniz Mutfağı servis ediyoruz. Plaj bölümünde ise Amerikan Mutfağı'nı sunuyoruz. Plaj bölümünde Amerikan Mutfağı'nı restoran bölümüne sokmamaya çok fazla gayret gösteriyoruz. Ama bazen minik çocuklar geliyor ve onlara Amerikan mutfağından servis vermek zorunda kalabiliyoruz. 


“BAŞARIYI TEK BAŞIMA SAĞLAMIYORUM, BUNU TAKIM ARKADAŞLARIMLA BİRLİKTE YAPIYORUM” 


Elio Sedef insanların yazdan beklediği her şeyi sunuyor. Ama siz hizmet kalitenizle ön plana çıkıyorsunuz. Nedir bu kalitenin sırı? 
7 yıldır aynı ekiple çalışıyoruz. Turizm dünyasında bunu korumak da zor bir şey- 


dir. Ortalama 14-15 yıldır aynı ekiple farklı yerlerde çalışmışlğım var. 7 yal önce bu ekibin hepsini seçkin noktalardan topladık. Yani daha önceden alı yapısı olan profesyonel insanları biraraya getirdik. Çünkü personel eğitmek çok zordur. Biz bu 14 yıl içerisinde bu sorunu aşmış olduk. Son 
7 yılda da burada insanları nasıl en 
rahat şekilde vakit geçirmelerini sağlayabiliriz diye hemen hemen her gün özenle çalışıyoruz. Ekip de her gün aynı insanlar olduğu için artık zamanla bir ile kavramı oluşmaya başladı. 
Aslında biz çalıştrdığımız ekibi kendi ailemiz olarak görüyoruz. O yüzden de 7 yıldır hep birlikte sorunsuz hizmet veriyoruz. Hizmet kalitemizin sırı da. 
Sanırım bu. Yani başanyı tek başıma, sağlamıyorum, bunu takım arkadaşlanmla birlikte yapıyorum. 


“TEKNELERE ÖZEL HİZMET- 
LER VERMEYE BAŞLADIK” 


Peki, insanlar buraya nasıl geliyorlar, nasıl vakit geçiriyorlar? 
Genellikle İstanbul'un üst düzey sakinleri buraya kendi tekneleriyle geliyorlar. Bir üyelik sistemimiz yok. 
Burada bizim kendimize ait 16 tane tonozumuz var, 16 tane tonoza tekneler bağlanıyor ve biz onları kendi Zodyaklarımızla karaya alıyoruz. 
Denize girmek, güneşlenmek isteyen insanlar sahile iniyorlar, öğle yemeği için yukanda yemek yiyorlar. Bazen akşama kalıyorlar. Bazı günler burada kendi teknelerinde konaklayıp ertesi gün sabah kahvaltıya gelebiliyorlar Sabah 9'da açılıp gece 2'ye kadar burada hizmet veriyoruz. Son 2 yıldır teknelere özel hizmetler vermeye başladık. Bazen misafirimiz kendi teknesinde kalıp bizim hizmetimizden yararlanmak istiyor. Bizde kendilerinin teknesine servis elemanımızla ve Elio Sedef'e özgü hizmet anlayışıyla sunum. 
yapıyoruz. Restoran bölümünde 3 
mutfak sunuyoruz. Bu işi organize edebilmek için 51 tane personelimiz çalışıyor. Her akşam saat 12'den son. 
Ta cuma günleri canlı müzikle Zeynep Doruk (Sertap Erener'in vokalisti) sahne alıyor, cumartesi günleri yemek sonrası eğlenceli Dj Performansı, 

Pazar günleri de 16:00-18:00 saatleri arasında, 


rm a 
Son 2 yıldır teknelere özel hizmetler vermeye başladık. Bazen misafirimiz kendi dk, 
teknesinde kalıp bizim hizmetimizden yararlanmak istiyor. Bizde kendilerinin tekne-? 5 


Elio Sedef olarak birçok organi-Zasyona ev sahipliği yapıyorsunuz. Organizasyonlar hakkında bilgi verir misiniz? 
Organizasyonlar konusunda biraz seçiciyiz. Kutlamalar için birçok talep gelse de biz bunları müşterilerimizin imi, davranışsal kalitesi, iletişimi, yapmak istediklerine göre ekibimizle birlikte değerlendirip onay veriyoruz. 
Düğün organizasyonlar için fazlasıyla talep gören bir mekanız. Servisimizle, yemeklerimizle, bulunduğumuz. 
konum, doğa, mavinin ve yeşilin birleşimi müşterilerimiz açısından tercih edilme sebebi oluyor. 


“BU KONSEPTİ İSTANBUL'A 
TAŞIMA DÜŞÜNCEMİZ VAR” 


Peki, bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? 

Bu konsepti İstanbul'a taşma dü. 
şüncemiz var. Elio, biraz daha deniz kenarında anıldığı için boğaz hattında bir yer düşünüyoruz. Ama öncelikle bu atmosleri oraya taşımak için bu kalitede bir yer bulmamız gerekiyor. 
Çünkü biz sadece balık ve mezeyle ön plana çıkmıyoruz. Toplamında 

3 mutfağı aynı anda aynı kalitede 
Sunuyoruz. Türkiye'de bunu başarmak gerçekten çok zor. Bu şartların oluşabilmesi için de ne yazık ki bize gerçekten geniş bir alan gerekiyor. 
Küçük bir yer olursa acaba Elio'nun. 
hangi bölümünü açacağız diye bir düşünce içerisine girmektense diyo-Tuz ki boğazda olsun, biraz büyük olsun ve biz bütün buradaki her şeyi götürüp oraya taşıyabilelim. Bununla ilgili araştırmalar içerisindeyiz ama bulduğumuz bir yer henüz çıkmadı. 


“TÜRKİYE'DE SUSHİ, BALIK VE 
MEZEDE İLK İKİYE GİRERİZ” 


Peki, buranın işletmecisi olarak 
Elio Sedef'e gelenlerle ni vakit geçirmelerini ve mutlaka neleri tatmalarını önerirsiniz? 
Kısacası buranın müşterisi olsanız Elio Sedef'in güzelliklerin- den nasıl yararlanırsınız? 
Özellikle ve özellikle sushi bölümünde Elio Special adında sıcak bir sushimiz var. Her yer sıcak sushi yapabilir ama. 
biz üzerine yaptığımız farklı soslarla ön plana çıkıyoruz. Sushicimiz Taylandlı 


ve hakikaten işinin erbabı, İstanbul'da Vogue'da çalışmış çok iyi dönemlerde hizmet vermiş bir profesyonel, Burada. 
özellikle deniz balıkları ve Akdeniz me. 
zeler olur. Akdeniz mezelerinin üzerin: deki sosları biraz daha İtalyan ağırlıklı, Fransız ağılkl soslarla zenginleştidik. 
İnsanlar buraya geldiğinde kesinlikle meze, balik ve sushi denemeliler. 
Türkiye'de sushi, balık ve mezede ik ikiye gireriz diye düşünüyorum. Bu anlamda bazı köşe yazarlarından ve bazı “Gürmelerden iyi notlar aldık. İtalyan mutfağından muhakkak makaraları denemeler. Çok yeni yapmış olduğumuz Ponçikliano diye bir makara var, onu denemeliler. Tamamen İtalya'dan, selen bir makama. Türkiye'de halen satışa sunulmayan bir makama. İnarılmaz güzel deniz mahsulü, mürekkep, balıklı süper makamalar yapıyoruz. 


Biraz da yönetici kimliğinizden bahsedersek yöneticilik hayatınızdaki kurallarınız nelerdir? 
Nedir sizi başarıya götüren? 

Bir dönem Elio Sedef'te Genel Müdürlük yaptıktan sonra buranın sahibi oldum. Çok çalıştım ve kaliteden hiçbir zaman ödün vermedim. Bu dönem içerisinde kaliteli işin yanı sıra beni başanya götüren şey tamamen takım ruhuyla çalışmak; ekibe önem vermek ve eğitimli ekiple birlike çalışmak. Biz her şeyin önce eğitimden geçtiğine inandimız bir ruhla çalışıyoruz. Harcadığımız paranın değil; “Daha iyi bir hizmet nasıl verebiliiz'in peşinde koştuğumuz için Şu anda Elio Sedef başanlı bir durumda. İşletmeci kimliği olarak daha çok mekanın görseliyle değil hizmetiyle ön plana çıkmaya çalışan birişletmeyiz 


Röportaj: Muan 
Fotoğraf: Yavuz 
Mekan: The Sofa Hotel İstanbul 


“KENDİNİZİ YANSITACAK 
BİR İŞ YAPIYORSANIZ 
BAŞARI KAÇILMAZ OLUR” 


Coşkun Bey, Fethiye'nin en güzel yerinde Kabak Koyu'nda konumlanan sahibi olduğunuz Lissiya Hotel bu yıl itibariyle dördüncü sezonunu yaşıyor. Sizce otelinizin kısa sürede tatilcilerin vazgeçilmez noktalarından biri haline gelmesinin nedeni nedir? 
Kendinizi yansıtacak bir ş yapıyorsanız ve özverili bir şekilde işin her bir detayını düşünüyorsanız başarı kaçılmaz olur. Biz de dört yıl önce bu düşünceyle Lissiya Hotel'i yerli turistlerin yanı sıra dünyanın dört bir tarafından gelen yabancı turistlerin de hayran kaldığı Kabak Koyu'nda hayata geçirdik. Bunun için dünyanın farklı noktalarındaki otellerde konaklayarak oraların havasını soluduım ve yoğun bir iş temposuna sahip insanların küçük kaçamaklar yapa © “p; rak deşarj olabilecekleri bir yer yaratmak için neler yapabileceğimi araştırdım. 

Öncelikle her şeyi doğallık üzerine kurgulamam gerektiğini gördüm. Misafir- a lere sunulan yiyecekiçecekten yataklara serilen nevresimlere, dekorasyon- 

da kullanılan ahşaplara kadar her şeyin organik olmasına özen gösterdik. 

Lissiya'yı tercih eden misafirlerimiz sedir ağaçlarından el işçiliğiyle üretilen 

mobilyalarımızın yer aldığı odalarda organik keten nevresimler üzerinde mis 

gibi sedir kokusu eşliğinde huzurlu bir uykuya dalıyorlar. 


“MİSAFİRLERİMİZE, HOŞ SOHBETLE, SICAKLIKLA, rk SIKMADAN HİZMET VERİYORUZ” 


Fethiye'de hizmet veren Lissiya 
Hotel hem sahip olduğu doğayla hem de hizmet kalitesiyle büyülüyor. Peki, Lissiya'yı bu kadar özel yapan nedir? 

Biz Lissiya Hotel'de olmayan bir konsepti yarattık. Biraz Uzak Doğu biraz “Türk el işleme sanatlarını ön planına çıkarttık. Tabi bunun görsel zevk ve konaklama konforunun yanına damak tadı olarak Akdeniz Yemekleri, Türk Yemekler, İtalyan Yemekleri olarak karışık bir konsept sunduk. Bunda da başanlı olduk. Şeflerimiz branşlarında çok başarılı, Çalışanlarla aile gibiyiz. 
Misafirlerle soğuk bir servis elemanı misafir ilişkisi değil de tam tersine hoş sohbetle, sıcaklıkla, sıkmadan hizmet veriyoruz. Tabi ciddiyeti elden bırakmadan kaliteyi de üzerine oturtarak hizmetimizi perçinlemiş oluyoruz. 
Lissiya, bu saydıklarımla birlikte güzel bir ivme yakaladı. Bunun yanı sıra Türkiye'de şehir otelcliğine girmeyi düşünüyoruz. Şehir oteliliğinde Lissiya'nın o konseptini tekrardan nasıl uyarlayacağımız konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ona göre lokasyonlar arıyoruz; o sessizliği, sakinliği olacak, o konforu, doğallığı yaşayacak, odalarda aynı ahşap görselleri ortaya koyan bir otel ortaya çıkarmak istiyoruz, Bununla ilgili arayış içerisindeyiz. Şu anda İstanbul ya da Kıbrıs için bunu düşünüyoruz 


Turizm dışında yurtdışında entertainment alanına da giriş yaptınız. Bu konudaki çalışmalarınız nasıl ilerliyor? 

Entertainment alanındaki planlamalayımızda tek bir marka üzerinden değil ortağımla Stuttgart'ta kurduğumuz şirketimizin altında 5-6 tane markayı toplamayı düşündük, Bununla ilgili ciddi ortaklıklar sağladık. Kurduğu. 
muz Meksika restoranı Almanya'da bilindik bir dnlü bir restoran. Ama sadece restoran olarak görmeyelim; banı, kokteyli, tekilları kendine özgü olan bir yer. Aynı zamanda da hafta sonları salsa geceleri ve latin dansları geceleri yapılıyor. Ciddi bir kalabalık oluyor. Birinci yılımızı 1 Temmuz'da kutladık. Bir gecede yaklaşık 2 bin kişi ağırladık. Şimdi bu konseptten bir tane daha açmayı planlıyoruz. Fakat biz bu yatırımlarımızı tek bir marka üzerinden değil, ortağımla orada kurduğumuz şirketimizde entertainment alanında 5-6 tane markayı bünyemizde toplamayı düşünüyoruz. 
Bununla ilgili ciddi ortaklıklar sağla. 
dık. Mesela Joe Penas'ın ciddi oranla 


ortağıyız. Türkiye isim hakları bizde Ancak şimdi Deep Bira markasının. 
sponsorluğunda Alman restoranları açacağız. 2 tane Alman restoranı açmayı planlıyoruz, 1 tane yine Meksika restoranı açmayı planlıyo-Tuz. 2 sene içinde toplamda 6-7 tane restorana ulaşmayı hedefliyoruz. 
İlerleyen yıllarda Stuttgard'da bir otel 


de düşünüyoruz. Lissiya'yı oraya isim hakkıyla taşıyabiliriz. 


Hangi şehirlerde olmayı planlıyorsunuz? 

Leonberg'te zaten varız. Böblingen'de ve Stuttgart merkez olmak üzere onun. 
“dvanndaki şehirlerde düşünüyoruz. 
Ama Stuttgart merkezde 2-3 tane dü- 


şünüyoruz. Stuttgart merkezinde barlar sokağı diye bilinen Theodor Siralle'de “dünyaca ünlü markalar yer alıyor. Bizim de oralarda görüşmelerimiz oluyor. 
Almanya'nın yeme-içme kültürü otur: muş durumda. Kriz oklu veya enilasyon. 
“düştü gibi etkenler kimseyi etkilemiyor. 
çünkü herkes dışanda yiyor. Bizim hedef kitlemiz de orijinal Almanlar; Almanlara yönelik onların eğlenebil lann kültür anlayışına hitap eden maralar açıyoruz. Herhalde 2018 yılında 
G şubeye ulaşınız. Almanya'da eğlence kültürünü ele almayı planlıyoruz. 


“TURİZME YAVAŞ YAVAŞ HOBİ 
OLARAK GEÇİŞ YAPINCA 
ENTERTAİNMENT'İN TADINI 
ALDIK” 


Peki, Elektirik Taahhüt sektöründen diğer sektörlere geçişiniz. 
nasıl oldu? 

Başlangıç gemimiz elektrik taahhütten Lissiya Hotel'e yavaş yavaş hobi olarak geçiş yapınca entertainment'in tadını aldık, Elektriğin bize katkısı; bugüne kadar yaptığımız mağazalar, restoranlar, eğlence yerlerini gördükten sonra nerede ne yapılır, hangi kesimin nereyi tercih edeceğini çok 

iyi analiz ettik. Elektriğin bize enter. 
tainment'taki katkısı bu oldu. Mesela Almanya'da 2 sene yer araştırdık, en son bulduğumuz yerin doğru lokasyon olduğunu düşündük. Tahminlerimizde de yanılmadık ve şu anda iyi gidiyor. 


Çok farklı alanlarda yatırım! 
yapıyorsunuz. Bunun kontrolünü nasıl sağlıyorsunuz? 

Elektrik Taahhüt sektöründe güçlü, başarılı ve markaları da çok iyi 

olan bir firmayız. Şirketin başında oğlum Sinan Uğur Yılmaz duruyor. 
Ozaten 27 yıllık bir firma, sistemi oturdu, Teknik ve idari ofisiyle artık çok da başarılı bir şekilde ilerliyor. 
Türkiye'de aydınlatma ve elektrik tasarımı sektöründe öncü bir firma. 
Bunun yanında bende artık yavaş yavaş entertainment tarafına yöneldim. 
Bu işler kurumsal bir disiplin istiyor. 
5-10 tane yeri aynı anda idare etmek çok önemli. Bunlar merkezi sistem. 
gerektiriyor. Bu da çok iyi otomasyon Ve takip sistemi gerektiriyor. Biz de mesleki olarak zaten bunu yapıyoruz. 
Onu oturttuk, çalıştığımız yöneticileri mizin hepsi çok büyük özveriyle çalışiyorlar. Şu anda çok iyi gidiyoruz. 


Elektrik Taahhüt, otelcilik ve entertainment alanlarından hangisi size daha yakın geliyor? 

Yavaş yavaş oteliiği daha çok sevme- ye başladım. Ama günümüz şartlarında Türkiye'de bu durum zorlaşıyor. Avrupalı ve Amerikalı turist kalmadı. Sektör bir tek Araplara kaldı. Türk ve Arap, müşterilerimiz çoğunluklu ama açıkçası Türk müşterileri tercih ediyoruz. Dünyayı dolaşmış 5 yıldızlı 7 yıldızlı otellerde kalmış insanlar böyle yerlerde mutlu olamayıp farkl bir şey isteyince bizi buluyorlar. Biz de iy bir hizmet sağlayınca bu sefer tercih sebebi oluyoruz. 


NUH'UN GEMİSİ DELUXE HOTEL & SPA BÜNYESİNDE HİZMET VEREN KARİNA SPA & WELLNESS'İN MÜDÜRÜ BANU TOPAÇ KALİTELİ HİZMET ANLA' SEZONUN SÜRPRİZ UYGULAMALARINI KLASS'A ANLATTI: 


“KARINA SPA & WELLNESS, 
LÜKSU'SUNAN HİZMETİYLE BÜYÜLÜYOR” 


La 


Şehrin tüm gürültüsünden, karmaşasından uzak, huzurlu ve eğlenceli bir tatilin ilk adresi olan Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel & 'SPA'nın bünyesinde yer alan KARİNA SPA & Wellness, eşsiz konforu ve sükunetiyle konuklarına adeta cennetteymiş hissi veriyor. 
Doğa harikası bir lokasyonda, konuklarının tüm yorgunluklarını silip atmak için 50'nin üzerinde farklı uygulama çeşitleri ile hizmet veren KARİNA Spa & Wellness bu yaz özellikle klasikleşen sauna anlayışını tamamen değiştiren cam duvarlara sahip, botanik z bahçeye bakan kubbeli saunası ve sezonun sürprizi olan harika kumsalında hizmet vermeye başlayan KARİNA Beach Spa's sile büyük ilgi görüyor. Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel & SPA bünyesindeki KARİNA Spa & Wellness'in Müdürü Banu Topaç, daima yüksek kaliteyi amaçlayan, hizmetlerini, bu yaza damga vuran sürpriz KARİNA Beach Spa masajlarını, en gözde Spa merkezleri arasında yer almayı nâsıl başardıklarını ve Spa turizminde edindikleri rolü Klass okurları için anlattı. 


Banu Hanım, doğa harikası bir bölgede yer alan Nuh'un Gemisi 

Deluxe Hotel & Spa misafirlerine huzurlu bir ortam: 


özelliği olan Sı yaşamın stres ve yaran silip yerine dinginliği ve güzelliği getiriyor. Bize öncelikle KARİNA 
Spa & Wellness in içinde yer alan hizmetleri anlatır mısınız? 
Gerçekten şanslıyız ki; otelimiz Kibs'ın en güzel bölgesinde doğa harikası bir lokasyonda yer alıyor. 
Burası şehrin tüm gürültüsünden, karmaşasından uzak, huzurlu ve eğlenceli bir tatilin ilk adresi. Biz de otelimiz bünyesinde KARİNA Spa & Wellness ekibi olarak konuklarımıza hizmet veriyoruz. Sabah saat 08:00 itibariyle por salonumuz açılıyor. Oldukça “donanımlı ve profesyonel cihazlarla konuklarımıza konforlu spor yapma. 
imkanı sunuyoruz. Cihazlarmızın tümünde kendi programlarını entegre edebilecekler, isterlerse spor yaparken intemette zaman geçirebilecekleri ya 


da çeşitli oyunlar ve televizyon ile spor yaparken zamanı unutabilecekleri özellikler mevcut. KARİNA Spa & Wellness merkezimizde konuklarımızın tüm yorgunluklarını silip atmak için. 
sabah 08:00 ve akşam 20:00 saatleri arasında konuklarımızın kullanabi leceği ortak alanlarımız olduğu gibi rezervasyon ile kullanabilecekleri 

ayn bölümlerimiz de mevcut. Türk hamamımızda uyguladığımız gelenek: 
sel kese köpük masajımız konuklarımız arasında en sevilenler arasında yer alıyor. Sauna, buhar odası, kapalı havuz ve vitamin bar müşterilerimizin gün boyunca faydalanabilecekleri alanlarımız. Bunların dışında cilt ve vücut bakımları, kasik ve Uzakdoğu teknikleri ile uyguladığımız farklı masaj hizmetleri sunmaktayız. 


Spa projesinin bağlı olduğu yapının lokasyonu ve konseptine göre düşünülmesi ve tasarlanması gerektiğinden yola çıkarak 
Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel & 
Spa olarak mekân kullanımı ve 


mimari tarzınızdaki özellikleri göz önüne aldığımızda sizi diğer 
Spa merkezlerinden ayıran en önemli farklar nelerdir? 

KARİNA Spa & Weliness olarak alışlagelenin aksine oldukça şeffaf ve doğal bir Spa olduğumuzu söyleyebili tim. Tüm alanlarımız ferah, karanlıktan uzak ama konuklarımızın taleplerine göre dilediklerinde daha karanlık 

ya da loş ortamlar sağlayabildiğimiz şekilde dizayn edildi. Tüm masaj ve bakım odalarımız deniz ve yemyeşil bahçe manzarasına sahiptir. Ortak kullanımda olan genel alanlarımız ve uygulamalarımızı yaptığımız masaj ve bakım odalarımız tamamen birbirinden bağımsız katlarda olduğundan rezervasyon ile hizmet alan konuklarımızı “daha dingin bir atmosferde ağırlıyoruz. 
Spa merkezimizin cephesinin tamamen cam oluşu her mevsimi daha keyifli hale getiriyor. Konuklarımız kapalı havuzumuzda yüzerken güneşli bir günü ya da yağmuru izleme keyfini yaşayabilirler. Kapalı havuzumuz ve vitamin banmız oldukça geniş bir terasa 


açılıyor, terasımız özellikle mevsim geçişlerinde çocuklu ailelerimiz tara fından rağbet görüyor. Konuklarımız için en ilginç olanı ve şaşkınlıklarının. 
yanında memnuniyetlerini de sürekli dile getirdikleri saunamızın tamamen cam duvarlara sahip, botanik bahçeye bakan ve kubbeli oluşu; klasikleşen sauna anlayışını tamamen değiştiren bir mekân oldu. Aynı zamanda yaz aylarında Türk hamamımızın ısıtmasını tamamen güneş enerjisinden yarar. 
lanarak yaptığımızdan doğa dostu bir Spa olduğumuzu söyleyebilirim. 
m 


“KARİNA SPA & WELLNESS DE KONUKLARIMIZA 50'NİN ÜZERİN- 
DE FARKLI UYGULAMA ÇEŞİTLE- 

Rİ İLE HİZMET VERİYORUZ” 


Spa turizmi dünyada ve 
Türkiye'de hızla yaygı hizmet ağına dönüştü. İnsanlar artık günün, haftanın ayın ya da 


yılın yorgunluğunu Spa merkezlerinde atıyor. Bu ihtiyacı karşılayan pastanın diliminde kaliteli hizmet anlayışınızla çok özel bir yere sahipsiniz. İnsanlar genellikle Spa' nızda yer alan hangi hizmetleri daha çok tercih ediyor? 
KARİNA Spa & Wellness'de konuklanmıza 50'nin üzerinde farklı uygulama. 
çeşiler ile hizmet veriyoruz. Başlangıç olarak kullanılan ürünlerin kalitesi ve uygulama yapan personelin nitelikli oluşu alınan hizmetin tercih edilme oranını her zaman etkliyor. Bu yüzden Spa merkezimizde paraben & parafin içermeyen doğal içeriklere sahip maliyeti yüksek ama kullandığımızda içimi- 
2e sinen ürünler ile hizmet veriyoruz. 
Hijyen bizim için çok önemli, malze: melerimizin büyük kısmı tek kullanımlık kişiye özel ürünlerden oluşuyor ve aynı hassasiyeti ekibimizi oluşturan terapistlerimizi seçerken de gösteriyoruz. Ekibimizin tümü insan anatomisi, kas-iskelet sistemi bilgisine sahip, kullanabileceği ürünün içeriğini bilen, standart teknikle uygulama yapmak yerine, misafirin ihtiyacına yönelik tekniği seçebilen terapistlerden oluşuyor. Bu sebeplerle masaj hizmetlerimiz oldukça rağbet görüyor; 'KARİNA Uzak Doğu Özel' a verdiğimiz 1.5 saat süren ve 3 farklı uzak doğu masaj tekniği kullanılarak uygulanan masajımız konuklarımızın vazgeçilmezleri arasında. Kişiye özel kiler kullanılarak uyguladığımız cil bakımlarımız konuklarımız için tatilin son dokunuşu oluyor. Günümüzde gelişen ve daha bilinir hale gelen Spa kültürü ile artk eşler- arkadaşlar beraber masaj almak, anneler şöyle bir saat kendime ödül versem diyerek bakım yaptırmak. 
istiyor; dolayısıyla onların ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı programlar da oluşturuyoruz. Kendi içerisinde jak ileri bulunan özel odalarımızda çoklu masajları olduğu Egzotik Paketlerimiz tam da bu konuklarımızın ihtiyacına cevap veriyor. Öncesinde masajlarını 


alıp jakuzi keyfi yaparken vitamin banmızın harika detoks sularından yudumlayabiliyorar. 
ni 
“BU YAZIN EN POPÜLER UYGULA- 
MASI KARİNA BEACH SPA'DA YAP- 


TIĞIMIZ SERENİTY MASAJIMIZ” 


Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel & 
Spa olarak hizmette sınır tanımıyorsunuz. Yaza özel deniz kenarındaki bungalovlarda Uzakdoğulu uzman ekibinizle özel masaj hizmeti veriyorsunuz. Bize biraz bu uygulamalarınızdan ve bu yaza özel en yeni uygulamal rınızdan bahseder misiniz? 
Konuklarımızdan aldığımız memnuniyetler ve tekrar tekrar hizmet alma talepler bizi yeni uygulamalar ve yeni mekânlar oluşturma konusunda motive edici oldu ve bu sezonun sürprizi diyebileceğimiz bir mekân ortaya çıktı; harika kumsalımızda KARINA Beach 
Spa ile hizmet vermeye başladık. 
KARİNA Beach Spa konuklarımıza mekan olarak daha yakın olabildiği miz, onlara tam anlamıyla kumsalda masaj keyfini yaşattığımız, daha kısa süreli ama etkili uygulamalar yaptığı mız keyilli bir sahil Spa'sı oldu. Bu yazın en popüler uygulaması da burada yaptığımız Serenity Masajımız. Uzman personelimiz tarafından uygulanan, konuklarımızı tam anlamıyla beden ve zihin dinginliğine ulaştıran, dalga ses. 
leri arasında bambaşka bir deneyim yaşatan bir masaj çeşidimiz, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. 


“KONUKLARIMIZI MUTLU UĞUR- 
LAMAK TEK PRENSİBİMİZ” 


Başarılı bir Spa merkezi işletmek için birçok uzmanlık alanına ihtiyaç duyulduğu bir gerçek. Doğru 
Spa yönetimi için temelde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 
Bize başarılı bir yönetici olarak kendinizden ve çalışma prensiplerinizden bahseder misiniz? 

İyi bir Spa yönetimi aynı anda pek çok uzmanlık gerektiriyor. Hem yöne. 
tiilerin hem de ekibin gerekli tüm eğitimleri profesyonel çalışan, işini ciddiye alan kurumlardan almış olması, misafir memnuniyeti odaklı ama, 


“Konuklarımız için en ilginç olanı ve şaşkınlıklarının yanında memnuniyetlerini de sürekli dile getirdikleri saunamızın tamamen cam duvarlara sahip, botanik bahçeye bakan ve kubbeli oluşu; klasikleşen sauna anlayışını tamamen değiştiren bir mekân oldu.” 


hizmet niteliğinden ödün vermeden işini yapıyor olması listenin en başında. 
sayılabilir. Ben, Celal Bayar Üniversite si Spor Bilimleri Fakültesi mezunuyum, 
2000 yılından beri Spa sektöründe 
hizmet veriyorum; 2008 yılından bu yana Kibs'ta farklı otellerde yönetici pozisyonunda çalıştım. Bu yoğun tempoda frsat yaratıp Spa kültürünün farklı türlerini görebilmek, deneyimemek ve çalışacağımız personellerin eğitimlerini, gtikleri okulları yakından takip edebilmek için Uzak Doğu'da bulundum, benim için enteresan ama mesleki anlamda yeni fikirler edindiğim bir seyahat oldu. 2011 yılından bu 


yana Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel & 
Spa da KARİNA Spa & Weliness de yönetici olarak çalışmaktayım. Tabi ki burası benim için ayrı bir yere sahip; her aşamasında buradaydım, böyle bir tesisin açılışında olmak, oluşumun- da yer almak benim için inanılmaz. 

bir tecrübeydi. Açıldığından bu yana geldiğimiz noktada, başlangıçtaki öngörülerimizin karşılığını alıyor olmak büyük mutluluk. Yaptığımız işi sevmek, her zaman daha iyi hizmet vermek 

ve daha fazla misafir memnuniyeti sağlamak, Spa merkezimizden ayrılan konuklarımızı yüzlerinde bir gülücükle uğurlamak tek prensibimiz diyebilirim. 


afiles Hotel'de gerçekleşen 'A Day Of Fashion alışveriş şenliğinin yaz ayağı olan 'A Day On The Beach “Ayşegül Tuncer, Deniz Ayaz Özer ve Nihan Gider'in ev sahipliğinde Bodrum Flamm Beach'te gerçek- 
İeşti, Marka Ve rünleriyle Siren Ertan, Melda Aksu ve Ayfer Topvak gibi tanınmış kadın girişimci erin yer aldığı etkinlikte Afrikalı dansçılar özel gösterileriyle ziya-Tetçilere keyifli anlar yaşattı. Zafer 


“Aysegül Tuncer, Deniz Ayaz Özer ve Nihan Gider'in ev sahipliğinde Bodrum Flamm Beach'te gerçekle-! 
şen 'A Day On The Beacv, özel gösterileri ve farklı Ürün çeşitliliğiyle davetlilerden tam not aldı 


Kozanoğlu, Enis-Nergis Pekuysal, Zeynep Ilıcalı, Nil Bentürk Uygu: 
ner, Nuran Erçil, Zeynep Demirel, Gülay Kamaz, Neşe Sert, Meral 
Yazıcı ve Nazlı Sert gibi iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri de Flamım Beach'de gerçekleşen 'A Day On The Beach etkinliğine katıldı. Etkinliğe gelen herkese, Uber kullanımlarında 
40 TL'ye kadar ücretsiz kullanım. 
hakkı verildi. 


Anadolu Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Özilhan'ın eşi Emin Özilhan, kızı gibi sevdiği gelini Yasemin Sea, İĞ Tözilhan ile birlikte gece boyunca Cenk Eren'in tüm şarkılarına eşlik etti. 


/ 


vrizm sektörünün köklü 

markalarından Alkoçlar'ın son 

zincir halkası Thor by Alkoçlar Exclusive Otel'de düzenlenen “Alkoçlar Bodrum Geceleri” Cenk Eren aldı. 26 Haziran.5 Eylül tarihleri ara: de Cer 
Dj Ali Sayar, 


da düzenlenen bu özel ge 
Eren, Di Suat Ateşdağlı v 
Türk Sanat Müziği sanatçısı Fatma Yetiş, Yunan Müzikleri sanatçısı 
Niko sahne alacak. Alkoçlar Ye 


le konuklarıyla yakı ursuz bir akşamın geçi 


ilgilenerek 


ül Hürgel' ve 'Mehry Mu' mar: kalarının yaz koleksiyonları, İmarkaların kurucu ve tasarımcı arı Güneş Mutlu Mavituncalılar 

e Gül Hürgel'in ev sahipliğinde düzenlenen özel bir davetle ta: 
tl. GüL Hürget ve Güneş Mutlu İMavituncalılar davet boyunca konuklarla tek tek ilgilenerek ko eksiyonlar hakkında bilgi verdi 


ül Hürgel' ve 'Mehry Mu markalarının yaz koleksiyon: 
ları, markaların kurucu ve tasarımcıları Güneş Mutlu Mavitunca. 
lar ve Gül Hürgel'in ev sahipliğinde Beymen Palmarina Yalıkavak'ta “Mediterranean Living' konseptinde düzenlenen özel bir davet ile tanıtıldı. 
İş ve sosyal yaşam dünyasından bir çok ismin katıldığı davette mankenler 
tarafından sergilenen Gül Hürgel 2017 
Yaz Koleksiyonu, fırfır ve volanlar ile hareketlenen beyaz, mavi ve pembe 


tonlardaki romantik ve şık tasarımla. 
yla izleyenlerden tam not aldı. Güneş Mutlu Mavituncalıar'ın Akdı adalarına yaptığı seyahatlerden ilham. 
alarak tasarladığı; adını kıznd 
Fey Bo, canlı renklerdeki Hammam Bucket Bag, Msir'n ünlü enstrüma. 
nı tamburinden esinlenen yuvarlak hatlardaki “Tambourine” ve göz nakışlara sahip “Mutopia” temala. 
rından oluşan Mehry Mu Yaz 2017 
Koleksiyonu da davetlilerin büyük beğenisini topladı. 


1993'den beri İstanbul'un en güzel manzaralarından birine ev sahipliği yapan yılların deneyimli markası La Maison artık Yalıkavakta... 


Plaj Caddesi No: 22 Yalıkavak Bodrum wwnw.lamalson.com.tr 


İnsanlığı yepyeni ufuklara taşıyan Ay'a yolculuğun yıl- 


dönümünde gerçekleştirilen bu özel açılış davetinin ev sahipliğini Brandroom, Galeries Lafayette ve Harvey 


randroom, Palmarina'da 

yer alan mağazasından 

sonra, Bodrum'daki 2 
mağazasını Mandarin Oriental, 
Bodrum Otel'de açtı. Açılışı iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının. 
ünlü isimleri ile kutlayan Brand room, insanlığın Ay serüveninin. 
yıldönümüne denk gelen bu özel tarihi, La Suite Bodrum Lounge'in büyüleyici atmosferinde “Fiy Me To 
The Moon” konseptiyle unutulmaz bir caz dinletisine dönüştürdü. Caz sanatçısı Bemak Pabuçguoğlu'nun performans sergilediği davete; 


Brandroom, Galeries Lafay 
Harvey Nichols Genel Müdürü ge Telman ev sahipliği yaptı. İş sosyal yaşam dünyasının ünlü leri ise davete büyük ilgi gösterdi. 
İnsanlığı yepyeni ufuklara taşıyan Ay'a yolculuğun ni 

gerçekleştirilen gecede konukl 

içerisinde Ay teması bulunduran caz 


keyifli bir ortamda sunan La Sı 
Lounge Bar'da gerçekleşen davette, konuklar Cennet Koyu'nun muhte: 
şem manzarasının tadını çıkardı. 


atil ile işi bir arada götüren Cengiz Karavan'ın sahibi olduğu yeni adıyla 
By Cengiz Kar 
Türkbükü'nün popülar açıldı. Sergide; Suna Boyacı, Hikmet Çetinkaya, Serdar Abay, Saba Sieck, Hüseyin Sertaş ve Tamer Bilgiç'in 

35 eseri davetlilerle buluştu. İş, sanat ve sosyal yaşam 


isimlerinden Erhan-Müge Yazıcıoğ- 


Bodrum'a taşıdığı için Cengiz Karavan 


vi 5 
BODRUM - GÜMÜŞLÜK'TE HİZMET VEREN MELENGEÇ 


RESTORAN'IN SAHİBİ AHMET ÖZDEMİR HİZMET KALİTELERİNİ 


VE EŞSİZ LEZZETLERİNİ KLASS'A ANLATTI: Sa hela 


k 


Bodrum, Türkiye'nin en iddialı balıkçılarına ev sahipliği yapan bir turizm noktası. Melengeç Restaurant ise Bodrum'un iddialı noktaları arasında yer alıyor. 
Öncelikle sizden Melengeç Restaurant'ın kuruluş hikayesini dinleyebilir miyiz? 

Biz 27 senedir burada bu işi yapmaktayız. Fakat Melendeç Restaurant'ı açalı beş sene oldu. Daha önceki bilgi 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a 


SAYMAKLA BİTMEYECEK 
KENDİMİZE ÖZEL 
LEZZETLERE SAHİBİZ” 


ve birikimlerimizden yola çıkarak bu mekanı açtık. Belli bir kitlemiz zaten vardı. Biz o kilemizi ve müşterilerimizi tekrardan buraya taşıdık. 


Bodrum tutkunları balık keyfi için neden Melengeç Restaurant'ı tercih etmelidir? 

Gümüşlük zaten balıkçı köyü. İnsanlar Bodrum'a geldikleri zaman mutlaka 

1 gününü Gümüşlük'te geçirir. Biz 


de insanların burada daha fazla vakit geçirmelerini sağladık. Onlara daha iyi hizmet vermek, onların beklentilerinin neler olduğunu, neler beklediklerini, meler istediklerinden yola çıkarak bütün çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı yaptık. Bunun sonucunda da karşıığıma aldığımızı düşünüyoruz. 


Size özel lezzetlerden örnekler verebilir misiniz? Özellikle mi- 


safirlerinize mutlaka tatmalarını önerdiğiniz lezzetleriniz nelerdir? 
Geleneksel lezzetlerin dışında biz kendimize has olarak Karides Mantı, Kalamar Köftesi, Sarımsaklı Levrek gibi saymakla bitmeyecek kendimize özel lezzetlere sahibiz. İstenilen mahsullerle aklınıza ne geliyorsa hemen hemen hepsini yapmaktayız; ıstakozdan karidesine kadar bütün balık mezelerini yapmaktayız. 


Birçok gurme özellikle mezeleinizi öneriyor. Mezelerinizi bu. 
kadar özel kılan şey nedir? 
Mezelerimiz yaparken o gün bitirebileceğimiz kadar yapıyoruz. Rezervasyonla çalıştığımız için ne kadar müşterimizin geleceğini biliyoruz ve hazırlıklarımızı da ona göre yapıyoruz. 
Aksi bir durumla karşılaştığımız zaman da bitiğini belirtiyoruz. Çünkü biz hiçbir zaman mezeyi gününden önce hazırlayıp müşterimizin önüne sunmuyonuz. Bazı standart mezeler var; onları “da müşterilerin geleceği saatte hazır olacak şekilde yapıyoruz ki müşteriler» miz scak sıcak yesinler diye, Biz bütün. 
 mezelerimizi günlük yapıyoruz. 


Yaz sezonu her gün yoğun geçiyor mu? 

Biz Nisan itibariyle açılışı yapıyoruz, Kasım'ın sonuna kadar gidiyor. Nisan ayları yaz ayları kadar yoğun olmasa bile bell bir müşteri yoğunluğumuz oluyor. Ama bizim esas yoğunluğumuz Haziran sonuna doğru başlıyor Eylül'ün sonuna kadar sürüyor. Ve 
Ekim ayı da fazla kalabalık olmamakla beraber -bu arada Bodrum'un en güzel zamanları Eylül-Ekim aylarıdırsayet iyi bir şekilde geçirdiğimizi düşünüyoruz. Kasım'da da kapatıyoruz. 


Ünlü müdavimlerinizden bahse- 
'der misiniz? 

Birçok ünlü geliyor. Bunların içinde oyuncular, yazarlar, gazeteciler var. 
Kıvanç Tatlıtuğ da geliyor, Sunay Akın da geliyor, Seda Sayan da geliyor. 


İlerideki hedefleriniz nelerdir? 
Müdavimlerinize İstanbul'da 

da hizmet vermeyi düşünüyor musunuz? 

Normalde biz 27 senedir bu işi yapmakla beraber hiç İstanbul'u düşünmedik ama Melengeç'i açarken şu şeklde düşündüm; biz en az 5 seneyi burada Melengeç olarak geçirmeliyiz. Yani ismimizi insanlara duyurmalıyız. Bu 5 senede ismimizi bir yerlere taşırsak 5. senenin. 
sonunda böyle bir şeyler olması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten şimdi daha ciddi ciddi düşünmekteyiz. Büyük ihtimalle de Ekim aylarında netleşecek ve “Biz de İstanbul'da varız” diyebileceği. 
Ben farklı mekanlara gider yemek yerim ve daha farkl ne yapabilirim diye sürekli çalışır ve düşünürüm. Eğer İstanbul'da 'da bir mekan açarsak yine orada da kendi tarzımız olacak. Bugün başka restoranlarda bulamayacağınız sadece bizede 


İKİNCİ BİR YERDE BULUNAMA- 
YACAK LEZZETLER SUNACAĞIZ” 


İstanbul'daki açmak istediğiniz. 
konsept nasıl olacak? 
İstanbul'da yapmak istediğimiz. Gümüşlüğü İstanbul'a taşıyalım”. Burada genelde her ne kadar biz balık restoramıysak da balık mevsimi genelde kışn- 
“dır. Bugün yazın da biz hertür balığı temin edebiliyoruz ama esas lezzetli balık yemek istiyorsanız bunların hepsinin sezonu kışa denk geliyor. Mesela dil bağı, deniz çipurası, barbun gibi balıkları aklığımız zaman hepsini Gümüşlük ten İstanbul'a getirip dil balığı sezonunda 2. 
ay boyunca sadece dil balığı ve çipura satacağız. Denizden doğrudan herhangi bir şoklama ya da donmaya uğramadan “direkt bize gelecek. Ve orada biz di balıının en az 10 çeşit zgarasını yapacağız, Havasını yapacağız şişini yapacağız. Gel- 
“diği zaman onu değişik farklı şekilerde müşterilerimize sunacağız. Ve müşterlerimiz bunu sadece bizde bulabilecek yan ikinci bir yerde bulunamayacak lezzetler sunacağı. 


Mesleğinizi Bodrum'da icra etmenizin avantajları ve varsa dezavantajları nelerdir? 

27 sene önce bana sorsalar 
Bodrum'da böyle bir iş yapacağım. 
aklımın ucundan bile geçmezdi. 
Bodrum'a geliş amacımız trafikten, gürültüden kaçalım, burada daha üzel hayat yaşayalım idi. Çok yoğun yaşadığımız zamanlarda oldu ama bu zamanlar içerisinde biz buraya alıştık. Buradaki avantajımız Bodrum her zaman Bodrum, Bodrum bizim 
insanımızla Bodrum. Bodrum'a 10 
sene de turist gelmese İstanbul'dan, Ankara'dan gelen bizim kendi insanımız Bodrum'u ayakta tutar. Yani bir Antalya, Alanya değil. Coğrafya olarak da yine onlarla kıyaslayamazsınız. Burada iki hafta kalan iki hafta boyunca değişik aktiviteler yapabilir; Torba'ya gidersiniz, Türkbükü'ne gidersiniz, Bodrum'a inersiniz. Sakinliği seviyorsanız sakin yaşayacağınız yerler var, gürültü-müzk istiyorsanız yaşayacağınız yerler var. Her insana Göre her türlü aktiviteyi yapabileceği 


yerler var. Bu da ender yerlerden bii. Bodrum'u Bodrum yapan da bu. 
zaten. Zaten Bodrum'a bir kere gelen kişi Bodrum'dan kopamayacaktır 


Salaş ve bir o kadar da sıcak görünen iç mimarinizin özelliklerinden bahseder misiniz? 

Biz herhangi bir mimarla çaışmadık, başkasından fikir de almadık. Biz sadece burada nasıl, ne yapabiliriz diye düşünerek yola çıktık. Bu yolda Zalen her şeyden önce doğayı seviyoruz, çiçekleri seviyoruz. Ben her yerde çekler olsun isterim, masalarda değişik çiçeklerin olmasını seviyorum. Biz. 
burada Begonvil kullandık çünkü Begoril buraya has bir bitki. Bütün yaz. 
boyunca üstünde çiçeği olan bir bitki Farkl bir yerde açsam gül kullanırdım, papatya kullanırdım ama buradan insanlar geçtiği zaman; “ben burada oturmalıyım, burada yemek yemeliyim' “demeli Kişiler, deniz kenarında yerin Varsa olururum değil, bana yerin var mı diye gelmeli. Çünkü benim her masamın güzel olduğunu göstermem arım. Biz onu yapmaya çalıştık ve onda da başanlı olduk. Bir şey alırken tabi kide fizbilitesini yapıyoruz ama öncelikle en iyisi ne ise onu tezcih ediyoruz. Kullandığımız gıda malzeme: lerinden servis malzemelerine kadar hep aynı politika içinde ilerledik. Tabi ki hedefte düşünce olarak ik başta başarı olmak var. Zaten başan size o kazancı getirecektir. Gerisi zaten ondan sonra Seliyor. Ama buna reğmen hiçbir şey daim değildir. kendiniz yenilemediğiniz Sürece kaybolur gidersiniz. O yüzden müşterinizin kıymetini de bileceksiniz. 
Ona göre her sene değişikliklerinzi, yeniliklerini yapacaksınız. Her sene 
35 çeşit değişik lezzetler menünüze 
katmanız gerekiyor. Bunu gidip değişik yerlerde değişik lezzetlerde tadıp farklı şekilde uygulayabilrsiniz. Ya da bizim insanımızın damak zevkini bilmek lazım. Ortak lezzeti yakalamanız lazım. 


Peki, Melengeç'i açmak için neden bu kadar beklediniz? 

Biz normalde burada daha önce yaptığımız işletmelerde 4-5 tane farkl yeri çalıştırdık. Bunun içinde de beli bir “dönem oldu ve biz bu işi üç sene gbi bir süreç bıraktık. Biz bıraktığımız zamanda. 
“da ekibimiz olduğu gibi başka bir testoyana geçti. Onlar da kendi müşterilerini ve çevrelerinin hepsini oraya taşıdı. 
Açısından garsonuna kadar hepsini aynı mekana aldılar, Böyle bir yer bulunca tekrardan bu iş daha iyisini yapalım dedik. Ama biz kimseyle rekabet etmiyoruz. 
Benim amacım; herkes işini yapsın, ben. 
işimi yapayım. Ben ne kadar düzgün yaparsam benim için o kadar iyi, yoksa hiçbir zaman rekabete girmedim. Bu işlerde çok kbirlenmenin ya da gelirse gelsin gelmezse gelmesin gibi tavrlarda olmanın hiçbir anlamı ve manası yok. 
Bunu yaptığınız zaman bunun olumsuz. 
karşlığını müşterinizden alırsınız. 


Müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? 

Bir yer alırsınız ambiyansı çok güzeldir ama servisi kötüdür, servis iyidir ama yemeği kötüdür. Bunlardan birinde bir eksiklik varsa senin o bütün güzelliklerinin de hiçbir anlamı yok. Bunun hepsinin iyi olması lazım, Aksilikler olabilir, çok yoğun olabilirsin, ufak tefek sorunlar olabilir. Bu sorunları telafi 'de edebilirsin. Ama bizim en büyük Gayemiz kusursuz hizmet vermek. Ben burada 270 kişiye hizmet veriyorum. 
270 kişiden biri memnuniyetsiz gitse 
diğer 269 kişi çok memnun ayrılsa bile benim bütün moralim bozulur. 
Ya da biri size bir şey söylediği zaman. 
onu şikayet olarak algılamamak lazım. 
Özüne inmek lazım. Gerçekten öyle bir şey var mı, bunu nası düzeltmeliyim diye düşünülmeli. Dinlemelisniz, çünkü her şeyimizi bize onlar kazandıyor. Verilen her türlü fikri dinlemek lazım. Uçuk fikirler de olabilir ama ucundan bir şeyler yakalayabiliriniz. 


KLASS 


odrum Torba Koyu'nda mavi ve yeşil eşsiz bir atmosferle buluşturan The Bordum By Paramount Hotels 

.& Resorts, Sedef İybar ev sahipliğinde sanat ve 

sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerini şık bir 


Iybar'ın hazırladığı yemeklerin yanı sıra, otelin Chef de Cuisine'i Mirko Semissi'nin ve Executi- ve Sous Chef'i Gökhan Karakaya'nın ikramları « Seta Balcı, Emel Balcı, Serfinaz Ergun, da sunuldu, Hafif lezzetlerin sunulduğu organi- O Atasagün, Nur Erkasap yeraldı. 


A İN etin ev sahipliğini üstlenen 


ve yakın dostu Pınar Altuğ konuklara koleksiyon hakkında 5.) 
bilgi vererek gün boyunca bol İĞ bal satış yaptılar. “7 


hanx Mimarlık'ın ortakla- yasının seçkin hanımları davete, Melda rından iç dekoratör Melda “Aksu'nun tasarımı olan kıyafetleri giyerek Aksu, Mels Design markasıyla o katılmayı tercih ettiler. Melda Aksu yakın. 
tasarladığı yeni kreasyonunu Palmarina dostlarıyla da bir araya geldiği davetin-Yalıkavak'ta düzenlediği şık bir davetle de konuklarna, markası ve tasarımları dostlarıyla buluşturdu. Pinar Altuğ'un ev © hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Şık davete sahipliğinde gerçekleşen davete, iş, sanat © katılan misafirler Mels Design tasarım- 

ve sosyal yaşam dünyasından pek çok © larını yakından incelerken beğendikleri seçkin konuk katıldı. Sosyal yaşam dün. © parçalarıda satın almayı ihmal etmediler. 


ş ve sosyal yaşam dünyasının ünlü ve renkli isimlerinden Kare Anaokulu'nun sahibi Aydan 

Gömügen Tuncay, uzun soluklu yaz tatiline 

Bodrum'da start verdi, Kızı Yilsenin Bayar 

ile tatiline devam eden ve işlerinden fırsat 

buldukça da eşi Muhammed Abdullah 

Tuncay'ın kendilerine eşlik ettiği tatil 

boyunca renkli anlar geçiren ünlü iş kadını 

kimi zaman soluğu çok sevdiği Çeşme 

Alaçatı'da aldı. Bodrum Torba'da bulunan 

şik villasında dinlenerek yeni ve yoğun 

sezona hazırlandığını belirten Aydan Gömügen Tuncay, tatl boyunca dostlarıyla bir araya gelerek keyifli anlar geçirdiğini belitti 

(Çeşme-Alaçatı'da aile dostları Yılmaz Vural 

ve eşi Seda Vural ile buluşan Tuncay. 

Bodrum'da ise Dr. Nazan Cihan, Caner Güler ve birçok yakın dostuyla buluşarak yaz 

akşamlarının tadını çıkardı. Maça Kızında kendisinin de beslenme danışmanı olan Dr. 

Nazan Cihan ile bir araya gelen ünlü işkadı. 

nı Palmarina'da ise Güler Takı Galerisi'nin 

sahibi Caner Güler ve asistanı Engin Kurşun ile birlikte alışveriş yapıp yemek yedi. 


-— li 


Gündüzleri Bodrum'da bulunan villasının havuzunda veya Türkbükü'nün ünlü beachlerinde deniz keyfini süren Aydan Gömügen Tuncay, bol bol güneş banyosuyla yazın keyfini sürüyor. Dostlarıyla birlikte gözde plajlarda ünlü Dj'lerin performansları eşliğinde gündüz eğlencesini renk katan ünlü iş kadını akşamları ise Bodrum'un yine ünlü balık restoranlarında damağına hitap eden yiyeceklerle doyumsuz zaman dilimleri yaşadığını belirtiyor. Bodrum'un meşhur butik mağazalarından kendisi ve sevdikleri için bol bol alışveriş yapan Aydan Gömügen Tuncay eşi Muhammed Abdullah Tuncay'ın kendisine eşlik ettiği anlarda ise keyfinin zirveye ulaştığını söylüyor. 
Bodrum tatiline bir müddet daha devam edeceğini ifade eden Tuncay, daha sonraki tatil rotalarının ise Kos, Poros, Mikonos, Santorini'yi kapsayan Yunan adaları turu olduğunu belirtti. Ünlü iş kadını yeni eğitim sezonu öncesinde ise İstanbul'a dönerek tam motive bir şekilde işlerinin başında olacağını dile getirdi. 


CENNET BODRUM'DA TATİL VE EĞLENCE 
TUM HIZIYLA DEVAM EDİYOR 


Tatil için Bodrum'u tercih eden iş, sanat, spor ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri, renkli tatil fotoğraflarıyla objektifimize yansımaya devam ediyor. Gün geçtikçe hareketlenen Bodrum'a akın eden ünlüler denizin ve güneşin tadını tatilin başkenti Bodrum'da; gündüzleri koylarda, sahillerde, plajlarda çıkarırken, geceleri ise soluğu coşkulu eğlencelerin yaşandığı barlarda ve gece kulüplerinde alıyor. Mavi tura çıkmayı ve deniz aktivitelerinden faydalanmayı da ihmal etmeyen ünlüler birbirinden seçkin tatil mekânlarında yorgunluk atıyor. Özellikle yeni sezon için enerji depolayan ünlü isimler, Bodrum ve Ege sahillerinin her zamanki gibi müdavimi. İşte Bodrum'dan en keyifli tatil manzaraları... 


“Havuz başında tek başına vakit geçiren Lima'nın ya: Hara sevgilisini dudağından öptü. Kızgın da duramasa da öpmeye doyamadığı 


azar Metin Hara ile yaşadığı sürpriz aşkla 

gündemden düşmeyen Adriana Lima 

güne sevgilisiyle kahvaltı yapıp birlikte vakit geçirerek başladıktan sonra havuz başında sık yanına gelerek ve onu öperek ilgi devam etti. Güneş'ten korunmak için kafasını havlu gösteren Metin Hara, bir süre sonra yoğun sıcaktan, ile kapatan Lima güzelliği bakışları üzerine topladı. bunalan Lima ile odalarına geçerek istirahate çekildi. 


İİ ÇOCUKLARI VE KÖPEĞİYLE 
OYNAYARAK EĞLENİYOR. | 


ai 


Jai Ağao6uu | 


|  TATİLROTALARINI BODRUM'A ÇEVİRDİLER 


ıldız futbolcu Arda Turan ve sevgilisi Aslıhan Doğan, Çeşme ve Mikonos'un ardından tatil rotalarını Bodrum'a çevirdi. 
Türkbükü'nde bir otelde kalan Arda Turan ve Aslı han Doğan çif, kaldıkları otelin iskelesinde görün. 
tülendi. Plajda sevgilisiyle deniz keyfi yapan Arda 


gelerek, denize girdikten sonra güneşlendi yaparak sualtı Paparazzilere yakalanmamak için yardımcısına yal yaşam dünya- © dürbünle etrafa baktırarak önlem almaya çalışan den Ayşegül Dinçkök, © Dinçkök, yine de bikinili yakalanmaktan kurtu-Cennet Koyunda güneşlenirken objektierimize olamadı, Fotoğraflarının çekildiğini son anda fark yansıdı. Tatilini Türkbükü'ndeki evinde geçiren © eden Dinçkök havluyla üzerini kapatarak koydan Ayşegül Hanım özel teknesiyle Cennet Koyu'na © ayrıldı. Sonrasında da teknesiyle koy koy dolaştı 


TATİLDE SPORUNDAN EKSİK 
KALMAYARAK SU KAYAĞI YAPTI 


aşanlı İş Kadınları Platformu (BIKAP)'ın Kurucusu Bilge Eren, — (8 yoğun geçen iş temposuna kısa bir mola vererek, çocuklar ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Son bir yl içinde başarılı proje za atan Bilge Eren çocukları ie birlikte Türkbükü Cennet Koyunda Hilton Otel'de tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor. Gür denizin keyfini çıkarırken sporundan da eksik kalmayarak iy bir su kayağı sporcusu olduğunu gösteren Bilge Eren, objektiflerimize böyle yansıdı. 


Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Torba açıklarında demirle- 


dikleri yatında yakın dostlarını ağırlayarak kahvaltı yaptı. Adnan Polat kahvaltının ardından dostlarıyla birlikte denize girerek keyif yaptı. 


odrüm, Çeşme ve Yunan Adaları'nı kapsayan tatiline devam eden Burcu Esmersoy yaz sezonunu eğlenceli ve dolu dolu geçiriyor. Dünya Güzelleri programının sunu cularından Burcu Esmersoy gittiği yerlerden sosyal medyasında da. 
paylaşımlar yaparak takipçilerini de beraberinde götürüyor. Esmer. 
soy tatili sırasında teknede çekilen fotoğraflarında ise her zamanki gibi güzel ve ft görünüyor. Oldukça keyif bir tatl geçiren Burcu Esmer programın ikinci sezonu içinde stres atıp enerji depoluyor. 


ma 
ÖLGEDEVAK Kir GEÇİRDİLER 


Kurülu Başkanı Burak Kaya ile eşi Yasemin pan'ünlü isimler arasındaydı. Cennet Koyu'nda girdikten söhra şezlongda dinlendi korunmak için kendilerine gölgö'bir yer seçen İftinimi diyecek yakti. 


BODRUM 


I 
HANDE & ASLAN & MASAL & MAVİ ACAR 


ÇOCUKLARIYLA TATİLİN, 
TADINI ÇIKARIYOR 


ş adamı Erdinç Acar'ın güzel eşi 

Hande Acar tatiline annesinin teknesinde çocukları ile devam ediyor. 
Türkbükü Cennet melerinde suda 


ADRENALİN YÜKLÜ BİR 
TATİL GEÇİRİYOR 


BODRUM 


şi Başak Dizer'le birlike Vitale 53 teknesiyle Ege turu yapan Kıvanç Tatlıtuğ, Çökertme Koyunda demirleyerek değme balıkçılara taş çıkardı. Zıpkınla ava çıkan yakışıklı oyuncu, bir sepet balık tuttu. Tatlıtuğ, balıkları temizlerken eşi yüzmeyi tercih etti. Daha sonra bir likte denize giren çift eğlenceli dakikalar geçirirken arkadaşları da onları fotoğrafladı. Deniz sonrası zerini değiştirmeden önce eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un sırtına güneş yağı süren Dizer daha sonra duş ala vak dostlarının yanına geçti. Dostlarıyla birlikte yemek yiyerek sohbet eden Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti akşam yemeği için hazırlık yapmaya başladıklarında ise demir alarak başka bir koya geçti 


Sa Holding patronu Yalçın Sabancı ve eşi Neslihan Sabancı, oğlu Emirhan eşi Melisa 


Sabancı ve kızı Aysen Sabancı'yla birlikte yaz 
| tatilerini ailecek Bodrum'da geçiriyorlar. Emirhan-Me 
lisa Sabancı, Neslihan Sabancı ve Aysen Sabancı i lede güneşlenip denize girerlerken, Yalçın Sabancı'da mega yatında denize gi aile üyeleri teknede bir 


TELEFON KONUŞMALARI; 
DİKKAT'ÇEKTİ « 


Eczacıbaşı Holding'in veliahdı Emre Eczacıbaşı, sevgilisiyle Bod: rum'daydı. Cennet Koyu'ndaki evlerinin plajında denize giren Emre Eczacıbaşı, kıyıya yakın yerde kız arkadaşıyla eğlenceli saatler yaşadı. 
Sevgilisini omuzlarına almaya çalışan ve bu sirada suyun altında kalan Emre Bey, nefesi yetmeyince su yüzüne çıktı. Bu duruma çok gülen kız arkadaşı, Emre Eczacıbaşı'na denizde şaka yapmaya devam ett 


Komili bol 


etmedi. Ünlü isimlerin fit vücudunun nereden enmiş olduk 


SR-EL TEK 


(NESİYLE 
ÇIKII 


Sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinden Gül Dürüst, Bodrum - © Türkbükü'nde bulunan Kuum Otel'in iskelesinde arkadaşlarıyla otururken 

objektllere yansıdı. Keyfinin yerinde ve neşeli olduğu gözlenen Gül Hanım 

şıklığıyla da göz dolduruyordu 


Tuzlama hareketi ile di 


apında' üne kavuşan Nusr.Et'in kurucu ortaklarından Mithat 


tatil sezonunu açtı. Türkbükü açıkla- ile gezintiye çikan iş adamı, telefonu 


rında Nusr-Et adında 


ile bol bol fotoğraf ve ekti 
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DETOKS TATİLİ İÇİN 
YİNE BODRUM'DA 


osyal yaşam dünyasının tanınmış isimlerinden Zeynep llcalı kızları ile Cennet Koyu da demirli teknesinde tatl yapıyor. Zeynep Hanım kızlarıyla sabah kahvaltısında yakın arkadaşı Revna Demirören'i ağırladı. Zeynep Hanım'ı ziyare. 
en Revna Demirören çok iyi anlaştığı Yasemin Leyla ile kucaklaşarak sohbet ettikten sonra kah. 
valtıya katıldı. Bir ara kızları tekneden suya atlarken nin ile Leyla'nın fotoğraflarını çeken Zeynep 


Hİ Hanım daha sonra kahvaltı masasına dönerek Rev 


na Hanım ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi 


İGEDESSOHBEİ 
Yaz sezonunu açan Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile eşi Adalet Ayaydın. 
Cennet Koyu'nda objektiflere yansıdı. Ayaydın çifti, yakın aile dost- 


larıyla gölgede sohbet etti Denize girmek yerine saatlerce plajda Oturup sohbet eden ikili, akşamüstü evlerine gitti 


EY 


p e“ 
EBRU & EMRE & EFE KİP ge 


Tanınmış iş adamarından Emre Kip, eşi Ebru Kip ve 

oğlu Efe ile birlikle 
Bodrum'da tatil yar pıyor. Türkbükü'nde. 
bulunan Bodrum! 
Mantı'da yemek yerken objektifimize yansıyan mutlu çift oğullarıyla birlikte güzel bir tatil geçi- 
Tiyor. Mutlulukları her hallerinden belli olan Ebru-Emre Kip çifti oğullar Efe ile birlikte yemek çıkışı 
Objektilerime gü- 
Iümseyip poz vererek 


Ü bu mutlu anlarını 


bizimle paylaştı 


vi b bi 


| İRİS & AYŞEGÜL KAYABAY 


çi AK 
İ KIZIYLABİRLİKTE 
* TATİLİN KEYFİNİ SÜRÜYOR 


Sosyal yaşam dünyasının sen güzel kızı İris Kayabay ile bilikte yaz aylarının başında Bod rum-Gündoğan'daki evine yerleş büyük bir bölümünü Bodrum'da geçirecek olan anne-kız gündüzleri Bodrum plaj anıp akşamları yfi ise objektiflere 


Sosyal yaşam dünyasının genç temsilcilerinden Burcu Erçi, Bodrum tatilinde bomozuyla görün. 
tülendi. Coster Fareva Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Erçil 


AYLİN & ÖZCAN TAHİNCİOĞLU | in kardeş İpek Eri En yz 


YATLARINDA ARKADAŞLARIYLA ar BEŞ dar KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİLER N 


yapan Burcu Erçi, denize ken objektilere 

Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Tahincioğlu Yalıkavak açıklarında demirledikler 


yansıdı. Denizde 


can Tahincioğlu ve eşi Aylin lüks yatlarında misafirlerini larında bol bol sohbet 


ağırladı. Tahincioğlu çifti gün boyunca arkadaş ederek eğlenceli ve keyifli bir gün geçirdiler. 


odrum Yalıkavak LaPlaj daki konserine gitmek üzere eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur Benan ile İstanbul'dan uçağa binen Gülşen, hayatının en zor uçak yolculu: ğunu yaşadı. Uçağın havalandıktan sonra kapısındaki arza nedeniyle İstanbul'a geri döndüğünü ve başka bir uçağa bindirildiklerini söyleyen Gülşen, “Gerçekten çok korktum. Şu an hatırlamak bile istemiyorum, Bavullar bile beklemeden seyircime geldim Bu yüzden uçak kıyafetimle sahneye çıkacağım” dedi. Gülşen LaPlaj'a kucağında oğlu Azur Benan ile beraber gelen Gülşeni dinleyenler arasında Erkan Can ve ailesi de vardı 


Bodrum Yalıkavak'daki LaPtaj'da eşi Ozan Çolakoğlu ile beraber sahne alan Gülşen, olaylı bir uçak yolculuğundan sonra ayağının tozu kucağında oğlu Azur ve kıyafetini bile deği kendini konser alanında buldu. Gülşen olaylı ilk günün ardından tekrar sahne aldığı ve birbirinden güzel şarkılarını tatililerle hep bir ağızdan söylediği LaPlaj'da Gülşen bu kez programı bittiğinde sevenleri bırakmak istemeyince “Bebeğim beni bekliyor Emzirme saatim geldi” dese de izleyenlerini kırmadı ve programını uzattı. Seren Serengil ve sevgilisi de Gülşeni izleyenler arasında yer al 


in z 


Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla izleyicinin takdirini kazanan Elif dizisinin üçüncü sezonunda kadroya dahil olan oyuncu Melis Alevok yoğun ve yo-Tucu geçen sezon sonrası soluğu Bodrum ve Datça'da aldı. Tatilini uzatarak 


yk kazlar Aryan 


MALAR - > - BODRUM an | 


» w . " 
AİLECE TATİL KEYFİ 


abancı Holding Yöne rulu Üyesi Sevil Sabancı, kızı Me rum Cennet Koyu'nda tatil yapıyor. Gün boyu 


kız, Bodrum sıcağında 


ber denize girdikten sonra teknenin. 
ncı ile beraberindekiler, keyifli bir oktaladı. 


olduğu öğrenildi. Hep b üst katına çıkan Sevi 
Bodrum gününü tek 


NEVHAN & URAS & ARAL GÜNDÜZ | 55.7 Sİ CEM BÜYÜKHANLI 


BAŞARILI GEÇEN KIŞ SEZONUNUN | (Jeil afili ele) ARDINDAN ÇOCUKLARI İLE TATİL KEYFİ © DİKKAT/ÇEKTİ 


7 < 


Orge Elektrik Ceo'su Nevhan Gündüz, yoğun ve başarılı geçen kış döneminin ardından oğulları Uras ve Aral le birlikte Bodrum Hebil koyunda yer alan is oynayıp, balık tu 


evlerinde tatilin keyfini çıkarıyor. Su sporları, jet ski tarak günlerini geçirdiklerinden bahseden Günd 
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| BEGÜM & HATİCE EYİLİK 


likavak'da demirli teknelerinde tatil yapıyor. 
mında güneş banyosu yaparken annesi ve nın denizde yüzmelerini izleyen Begüm Eyilik, ardından bi leğiştirip annesi ve arkadaşlarıyla birlikte teknenin üst katına 

ek yemek yiyip sohbet etti 


ei 


“ 


m Öncesinde le karşlayan Rana 
Beöya geçip sohbete başladı 


HER ZAMAN FİT 
VE ZİNDE 


Yaz tatilini yine Bodrum'da açan Pinar Altuğ, teknesinde bikinili görüntülendi. Gazetecileri fark eden güzel oyuncunun rahat tavırları dikkatler- den kaçmadı. Ünlü oyuncu HZO adlı teknesini, Yalıkavak açıklarına demirledi. Arkadaş grubunu ağırladiği teknede bikinili görüntülenen Altuğ, görüntülendiğini fark etse de tedirgin olmadı ve gülümseyerek objektife poz verdi. Kendisine çok 


iyi bakan güzel oyuncu, fit vücuduyla herkesin takdirini kazandı. 


KLass Gi 


al yaşam dünyasının gözde çiflerin Cennet Koyunda demirledikler tl güneşin tadını çıkardılar. İzzet Bey “Hanım bir ara küçük oğulları Moris Mert ile birl girerek hayli eğlenceli dakikalar geçirdiler. 


KAAN BOYNER & NAZLI & SEMRA ÇELİK 


şadamı Taha Tatlıcı yakın arkadaşı ünlü Mimar Melkan Ta- 
| banlıoğlu yaz tatilerine Bodrum'da devam ediyorlar. Tatlıcı ve 

Tabanlıoğlu, Yalıkavak açıklarında zodiak botla tularken objek-Zİ tilerimize yansıdılar. Tam bir deniz tutkunu olan ikili Göcek'te açtıkları yaz Eİ sezonunu Bodrum'da devam ettiriyorlar 


m a 


BODRUM 


» ANNE-KIZ BODRUM 
- DEMİR ATTILAR 


izi Nida Bulut'u Ankaralı işadamı Arda Bozkur'la gör Kİ kemli bir düğün ile evlendiren TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, yaz sezonu için Bodrum'a demir attı. Sosyal şaşam dünyasının genç ve güzel temsilcilerinden kızı Dila Bulut ile geldiği Bodrum'da keyi bir tatl geçiren Nilüfer Bulut, bol bol denize girip güneşlenerek enerji depoluyor. 


TREN'DE OZAN 
DOĞULU COŞKUSU 


Bu yaz Bodrum'a hızlı giriş yapan Yalıkavak Palmarina, 


Tren Beach'te tatilciler gündüzleri güneşin ve kumun keyfini çıkartırken akşam üstü ise happy hour partileri ile coşuyorlar. Dİ 
Ozan Doğulu'da Palmarina Tren Beache'te sahne alıyor. Muhteşem Di performansı ve dansçı kılar ile izleyenleri coşturan Ozan Doğulu'nun çaldığı şarkılara tatilciler dans ederek de katılıyorlar. 


KLass GE 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glencenin en popüler adreslerinden Tren, Bodrum'da Tren Beach Yalıkavak adıyla bu yaz eğlence tutkunlarıyla bir araya geldi. Kısa sürede Bodrum'un en favori mekanı len Mikail Dede ve Ali Orhan Dede'nin sahibi olduğu, Fatih Tozlu ve Meh met Akçalı'nın işlettiği Tren Beach Yalıkavak, Kerimcan Durmaz, Kemal Doğulu, Öykü Serter, Doğulu gib sevilen isimleri hayranlarıyla buluşturuyor. Serdar Ortaç, Berkay, Derya Uluğ gibi isimlerin de sahne aldığı Tren Beach Yalıkavak, her gün gerçekleştirdiği Happy Hour et kinlikleriyle misafirlerine sınırsız eğlence sunuyor. Kisa sürede Bodrum'da en fazla tercih edilen mekanlar arasındaki yerini alan ve günün her saati dolup taşan Tren Beach Yalıkavak, her an venkli görüntü lenceli anlara sahne oluyor. 


“ 


osyal yaşam dünyasının ünlü ailelerinden Mut 

İu ailesi'nin fertleri yaz tatillerine Bodrum'da 

devam ediyorlar. Cezmi-Hülya Mutlu, Mehmet Melisa Mutlu ve çocukları ile Zeynep Mutlu açıkta demirleyen teknelerinde güneşin ve denizin keyfini çıkardıkları esnada objektilere yansıdılar. Mehmet Bey çocuklarıyla birlikte denize girerken Melisa Hanım ise elleriyle onlara yemek hazırladı. Akşam saatlerine doğru ise ailenin yanına yakın dstlan Mehmet-Ebru Edin çifti ve Numan. 
Ceyhan ziyarete geldi 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lü model ve pilates e 
Şallı yeni sevgilisi U 


larda güneşlendi. Burada el ele oturup uzun 

p le süre sohbet eden ikili, keyifli halleriyle dikkat Bodrum tatiline çıktı. Çift Gündoğan © çekti. Mavi tura çıktıkları öğrenilen Ebru Şallı açıklarında demirleyen lüks bir teknede ik kez ve Uğur Akkuş, romantik anlar yaşadı. Akşam görüntülendi. Güne kahvaltıyla başlayan çift, © saatlerine kadar denizde vakit geçiren sevgililer, daha sonra teknenin arka kısmındaki şezlong- £ Kuşadası'na doğru yol aldı. 


den Tuğba Coşkun denize girerken Şe, Kİ meyi tercih etti. Coşkun kardeşler fit görüntüleriyle görenleri kendilerine hayran bıraktı. 


üştü-işi Reçber, Bodrum Mandarin'de bulunan e 

tatl yapıyor. Gün boyu plajda güneşlenen çif, sıcak havaya 

rağmen denize girmedi. Ktap okumayı tercih eden Işıl Reçber, 

e e bikinili görüntü vermemek için çaba sarf etti. Bir arkadaşının yardımıyla pareosunu giyerek, ev 


İANNEZOGUL 
SAHILŞTÜRU! 
RYAPTILAR 


Ali Ağaoğlu'ndan olan oğlu Ege ile Giktiği yürüyüşte objektife-Timize Yansıyan Petek Ertüre 
“Türkbükü sahilinde oğluyla iu. ti Givdiği mayoyla 
Petek Ertüre sahil 


Milli Takımlar Eski Teknik Direktörü Fatih Terim, Bodrum'daki Hebil Koyu'nda sach'te denize girerek eşi Fulya Terim ile botta objektiflere takıldı. Ünlü teknik adam botu kullanırken eşi Fulya Terim'de güneşlenerek denizin keyfini çıkardı. Terim daha sonra eşiyle birlikte Türkbükü'ndeki evine git 


ij osyal yaşama dünyasının sevilen isimlerinden Nil Ben-W türk Uyguner tatilini Bodrum'da geçiriyor. Bodrum Moon 


y 4 Beach'in iskelesinde objektiflere yansıyan Uyguner, sıcaktan > i bunalınca serinlemek için denize girdi. Form tutmak için her gün Haa İİ - yüzen Nil Hanım, saatlerce suda kalarak egzersiz yaptı. 


my Şa 


Bodrum'da güneşin ve denizin tadını çıkaran sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinden Rabia Kurşun, 
Yalıkavak Palmarina'da alışveriş yaparken görüntülendi. 
Öğle saatlerinde alışverişe çıkan Rabia Kurşun, Yalıkavak Palmarina'da objekti- 
Tere yansıdı, Öğle sıcağırıda güneşe çıkmak istemediğini belirten Kurşuni; “Deniz8 akşamüstü giriyor. Bu söatle alışverişe geldimi 
“Çak sicak ama eksiklerimi almanılazım” diye konuştu, Alışvdrişini tamamlayan 
“Kurşun, otömobiliyle evinin 
Sğğlunü tuttüz. 


Ünlü oyuncu ve sunucu Hande Ataizi Bodrum tatiline hızlı başladı. Fit vücuduy- | la dikkat çeken ve tüm bakışları üzerine toplayan Alaizi, arkadaşlarıyla sohbet 


edip keyifli vakit geçirirken, sık sık denize girmeyi de ihmal etmedi. & 


N 


ASLIHAN AYDIN'DAN 
YAKIN DOSTLARINA ÖZEL PARTİ 


arka Danışmanı Aslihan Aydın, iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından yakın dost 

larına Bodrum Kadıkalesi'nde bulunan evinden ağırlayarak renkli bir yaz partisi 

verdi, Davete katılan isimler arasında yer alan dünyaca ünlü Türk tasarımcı Emre Ertürk ise geceye tasarımlarıyla damga vurdu. Yakın dostu Aslıhan Aydın'ın bahçesine özel See The Love konseptli bir tablo ve ev aksesuarları tasarlayan Emre Ertürk gecenin en dikkat çeken isimleri arasındaydı. Güneşin batışıyla başlayan ve gecenin geç saatlerine kadar devam eden partide Şehnaz Sam sahne aldı ve renkli repertuarıyla konuklara unutulmaz dakikalar yaşattı. Harika vakit geçirdiklerini dile getiren ünlü konuklar gecenin sonunda ev sahibi Aslıhan Aydın'a kusursuz misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etiler 


we ww > » 


- AZIMUT DENİZ TUTKUNU 
ÜNLÜ İSİMLERİ BULUŞTURDU 


arina Yatçılık ve The Residences at Mandarin Oriental, Bodrum'un düzenlediği “Azimut Türkiye Yaz Buluşması”, Mandarin Oriental, Bodrum, 

Assaggio Restaurant'da yapıldı. Azimut Yachts'ın Türkiye prömiyeri yapılan Azimut 775 modeli ve Atlantis 50 modeli sergilenerek ilk defa etkinlik akşamında cennet koyunun denizinde özel davetlilere sunuldu. Azimut Yachts İtalya'dan EMEA/APAC Bölgesi Satış ve Servis Direktörü Luca Cristino ile Avrupa Bölge Müdürü dad Zakkak Migliorini de katıldı. Karina Yatçılık yönetici ortakları Murat Soydaş ve Ersev Sevinçer ev sahipliğinde yapılan 150 kişilik özel davete iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimler ve deniz tutkunları büyük ilgi gösterdi. 


drum Türkbükü'nde anınan mekanlar, 

dan Atılay Balık iş, sanat ve sosyal yaşam dünya: 

sından ünlü isimleri ağırladı. Çim çim karidesten kerevite, levrek lokumdan mezelere kadar özel lezzetleri ile ön plana çıkan Atılay Beytorun'un işlettiği mekan ünlü isim. 
lerin uğrak yeri. Mekanın müdavimlerinden şarkıcı ve dostlarıyla objektifimize takılırken bir diğer masada seslen dirme sanatçısı ve sunucu Erhan Yazıcıoğlu ve eşi M acıoğlu dostlarıyla balık keyfi yaptı. Epos 7 Dem Zafer Kozanoğlu da arkadaşı Esra Dora ile Atılay Balık yemek yiyerek sohbet et. Fenerbahçe Basketbol Takımı forma giyen milli basketbolcu Oğuz Savaş zarif eşi Mel kızları Nil ve Ece'yle birlikte yemek yerke da Alılay Balık'ta açacağ yaşam dünyasının evil çifti de aynı gece Atılay Balık'ta 40. e kutladılar. Çifti bu mutlu günlerinde k dostlar Ünsal-Neşe Sert, Meral Yazıcı, Nazlı. 
bırakmadı. Yemeğin ardından çift pastal Burcu Erçil bl bol fotoğraf çekti 


Sanat hayatında 25 yılı geride bırakan ilen ismi Sertab Erener, yaz konserleri kapsamında Bodrum | Antik Tiyatro'da sahne aldı. Sertab Erener'i izleyenler arasında 


ürk Pop Müziği'nin sevilen ismi 
Sertab Erener, Kerki Productü on ve Solfej Organizasyon'un. 
düzenlediği yaz konserleri kapsamında. 
ilk konserini Bodrum Antik Tiyatro'da, gerçekleştirdi. Geçmişten bugüne sevilen sarkılarından oluşturduğu repertuarı ile Bodrum'daki hayranlarıyla buluşan Sertab Erener, antik tiyatroyu dolduran müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Sanat hayatında 25 yılı geride bırakan deneyimli sanatçının şarkılarının akustik sunumlarını gerçekleştirdiği konseri dinleyicilerden 


tam not aldı. Sahnede iki saat kalan ve “dünden bugüne en sevilen şarkılarını ses lendiren Sertab Erener'i izlemeye gelenler arasında sanatçının eşi Emre Kula vardı. 
Kula, konseri en önden izleyenler arasında yerini alırken şarkılara keyile eşlik etti Konseri izleyenler arasında aynca Mine Kalpakçıoğlu, Rabia Kurşun, Akhisar Belediye'nin başanlı eski teknik direktörü Tolunay Kafkas gibi ünlü 

Bodrum konseri için buz mavisi de kabanık bir elbise tercih ede sanalçı, güzelliğiyle de göz kamaş 


Bodrum'un gözde otellerinden Rixos Premium, “kendin kopar, aşçınla pişir” modeli organik bahçeler konseptinde hazırladığı Chef's Garden'ı misafirlerinin hizmetine açtı, Rixos Premium Bodrum Genel Müdürü Mehmet Tulunay ve Zafer Tok'un ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa, otelde tatillerini yapmak üzere konaklayan misafirlerin yani sıra iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda ünlü isim de katıldı. 


aklaşık üç ay önce sosyal medyada yayınlanan videosu ile “Tavuklara Fısıldayan. 
Şef” olarak adından söz ettiren Zafer Tok tarafından sunuma hazır hale getirilen Rixos Premium Bodrum'un bahçesinde organik bahçe konseptinde yenilenen Chef's Garden hizmete açıldı. Organik bahçesindeki her şey otelin kendi üretimi olan Chef's Garden'n açılışı, Rixos Premitim Bodrum Genel Müdürü Mehmet Tulunay/'ın ve Zafer Tok'un güler yüzlü ev sahipliğinde otel misafirlerinin ve iş, sanat, sosyal yaşam dünyasından ünlü konukların katılımıyla gerçekleşti. Chef's Garden'de yetişen ürünler arasında domates, salatalık, biber, patlıcan, çeşiti ege otları ve hatt kişniş bile var. “Kendin kapar, aşçınla pişir” modeli organik bahçeler konseptinde hazırlanan, bir yanı deniz, diğer yanı organik bahçe olan mekandaki sebzeleri şefin talimatlarına uygun bir şekilde misafirler topluyor ve şef misafirlerine bahçenin ürünleri ile mükellef bir kahvaltı hazırlıyor. 


Rixos Premium Bodrum Genel Müdürü Mehmet Tulunay, Chef's Garden'ı “Bu sene sloganlarımızda olduğu gibi, biz misafirlerimiz için gerçek lüksü sunmaya çalışıyoruz ve bizim için gerçek lüks tanımlarından bir tanesi de yediğimiz ürünleri dalından kopartarak tüketebilmektir” sözleriyle anlatıyor. Chef's Garden içinde yapılan kahvaltıda kullanılan yumurta, tereyağ gibi diğer ürünler ise civar çiflik ve köylerden günlük olarak temin ediliyor. Rixos Premium Bodrum'un içinde 350'den fazla zeytin ağacı bulunuyor ve bunlardan yaklaşık 15 tanesi de “anıt ağaç” statüsüne sahip. Geçen sezonun hasadından elde edilen zeytinyağları, “Zeytin Dostu” dermeği tarafından yapılan yanşmaya katılarak gümüş madalya sahibi oldu. Şimdiden ünlülerin uğrak yeri olmaya aday Chef's Garden için mutlaka önceden rezervasyon yaptırması gerekiyor. 


tandarin Oriental Bodrum'da yer alan) ve Sands Beach Club, Alp Franko ve! 
Julien Martin'in ev sahipliğinde yaza. 
“merhaba” dedi. 


kdeniz'in en güzel ik bölgesini aynı mekanda birleştiren Mandarin Oriental Bodrum'da yer alan The Sands Beach Club, fark yaratan konseptiyle, Bodrum Cennet Koyu'nun Serin Suları ve hayran bırakan kumlarında yaza 'merhaba' dedi. Alp Franko ve Julien Martin'in ev sahipliğinde gerçekleşen partiye iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından birçok tanınmış isim katıldı. Konuklar, eğlenceli St. Tropez konseptinde mavi temalı kıyafetler, şapkaları ve özel yapım kokteyller ile plajda St. Tropez rüzgarları estirirken, Akdeniz güneşinin de keyfini 


çıkardılar. St. Tropez'in seçkin eğlence tarzını Bodrum'un en yenisi Th 
Beach Club'ta deneyimleyen dav 
David Şaboy performans ile eğlenceli anlar yaşadılar. Dünya çapında Michelin yıldızlı şeflerin açık havada kullandığı OFYR marka yeni bir barbeküde markanın. 
eşsiz lezzetlerini deneyimleyen davetliler, 

Si. Tropez mavisine bürünen plajda unu tulmaz bir akşam geçirdiler. The Sands'in hayran bırakan kumları üzerinde misafir ler, aileleri ve arkadaşlarıyla eşsiz cennet koyundaki eğlenceli partide doyasıya yazın tadını çıkardılar. 


VE RÜYALARIM GERÇEKLEŞİRKEN DE 
HUZURLU BİR YAŞAM SÜRMEK İSTİYORUM” 


Gianluca Vacchi, renkli ve hareketli yaşamını instagram hesabından gözler önüne süren ve merakla takip edilen sosyal medya fenomenlerinden. Vacchi, bu yaşamı elde etmek için çok çalışmış ve hayatın bir kez olduğunu söyleyip işleri yolunda giderken kendini bizim gördüğümüz kadarıyla eğlenceye vermiş bir işadamı. Ama kendisiyle bir araya geldiğimizde aslında hayatı ne kadar da ciddiye aldığını yakından gözlemledik. 
Evet, hayat bir kere ve doyasıya yaşanmalı. 
Gianluca Vacchi de kendi hayat yorumlamasıyla bunu yapıyor, yaşadıklarını da meraklıları ile paylaşıyor. Gianluca Vacchi profesyonelliğe döktüğü hobisi dj'lik için Temmuz ayında Regnum Carya Golf&SPA Resort'ün konuğu olarak Antalya'ya geldi. 
Regnum Carya'nın lüks villasında bir araya geldiğimiz Gianluca Vacchi, hayata bakış açısını, gençlere tavsiyelerini ve yaşamıyla ilgili hedefleri Klass'a anlattı. 


Bay Vacchi, çok renkli ve dünyadaki birçok insanın gıpta ettiği bir yaşama sahipsiniz. Buradan baktığımızda yaşamın kodlarını çözmüş gibi görünüyorsunuz. Bu kodları bizimle de paylaşır mısınız? 

Genel anlamda, dünyaya iletmek istediğim mesaj, insanların öncelikle hayattan gerçekten ne istediklerini ve ne beklediklerini anlamaları gerekiyor. Bu konu ile ilgili genellikle insanlardan şunu duyan; "Evet bir tek hayatımız var." Ama bunu söyleyen birçok kişi aslında söylediklerinin üzerinde hiç düşünmezler. Halbuki hayat onlara verilmiş, en değerli hediyedir. Bu nedenle bizim, bu değerli hediyeyi en doğru ve değerine yakı şan şekilde yaşamalıyız. Bunun için hayatı çok ciddiye almalı ve büyük işler yapmalıyız. Bu işleri yaparken de ironik olarak, işimizi bir eğlence temeline oturmalıyız. 
Benim hayatla ilgili çıkış noktam bu. 


“BÜYÜK İŞLER YAPAN ÖNEMLİ BİRİ OLMA-YA SIRADAN BİRİ OLARAK BAŞLADIM” 


Böyle bir yaşamı elde etmek için geçmişte çok çalıştığınızı biliyoruz. Her birimiz bir hedef için çalışıyoruz. Ama buradan size baktığımızda genel anlamda hedeflerine ulaşmış bir adam görüyoruz. Peki, var mıdır yaşama dair bir hedefiniz? 

Benim temel hedefim kalıcı olmak ve bunu huzurlu bir insan olarak gerçekleştirmek. Rüyaların gerçekleşebi leceğine inanmak ve rüyalarımı gerçekleşirken de huzurlu bir yaşam sürmek. Hayatımda birçok büyük işler yaptım. Bu noktaya yani büyük işler yapan önemli biri olmaya sıradan biri olarak başladım. Bir noktadan sonra tanınan biri olmaya başladım ve birçok genç beni takip etmeye başladı. Onlara söylemek istediğim en önemli mesaj, iş ciddiyeti ile hayatın eğlenceli tarafların birbirine karıştırmamak gerekiyor. Kısacası neyi hayal ediyorsam onu gerçekleştirmek istiyorum. 


“MÜZİK SAYESİNDE BÜYÜK KİTLELERİN RUHUNA DOKUNARAK BİRÇOK ŞEYİ ANLATABİLİRSİNİZ” 


ya Di'lik yapacağınız bir parti için geldiniz. Müziği seviyorsunuz ve bu hobiyi profesyonelliğe döktünüz. Peki, müzik anlayı-Şınızı nasıl tanımlarsınız? 

Müzik benim hayatımda çok önemli ve hayatımın. 
kayda değer bir bölümünü kaplıyor. Müzik, tıpkı konuşmak gibi letişim kurma aracıdır. 


İnsanlarla yüz yüze iletişim kurulabilir, tele fonla iletişim kurulabilir hatta sosyal medya üzerinden de iletişim kurabilirsiniz. Ancak müzik, birebir insanlarla görüşmekten çok “daha etkili bir yöntemdir. Müzik sayesinde büyük kitlelerin ruhuna dokunarak birçok şeyi anlatabilirsiniz. Bende sahne aldığım yerlerde birçok insanın yüreğine dokunabildiğimi düşünüyorum. Müzik beraberinde “dans edersiniz ettiğiniz dansla bile iletişime geçersiniz, Bir bakıma insanların bir anda aynı hislerle konuşmasını sağlar. Hazır müzikten bahsetmişken 11 Ağustos'ta Viento adlı yeni parçamı müzikseverlerle paylaşacağım. 


Hiç Türkçe müzik dinlediniz mi? 
Hayır, dürüst olmak gerekirse maalesef dinlemedim. 


Güzel müziktir... 
Eminim çok güzeldir. En kısa sürede dinle: 


İRKLER TURİZM KONUSUNDA 
OLDUKÇA AKILLICA İLERLİYOR VE 
BU İŞLERİ ÇOK PROFESYONELCE YÜRÜTÜYORSUNUZ” 


Bu yıl Türkiye'ye ikinci kez gelişiniz. 
Çok az kaldınız ama dünyanın birçok yerini gezen bir dünya insanı olarak Türkiye'yi nasıl buldunuz? 

Harika, harika... İnanılmaz güzel. Özellikle Antalya'da müthiş bir şekilde karşılandım. 
Geldiğim Regnum Carya muazzam bir 

otel, Birçok otel gezdim ancak dünyada bu kadar mutlu olduğum çok azdır. Müthiş bir mimariye sahip. Siz Türkler turizm konusunda oldukça akıllıca ilerliyor ve bu işleri çok profesyonelce yürütüyorsunuz. Turistin beklentilerini çok iyi biliyorsunuz. Ör İtalya dünya sanat eserlerinin *664'üne sahip ama Türkiye kadar yatırım yaptıklan: nı düşünmüyorum. 


“Geldiğim Regnüm Carya oli&Spa Resort, 


muazzam bir otel Birçok otelgezdim ancak dünyada bu kadar; po igÜMEOK aZd Zr: 


çok profesyonelce yürütü üristin beklentilerini çok iyi biliyt MUZ.” 


Daha önce Türkiye'nin bu güzelliklerinden haberiniz yok muydu? 

Hayır, duymamıştım. Küçükken babamla. 
birlikte deniz yoluyla İstanbul ve Bodrum'a gelmiştim. Ancak Antalya'ya gelmemiştim. 
Bu kadar güzel bir yer olduğunu da bilmiyordum. 


Yaşam tarzınızın yanı sıra stilinizle de dikkat çekiyorsunuz. Ve dünyanın stil ikonları arasında yer alıyorsunuz. 
İleride bir marka kurma hedefiniz var mi? 

Açıkçası bununla ilgili uzun vadede belli dü. 
şüncülerim var. Kıyafet konusundan ziyade benim asıl merakım dekorasyona yönelik. 
Bu konuda zevkimin ve yeteneğimin oldu: ğunu düşünüyorum. İleride ev mobilyaları ve iç dizaynla ilgili bir marka kurabilirim Hatta belki ileride bir konut projesi olabilir. 
Gianluca Vacchi'nin yaşam tarzını vurgulayan evlerin altına imza atabilirim. 


Gençlere meydan okuyan ve bir çok gencin uğraşıp da elde edemediği bir fiziğe sahipsiniz. Çok küçük yaşlardan beri spor yaptığınızı biliyoruz ama beslenmeyi ne şekilde yapıyorsunuz? 
Fit kalmaya çalışıyorum, deniyorum. :) Küçük yaşlardan beri spor yapıyorum ve sosyal medya takipçilerim bilirler hala da ciddi spor yapıyorum. Sağlıklı ve düzenli besleniyorum. Bir diyete bağlı kalıp yaşamıyorum. Günde 5-6 kez yemek yiyorum. Sık sık ama az yediğimi söyleyebilirim. 


DÜNYACA ÜNLÜ FENOMEN 
GIANLUCA YAY 


ünyaca ünlü İtalyan iş adamı, instagram fenomeni ve Dj Gian. 
uca Vacehi, Belek'in en gözde tatil mekanlarından biri olan Regnum Carya Golf&SPA Resort'de muhteşem 

bir performans sergiledi. Vacchi, Regniim Carya'nın özel davetlisi olarak geldiği Belek te latin ezgileriyle hareketli dans şar kılarını miksleyerek, kendisini izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Hem Dj kabi ninde dans edip eğlenen hem de eğlen diren Vacchi, iki saatten fazla performans sergileyerek aralıksız olarak eğlence sundu. 
Instagram'da 10 milyonu aşkın takipçisi bulunan Vacchi, Belek'e özel jeti eşliğinde ablası ve ekibi ie birlikte geldi. Vacehi, Regnum Carya bünyesinde yer alan ancak yüksek duvarlarıyla otelin genel alanından. 
ayrılan 3 katlı, bahçesi ve yüzme havuzu ile birlike toplamda 3500 metrekarelik ultva lüks Crown Villa'da konakladı. Vacchi içerisinde kendi spor salonu, SPA'si, gara- nda Maybach otomobili bulunan Crown 


Villada tek başına kaldı. Parti sonrası Regnum Carya'da kısa bir tatil de yapan Vacehi, otel içinde, üzerine kendi logosu ün da bulunduğu kırmızı golf arabası ile gezdi. Regnum Carya'dan çok etkilendi. 
ini söyleyen ünlü İtalyan iş adamı ve Di Regnum'un dünyada gördüğü en güzel bir kaç otelden biri olduğunu belirti. Vacchi, beğenisini 10 milyonu aşkın takipçisi bulunan instagram hesabından bol bol video ve fotoğraf paylaşarak da bell etti. Gian. 
luca Vacehi ile Regnum Carya Golf&kSPA Resort Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üs tertuna ve otelin Turizm Danışmanı olan Geylan Dursunoğlu yakından ilgilenerek muhteşem bir ev sahipliği yaptılar. Türkiye onu yakın zamanda instagram fenomeni olarak tanısa da Gianluca Vacchi'yi tüm dünyada ün ve şöhrete kavuşturan müzik tutkusu ve kıvrak danslarıydı. Aslında bir iş adamı olan Vacehi'yi Di kabinine geçiren de bu tutku oldu. 


Regnum Carya Golf&SPA Resort Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk Crown Vila'da konaklayan Gianluca Vacchi'yi mükemmel bir ev sa-” hipliği eşliğinde ağırladı. Otelin mimarisinden ve lüks hizmetlerinden çok etkilendiğini belirten Vacchi, muhteşem iki gün yaşadığını dile getirdi. 


VAİ 


DEN YILMAZ MOR 
ÇALIŞMASINI VE SANAT DÜNYASINDAKİ PROJELERİNİ KI 


Röportaj: Özgün Küçükkahraman 


“TÜRKİYE'DE 
SADECE 
SESİ OLANLAR 


ŞARKI 
SÖYLESİN” 


Yılmaz Morgül, Türkiye'nin ve hatta tüm. 
dünyanın özel seslerinden birisi. Güçlü sesini aldığı eğitimlerle daha da yücelten Morgül farklı tarzlarda şarkıyı başarıyla yorumlama yetisine sahip, Türk Sanat Müziği şarkılarıyla daha çok ön plana çıkan Morgül, son yıllarda bizlere sahip olduğu diğer yetenekleri de bir bir göstermeye başladı. 
Son olarak Sezen Aksu imzası taşıyan Hata ve Orhan Gencebay imzalı Gönül şarkılarından oluşan iki parçalık pop single albüm çıkartan Yılmaz Morgül son günlerde pop müzik dünyasındaki iddiasını da sergiliyor. 
Pop albümü için kıyafetinden klibine kadar tüm detayları sadece kendisi tasarlayan ünlü sanatçı pop müzik çizgisini layıkıyla kurmak için dünya starlarını örnek aldığını belirtiyor. Yılmaz Morgül, yeni single çalışmasını, sürekli üreten yönünü ve yeni dönem projelerini Klass okurları için anlattı. 


pop yorumlarımı çok beğendile, 


Türk müziğinin en önemli yorumcularından birisisiniz ve iki şarkılık yeni single çalışmanız “Yılmaz. 
Morgül Pop' ile yönünüzü değiştirerek Sezen Aksu imzalı *Hata' ve Orhan Gencebay'ın unutulmaz. 
şarkısı “Gönül ile pop müzik kulvarına iddialı bir giriş yaptınız. Bize böyle bir çalışma yapmaya nasıl karar verdiğinizi ve şarkıları Sezen Aksu ile Orhan Gencebay'dan nasıl aldığınızı anlatır mısınız? 

Türk musikisi ve batı müziği eğitimli bir sanatkar olarak ideallerim hep sanat müziği üzerine oldu. Klasik albümle. 
rim hit arkılar, yeni lanse ettiğim Tambur, Okyanus, Seni Sevmek Boynumun Borcu gibi sıfır kilometre eserlerimle Elveda İstanbul, Yalnızlık Makamı gibi unutulmaz şarkılara, imza attım. 200'den fazla en iyi TSM sanatçısı yorumcusu ödüllerinin sahibi oldum. Müzik yolculuğumda sıra pop'a geldi ve Yılmaz Morgül Pop single çıkardım. Yaşayan efsapeler hariç bütün popçulara hodri meydan diyorum. Orhan Gencebay'dan şarkı almak çok zor, fakat bana olan sevgisi, inancıyla Gönül'ü okumama izin verdi. Sezen Aksu'nun Hata isimli şarkısı için de “Okuman beni onurlandırır” dedi ve oluru aldım. 


ni 
“HEM ORHAN GENCEBAY HEM SEZEN AKSU 
POP YORUMLARIMI ÇOK BEĞENDİLER” 


“Bundan sonra pop müzik benden sorulur” diyorsunuz. Yani artık sizi hep pop müzik söylerken mi dinleyeceğiz? 

Pop müzik eserlerini yıllardır sahnede okuyordum. Bu bir yetenek, Allah vergisi sesim ve batı müziği eğitimde cabası Bundan sonra inandığım hem yeni hem de eski popüler Şarkıları okumaya devam edeceğim. Hem Orhan Gencebay hem Sezen Aksu pop yorumlarımı çok beğendiler 


——— ——— ————— 
“POP MÜZİK ÇİZGİMİ LAYIKIYLA YAPMAK İSTE-DİĞİM İÇİN DÜNYA STARLARINI ÖRNEK ALDIM” 


Dövmeli vücut fotoğraflarınız ve kendi tasarımınız. 
olan gözlüklerinizle gerçekleştirdiğiniz fotoğraf çalışmanız da bile adeta popçulara meydan okuyor-Sunuz. Single çalışmanıza ve yeni imajınıza yapılan yorumlar nasıl? Yeni imajınızın yarattığı etkiden memnun musunuz? 

Amacım pop müzikteki yeteneğimi dinleyenlerimle seven. 
lerimle paylaşıp başarılı olmak. Müzik yönetmenim Yılmaz. 
Taner aranjörlerim Çağrı Telkıvran, Gökhan Holat pop. 
müzik üzerine çalışan söyleyen ustalar. Eskiden olduğu gibi popta da inandığım yeni seslere destek oluyorum. Yılmaz Taner, Güven Yüreği, Ozan Pehlivan, Merve Özbey, Derya Uluğ, Nil Karataş, Behzat Uygur, Aydın Kurtoğlu beğendiğim, desteklediği isimler. Yeni imajımla çok konuşuldum hatta gazeteler magazin gündeminde dövmeli tişörtlü. 
fotoğrafımı, gözlüklerimi günlerce tartıştılar. Pop müzik çizgimi layıkıyla yapmak istediğim için dünya starlarını örmek aldım. 


2016 yılı sizin için yoğun, hızlı, çok başarılı ve 
keyifli bir yıl oldu. Peki 2017 yılı sizin için nasıl bir yıl oluyor? Yılın geri kalan kısmı için planlarınız. 
neler? 


Pop müzik eserlerini yıllardır sahnede okuyordum. 
Bu bir yetenek. Allah vergisi sesim ve batı müziği eğitimde cabası. 
Bundan sonra inandığım hem yeni hem de eski popüler şarkıları 

okumaya devam edeceğim. Hem Orhan Gencebay hem Sezen Aksu 


2017 yılı gerek müzik gerek sosyal çalışmalam açısından çok başarılı geçiyor. Pop sinale ile popstarlar arasında hemen fark edildim. 
Sahne aldıkları mekanlarda performanslar yapmaya başladım. Happy hour'larda 

di olarak seçilen bir star oldum. İnsanları yeteneklerimle şaşırtmayı çok seviyorum. 
Sosyal medyada da çektiğim mizah ve kara mizahi videolarımla gençlerin en çok sevdiği sanatçılardan oldum. En çok sevindiğim çok küçük yaşların çocuklarının beni tanıyıp çok sevmeleri. Her kesimin sevdiği bir sanatçı olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bütün bunları hak ettiğimi de düşünüyorum. 7'sinden 70'ine herkesin Morgül'üyüm. 


Sevilen bir sanatçıydınız ama bu geçtiğimiz yıl siz Survivor'a katıldıktan sonra bu sevgi, ilgi inanılmaz bir hal aldı İnsanların aklındaki Yılmaz Morgül' çok daha özel bir konuma taşıdınız. Bir sosyal medya fenomeni oldunuz. Gördüğünüz ilgi sevgi aynı şekilde devam, ediyor mu? 

2016 yılı 28 çocuk sağlık ve yardım vakıfları 
adına katıldığım Survivor yarışması büyük rüzgarın getirdikleriyle doldu. Hemen arkasından Rising Star yarışmasında jüri üyeliği ve Yılmaz Morgül ile Mutlu Günler Türkiye programlarını gerçekleştirdim. Bu çalışmalar daha çok sahne performansını sağladı. 

Di performanslarımda da bir TSM starının ilklerinden birini gerçekleştirdim. 


— ——— 
“SADECE SESİ OLANLAR ŞARKI 
SÖYLESİN” KAMPANYASI 
BAŞLATIYORUM” 


Sizi ekranda görmeye, esprilerinizi ve farklı yorumlarınızı duymaya alışan ve istek duyan ciddi bir hayran kitleniz var. Onları da mutlu edecek yeni projeleriniz var mı? Sizi yeniden ne zaman ekranlarda görebileceğiz? 

Yer aldığım televizyon programlarıyla köşe yazarları Yılmaz Morgül çok sevilen bir ekran yüzü oldu. Yabancı bir tv kanalında bile program yapsa imajıyla, görüntüsüyle dahi kendini izlettrir şeklinde güzel yazılar yazıyorlar. İşimde çok ciddi biriyim, program. 
konüm ne olursa olsun araştınr o işin içine her şeyimle girer, savaş veririm. Sadece tv 


değil sinemadan da teklifler geliyor. Fakat her teklifi kabul edecek bir rol modeli değilim. Yeni yayın döneminde de kısmet olursa televizyonlardan gelen özel teklifleri değerlendireceğim. İnsanları mutlu etmeyi, şarkı söylemeyi, güldürmeyi çok seviyorum. 
Kssacası işime aşığım. Tek üzüldüğüm müzik dünyasının fazlasıyla kirlendiği, öyle ki ne kadar sesi yok varsa şarkı söylemeye çalışıyor, sahnelere çıkıyor. Üstelik olmayan sesleriyle single yapıyorlar. Artık gerçek ses starlarının. 
dönemi başlasın istiyorum. Bu yüzden “sadece sesi olanlar şarkı söylesin” kampanyası başlatıyorum. 


Jüri üyesi olduğunuz Rising Star Süresince yorumcu kimliğinizin yanı Sıra giyim tarzınızla da büyük dikkat çektiniz. Gözlük tasarımlarınız da ayrıca çok konuşuldu. Yeni tasarımlı yapıyor musunuz? Yakın bir zaman da bir firma ile özel bir çalışma yapmanız. 
söz konusu mu? 

Sahne kıyafetlerimi kendim tasarlıyorum, gizimlerimi kendim yapıyorum, Gözlüklerimi de aynı şekilde hazırlıyorum. İleride gözlükle-Timi açık arttırmayla satıp yine hasta çocuklar için yardımlar yapacağım, Markalardan koleksiyon için teklifler alıyorum fakat henüz çok erken olduğuna inanıyorum, Neslihan Yargıcı ile belki çok farklı konseptlerde çalışmalar yapabilirim. 


Sizin dostluklarınız da çok özel, Sizi çok candan seven ve sizin de öyle sevdiğiniz dostlarınız var. Cemiyet hayatından da çok özel dostlarınız var. 
Dostlarınız ile birlikte yapmayı pli ladığınız projeler, sosyal sorumluluk projeleri var mı? 

Yıllar içinde yapmış olduğum vakıf ve demek çalışmalarımdan dolayı cemiyet hayatının merkezinde yer aldım. Rahmi Koç'tan Türkan Sabancı'ya Yıldırım Demirören'den Gülbin Simitçioğlu'na kadar değerli şahsiyetlerle dostluk köprüleri kurdum. En yakın arkadaşlarım her konuda danıştığım Yosun Güreli, Lara Kamhi, Ömer Gürsoy, Emir Tamer, Kerem Gönlüm, Elif Dürüst, Verda Penso oldular. Cemiyetin evlerinde yaptıkları bütün özel partilerde sahne alıyorum. Bu dostlarımla hastalıklarla ilgili, kitap okuma alışkanlıklarıyla ilgili eğitim odaklı projelerde buluşuyoruz. Yakında bir kitap çalışmam olacak ama sürprizim olsun. 


“İnsanları mutlu etmeyi, şarkı söylemeyi, güldi meyi çok seviyorum. Kısacası işime aşığım. Tek üzüldüğüm müzik dünyasının fazlasıyla kirlendiği, öyle ki ne kadar sesi yok varsa şarkı söylemeye çalışıyor, sahnelere çıkıyor. Üstelik olmayan sesleriyle single yapıyorlar. Artık gerçek ses starlarının dönemi başlasın istiyorum. Bu yüzden “sadece 

sesi olanlar şarkı söylesin” 

kampanyası başlatıyorum.” 


GE Klass 


Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği destekçileri arasında yer lan Ferda Ulusoy ve Ebru Yener 


İecede dernek Genel Başkanı Ke- 
İmal Demirel ile bir araya gelerek Başkanı yaptığı başarıl çalışma f lardan dolayı tebrik ettiler. 


998 yılında kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ortopedik engellere hizmet ve destek amacıyla faaliyet lerini sürdüren Bedensel Engelilerle Dayanışma Demeği 25. yılını renkli bir davetle kutladı. Ürettiği birçok sosyal sorumluluk projesi ile yüzlerce engelli vatandaşa tedavi imkanı sunan ve bağışçıların ve gönül dostlarının 
destekleri ile Türkiye'nin en büyük 20 
sivil toplum kuruluşu arasında yerini alan BEDD yöneticileri Kanlıca'da bulunan Ajia Otel'de şık bir gece dü zenledi. BEDD Genel Başkanı Kemal Demirel'in ev sahipliğinde gerçekleşen davete sosyal yaşam dünyasının ve sanat camiasının önemli isimleri katıldı BEDD Genel Başkanı Kemal Demi 

vel, konuşmasında engelli dünyasına 


yapmış oldukları katkı ve destekle dolayı için özel hazırlanmış teşekkür belgele 

rini takdim etti, Gecede sahneye çıkan Eda ve Metin Özülkü çifti 
“davetlilere unutulmayacak bir müzik keyfi yaşattı. Boğazın büyülü al 


kese teşekkür ederek 25 yıl 


hazırlanan 25. yıl pasta ik 
Türkiye Cumhuriyeti vatand. 
ortopedik engellilere hizmet vatandaşa akü eğitim bursu, ortez- protez desteği, bionik kol ve bacak, ev yardımları ve “gda yardımı yapan BEDD, Türkiye'nir önde gelen firmalarıyla beraber gerçek leştirilen “Sosyal Sorumluluk” projeleri ile de yüzlerce engelli Vatandaşa tedavi imkanı sağlamıştır. 


kerlekli sandal 


De le 


X tinde mutlu çift unutamayacakları bir gün geçirdi. 


alladium Avm Pazarlama Uzmanı Selin © dan da birçokta er Ercan ile iş adamı Ümit Çindir iki yıldır Düğün salonuna süren mutlu beraberliklerini evlilikle mutlu çit, Vakko imz 


taçlandırdılar. Adile Sultan ve damatlığıyla göz Sarayı'nda gerçekleşen düğün © töreni sonrasıilkd töreninde çift aileleri ve yakın o tebriklerikabul dostlar yalnız bırakmadı. Palladium AVM Çindir çifti Müdürü Ayşen Yerşen'in, eşi Ediz Yerşen © te doyasıya eğlendi. Düğünün ardından, ve kazı İn en ile birlikte katıldığı > balayına çıkan çift Bali ve Singapur'u düğünde, iş ve sosyal yaşam dünyasın. tercihe 


“EVİNİ A'DAN Z'YE 
DÜZENLEMEK İSTEYEN BİRİ 
MASKO'DAN TÜM İHTİYACINI KARŞILAYABİLİR” 


kadarını yapabildiniz? 


Benim yönetimde ikinci dönemim. 
Biz geldiğimizde esnafımıza vermiş olduğunuz sözleri teker teker yeri 

ne getirmenin Masko'nun yüzünü güzelleştirmenin gayretleri içerisinde olduk. Bununla beraber gelirlerini artırmanın, reklamlarını dünya çapın da duyurmanın peşinde olduk. Hem yapmış okluğunuz çalışmalar hem de dışarıdan almış olduğumuz tepkiler bunun yerinde olduğunu göstermiştir Masko tem otoyoluna 1800 metre cepheli, havaalanına 5 km uzaklıkta: dir. Bulunduğu konum tanınmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda İstanbul'un ortasında 350 dönüm üze. 
rinde 483 bin metrekare kapalı alanı ile Türkiye'deki bütün markaları, hem kupon mobilyada hem de butik mobilyadaki kaliteli mağazaları bünyesinde barındırıyor. 778 mağazası 560 firması mevcut. Bir evin veya bir iş yerinin, işyerinin A'dan Z'ye bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek çeşitliliğe sahiptir. 
“Aksesuar, halı, zücaciye, perde, teksti bahçe ve mutfak, banyo mobilyası, modem ve klasik mobilya ürünlerine ait üm çeşitleri burada bulabilirsiniz. 
Masko gerçekten bir Mobilya Kentidir. 
Tanıtıma dünya çapında önem veri yoruz. Genelde marka olmuş yerlerde. 
Türkiye'nin önde gelen merkezlerinde ve ulusal kanallarda tanıtımını yapıyo-Tuz. Masko'nun, marka değerine uy, gün hareket etme zorunluluğu vardır. 


“MASKO ,MEP İLE ÜRETİCİ- 

LER VE TÜKETİCİLER ARA- 

SINDAKİ UYUMLU DENGEYİ 
SAĞLAMAKTADIR” 


Masko bünyesinde hizmet veren firmalar “Masko Exclusive Project - MEP Sertifikası ile garantili hizmet veriyorlar. 
Biraz bu projeden bahsedebilir misiniz? 

Bünyemizdeki firmalara MEP (MAS. 
KO Exelusive Project) sertifikası veriyoruz. Bu sertifika ile müşteri memnuniyetini her şeyin önünde tutan MASKO Mobilya Kenti, MEP 
İle üreticiler ve tüketiciler arasındaki uyumlu dengeyi sağlamaktadır. 
Müşteri memnuniyeti için gerekli çalışmaların ve takip sürecinin ger: çekleştrildiği bu projede, normalde 
6 ay olan kumaş garantisi 1 yıl, mo. 
bilyaların garantisi ise 2 yıl olarak verilmektedir. Mağaza görüntüleri müşteri ilişkileri ve satiş sonrası müşteri memnuniyeti gibi süreçleri içeren bu projede, iş ahlakı değerleri ile satış sonrası hizmet ve davranış ön planda tutulmaktadır. Sertifika, eğitimlere katılan, şartlara uyan ve işahlakına uyum gösteren firmalara verilmektedir. Firmaların internet sitelerinde, kiosklarda, AVM'de 

ve blok başlarında firmaların bu özelliğe sahip olduğuna dair bir işaret olmaktadır. Buralarda hiçbir mağduriyete uğramadan müşteri, güven içerisinde mobilyasını alabilmektedir. MASKO güvencesi olarak da tanımlanabilen MASKO Exelusive Project (MEP), kısaca üretimde kalite yanında yüzde 100 müşteri memnuniyetini hedeflemektedir. 


Sizin döneminizde belirgin olarak neler yapıldı ve yapılması planlanan şeyler neler söylemek ister misiniz? 

Yönetimi devir aldığımızdan bu zamana kadar sosyal tesislere son derece önem verdik. Tuvaletleri yeniledik, ücretsiz tuvaletler olarak Türkiye'de bir numarayız. Çevre 


“düzenlemelerini yaptık, büfelerimizi markalaştırdık. Bunun haricinde 27 bin metrekare alışveriş merkezini faaliye- 

te geçirdik ve üstüne 650 metrekare Masko'nun imajına ve marka değerine yakışan bir yönetim yeri yaptık. Camiinin bulunduğu bölgeye yapmayı dü. 
şündüğümüz bir sosyal tesis var. Hem oranın sosyal alanını geliştirmek isti yoruz hem de 4-5 tane işyeri yapmayı “düşünüyoruz. Eski yönetim binasının olduğu yere ise; Masko'nun ticare. 

tini artırmak, onu daha güzel hale getirmek ve alışverişini güçlendirmek için bir otel veya iş merkezi yapmayı düşünüyoruz. Buranın güzelleşmesine 
Ve tanıtımına önem veriyoruz. 


“EVİNİ ADAN Z'YE DÜZEN- 
LEMEK İSTEYEN BİR KİŞİ 
MASKO'DAN BÜTÜN İHTİYACINI KARŞILAYABİLİR” 


Sosyal tesisler ve yapılan alışveriş merkezlerindeki alanlar karşılık buluyor mu? Yoksa boş kalan yerler var mı? 

Masko Mobilya Kentinin kendine ait sosyal tesisleri, işyerleri 778 mağazanın tamamı “5100 doluluk oranına ulaşmıştır. Evini A'dan Z'ye düzenlemek isteyen bir kişi Masko'dan bütün ihtiyacını karşılayabilir. Burada ring araç- 


larıyla rahat rahat dolaşıp çocuklarını kreşe bırakabilirler. Yapmış olduğumuz. 
park yerlerinde oturup dinlenebilirler Sitemizde bankalar, postane, yabancı dil tercüme büroları, lokantalar, marka olmuş büfeler, kreş ve spor alanları mevcuttur. 


markalar 
Hayır. Masko'da olmak isteyen firmalar var. Bunu biliyorum. Masko'da olmayanlar kendilerini eksik sayıyor. 
Şu anda Türkiye'de bir iki marka hariç tüm markalar burada mevcut. 


Masko bulunduğu bölgeye de değer katan bir yapı değil mi? 

37 kooperatifin içerisinde Masko 
İkitelli'nin göz bebeği. Sayın koopevatif başkanlarımızın ve OSB yönetiminin Masko'ya biraz daha yardımcı olmalarını diliyorum. Çünkü Masko Mobilya Kenti İkitelli'nin ön yüzü. 
İkitelliyi ve OSB'nin varlığını dünyaya duyuran imajını yükselten Masko Mobilya Kentinin yapmış olduğu çalışmalarda zorlayıcı değil kolaylaştıncı yaklaşımlarını bekliyoruz. Masko Mobilya Kenti bugün İkitelli Organize Sanayi Bölgesinin bir numaralı sitesi, Sektör ve istihdam bazında da böyle. Sayın yöneticilerimizi yapmış olduğumuz. çalışmalara ve projelere destek olması gerekiyor. Masko ne kadar imaj değiştirirse İkitelli'de o kadar 


İmaj değişir m 


ÇEŞME'DE EĞLENCE HIZ KAZANDI 


Bodrum'un yaz sezonuna Çeşme'den daha hızlı girmesinin ardından Çeşme son günlerdeki yoğunluğu ile bu mesafeyi kapatmayı başardı. Ünlü isimler güney Ege'den yavaş yavaş Çeşme'ye doğru gelirken, birçok tanınmış isim de Çeşme'deki yerini aldı. Birbirinden ünlü mekanların açılış yaptığı, tanınmış isimlerin ve şöhretlerin sokaklarında dolaştığı ve yaşadığı Çeşme'de gece sahnelerinin yanı sıra gündüz partilerinin de müdavimi oldukça fazla. İşte Çeşme'den yaz manzaraları... 


GELENEĞİ BOZMADI 


| - er sene yaz aylarında mutlaka Çeşme'ye giden Koç 
— Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, yine gele: neğini bozmadı. Koç Ailesi'nin gözde tatil merkezi olan işme'de denize girerken görüntüler 
| bir arkadaşıyla dakikalarca yüzdü. Denizden çıkmak istemeyen . 
- | Koç ve arkadaşı, kıyıya yakın bir yerde — | instagram'dan yaptığı paylaşımlarda Çı yınlayan Caroline Hanım, kaldığı otelin havuzundan da fotoğ. 

lar paylaştı 


ÖNCESİ TATİL 


üğün hazırlıklarının. 
sonuna gelen ünlü oyuncu Gizem Karaca, 


Çeşme'de sevgilisi Kemal Ekmekgi le birlikte görüntülendi. Kemal Ekmekçi'nin ortağı olduğu Çeşme Ayayorgi Tren Beach Club'de objektilere yansıyan sevgililer kendilerine özel locada gün boyu tatil yaparken denize girmemeyi tercih ettiler. Özel localarında samimi halleriyle görüntülenen çift yan yana uzanarak sohbet edip. 
samimi görüntüler verdiler. 


eşme'de tatilini geçiren nder 


EVLİLİK 
ÖNCESİ 
TATİL 


Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olarak bilinen 
Esat Yontuç evlilik kara li 


ziyaretleri yapan, plaj ları sahilleri motorla 


vakit geçiriyor. Esat 


Yontuç Hande Gül z Z N : AN şen çil lr i 
Dalama gil ; ” 


Alaçatı sokaklarında yürürken görüntü. 
lendi. 


«< ALAÇATI'DA N 
,, DONDURMA KEYFİ ; 


durmacı aptı, Sü 


El (SİREN ERTAN & ERSİN KAYALAR! 
m A : 


« 
BARIŞ FALAY'A TAM NOT; 


kitlesine ulaşan Banş rubu ile Paparazzi 


Rol aldığı dizilerdeki performansı ile büyük bir hayr Falay, Çeşme'de dolu dolu bir tatil geçiriyor. Arkad. 
Beaclv'e giden ünlü oyuncu doyasıya eğlendi. Falay, Yol Projeci'in sah: esine çıkarak birde şarkı söyleyerek eğlencesine eğlence kattı. Aras Bulut İynemli, Engin Öztürk gibi oyuncularla mekana gelen ünlü sanatçı bir süre sonra sahneye çıktı. Söylediği şarkı ile hayranlarından tam not alan Falay gecenin ilerleyen saatlerine kadar müziğin ve eğlencenin tadını çıkarttı. 


eşme birbirinden seçkin davetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Dora Magazin Dergisi sahibi Ceren Ağaca tarafın. 
yganize edilen davete sosyal yaşam dünyasının birçok leri katıldı. Zio Beach teki Full Doz etkinliği kapsamında 

0, Duman Ajans'ın koreografisi ie bir de leştirildi. Özel parti ses getirirken, Full Doz'a katılanlar hem. 
n hem de etkinliğin tadını çıkarttı 


Uzun zamandır ortalarda gözükmeyen ünlü komedyen Önder 


Alaçatı'da yaparken bulduk. 
Yeni açtığı Wood adlı gözlük dükkanında görüntülenen Açıkbaş, 
Önceleri tatil için gel diğim Çeşme'de şimdi esnaf olarak bulunu. 
yorum. Böyle daha rahat ettim. Mekanlara gidip kasılacağıma şimdi dostlarımla bera ber gülüyor eğleniyor ve tatilin keyfini çıkanı yorum” dedi. 


en sevgilisi ile geçtiğimiz ayarda aradığı aşka yelken NM açan İzmirli ünlü popçu Bengü tatiline Çeşme'de devam ediyor. Hem tatil hem de İzmir'deki ailesi ve 

dostlar ile hasret gideren başanlı popçu sıcaktan bunalınca, 

soluğu Alaçatı'da aldı. Alaçatı'nın serin sularına kendisini bırakan, 

Bengü bayağı üşümüşe benziyor. 


m ağ 


nl oyuncu İbrahim Büyü 

kak çocukluk aşkı ve nişanlısı 

Nurdan Beşen'le Çeşme'de tatile geldi. İk önce 7800'de soluklanan. 
gift iskelede bir süre şezlongda uzandıktan sonra denize girmekten vazgeçti. Çif s0- luğu akşam saatlerinde ise Alaçatı'da aldı İbrahim Büyükak'ın kiloları dikkat çeker-İ| ken görenler “Bune hal ibo” demekten kendisini alamadı. 


izi sezonu bitince soluğu © budakat 


Bulut İynemli ve Engin Öztürk, ünlü tatil beldesi Çeşme'de tatil sezonu açtı, Üçlüye daha sonra 
Sarp Akk 

ve Banış Falay-Esra Ronabar'ın da aralarında bulunduğu arkadaş g 


Çeşme 
Vahap objektiflere 


ma ge 


Aras Bulut 


abahın 


günlüğü 


“HARİKA BİR SEZON « SE gli 


düklerin de 


1455 245 


yaz mayosu ve fit görünümüne rağmen kendisini çeken gazetecileri görüne tek denizin içinde otur istedi, Kardeşi E getirene kadar denizden çıkmayan, daha sonra havluya sarınarak denizden çıktı 


yi şampiyon yaptıktan sonra takımdan 


kı 
#ör Yılmaz Vural ailesi ie birlikte Çeşme'de tatiline devam 
Oğlu ve adlaşı minik Yılm 


da neredesiniz? 
ek “Yaz sezonu açıldı, Çeşme'deyiz” cevabını verdi 


7 


en Gökhan Çi 
Sevgilisi Bahar Tangır le ile buluştu. 


eşme tutkunu olan ve uzun yıllardır hem yatırım hem de tatil amacıyla tatil beldi 


de yılın ortalama dört ayını ge- 
“Alaçatı sokaklarında görüntülendi. 
en ünlü iş adamı daha sonra arkadaşları 


AR 


eyl, eğlenceli ve şık orta mıyla Amavutköy e damga: 
Sini vuran Whisper, kapılarını 

(Çeşme'de açtı, Efsane havuz partilerinin unutulmaz mekânı Figen Erenel ve Altuğ Önder'in sahibi olduğu Agua Beach, bu yaz beş dönüm arazi içinde, orman ve denizin arasında Whisper Summer House ismi ile kapılarını misafirlerine açtı. İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasınn ünlülerinin akın ettiği Türk ve dünya mutfağına alt zengin ve enfes lezzetlerin bir arada sunulduğu Whisper Summer House aynı zamanda dünyanın önde gelen Diller ve eşsiz sahne performansları ile de misafirlerini buluşturmaya devam ediyor. Kaliteli ve renkli atmosfe riyle konuklarına unutulmaz bir yaz vaat eden Whisper Summer House, termal havuzu, mimarisi ve modem iç dekoras. 
yonuyla bölgenin en lükslerinden biri 

İİ Yaz boyunca “Happy Hours” konsepti kapsamında keyill bir şekilde gün batımını seyredebilir gece olduğunda ise kendiniz sıcak su havuzunun başında müziğin akışına bırakabilirsiniz. 


EŞİNİ SAHNE 


PROJELER ARKASINDAN İZLEDİ 


İÇİN z SENARYO? 
'N YAZIYOR” 


Alağaleda Va vi 


a 


İğ gormesel 


parça ii evde RHKEVAN seri, * Babâmi 

k söyl pal 


yolar gazdığınl . Bodrum'da bikinili görüntülenen Beren Saat, birkaç gün sonra Kenan leyen Çevik Oldukğ 5 Doğulu'nun Spiaggia Grande Beach'te verdiği konserde objektiflere yansıdı. 
ö ğ 5 Eşine konser öncesi hazırlıklarında yardımcı olan ve son olarak aksesuarlarıyla zaman ldüğü'gibi 8U ilgilenen Beren Saat daha sonra Doğulu'yu sahne arkasındaki bölümden, çiçek- 
#vine Blektrikli bisikletle in * lerin arasından izledi. Kenan Doğulu ise konser sırasında korumasını muhabirle- 


Tin yanına göndererek çektikleri fotoğrafları silmelerini istedi. 


adın giyim sektörünün başarılı markası İpekyol'un Yönetim Kurulu Üyesi 


Emel Ayaydın'ın yanında alıyor. Emel Hanım kı Yağmur'u Amerika'ya yaz kampını bırakıp Çeş- 


me'deki yazlığına geri dönerek oğlu Doruk ile yaz ta: tilnin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Hafta sonları 


Necdet Ayaydın, yoğun iş temposundan © eşi Necdet Ayaydın'ın gelmesi ile keyfi iki kat daha firsat buldukça hafta sonları soluğu Çeşme'de eşi | artan, Emel Ayaydın kızını yaz kampından almak 


wn için tekrar Amerika'ya gidip kısa süreli tatil yaptıktarı sonra kızı Yağmur ile Türkiye'ye dönecek 


eşme Tren Aya Yorgi'de sahne alan ünlü popçu 

Demet Akalın, tatilcilere unutulmaz bir gün yaşattı 

Bir saat boyunca sahnede kalan Akalın, eski ve yeni şarkılarını seslendirdi. Tarkan'ın konserinde Mega Star'ın kendisini sahneye çağırıp alkışlatması sonrasında, 
çok utandığını söyleyen Akalın, “Tarkan ile fotoğrafımız 300 
bin beğeni aldı” diyerek duygularını hayranları ile paylaştı 


ion Diamond” ın sahibi Öznur Yakın ve Mels Design' in yaratıcısı iç dekoratör Melda Aksu'nun ye h oldukları yeni koleksiyonla 


'un, butik ve kişiye özel tasarımlarının yanı lanılabilecek basic tasarımların yer SUÜLİN markasının da tartım yapıldı 


DOSTLAR TATİLDE 


A 


di. Mekan çıkışı görüntülenen yakın dostlar, gündüz deniz güneş, akşam plü tiyatro oyuncusu Mehmet Çepiç Alaçatı'da sahneleyecekleri eğlence mekanlarında yazın tadını çıkarıyorlar. Gece eğlence mekanlarını ii Alaçah'da birçok esmafın | «İNİ dolaşarak bilikte eğlenen Tümer Metin Gamze Topuz, MetinDoğa Telin Çepiç katkılarından dolayı Bİ objektifimize birlikte gülümsemeyi ihmal etmediler. Tümer Metin, Alaçatı Duklu Kahve'nin sahib small Kolçak'a teşekkür ederken oyuna davet eti. | €İ tatlnin arından Foça'ya döneceğinin söyledi 


“HEDEFİMİZ, BRAMASOLE ALAÇATVYI 


İsmini 2003 yılında çekilen başrolünü 'Diane Lane'in oynadığı 'Under The Tuscan Sun' filminden alan Bramasole Butik Otel Alaçatı, hizmete girdiği Haziran ayından beri büyük ilgi görüyor. 
Alaçatı Merkez'e ve Hacimemiş Caddesi'ne lokasyonu itibariyle iki dakikalık yürüyüş mesafesinde olan karşı sokağında Alaçatı pazarı kurulan ve misafirlerine odalarında lüksü yaşatan Bramasole Butik Otel, lokasyonu kadar mimarisiyle de dikkat çekiyor. Yıllardır yapmak istedikleri işi Alaçatı'da hayata geçiren Nihat Güneri, zarif eşi Leyla Güneri ve İç Mimar olan kızları Dilara Güneri, Bramasole Butik Otel'in kuruluş hikayesini, misafirlerine sundukları lüksü ve kaliteli hizmet anlayışları ile gelecek hedeflerini Klass okurları için anlattılar. 


Bramasole Butik Otel olarak 
Alaçatı'ya yepyeni bir soluk. 
getirdiniz. Bu yaz hizmete girmenize rağmen büyük ilgi görüyorsunuz. Nasıl karar verdiniz butik bir otel açmaya ve neden Alaçatı'yı tercih ettiniz? Bize Bramasole Butik Otel'in açılış hikayesini anlatır mısınız? 

Biz 3-4 yı önce 
Alaçatı'ya gelmeye başladık. Burada butik otel olan bir arkadaşımız vardı ve yaptıkları iş, müşteriler ile olan iltişimeri çok hoşumuza giti. Bizim de her zaman yapmak istediğimiz aklımızda bu tarzda bir iş vardı; onlar sayesinde karamız netleşti. Bunun üzerine “Alaçatı'da kendimizi arsa ararken bulduk şansımıza da Alaçatı'nın tam. 
merkezinde ama aynı zamanda sakin ve huzurlu konumda bir yer bulduk. 


Bramasole Butik Otel, *Bramasole' ismini bir filmden alıyor bildiğimiz kadarıyla. Bu ismi koymanızın nedenini ve ilginç hikayesini bizimle paylaşır mısınız? 
Bramasole ismi ni Diane Lane'in başolde olduğu 
2003 yılında çekilen Under The 
Tuscan Sun' filminden alıyor. Filmde İtalya'nın Toskana bölgesindeki Cortona Köyü'ne boşandıktan sonra gezi amaçlı giden ve gittiğinde 'Bramasole" isimli bir vil'yı satın alarak mutluluğa kavuşan bir kadının hikayesi anlatılıyor. 'Bramasole' kelime anlamı olarak. 
“güneşi arzulamak' anlamına gelir ve umudu temsil eder. Bu sebeple bizim. 
için de çok sembolik bir anlamı var. 
Otelimizin hem bize hem de misafrlerimize mutluluk ve umut vereceğine inanarak böyle bir İsmi seçtik. 


“MİSAFİRLERİMİZE 
ALAÇATI'NIN DOKUSUNA UY- 
GUN BİR MEKANDA HİZMET 
VERİRKEN ODALARDA DA 
BİRAZ LÜKSÜ HEDEFLEDİK” 


Otelinizde kalan misafirleriniz burada kendilerini nasıl hissedecekler? Sunduğunuz ayrıcalıklı hizmetleriniz neler? 

İşimiz icabı çok sık seyahat ediyoruz ve dünyanın çeşit ülkelerinde iyi hizmet veren otel lerinde kalıyoruz. Bu işe başlarken öncelikle biz otelde kalırken 'neleri istiyoruz neleri istemiyoruz" dedik ve buradan yola çıktık. İsteğimiz, misafirlerimizin burada kaldıkları süre içerisinde eksiksiz ve konforlu bir deneyim yaşamaları, bir sonraki Alaçatı seyahatinde de bizden vazgeçememeleri. Misafirlerimize 
Alaçatı'nın dokusuna uygun bir mekanda hizmet verirken oda: 
larda da biraz lüksü hedefledik. Yani hem dokuya uygun, hem de misafirlerimiz kendilerin özel hissedebiliyorlar. Odalarımızda öncelikle yataklarımız çok rahat, banyoları- 


miz çok kullanışlı, Tüm odalarımızda açılıp kapanabilen müzik yayını var ve odalarımız ferah. Gelen kişileri müşteri gibi değil misafir olarak görüyoruz ve öyle hissetmeleri için elimizden geldiği kadar çalışıyoruz 
Şu ana kadarki gelen müşterilerimiz inanılmaz memnun kaldı hatta dostlarımız oldular bu yüzden bizler 'de çok mutluyuz. Kahvaltı olarak güzel Alaçatı kahvaltısına ilave olarak sofistike lezzetler de sunuyoruz. 


Biraz da lokasyonunuzdan bahsedersek Alaçatı'da birçok merkezi yere yürüme mesafesindesiniz. Lokasyonunuzun size sağladığı avantajlar nelerdir? 
Alaçatı merkeze iki dakikalık yürüme mesafesindeyiz. Bu özellik konuklar için Alaçatı'nın güzel dokusunu gezerken ara ara minik molalar verip otelde soluklanmalarını sağlıyor. Ayrıca Cumartesi günleri kurulan Alaçatı pazarı hakikaten inanıyoruz ki Türkiye'deki en güzel pazarlardan biri ve tam önümüzdeki sokakta kuruluyor. Misafirlerimiz Alaçatı pazarını gezmekten büyük keyif alıyorlar. Lokasyon aynı zamanda Hacımemiş Caddesi'ne de iki dakika. 


yürüme mesafesinde yani aslında hem merkezin hem de Hacımemiş'in. 
kesişme noktasındayız ve bu özelliği mizden çok memnunuz. 


Misafirleriniz günü otelde geçirmek istedikleri taktirde sunduğunuz lezzetli Türk kahından itibaren nasıl bir gün geçirebilirler? 


Mösafirlerimiz otel mizdeki zengin kahvaltının ardından havuz başında güneşlenebilir, Mut fağımızdan minik atıştırmalıklar ve beş çayında ise her gün çıkan farklı lezzetleri deneyebilirler. Otelimizde bisikletlerimiz var ve ücretsiz olarak misafirlerimizin kullanımına açıyoruz, Misafirlerimiz dilerlerse Alaçatı'yı bisikletlerle dolaşabiliyorlr. 


Otelinizin bir de çok şık çok cezbedici bir mimarisi var. Bize iç ve dış mimari özelliklerinizi anlatır mısınız? 

Otelin mimarisini oluştururken her şeyden önce buranın dokusuna uygun olmasına çok önem verdim. Alaçatı bilindiği gibi Alaçatı taşıyla meşhur. Binanın dişi ve içinin bazı bölümleri eski evlerden 


toplanmış taşların tekrar revizesin- 
'den oluşuyor. İç mimarisine gelince ise öncelikle fonksiyonellik öneml, Hem odalarda hem de banyolarda açılıp kapanabilen müzik yayını var, misafirlerimiz uzanırken veya duş alırken bile çalan seçkin müziklerden keyif alabilirler. Bunun dışında kişisel kullanım için de çeşitler, özellikler var; mesela yatak başlarında usb port'lr ile birden fazla elektronik cihaz şarj edilebiliyor. Çok seyahat eden misafirlerimiz için bu hizmetimi: zin çok önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Otelimizdeki odalarda üç farklı konsept kullandım. Duvar renklerinden mobilya tarzına, doku suna ve aydınlatmalara kadar birbirinden farklı üç konsept oluşturdum. 
Bu arada su altı fotoğrafçılığına çok meraklıyım dünyanın çeşitli yerlerinde çekmiş olduğum su allı fotoğraflarını da her odada farklı olacak şekilde sergiledim. Aslında kartvizitinden mobilyasına kadar her şey bir bütünü oluşturuyor. Tam olarak da bunu amaçladım, Otelin peyzaj tasarımına bakarsak olabildiğince yeşil olmasına, özen gösterdik. Bahçemizde nar, limon ve zeytin ağaçları var. Gelen misafirlerimiz kendilerini doğa ile iç içe buluyorlar bu da burada huzurun büyük bir parçası, 


Turizm dünyasındaki hedefleriniz nelerdir? Farklı yatırımlarınız olacak mı? 

İlerisi için çok fazla 

bir şey söyleyemiyoruz. Şu anki 

en önemli hedefimiz Bramasole 

Alaçatı'yı Alaçatı'da yaşanacak en iyi butik otel konumuna getirmek. Olaya tamamen ticari olarak bakmıyoruz, bizim için buraya gelen misafirler ve onlarla geçirdiğimiz vakit çok önemli. Her gün çok güzel insanlarla tanıştyoruz ve onları mutlu etmek bizi daha da mutlu 


ediyor. 
m 


Diva Dergisi'nin Çeşme Madeo Beach'te 
14. yı dönümünü kutlamasının ana 

ge ponsorluğunu üstlenen Nuhoğlu Ji İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkan Yari mcısı Hayri Nuhoğlu, gecede konuklar | la İzmir'e değer katan projeleri hakkında 


sohbete gi 


eviyeli yayıncılık anlayışı ve özel hayata duyduğu saygıyla 
yayın hayatına başladığı 2003 
yılından bugüne magazin yolculuğuna devam eden Diva Dergisi, Çeşme Madeo Beach'te düzenlenen özel partiyle 14. yıl dönümünü kutladı. İzmir Merkez'de Yenitepe İzmir ile İzmir Çeşme'de Marinera Çeşme isimli iki büyük inşaat projesinin temellerini atan Nuhoğlu İnşaat ana sponsorluğunda gerçekleşen partiye iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasın: dan birçok ünlü isim katıldı. Müziklerle Tenklenen ve keyifli anlara sahne olan gecede; Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayri Nuhoğlu başta 


olmak üzere Ece Erken, Banu Zorlu, Ece Vahapoğlu, Pinar Aylin, Zahide Yetiş, Pr nar Aylin gibi ünlü isimler de yer aldı. Di Ali Yılmaz'ın muhteşem performansı ile renklenen gecede konuklar, geç saatlere dek dans etti. Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayri Nuhoğlu geceyle ilgili olarak; “İzmir'in Nuhoğlu İnşaat için önemi büyük. Bizim için çok önemli bir lokasyon. İlk kez biride iki konut projesiyle yer alıyoruz. İzmirlilerin Projelerimize gösterdiği büyük ilg, burada iki projeye aynı anda başlamamızın ne kadar doğru olduğunun altını çiziyor” diye konuştu. 


Alaçatı'nın en yeni plaj, restoran ve etkinlik alanı Spiaggia Grande, ilk plaj konserinde Zubizu'nun iletişim sponsorluğunda Kenan Doğulu'yu ağırladı. İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından birçok ismin katıldığı konserde ünlü şarkıcı dinleyenlere sahne performansıyla eğlence dolu anlar yaşattı. 


şadamları İbrahim Görücüoğlu, Ozan Balaban, Ömer Şenay ve Habip 
Arıkan'ın ortak projesi olarak hayata geçen Spiaggia Grande, ik plaj konserini Zubizu'nun iletişim sponsorluğunda Kenan Doğulu ile gerçekleştirdi. Kumsalda çıplak ayak 


ik ve romantik şarkıl 


izlenen konse 


e Kenan Doğulu'nun. 


Aslışah Alkoçlar, Faruk Süren, Hakan Sabancı Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti vardı. Muhte. 
şem konumu, berrak denizi ve etkileyici mimarisi ıgia Grande yaz boyunca sahipliği yapmaya 


çeşitli etkinlik ve kon: 
devam edecek 


len Ömer Sabancı'nın yakışıklı 

Hakan Sabancı konsere katılarak Kenan Doğulu'nun şarkıları eşliğinde keyifli anlar yaşadı. 


Türkiye'de büyük konut projelerine İğ imza atan Emin Önal 
İnşaat'ın yeni nesi 

NA İyaşam projesi olarak 
Alaçatı'da hayata 
(geçirdiği Club Baba 
Köyiçi, Emin Önal 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emin 

SOL Önal ev sahipliğind 
"Yaza Merhaba Parti 

si düzenledi, Partiye 
İkatılan davetliler 7 


lerini dil getirerek ğ 


olkart, Aston Martin 
Beymen, Yıldırım Özde. 
mir, Lokma, Swarovski 
Ciana Italian Fashion Store, 
B&G Store, Pupe Cafe & Restaurant gibi ünlü markaları içinde barındıran modern yaşam ile geçmişten günümüze süzülerek gelen Çeşme- Alaçatı kültürünü harmanlayan Club Baba Köyiçi yaza renkli bir partiyle 'merhaba' dedi. Emin Önal İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Önal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen "Yaza 
Merhaba Partisi iş, sanat, spor ve sosyal yaşam dünyasından birçok ismi bir araya getirdi 
Yeni nesil bir yaşam kompleksini Alaçatı'ya kazandırmanın. 
mutluluğunu yaşayan Club 
Baba Köyiçi'nin “Yaza Merhaba 


Partisi'nde sevilen sanatçılar Kür. 
şat Başar ve Burçin Büke sahne aldı. Keyifli alışveriş deneyimi zengin sosyal yaşam seçenek. 
leri ie 10 dönümlük açık alana yayılan Club Baba Köyiçi'nin eni nesil yaşam kompleksi olarak Alaçatı'nın en yeni projesi olduğunu belirten Emin Önal, 
"Club Baba Köyiçi, Alaçatı'ya uygun özel planlanmış mima: 
risiyle Alaçatı'nın tam kalbinde yer alıyor. Alışverişinin dışında sosyalleşmenin, ferah alanlarda hoş ve kaliteli zaman geçirmenin. 
lezzetli yemeklerin ve zevkli bir yaşam tarzının aynı çatı altında buluştuğu her yaştan ziyaretçisinin keyifle vakit geçirebileceği bir yaşam alanı hedeflemiştik ve amacımıza ulaştık” dedi. 


İki yıl önce gerçekleşen özel bir organizasyonda tanışan ve birlikteliklerini bir ömür boyu mutluluğa 'evet' diyerek taçlandıran Contrust Organizasyon Kurucusu ve Genel Müdürü Evren Bölek ve Contrust Organizasyon Proje Müdürü Ece Taşkın, Limak Eurasia Luxury Otel'de gerçekleşen şık düğün töreni ile dünya evine girdiler. Çiftin ailelerinin ve yakın dostlarının yanı sıra düğünlerine iş ve sosyal yaşam dünyasından yaklaşık 300 seçkin konuk katıldı. 


onirust Organizasyon Kurucusu ve Genel Müdürü Evren Bölek ve Contrust Organizasyon Ptoje Müdürü Ece Taşkın, Limak Eurasia Lu. 
yury Otel'de gerçekleşen düğün ile hayatlarını birlştirdiler. Sosyal yaşam ve iş dü önemli isimlerinin. 
katıldığı düğün törenine yaklaşık 300 kişi katıldı, Çiftin nikah şahitliğini Murat Girginer, Erhan Tuncel, Zuhal Küfkuran ve Çetin Sevük yaptı. İki yıl önce gerçekleşen özel bir organizasyonda tanışan çif, konukların huzuru. 
na özel bir koreografi yaparak çıktılar. İlişkilerini şarkıcı ış Kömürcüoğlu'nun sahne aldığı 1CIK adlı mekanda Evren Bölek'in sahneye çıkarak Ece Taşkın'a evlenme teklifi etmesiyle taçlandıran çift nikah kürsüsüne gelerek bir ömür boyu mutluluğa evet dediler. Ece Taşkın'ın giydiği Boutigue 87 by Cihat Yalçın gelinliği ie Evren Bölek'in giydiği Prestige Haute Couture Osman & Şeref “damatlık oldukça şıktı. Gerçekleşen nikah töreninin ardından tebrikleri kabul eden çift Zanzibar'a uçtular. 


Evren-Ece Bölek çiftini bu mutlu günlerinde turizm dünyasından yakın dostları da yalnız bırakmadılar. 
Ünlü turizmci Cem Aksoy düğün davetine eşi Nazlı Aksoy ve güzel kızı Tuana Aksoy ile birlikte katıldı. 


YENİ YAŞINI EĞLENCELİ 
BİR PARTİYLE KUTLADI 


Ünlü stil danışmanı Ümit Temurçin yeni yaşını yakın dostlarının katıldığı renkli bir partiyle kutladı. The Sofa Hotel İstanbul'un süit katında gerçekleşen renkli partiye iş, moda ve sosyal yaşam dünyasından birçok ünlü katıldı. Pastasındaki mumları alkışlar eşliğinde üfleyen Temurçin gecenin sonunda ise dostlarının ısrarı üzerine jakuziye girdi. 


oda Kreatif Direktörü ve 
Stil Danışmanı Ümit Te 


Ünlü stil danışmanı Ümit Temurçin renkli anla 


ra sahne olan doğum günü partisinin sonunda) 


ostlarının yoğun ısrarı üzerine The Sofa Hotel 


İstanbul'un süit odasının terasında bulunan 


Doğum günü partisinin kusursuz 


geçmesinde büyük rol oynayan The 
Sofa Hotel İstanbul Genel Müdürü Cantekin Temizer gece boyunca tüm detaylarla ve partiye katılan konuklarla yakından ilgilendi. 


1966 yılından itibaren her sene 
2 koşulan ve bu sene Türkiye Bini-$ 

İlik Federasyonu tarafından İs 

tonbul Atı Spor Kulübü'nde 52'si giürenenen Att Kpas'nn 


sahibi Ankara Atl Spor Binicisi 
“Ömer Çetin oldu, ME 


inicilik sporunun en prestijli yarış anlar yaşanırken Atatürk Ku 


malarından biri olan Atatürk Kupası © zenlenen Watergarden yarışmalarının 52'i Maslak İstanbul © Kızıkaplan oldu. Türkiye Binicilik Federasyonu Alı Spor Kulübü'nde düzenlenen etkinlikler | Yönetim Kur am kadro takip ettiği 


eşliğinde gerçekleşt, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından İstanbul Atı Spor Kulübü'n düzenlenen Atatürk Kupası yarışmalarını iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından birçok ünlü. & yarışmada yer almak 

isim ilgiyle takip eti. Yeme içme ve eğlence daha da fazla çalışarak devan merkezi olan Watergarden sponsorluğunda düzenlenen yarışlarda birbirinden çekişmeli 


iciler oldukça keyifli 


Zeynep Tezerdi, Atlı 
(spor Kulübü Müdürü, 


arklı sektörlerdeki 35 yılık tecrübesini 1995 yılında inşaat sektörüne taşıyan 
Ceylan İnşaat, kalite ve güvenden taviz vermeden yaşama değer katan birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Kadıköy'de Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesinde Zer Muhteşem 
Yeni Yıl Konutları projesini hayata ge giren Ceylan İnşaat, aynı ilçedeki ikinci Projesi Zer Göztepe için hazır. Ceylan İnşaat'ın İlbank ve KİPTAŞ ortaklığı ile hayata geçireceği Zer Projesi için Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, Ceylan İnşaat Yö netim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan an, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet 
Yıldırım bir araya gelerek imzaları atı 
675 konuttan meydana gelecek bir 
yaşam projesi olarak yükselecek, 3031 
ve 3032 numaralı adalardaki sözleş melerini yüzde yüze getirdiği 105.000 
metrekare inşaat alanlı Zer Göztepe Projesi, 15 dönüm arsa alanı üzerinde ve 105 bin metrekare inşaat alanına sa hip olacak şekilde 3 panoramik bloktan oluşacak. Zer Göztepe'de; 60 metreka: te ile 250 metrekare arasında büyüklü. 
ğe sahip; 14 O'dan 51'e kadar farklı 


konut tiplerinde 
Zer Göztepe 


bulunacak. 


başlamasından itibaren üç yıl boyunca sürecek. Ancak Ceylan İnşaat, projeyi kullanıcılarına daha erken teslim etmeyi ili açıklama yapan lan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, “Çeve ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin göreve gelir gelmez Fikirtepe kenisel dönüşüm bölgesine özel tik engellerin azalması gibi sevindirici 


gelişmelerin neticesinde son olarak İler Bankası ve KİPTAŞ ortaklığımızla daha da hızlı bir sürece girmiş bul 
yoruz. Zer Göztepe, bizim 85 
dolarlık bir yatınmımız ve bölgedeki ikinci projemiz. Bu yüzden projeye heyecanla başlayacağız ve bitirmek iç hazırız. Bu hareketlilik mutlaka proje takvimimize de olumlu yansıyacaktı 
dedi. Ceylan İnşaat önümüzdeki 5 
içinde: Zer Bakırköy, Zer Mecidiyeköy Zer Bostancı, Zer Muhteşem Yeni Yıl Konutları, Zer Göztepe, Zer Levent ve Zer Kartal olmak üzere 3000 konut ve ticarlerden oluşan projelerini müşte rileriyle buluşturma hedefiyle yoluna devam ediyor. 


ROLLS-ROYCE PHANTOM V'İ 
MUTLAKA GÖRÜN 


Eşim Halil'e ne alsam mutlu olur diye evlilik yıldönü mümüzde düşününce aklıma tek şey geliyor, araba:) ma bence böyle güzel bir Rolls 

mez. Bu fotoğraftaki John Lennon'ın Phantom V'i;"Muhteşem sekiz Phantom. 1965 yılında kendisi için özel tasarım yapılmış ve arkası 2 kişili tak olabiliyormuş. Görmek isterseniz Londra'da Bond caddesindeki Bonhams müzayede evinde sergileniyor. 


TATİL İÇİN MANDARIN 
ORIENTAL BODRUM 


Anneler her şeyin en güzeline layık. Sebep ne olursa olsun onlara dünyayı versek az. Ama bir tatilde onları dinlendirmek gibisi olmaz. Mandarin Oriental Bodrum, Cennet Koyu sahilinde bulunan olağanüstü konumu nu, doğası, dinlendirici ve huzur verici ortamı ile tam. 
anneme göre, Valla beni de götüren olsa hiç itiraz. 
etmem::) 


ALTEC LANSING İLE 
SES BAMBAŞKA 


Babama ise evlilik yıldönümlerini kutla mak için Altec Lansing marka ki bu işin en iyisi Amerikalı bir markadır, kulaklık alırdım. Kendisi yüksek ses ile tv, müzik v.s dinlemeyi seviyor. Annemi de büyük bir eziyetten kurtarmış olurum.) 
Hoparlörleri de 

olan markanın tüm ürünleri muhteşem tavsiye ederim 


BOL KUTLAMALARLA GEÇECEK BİR AY 


NAR BOATS İLE 
BOĞAZ KEYFİ 


Hepimize tüm aile en iyi ne gelir derseniz özellikle bu sıcak günlerde Boğazda kiralayacağınız lüks motor yatlar ile İstanbul'un tadını çıkarmak derim. 
Nar Boats'dan günlük, saatlik kiralanabilen Azimut marka bu lüks yatlar için konforunuza göre her şey var. Sabah kahvaltısı ile başlayıp harika bir koyda kahvenizi yudumladıktan sonra Adalar'a gidip deniz girebilir, 5 çayını leziz sunulan yiyecekler ile serin serin içebilirsiniz. Akşam yemeğinde ise harika balik menüsü keyfinize keyif katacak. 


STILAA İLE 
BEL YAPIMI BANYOLAR 


si 2 


Ben ne isterim diye düşününce ne yazık ki aklımda epey bir şeyler geçiyor. Ayakkabı, çanta, tatil, mücevher...) Ama en çok bana ait harika bir banyom olsun isterim. Stild4 markası el yapımı seramik ve ahşap ile evyesinden karolarına lavabosundan aksesuarlarına kadar harika banyolar yaratıyor. 


aysinbiterfâhotm 


Aysın Biter Öztürk 


Gene özel bir ay beni bekliyor. Anne ve babamın, benim ve eşimin evlilik yıldönümleri bu ay. 

Biz 10. yılımızı kutlarken onlar 53 yılı geride bırakıyorlar. Dile kolay elliüç yıl. 
Maşallah diyelim darısı tüm çiftlerin başına, Diğer ise 30 Ağustos 
Zafer Bayramımız tabi 


bir özel gü 


Kutlamalara doyamayacağımız nice günlerimiz olsun inşallah hep beraber. 


Sokak Hayvanları Derneği'nin sponsor- 


arından dolayı teşekkür edilirke nk katan Di Mert Levent ve 
Virtüöz Hülya Uysal'ın performanslar 


geceyi 


Ateşehir Biber Bar'da gerçekleşen ve 


ünlü isimlerin büyük ilgi gösterdiği davette mekanın sahibi Onur Büyükalp ve İşletmecisi Tunç Yavuz davetin kusursuz geçmesi sağlayarak konuklarına muhteşem bir gece yaşattılar. 


Heyecanın doruklara ulaştığı Champions Night Kick Boks gala gecesinin en önemli 


rüsabakası Dünya Şampiyonluk Kemer Maç; omasz Czerwinski arasında gerçekleşti. Maça oldukça hızlı başlayan Erhan Deniz, 


Heyecanın ve gerilimin ringe yansıdığı müsabakalarla dolu Champions Night Kick Boks galası organizasyonunu gerçekleştiren İbrahim. Dağdeviren, Yağmur Aşık, Kadir Yücel Baş 

ve Erhan, Deniz inlev. Sahipliğinde" "gerçekleşti. Heyecan dolu 

gecede Survivor yarışmasından yeni dönen Sabri Şengül 

de ayağının tozuyla, geçtiğimiz yıl Dünya Kickboks Kadınlar 

Şampiyonu sanını aldığı organizasyona katılarak İbrahim. 

Dağdevireniile'birlikte müsabakaları izledi. 


hampions Night Kick Boks galası muhteşem bir organizas. 
yonla İstanbul Wow Otel'de gerçekleşti. Heyecanın ve gerilimin ringe yansıdığı müsabakalarla dolu geçen gecenin organizasyonunu ve e sahipliğini İbrahim Dağdeviren, Yağmur Aşık, Kadir Yücel Baş ve Erhan Deniz üstlendi. Kick Boks tutkunu iş ve sosyal yaşam dünyasının da önemli isimlerinin katıldığı gecede yaklaşık üç bin kişi he yecanla maçları izledi, Kendi kilolarında şampiyon olmuş 22 birbirinden önemli sporcu, 11 maç ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gerçekleşen bu önemli gecede TV B,5 kanalı geceyi canlı olarak 


ekranları başında izleyenlere aktardı Ünlü sunucu Jess Molho ise ri kez sunuculuk yapmanın heyecanı Gecenin en önemli sü biriside Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık oldu. Azmi ve hırsı ile ik defa 

ringlere çıkan Y Takibi Tısha Balentien'i mücadelenin sonuna kadar terletmeyi başardı. Gecenin en önemli müsabakası “Dünya Şampiyonluk Kemer Maçı'nda ise Pitbull lakaplı Erhan Deniz ile Tomasz Czerwinski kozlarını ringte paylaştı. Maça oldukça hızlı başlayan Erhan Deniz rakibini ilk raunt bitmedi 


nakavt etti 


da Pitbul Lakablı Erhan Deniz ie 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Gecenin sürprizlerinden birisi de Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık'ın azmi ve hırsı ile ilk defa ringlere çıkması oldu. Yağmur Aşık, rakibi Tısha Balentien'i mücadelenin sonuna kadar terletmeyi ve kupayı almayı başardı. 


ANS 


PARS / 


Rakibini ilk rauntta mağlup eden 


Erhan Deniz sevincini seyircilerle paylaşırken, Türk bayrağıyla poz vermeyi de ihmal etmedi. 


arcelona'nın kalbinde iki Michelin yıldızlı bu 

restoran beni o kadar çok etkiledi ki, sizlere 

tüm detayları ile tanıtmak istedim. Muhteşem bir restoran olan ABaC sıra dışı lezzetleri ve atmosleri ile gerçekten görülmeye değer. 


Kesinlikle günler öncesinden yaptırmanız gereken bir rezervasyon ve gidemediğiniz takdirde kredi kartınız- dan kesilecek olan depoziteye rağmen, gittiğinizde ise yaşadığınızın tecrübenin bir yemekten çok daha öte güzellikte olduğunu size garanti edebilirim. Restoranın bahçe içinde ki gizli görüntüsü, büyük bir ahşap kapı 

ile esrarengiz bir şekilde sizi karşılıyor. Zile bastığınızda ise ancak rezervasyon isminizi söyledikten sonra kapı açılıyor. Yeşilikler içindeki yoldan restorana giriyorsumüz, İk önce sizi görkemli mutfak ve ekibi ie tanışmanız için mutfağa davet ediyorlar. Mutfakta sıcak ve soğuk hazırlanan yemekler için iki ayrı bölüm var. 200m2'lik mutfağı Jaguim Casademont tasarlanmış. Paslanmaz çelik mobilyaların tüm liderliği ele geçirdiği, led ışıklarla güçlendirilmiş olan mutfak, olağanüstü lezzetler için bir rota kılavuz olarak hizmet ediyor. Bu özel tanıtım sırasinda küçük fakat muhteşem lezzetli aperatif tadımlıklar sunuluyor. Kaktüs çiçeği üzerinde gelen özel soslu mısır patlağının tadı hala damağımda! 


Katalonyada'ki Gastranomi Akademisi tarafından *Michelin ile ödüle layık görülen ve Katalonya'daki “En iyi Restoran 2011' ödülüne layık görülen restoran, en fazla 14 masa ile 56 kişiyi akşam ve öğle yemeklevinde ağırlayabıliyor. Yemek salonu bahçeyle doğrudan temas halinde bulunan iç ve dış büyük pencereler buunuyor. Yemek salonu beyazların tüm tonlarında modern çağdaş aydınlık görüntüsü ile sizi karşılıyor. Sakin, nötr ve şık bir atmosferde, kullanılan küçük ayrıntılar ve kullanılan malzemeler sofistike işık kombinasyonu ile şekilleniyor. 

İki ayr test menüsü bulunmakta; 140 ve 170 euro değerindeki menülerden birini seçerek lezzet şölenine başlıyorsunuz. Yaklaşık 1000 adet şarap listesinden 
şarabınızı seçebileceğiniz gibi menüye uygun gelen 85 


BARSELONA'DA OLAĞANÜSTÜ LEZZETLER İLE HARİKA SERVİS VE MUHTEŞEM AMBİYANSI YAŞAYABİLECEĞİNİZ EN İYİ ADRES 


ABAC 


euroluk tadım şarap menüsünü seçip pek çok şarap, deneyebilirsiniz. 

Şef dordi Cruz'un olağanüstü güzellikte olan lezzetlerini sunumlarda ki ince detaylar ile tatmaya başlıyorsunuz. 
İstiridye ile başlayan bu keyif ABaC Restaurant'ta yemek yemenin sanatsal sunumları ve modemize lezzetlerle devam ediyor. Her gelen yemek beni adeta Şaşırt ve büyüledi. Cesur konbinasyonlar egzotik lezzetlerle tamamlanmış. Balık, kuzu, ördek ve deniz kabukları hepsi ayr ayrı mükemmel lezzetle sunuldu. Bu muhteşem lezzet fırtınası masada kuru buz ile yapılan dondurmanın canlı sunumu ile tamamlanıyor. Çikolata ve dondurmanın bu şaşkınlık yaratan kınlacakmış gibi zarif görüntüsü ve harika tadına bayıldım. 

Barselona'da olağanüstü lezzetler ile harika servis ve muhteşem ambiyansı yaşayabileceğiniz en iyi adres kesinlikle ABaC! Şiddetle tavsiye ediyorum. Bence pek çok 3 Michelin yıldızlı restorandan daha etkileyici ve şaşırtıcı özelliklere sahip gerçek bir Star ABac. 


Mine İslam 
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Geçtiğimiz ay Barcelona seyahatim boyunca gezdiğim restoranları ve lezzetlerini sizinle paylaşmıştım. Bu ay ise beni sunumları ve lezzetleri ile büyüleyen Star ABaC'ı size 


tanıtacağım. 


KLASS EiZİ 


“PARİS MODA HAFTASI 


pa < Iİ 


ORIENTAL FASHION SHOW-HAUTE 
COUTURE'E EV SAHİPLİĞİ YAPTI” 


aris Hatıte Couture'de dünyaca 

ünlü modacılar en yeni kre: 

asyonlarını sergiledi. Chanel, Christian Dior, Stefan Roland, Elie Saab Gibi ünlü modacılarl birlikte Paris beş gün boyunca defilelere ev sahipliği yaptı Katarlılar tarafından satın alınan Paris Concord meydanındaki Otel Crilon ise Paris Moda Haftası bünyesinde Oriental Fashion Shou-Hatite Couture'e ev sahipliği yaptı. 2004 yıldan beri senede iki kere yapılan ve İslam ülkelerinin önde gelen modacılarının defillerine ev sahipliği yapan şovun kurucusu ise Hind Joudar. Joudar aynı zamanda Best Model Of the World'e katılan oryantal ülkelerin sorumlusu. Oriental Moda şovu için dün. 
Yanın yedi yerinden modellerin geldiğini ifade eden Joudar, Hatıte Couture Moda Haftasının finalinde düzenlediği Oriental Fashion Show'un 20. başarı organizasyonu olduğunu vurguladı. Bu sene Oriental Fashion Show'a Fas üç ünlü modacı; Hadia Benjelloun, Albert Oiknine, Bouch. 
va Filali; Kuveyt ik tasarımcıyla, Rasha Al Wazzan, Saad Oadrassi; Kazakistan, Sergey Shabunin ve Azerbeycan ise Fah- 


riye Khalafova ile katıldılar, Azarbeycan'ın ünlü modacısı Fahriye Khalafova, Best Model of the World yanşmalarını yakın. 
dan izlemiş 10. yılda Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde yapılan yarışmada jüri üyeliği yapmıştır. Khalafova, Azerbeycan'da yapı lan Best Model Azerbeycan yarışmaların. 
da da özellikle merhum Nahit Kabakçıyla beraber ülkenin en görkemli ve en başanlı organizasyonlarına jüri başkanlığı yapmış tır. Güzelliği, moda dünyasındaki yerinin yanı sıra Azerbeycan Devlet Başkanının yeğeni olması da Fahriye Khalafova'nın ülkedeki başarılarına ayrıca bir renk kat maktadır. Oriental Fashion Show da ülke mizi Erkan Özerman, Turizm ve Tanıtma Müşaviri Semra Aytun, Paris'te yaşayan genç modacımız Selin Dilek Sanal, Didem Özanbaş Ades ve Ali Turgut temsil ettiler. 
Oriental Fashion Show Başkanı Hind Joudar misafirlerine tek tek teşekkür eder ken bu yil içinde ünlü organizatör Erkan Özerman ile birlikte, özelikle uluslararası oryantal dünyanın ünlü tasanmcılarının yan yana geldiği ve 10 ülkenin katılımıyla İstanbul'da büyük bir gösteriye hazırlandıklarını da müjdeledi. 


opera sanalçıs noktaladı, 

eri tara. 
ünlü tasarımcı 


le Emmanvel de Branles ve ünlü organizatör Best Modellerin Kurucusu Erkan Özerman da vardı. 
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MUHTEŞEM KONSERLERİYLE YAŞAT 


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözde otelleri Merit Crystal Cove Hotel, Merit Royal Hotel, Merit Lefkoşa Hotel ve Merit Royal Premium Hotel'de özel programlarıyla konuklarına muhteşem konse: 


erle yaz coşkusunu yaşatıyor. Yaz sezonuna konser programlarıyla 

hızlı bir giriş yapan Kuzey Kıbrıs Merit Otelleri misafirlerine en büyük coşkuyu Süper Star Ajda Pekkan ile yaşattı. Süper Star, ilk olarak Merit Crystal Cove Hotel ve ardından Merit Royal Hotel ile Merit Royal Premium Hotel ortak etkinliğinde açık havada düzenlenen sahnede hayranlarının karşısına çıkarak unutulmayacak bir performansa imza attı. Kuzey Kıbrıs'ta iki gün üst üste çıktığı sahnede enerjisiyle hayranlarını büyüleyen Süper Star, şarkıları kadar sahne şovuyla da herkesi mest etti. Sevenleriyle Merit Crystal Cove Hotel'de buluşan Gökhan Tepe ise hareketli parçalarla başladığı konserinde yaklaşık 700 kişiye, sahnede kendisine hem vokal hem de yan flütü 

ile eşlik eden eşi Aylin Özer Tepe ile yaptığı düetlerle de müzik ziyafeti yaşattı. Birbirinden ünlü isimlerle en güzel eğlenceleri harmanlayıp “Mavi Geceler” konseptiyle buluşturan Merit Royal Hotel'in bir diğer ünlü konuğu ise Yaşar İpek idi. İpek, şarkılarının pek çoğunu 

muhteşem sahnesine eşlik eden konuklarıyla birlikte seslendirdi 


herkesi bırakan güzel şarkıcı Ziynet h'un Gemisi Deluxe & Spa otel 
'de sahne aldı. Derin göğüs dekolteli mavi harfi repertuvan ve bitmek sahnede 
Ziyafeti sundu. 
yaklaşık 1000 kişi 


ğı sahnede yerinde nmenin yaşı yok” di. 
n Londra şehrinde dünyaca rin de dans dersleri aldığı “Royal Academy of Dance' okuluna kaydolarak lan Ziynet Sali, “Çok yoğun bir 
Sabah jim, jim biti vokal, vokal bitiyor dans, krar akustik İngilizce repertuvar hazırlanıyor ama iyi hissediyorum. Çalıştıkça ” dedi. 


yor müzik dı dans 


ürettikçe insan dinçi 


İATÇILARIN KONSERLERİYLE YAŞATIYOR 


ve me 


MİSAFİRLERİNE EĞLENCEYİ ÜNLÜ SAN, 


Özel mimarisi, muhteşem dekorasyonu ve denize sıfır konumu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözde otellerinden Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel hızlı bir giriş yaptığı yaz sezonunda tatilcileri ağırlama devam ediyor. Misafirlerini denize, güneşe, müziğe, eğlenceye ve coşkuya doyuran Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de konser veren Kuzeyin oğlu Volkan Konak tüm şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söylerken, yüzlerce hayranıyla bir araya gelen Ziynet Sali ise muhteşem sahne performansı ile yine hayranlık uyandırdı. İzleyenleri hiç yerinde oturtmayan Sali bir kez daha sahnedeki iddiasını ortaya koydu. 


ile dinleyenleri kahkahaya b 


madan önce de basın me radenizli genç şarkı 

yorlar?” sorusuna Volkan Konak, “Onlar benim kardeşlerim, bu aslında beni onore eden bir şeydir. Orhan 

İbrahim Tatlıses'in, Zeki Müren 

Bence bu güz enin bir mihenk taşı olduğunu gö erimi de başarılı buluyorum. 

destekliyorum” 


Hazırlayan; Özgün Küçükkahraman. 
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GENÇLERE ÖRNEK OLACAK 
BİR PLAJ ŞIKLIĞI 


2017 yazının en hareketli isimlerinden biri olan 
Aslışah Alkoçlar, katıldığı bir beach parti için sade ama çarpıcı bir tarz tercih etmiş. Maa boo Beach. 
wear tasarımı bikini üstü düzgün fiziğine yakışmış Altına tercih etiği Bonsui tasarımı pantolonu ise çok şik, Tarzını şk aksesvarlarla tamamlayan Aslışah Alkoçlar'ın açıkçası bu kombin altına tercih ettiği terlik ya da sandaleti merak ettim. Ama şu evreye kadar güzel bir yorum olmuş. Kısacası beğendim ve genç kızlara ömek olacak bir plaj şıklığı 


BİLGE EREN 


HANIM HANIMCIK 


Bilge Hanım'ın minyon fiziği için yaptığı seçimleri genelde çok beğenirim. Kendisi yer ve zaman konusunda da dikkatli davrandığı için ortaya her zaman şık sonuçlar çıkar. Bir Bodrum akşamında eğlenceye giderken tercih ettiği elbisesi çok hoşuma gitti. Kibar ama aynı zamanda da cüretkar. Neticede dengeli bir elbise. Sadece altına tercih ettiği ayakkabılar biraz daha farklı olabilirdi. Daha yaz kokan bir seçimle işi daha güzel bir boyuta taşırdı. 
“Aksesuar konusunda ince yapılı parçalarla boynu- 


nu ve bileğini doldurmayı tercih eden Bilge Hanım belki bu konuda biraz daha özenli davranabilirdi. 


BURCU ŞENDİR 


ÖZENLİ BİR YAZ ŞIKLIĞI 


Burcu Şendir son zamanlarda Pizazz sayfalarmıza sıkça konuk olur oldu. Ve gittikçe de tarzını daha çok beğenir oldum. Tercih ettiği beyaz dantel detaylı elbisesi çok tatlı. Burcu Hanım'a da çok yakışmış, Burcu Hanım elbisesine Gucci kemeriyle şık bir dokunuş yapmış. Elindeki Cult Gala çantası çok güzel ve yaz için ideal bir parça. Saçlarının bu halini çok sevdim, Normalde Şendir'in san saçlarını çok yapılı yapılı dolaşması fazla abiye bir görüntü oluşturuyor. Ama bu şekilde çok iyi. 
Makyajın dozu da iyi. Bu sefer çok beğendim. 
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vonlk GARİH 


ABARTISIZ ŞIKLIK 


Dalia Hanım sade, elit ve nokta atış yapan seçimlerde bulunur. Özel bir davet için krem rengi bir elbise tercih eden Garih, elbisesinin rengini aksesarlarıyla canlandırmış ve zengin bir havaya büründürmüş, Çantasını çok se diğim Dalia Hanım şık sandaletleriyle de güzel bir uyum yakalamış. Narin ama bir o kadar da gösteriş kokan takıları konusunda oldukça bonkör davranan Garih oldukça şık görür 

yor. Saçı ve makyajının sadeliğiyle abartısız bir şıklık yakalayan Dalia Garih her zaman ki gibi Tisk almadan yine hoş bir güzellik yakalamış 


DAHA ÇOK ÖZEN 


Deniz Çakır katıldığı bir düğün daveti için hoş bir elbise tercih etmiş. Ama elbisenin düğüne uygunluğu konusunda tereddütlerim var. Çünkü bu elbise ile bir yaz akşamı eğlencesine, yemeğine de katılabilirsin. O yüzden bir tık daha kokoşluk iyi olabilirdi. Deniz Hanım'ın eline aldığı çantayı sevdim. Saçlarının örgüsü de çok güzel görünü: or. Makyajı da güzel yüzüyle büyük bir uyum içinde. Ama dediğim gibi bu tarzla bir yaz akşamı yemeğine de katılabilir. Yani düğün töreni için biraz daha özen gerekirdi 


TATİL İÇİN SÜPER SEÇİM 


Türkiye'nin önde gelen modacılarından Dilek Hanif karşımızda. Açıkçası tatildeyk 

bir davet için yaptığı seçimler çok hoşuma gitti Elbise çok güzel. Elbisesini kombinlediği aksesuarları yerinde seçimler. Ah bi de o elbisenin altına şöyle yüksek platform topuk bir yazlık sandalet Giyilseymiş işte o zaman harika olurmuş. Açıkçasi ayağındaki sandaletlerin düz olması elbiseye biraz haksızlık olmuş. Eline aldığı cluteh güzel bir seçim, Saç-mak; rinde, Ama o kırmızı ojeler yerine biraz daha soft bir renk tercih edilebilirdi. 


iz in 


TURKUAZ TENİNE ÇOK YAKIŞIYOR 


en şık kadınlarından birisi. Düzgün fiziğine çok yakışan parçalar buluyor. Chira Bonie tasarımı elbisesini çok vdim. Zamansız bir parça olmasıyla birlikte aynı manda da risksiz. Elbisenin rengi Ebru Hanım'ın tenine çok yakışmış. Takıları ve çantası konusun. 
da oldukça titiz davranan Ebru Hanım elbisem. 
nasıl olsa güzel dememiş ve yerinde yapmış. Saçının topuzu çok başarıl. Gözlüğ güzel yüzüne yakışmış ama gözlüğün metali bene takılanyla uyumlu renkte olmalıydı. Onun dışında her şey güzel 


farklı renk ve tarzda 
Hanım bu seçkiler arasından bence en doğrulanından birini yapmış. Özellikle kombinin en hareketli parçası olarak ayakkabılarına rol vermesini sevdim. Düz fön. 
Ii saçları ve makyajının güzelliği Ebru Hanım'ın güz: üzünü daha da ön plana çıkartmış. Oje seçimleri kombinin asil havasını korumuş. Kısacası yerine zamanına uye bir tarz yakalanmış. 
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ESRA EROL 


huk yapan sık bir böylesi bir geceye tabi ki de siyah beyaz katıldı. Hakan Akkaya tasanmı oldukça şik görünen Esra Hanım'ın 


konumuz bu deği tabi ki. Esra Hanım'ın mı çok sevdim. Güzel yüzünün iz 
“diği ölçüde abartılmış ve güzel olmuş. 


NÜKHET DURU 


YAZ KARMAŞASI 


siye, duruşuyla, kibar kibar konuşmasıyla hayran olduğum bir kadın Nükhet Duru. Ünlü sanatçı Bodrum'da verilen bir davete bu kom binle katılmış. Elbisesi çok güzel, Ben bu elbise üzerine şöyle koca koca takılar bile beklerdim. 
Çünkü Nükhet Hanım takıları başarıyla taşıyan biir gerdana sahip, Sandalet, duteh ve gözlük seçimleri arasındaki uyumu ben pek çözemedim. Sanınm Nükhet Hanım burada davet şıklığına bürünmek için elinin altındaki pırıltılı ve çarpıcı parçaları kullanmak istemiş, Kötü mü? 
Hayır değil. Ben sadece yorumumu yapıyorum. 


KENDİYLE ÖZDEŞLEŞEN BİR TARZ 


Sinem Hanım'ın tarzı bellidir. Genellikle mini bir elbise altına zarif bir ayakkabı. Gözleri ortaya çıka" Tan bir makyaj ve düz toplu veya salık saçlar... Çok düzgün bir fiziğe sahip olan Sinem Yıldırım mini elbiseleri başarıyla taşıyor. Dolayısıyla üzerindeki elbise de kendisine çok yakışmış. Elbisenin altına tercih ettiği şık papuçları çok Zarif bir tamamlayıcı olmuş. Omzundaki çanta da ayağındaki ayakkabı gibi biraz daha zarif bir parça olabilirdi. Bileğindeki gösterişli takı güzel bir parça ama normal bir yaz akşamı daveti için biraz fazla kaçmış. Makyaj ve saç ise Sinem Hanım ile klasikleşmiş bir güzellikte 


BAŞROL ELBİSENİN 


Ünlü Türkücü Zara'nın son dönemlerdeki modem. 
çizgisi çok hoşuma gidiyor. Kendisi düzgün bir fiziğe sahip ve moda konusunda güzel seçimler yapıyor. Sahne aldığı bir düğün akşamında şık ve zarif bir elbise tercih eden Zara, elbisesinin hare ketliğine güvenerek sade bir bileklik seçimiyle en güzel tercihi yapmış. Saçlarını salık bırakması ise kesinlikle yerinde bir hamle. Zaten bu saç modeli de kendisine çok yakışıyor. Makyajının güzelliği ve sadeliği ise yüz güzelliğini birebir yansıtmış Kısacası çok beğendim. 


KEASS!279. 


(005 yılından bu yana her ay poritit haber bilinciyle işve sosyal yaşam dünyasında 

Yaşanan güzellikleri ve elde edilen başaila okurlarına aktaran dergimiz Klass 

Magazin'in ekibi yoğun geçen kış döneminin yorgunluğunu İstanbul boğazında. 

başlayan keyifli bir gezi ie atı. Dergimiz 

İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni 

Muammer Kapucuoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Klass ekibi 

aileler ile birlikte katıldı. Kuruçeşme'den demir alan Den Den Denizcilik'e ait Den 

Den 7 teknesi ile boğaza açılan Klass Ailesi 

soluğu Sedef Adası'nın eşsiz manzarasında 

konumlanan ve hizmet kalitesiyle fark. 
yaratan Elio Sedef te aldı. Elio Sedef'in keyifli plajında denize girip eğlendikten sonra yemek için restorana geçip Akdeniz mutfağından lezzetleri tadan Klass ailesi mükemmel ev sahipliğinden ötürü Elio Se- 


def ailesine teşekkür etiler. Oldukça keyifli anlara sahne olan Elio Sedef rotasının ardindan yine Den Den 7 ile Kuruçeşme'ye gitmek üzere yola çıkıldı. Geri dönüş serüveni ise renkli doğum günü kutlamala yla şenlendi. 20 Temmuz doğumlu olan dergimiz Halkla ilişkiler Sorumlusu Sevda Kama ve Reklam Koordinatörü Esra Zengin'in, 22 Temmuz doğumlu dergimiz Genel Yayın Koordinatörü Özgün Küçük: kahraman Yazgan'ın yakışıklı oğlu Mustafa Batu Yazgan'ın ve 24 Temmuz doğumlu dergimiz sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Muammer Kapucuoğlu'nun doğum günlerini alkışlar eşiğinde kutlandı. Den Den yatçılık ekibinin kusursuz hizmetleriyle büyük bir kontor eşiğinde geçen gezi boyunca bol bol hatıra fotoğrafı çekilerek ölümsüz kılınan bu özel gün Klass ekibi için keyifli bir es olurken yeni dönem için de molive edici oldu 


enel Yayın Yönetmenimiz Muammer Kapucuoğlu'nun doğum günü, her sene olduğu gibi bu yılda dergimizin baskıya hazırlandığı en yoğun zamana denk geldi. İşe odak. 
lanmış bir şekilde odasına kapanmışken, birden tüm. 
ekibinin pasta ile odasına girmesi karşında şaşkınlık yaşayan Kapucuoğlu, pastasını üfledikten sonra ekibi ile tek tek kucaklaştı. Kapucuoğlu duygularını “Bu yı 4*4 olduğum gün. Dört dörtlük bir adam ol- 
“dum galiba, Ailemle sevdiklerimle umarım 44 yaşım 


YENİ YAŞLARINI KUTLADI 


Her sayısında sosyal yaşam dünyasının nabzını tutan ve sürekli artan okuyucu kitlesine sahip olan Klass Magazin'de Temmuz ayı boyunca doğum günü rüzgârı yaşandı. 24 Temmuz'da Dergimizin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Muammer Kapucuoğlu, 20 Temmuz'da Halkla İlişkiler Sorumlumuz Sevda Kama ve yine 20 Temmuz'da Reklam Koordinatörümüz Esra Zengin yeni yaşını peş peşe düzenlenen sürpriz doğum günü partileriyle kutladı. Dergimizin merkez binasında ekip arkadaşlarımız tarafından düzenlenen doğum günü kutlamaları birbirinden renkli anlara sahne oldu. 


harika geçer. Sizin gibi bir ekiple çalışmaktan dolayı çok mutluyum” diyerek die getirdi. Klass Magazin'e B yıldır büyük bir özveriyle emek veren dergimizin gülen yüzü Halkla İlişkiler Sorumlumuz Sevda Kama ile Klass Magazin'e 4 yıldır büyük emek veren başanıı ve neşe dolu Reklam Koordinatörümüz Esra Zengin'in art arda kutlanan doğum günleri de neşeli anlara sahne oldu. Yoğun çalışma temposunda günlük işleriyle ilgilenen Sevda Kama, bir anda üzerinde “Biricik Sevda 21 yaşın kutlu olsun” yazan 


doğum günü pastası ile arkadaşlarını karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Kama, pastasının üzerindeki mumları dilek tutarak üfledi. Esra Zengin de doğum günü pastası ve “Happy Birlhday şarkısı nağmeleri eşliğinde “İyi ki doğdun Esra” diyen arkadaşlarını karşısında görünce oldukça duygulu anlar yaşadı. Arkadaşlarımız Esra Zengin ve Sevda Kama her doğum günü kutlamasında olduğu gibi Genel Yayın Yönetmenimiz Muammer Kapucuoğlu'nun. 
koltuğuna oturarak poz verdi. 


stanbul'un öncü ve köklü alışveriş merkezlerinden olan Carousel gerçek-Tini sayısız kampanyalara bir yenisini daha ekleyerek 10 Mayıs-10 

“Temmuz 2017 tarihleri arasında gün içerisinde Carocard ile tek seferde 75 
TL ve üzeri alışveriş yapan şanslı kişiler BMW 218i Cabrio çekilişine katılma hakkı kazandı. Başlattığı rönevasyon projesiyle tavandan-tabana, elektrik mekanik sisteminden, aydınlatmaya, atrium korkuluklardan, kolon kapla- 
'malara, havuz ve bahçe peyzajına kadar baştan aşağı yenilenen Carousel'in düzenlediği çekiliş etkinliğinin sunuculuğunu İpek Tannyar yaparken, çekiliş noler huzurunda gerçekleşt, Çekiliş neticesinde son model üstü açık BMW Cabrio otomobili Gülgün Boz yakalarken, yetkililerin telefonla ulaştığı Boz büyük mutluluk yaşadı. 


Merkezi, ihtiyaç sahiplerine iyilikler dağıtmak adı altında 

İyiliğe Dönüş Projesi'ni hayata geçirdi. Her hafta sonu gerçekleştirilen “İmece Çocuk Atölyeleri" ile çocuklar hem kendileri için hem de yardıma muhtaç çocuklar için oyuncak ta sarlıyorlar. Ayrıca CarrefourSA İçerenköy Alışveriş Merkezi'nde yer alan "İyiliğe Dönüş Paylaşım Standı'nda farklı hediyeler toplanarak bu hediyeler ve bağışlar, AİP (Acil İhtiyaç Projesi) Vak il ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırıldı. "İyiliğe Dönüş' projesi kapsamında ziyaretçiler, Mert Güler ie farkındalık ve iyilik temalı söyleşiye katıldılar. Daha sonra tüm ziyaretçiler sema gösterisi ie farkl bir deneyim yaşama imkanına sahip oldular. 


Ci tarafından yönetilen CarrefourSA İçerenköy Alışveriş 


ARET VARTANYAN, BUKET 
YOLAÇAN İLE DUNYA EVİNE GİRDİ 


gerçekleş düğüne iş, sanat ve medya sektöründen birçok davetli yer aldı. 
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent 
Kerimoğlu'nun kıydığı nikah töreni, CHP 
Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu'nun çifte gönderdiği mektubun okunmasıyla başladı. 
Çalınan İzmir Marşı ile renkli anlara sahne dina sokak 
yanlar için 5 
ton mama bağışında bulunuldu. Mul 


şem bir ambiyanstı gerçekleşen düğünün. 
tüm organizasyonunu 
Confetti Davet Organi zasyon üstlendi. 


rta Doğu'nun ve Körfez'in en prestijli yayın kuruluşlarından 

Construction Week'in her yl belirlediği, bölgenin en etkili 100 

ismini kapsayan Power 100 listesinde bu yıl yine Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firma: 


Ankamal, Ankaralılara müzik ziyafeti yaşatmaya devam ediyor. 


Elektropanç'ın CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Ç. Kızılhan yer aldı. 5'inci kez tekrardan (2012, 2013, 2015, 2016, 2017) yer aldığı listede 52'inci sırada bulunan ve Türkiye'yi temsil eden üç kişiden biri olan 33 yaşındaki Kızılhan, ayrıca listenin en genç ismi olarak da dikkat çekiyor. Fortune Türkiye'nin belirlediği “Gelecek vaat eden 20 y tii” listesinde de üst üste 4 kez yer alan Kızılhan, aynca yine Fortune 
Türkiye'nin düzenlediği “En Başarılı 40 Yaş Altı 40 Yönetici” 2016 
listesinde de 38. sırada bulunuyor. 


nda yer alan AE Arma: N nkara'nın en büyük ve en iyi karma markalarının bulunduğu 


kiçlü sesi ve muhteşem yorumuyla Şevval Sam'ı ağırlayan Ankamall, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı. Binlerce hayranıyla bir araya gelen ünlü sanatçı hayranlarının kendisine yönelttiği soru. 
ları samimiyetle yanıtladıktan sonra şarkılarını seslendirmeye başladı. 
Kendisini dinlemeye gelenlerin de şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiği konserde Şevval Sam hayranlarına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı tek tek teşekkür etti 


Tuslararası gayrimenkul danışmanlık 
I Jiri Era Gayrimenkul, iş verimli liğini artırmak için öneml bir adım alarak, Nidakule'deki yeni ofisine taşın Kurulduğu günden beri sektöre getirdiği yenilik ve katkılarla adından söz ettiren ABD merkezi global gayrimenkul danışmanlık markası ERA Gayrimenkul, Türkiye'de taşındığı yeni ofisinin açılışını düzenlediği şik bir davet ile gerçekleştirdi. ERA Gayrimenkul Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 


“Can Ekşioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Tansa Mermerci Ekşioğlu'nun ev sahipliğinde, Mustafa Baygan ve Özhan Atalay'ın yanı sra UFRAD Genel Başkanı Mustafa Aydın gibi sektörün duayen isimlerinin katıldığı açılış töreni katılımcılar için bir network fırsatı da sunmuş oldu. ERA Gayrimenkul, en modem teknolojilerle donatılan 450 metrekarelik yeni olisinde, genel müdürtük bünyesinde yer alan. 
18 kişilik kadrosu ile daha yüksek kalitede 
hizmet vermeye devam edecek. 


Mirkiye'nin ilk muhafazakar Moda ve Renk Danışmanı Esra Seziş Kiğil, 1895 yılından beri mücevher ve takı sektöründe kristalin tarihini yazan Swarovski il işbirliğinden doğan yeni koleksi- 


yonunu düzenlenen şık bir davetle tanıttı. Four Seasons Hotel at the 


Bosphorus'ta gerçekleşen lansmana sosyal yaşam dünyasından isimler de katıldı, Swarovski için 10 parçadan oluşan kapsül koleksiyon ha: aırlayan Kiğılı koleksiyonu bizzat anlatırken, koleksiyon büyük beğeni topladı. Swarovski'nin global ekibinin de katılımları ile gerçekleşen. 
lansmanda konuklar birbirinden özel moda parçalarını yakından inceleme fırsatı yakaladılar. Esra Seziş Kiğılı, Esra Seziş Kiğılı with Swar0vski' imzası ile www.esraseziskigii.com sitesinden satışa sunuluyor. 


DALİDA'NIN ZUHAL YORGANCIOĞLU 
İMZASI TAŞIDIĞI ANLAŞILAN KIYAFETİ GALLERIA MÜZESİNDE SERGİLENİYOR 


ansızların efsane sanatçısı Dalida'nın F Galleria Müzesinde sergilenen 200'e yakın sahne kıyafeti arasında bir de Türk modacının kıyafeti var. Ancak bu kıyafetin kime ait olduğu bilinmediği için yıllardır müzede “elbise Türkiye'de satın alınmıştır” ibaresi ile sergileniyor. Ünlü organizatör Erkan Özerman bu elbiseyi Dalida, İzmir konseri için geldiğinde sanatçıya, kendisinin hediye ettiği ve bir filminde de bu elbiseyle *Salmaya Salama! şarkısını okurken giydiği, ünlü modacı Zohal Yorgancıoğlu imzası taşıyan. 
elbise olduğunu anlayınca duruma el koyuyor. 
Kardeşi Orlando'nun açık attırmaya sattırmayıp hepsini Paris Belediyesi'ne hediye ettiği dünyaca ünlü büyük moda evlerinin markalar olan sahne kıyafetleri arasında yer alan ve şu anda müze olan Galleria Müzesinde sergilenen bu kıyalet için harekete geçen Erkan Özerman, müzeyi S.A.R. Prenses Anne de Bourbon ile beraber gezerek kıyafetin kime ait olduğunu kendisine ve Dalida'nın kardeşi Orlando'ya bildiriyor. Erkan Özerman yaşananları şöyle anlatıyor: “Müze idaresine yaptığım ikaz ve Tica ayrıca Dalida'nın erkek kardeşine yaptığım müracaattan sonra Turizm ve Kültür Bakanlığı Paris Müşaviri Serra Aytun da bizzat Galleria Mü zesine giderek kıyafete Zuhal Yorgancıoğlu'nun adının konulması için resmi başvuru yaptı. Sera 


Hanım'ın hareketi bizleri çok memnun eti ve geçtiğimiz hafta plaket oraya konuldu.” 


ANTALYA OPEN ATP TENİS 


TURNUVASININ KAZANANI 
BELLİ OLDU 


ATP çim kort turmuvasında teklerde şampiyonluğa ulaşan isim kinya 66 numarası Yulehi Sugita oldu. Finalde Fransız Adrian Mannarino'yu 6-1, 7-6 mağlup eden 28 yaşındaki Japon tenisçi, kariyerinin ilk ATP zaferine uzandı. Tenis yaşantısının en önemli başarısını kazanan Sugita il ikinciliği elde eden Mannarino'ya ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Özekinci, Antalya Vali Yardımcısı Salih Gürhan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya ve Türk Ekonomi Bankası Marka ve İletişim Direktörü Zeynep Demirkol verdi. 


Ki Palazzo Belek tesislerinde bu yıl ilki düzenlenen Antalya Open. 
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Nopa'da düzenlenen davetle tantılldı. Yeni sezonda aksesuarlara 

ve yaratıcılığa odaklanana marka taytlarda ve çoraplarda yepyeni irendleri öne çıkarıyor. Her zamankinden daha çeşiti ve şaşırtıcı olan. 
Calzedonia bu yeni trendlerle spor ayakkabıları giyerken size kullanıcıl. 
rını daha şık hissettirecek. Marka saten, kadife veya simli fiyonklar, ponponlar ve aplikelerle her zaman moda olan siyah rengini daha eğlenceli ve renkli hale getiriyor. File çorapların bu sezonda çok moda olacağını belirten Calzedonia yöneticileri ise markanın bu seneki kilit kelimesi 


olduğunu belirtiyorlar. 
KLASS ÇE 


Partisi", Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu bahçesinde iş, siyaset ve sosyal yaşam dünyasından tanınmış isimlerin 

katılımıyla gerçekleşti. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Richard 

Moore ve İstanbul Başkonsolosu dudith Siater, başta olmak üzere diğer ülkelerin başkonsolosluk temsilcileri ve seçkin bir davetli grubu etkinliğin. 
konukları arasındaydı. 
BCCT Başkanı Chris 
Gauınt davet sırasındaki konuşmasında; “Türkiye her dönem iş firsatlar açısından zengin bir ticari pazar olmuştur. 
Oda olarak bizler de tam 130 yıldır Türk ve İngiliz şirketlerine iş ve ihracat fırsatlarını keşfetmelerine yardımcı olarak ülkeler arası ticari misyonu, verdiğimiz servislerle yerine getir meye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu tür sosyal ve kültürel etkinlikler aracılığı ie de her iki ülkedeki iş dünyası için sosyal platformlar oluş turmaya özen gösteriyo ruz” dedi. 


Be - Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası'nın geleneksel “Yaz 


MUHTEŞEM YAZ HEDİYELERİ 
CAPACITY'DE SAHİPLERİNİ BULDU 


m 3 


Tetçilerine düzenlediği, 22 Nisan-28 Haziran tarihleri arasında 

AVM içindeki mağazalardan yapılan 100 TL ve katları tutarında alışveriş ile katılım hakkı kazandıkları yaz kampanyası hediyeleri çekilişle sahiplerini buldu. 46.742 adet katılımının olduğu çekiliş Milli Piyango. 
İdaresi Bahçekapı Şube Müdürü Veli Pan ve Bakırköy 1. Noter Başkatibi Devrim Büyük'ün huzurunda Capacity'de gerçekleşti. Rüya gibi bir araç, Hyundai Tucson Elit 2017 model otomobili kazanan asil talihli Semra Ekşi olurken yedek talihli Nil Firat oldu. Bakırköy'ün merkezinde yer alan ve yılda ortalama 22 milyon kişiyi misafir eden Capacity, hem. 
alışverişin hem de yaşamın merkezi olmayı sürdürüyor. 


Ci alışveriş ve yaşam merkezinin 10. yıla özel olarak ziya- 


temenanki, Diriliş Kehaet, Plan ve Irklar Akademisi kitaplarıyla tanınan. 
yazar Çiçek Sekban Tüfekçi, yeni kitabı ARİ ile raflardaki yetini aldı. Destek Yayınlarından çıkan kitap, “Belki de huzur san: dığın, fırtınanın gözünden ötesi değildi” cümlesinden hareketle okuyucularını eşsiz bir hikayeye ve nefesleri kesecek bir kitabın. 
sayfalarının arasında kaybolma- ya davet ediyor. ARİ, hepimiz. 
için bir köken arayışından çok, kadim atalarla selamlaşma ve tarih döngülerini anlama fırsatı sunuyor. Bu çok bilinmeyenli kurgunun öğeleri; Atatürk'ün. 
kadim tarih arayışları, anlamlar, kişiler, küresel hareketler, farklı zamanlar ve hayali kahramanlar ile örülen olaylar dizisinden olu-Şuyor. Atatürk'ün anı notlarını ve köken arayışlarını hareketli bir polisiye ile günümüze taşıyan Çiçek Sekban Tüfekçi ile tarihin günümüze uzanan sırlarını çözerken 420 sayfayı soluk soluğa okurken kitabı elinizden bırakamayacaksınız. 


, ESER HOTEL'LERİ ŞEHİRDE 
KÜÇÜK TATİL MOLALARI SUNUYOR 


azın, güneşin ve soğuk havuz suyunun tadını çıkarmak için çok 

uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Eser Hoteller Grubuna ait 

Büyükçekmece ve Silivri otelleri Aguapark yaz eğlencesi il sizlere şehirde küçük tatil molaları sunuyor. Büyükçekmece'deki Eser Premium Hotel'de gündüz gökyüzünü izleyerek havuzun keyfini çıkanp akşamları sahilde serin yürüyüşlerle anın tadını çıkarmaksa size kalıyor. Ya da Silivri'deki Eser Diamond Hotel'de tüm gün kumsalın ve denizin tadını sonuna kadar çıkarıp rahatlayabilirsiniz. Keyfinize keyif katacak şehir otellerimizde hafta sonları için planlayacağınız küçük tatillerle anılarınıza unutulmaz anlar ekleyin. Üstelik aile konaklamalarında özel avantajlar sizleri bekliyor. 


DEDEMAN İSTANBUL VE PARK 
DEDEMAN LEVENT OTELLERİNİN 
GENEL MÜDÜRÜ TUNAY ERDAL OLDU 


Tamay Erdal 


Müdürlüğü görevini sürdüren Tunay Erdal, Haziran 2017 itibariyle Dedeman İstanbul'un Genel Müdürlüğü görevini de üstlendi. 
Sektörün nabzının tutulduğu bölgelerden bir olan Levent'te odaklı servis anlayışını sevdiren ve kısa zamanda misafirler tarafından tercih edilen oteller arasında yer alan Park Dedeman Levent'te görevini başarıyla yürüten Erdal, ek olarak hem grubun hem sektörün köklü otellerinden biri olan Dedeman İstanbul'da da birçok yeniliklere imza atma hedefiyle görevinin başına geldiğini belirt. 


Di yılından bu yana Park Dedeman Levent Oteli'nin Genel 


DENİZ GENÇAY 
|MÜZİK DUNYASINA| 


IDDIALI DONUŞ YAPIYOR 


Gazinosu'nda birçok önemli isimle çalışarak müzik hayatına 

başlayan Deniz Gençay, uzun bir ara verdiği albüm çalışmalarına 'Aşk Bir Ateş” albümüyle geri döndü. Sevenleriyle yeniden buluşmanın. 
heyecanını yaşayan Deniz Gençay'a, Özgür Alter sözü ve müziği kendisine ait olan “Kibir” adlı şarkısında düet yaparak eşlik eti. “Kibir” isimli derin aynlık şarkısının düzenlemesini ise Necip Gülsün yaptı. Reklam yönetmeni Yüksel Yılmaz tarafından Karaköy'de tarihi bir mekanda gerçekleşen “Kibir” şarkısının klip çekimi bir gün sürdü ve sanatçıya düet yaptığı Özgür Alter eşlik ett. 


TE nin önde gelen gazinolarından birisi olan Altınnal 


KLASS 


kurulan ve bugün 1 milyar Avro'yu aşan yatırımıyla Türkiye'nin yabancı sermayeli en büyük şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, Türkiye'de kuruluşunun 50. yılını İstanbul Davutpaşa'da, faaliyetlerine başladığı eski otobüs fab-Tikasında görkemli bir törenle kutladı. Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün'ün ev sahipliğinde düzenlenen törene Daimler AG Yönetim Kurulu Üyeleri ve iş dünyasından birçok önemli isim 
katıldı. Mercedes-Benz Türk üretim tesislerinin 1995 


1 967 yılında Otomarsan ismiyle Davutpaşa'da 


Tuzla'da kolay ulaşım ağı ve etkin lokasyonu ile kısa sürede İstanbulluların gözdesi alanları arasında yerini aldı. Açıldı ği günden beri birbirinden ünlü sanatçıların konserlerine ev yapan Marina Arena 25.000 kişilik kapasitesi, 10.000 


Je 'un özlem duyduğu konser alanı Marina Arena, 


sebebiyle denizden ve karadan özel giriş sağlanabilen konforlu ulaşım yapısı, vip kulisleri, sanatçılar için hazırlanmış özel loun konforlu açık fuaye alanı ve daha birçok 'de ilk ve tek olma özelliğine sahip Marina Arena, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından gelen sanatçı ve gruplara da ev sahipliği yapacak İstanbul'un en büyük mekanı 


ge bölümü, geniş farklılığı le Türkiye' 


olarak adlandırılıyor. 


yılından itibaren peyderpey Hoşdere'ye taşınması ve 2007 yılında Davutpaşa Fabrikası'nın tamamen boşaltılmasıyla Mengerler Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii olarak hizmet vermeye devam eden eski otobüs fabrikası, kuruluş yıldönümü kutlamaları nedeniyle film setlerini andıran bir tasanmla özel olarak dekore ından bakkalın, kahvehanesinden gazete bayine kadar eski İstanbul sokaklarını iriş bölümünde konuklar, Mercedes- yıl öncesinin Türkiye'sine 


MISS&MR MODEL OF TURKEY 2017 
YARIŞMASINA BU YIL 3.300 BAŞVURU GELDİ 


önesans Ajans bünyesinde ve Akif Örük R: ilüğünde bu yıl 17 yılını kutlayan 

iss&zMir Model of Turkey yarışmasına bu yıl rekor bir başvuru geldi. Yarışmanın. 
İstanbul ön elemesi 6 Ağustos 2017 tarihinde DoubleTree By Hilton Piyalepaşa İstanbul Hotel'de İzmir ön elemesi ise 13 Ağustos 
2017 tarihinde Ege Palas Business İzmir 
Hotel'de yapılacağı duyruldu. Ön elemeyi geçen adayların yanı finalde yarışmaya hak 
kazanacaklarını belirten yetkililer finalin ise 13 
Eylül tarihinde Kuşadası Palm Wings Ephesus Resort Hotel'de yapılacağını duyurdular 
16 bay ve 16 bayan yarışmacının katılacağı 
Miss&eMr Model of Turkey 2017 için tüm hazırlık aşamasıyla yakıdan ilgilenen Akif Örük genç adayların gösterdiği yoğun ilgiden çok memnun kaldıklarını belirtti 


ş ve tatli birleştiren özgün modeliyle tüm dünyada adından söz ettiren 

e isini daha ekledi. Dosso Dossi Fashion Show, merkezi ABD'nin 

Teksas eyaletinde bulunan Dünya İş Konfederasyonu'nca (WORL-DCOB) verilen ve küresel ölçekte en prestijli ticaret ödülü kabul edilen THE BIZZ 2017'de 'En İlham Verici Proje Ödülü'ne (Best Inspirational Project Award) değer görüldü. Yılar önce büyük bir hayalle işe başla- uzmanı Emsal Doğan, ekranlarda sevenleriyle buluşuyor. Show dıklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet TV'de yayınlanan “Hayat Güzeldir” programına haftada bir konuk olan Eraslan, “Ekip olarak hayali gerçeğe dönüştüreceğimize inandık ve bu- Doğan, yaz boyunca izleyenlere pratik tüyolar vererek, kalıcı makyaja günlere geldik. Bu anlamlı ödülü Dosso Dessi'yi dünyanın en iyisi yapan yönelik merak edilenleri açıklıyor. Doğan, herhangi bir hastalık sebebi ile ekibime armağan ediyorum” dedi kaş ve kirpiği olmayanlara da ücretsiz uygulamalar da yapıyor. 


ektörde 20 yılık tecrübesiyle, yüzlerce kadına istihdam olanağı sağlayan, sosyal medyanın fenomen ismi ve güzellik uygulamaları 


PRONTOTOUR'DA KURBAN 
BAYRAMI'NDA YOK YOK! 


29. KEZ DÜZENLENEN 
“SAMSUNG BOĞAZİÇİ KITALARASI 
YÜZME YARIŞI İSTANBUL 
BOĞAZI'NDA GERÇEKLEŞTİ 


ürkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 29. kez düzenlenen “Samsuna Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yanşı İstanbul 


Boğazı'nda gerçekleşti. 49 ayrı ülkeden 2 bin 338 yüzücü, Kanlıca 


iskelesinden başlayarak Kuruçeşme'ye uzanan parkuru yüzerek geçti 


Yarışma nedeniyle İstanbul Boğazı 4 saat boyunca gemi geçişine kapatıl- 


dı. Organizasyonu erkeklerde 50.58'lik derecesi ie Rus yüzücü Evgeni Elisev kazanırken kadınlarda ise 54.57'lık derecesi ile Rus yüzücü Kristi 'na Koçetkova birinciliğe ulaştı. Bu yılki yarşlara katılıp ik kıta arasında yüzen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Spor hem fizik hem de ruh sağlığımızı çok olumlu şekilde etkiliyor. Bizler yerel yöneticiler olarak halkın sağlıklı olmasını hedefliyoruz. İnsanların sporla ilişkisini artırmalıyız. Çocukların sanat ve sporla ilgilenmesini amaçlıyoruz. Spor; eğitim, kültür kadar hayatın her alanında çok önemli” diye konuştu. 


ve ailesinin tekerlekli sandalye, ilaç, kira, erzak ve burs ihtiyacı gbi 

taleplerine destek olmuş ve vakıflar kanuna tabii İstanbul merkezli “Engelsiz Yaşam Vakfı! olağan genel kurulunu Yıldız Teknik Üniversitesi Hisar Restaurant tesislerinde yaptı. “En Büyük Engel Kalpte Olandır” sloganıyla hareket eden ve önünde 'engel' olan tüm canlılara el uzatmak, düşünüp, üretip, organize yapıp, hayata geçirip yardım etmek amacı gü- den vakıf olağan seçimli genel kurulu ile yeni yönetim kurulu da belirlendi. 


d-. yılında kuruluşundan bu yana Türkiye'deki binlerce engellinin 


Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan'ın Divan Kurulu başkan- 


lığı yaptığı genel kurulda; Atila Kaplakarslan yeniden vakıf başkanlığına Seçilirken, başkan yardımcısı olarak Avukat Edip Önder, muhasip üye Emrah Yedekçi, asil üyeler Yavuz Toraman, Özlem Safiye Kurt, üye olavak da Fatih Mühürdar, Arif Işık, Ertuğrul Erdem ve Ümit Gemici seçildiler. 
Vakıfta Sokak Hayvanları Projeleri'nin başına ise Aylin Arasıl getirildi 


sveç'te yapılan Mr & Miss Universe Sweden için, başkent Jön 'e giden Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent 

Cihantimur, katılımcıları değerlendirdi. 2016 birincilerini seçerken de jüri koltuğunda yer alan Dr. Cihantimur, bu sene ayrıca DoctorB. 
Angels güzelini seçti. Cihantimur ödül hakkında: “Burada bulunan ve temas halinde olan herkes sonsuz güzelliği içinde barındırır, bir melek Gibi iyi huylu ve büyüleyici güzelliği ve gençliği elinde tutar alt metni var. Bundan sonra sıklıkla jüri koltuğunda bulunduğum güzellik ve mankenlik yarışmalarında DoctorB Angels Tacı'nı bu iyi naif güzelliği elinde tutanlara vereceğim” dedi. 


ürkiye'nin ve 
Avrupa'nın En İyi 
Spa ve Wellness 


Oteli, Türkiye'nin ve 
Avrupa'nın En İyi Beach. 
Resort'ü gibi uluslararası alanda 22 farklı ödülün sahibi Sianji Weli-Beina 
Resort, sosyal yaşam. 
dünyasının ünlülerinin eğlence rotasını değiştirdi 
Bodrum'un yeni trend bölgesi Kadıkalesi'nde konumlanan Sianji Wel 
Being Resort, Akdeniz'in gürme lezzetlerini sunduğu 
Elani Beach Restaurant'ta lezzetleriyle olduğu kadar eşsiz eğlencesiyle de mi- 


salirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Kos ve Kalimnos Adaları karşısında konumlanan Elani Beach Restaurant, “Greek Nights”i başlattı. Buzuki Fikret Ural'ın müzikleriyle kulakların pasının silindiği, Akdeniz mutfağının enfes mezeleriyle damakların şenlendiği ve gerçek Yunan eğlencesinin ilklere kadar hissedildiği “Greek Nights” gecesine İşadamı Ali Şen, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman, Atasay Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer, Gazeteci-Yazar Nebil Özgentürk, DenizBank 'CEO'su Hakan Ateş gibi Türkiye'nin önemli iş insanları büyük. 
ilgi gösterdi. Sianji Weli-Beina Resort'ün özel yat llmanı sayesinde tekneleriyle de geceye katılım gösteren misafirler, yıldızlar alında, gerçek Yunan eğlencesini sonuna kadar yaşadılar. 


OP, DR. BÜLENT CİHANTİMUR, 
ORGANİK SAÇ EKİMİNİ ANLATMAK 
İÇİN KİEV'DEYDİ 


INTERNATI AL 
REGENERATIVE » 
SYMPOSIUN 


rgan Nakli ve Rejeneratif Estetik Tıp, yenilikçi tıp ve bilişim tekno- ğe 

lojleri hakkında özel bir sempozyum konferansı olan Organ Trans- - 

plant and Regenerative Medicine bu sene Ukrayna'nın başkenti enç ve idealist yazar Gizem Serra Sözen, "Hikayemin Adı Kiev'de gerçekleşt. Dünya çapında konusunun uzmanı 16 konuşmacının. Kırmızı" adını verdiği ik kitabı ile Boğaziçi Üniversitesi'nin sesli yer aldığı konferansta ülkemizden iki çok önemli isim davet edildi. Estetik kütüphanesindeki yerini aldı. Üniversite tarafından görme engel-Plastik Cerahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur geliştirdiği Organik Saç liler için sesli kitap haline getirilen eser, radyocu ve oyuncu Erhan Gökay ekimini ve ilk yüz naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ise nakil Aksoy tarafından seslendirildi. Oldukça özgün bir anlatım diline sahip konusunu katılımcılara sundular. Hastanın kendi yağından elde edilen olan eserle edebiyat dünyasında bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi kök hücre teknolojisi ile yapılan organik saç ekiminin oldukça ilgi çektiği başaran Sözen'in kitabının konusu ise; yazarın kendi hikayesini bulmak ve yaşlanma, dejeneretif hastalık süreçlerinin önlenmesi ve müdahalesi için yola çıktığı ve bu yolculukta karşısına çıkan tesadüflerden oluşan konusunda da bilgilerin aktarıldığı konferansta aynca dünyanın dörtbir hikayeler barındıran eser, ik sayfasından son sayfasına kadar okuyucuyanındaki yeni tibbi teknolojiler de gündeme getirilmiş oldu. suna son derece farklı bir deneyim sunuyor. 


THE STUDİO FLEX 
ERENKOY'DE KAPILARINI AÇTI 


X YOUR BODY, 
STRENGTH YOUR 
MIND' sloga- 


nıyla Erenköy Bağdat 
Caddesi'nde hizmet vermeye başlayan “The Studio Flex" 
keşfeden ve özgür hissetmek isteyen insanları yepyeni bir anlayış ile buluşturuyor. 
Türkiye'nin ilk franchise studio salonu olarak açılan 
The Studio Flex, şk bir açılış davetiyle üyelerini ağırlama- ya başladı. Nermin İper'in ev sahipliğinde Mu İletişim'in sahibi Mehmet Ustaoğlu'nun. 
destekleriyle kapılarını açan 
, stüdyo uyguladığı üyelik sistemiyle büyük bir konfor sağlıyor. Üyeler sabit bir ücret ödemeden ziyade kullan. 
dığı kadar ödeme yapıyor 
Nermin İper açılış davetinde kısa bir konuşma yaparak 
“Spor yapmak, özgürlük: 
N tür, Kendini keşfetmektir 

7 Şifa bulmaktır. Esnekliktir 
Bir heves değil, bir hayat tarzdır. The Studio Flex, bu amaçlara hizmet eder.” dedi 


HAKAN SABANCI'NIN 


| HAKAN SABANCI'NIN| 
TERCİHİ ŞÜKRÜ DUDU 


ila 
Zum 


bir gelenek haline geldi. Kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin gündemini belirleyen iş adamlarının yanı sıra iş, sanat, magazin ve sosyal yaşam dünyasının önde gelen erkeklerine kuaförlüğün artık çok üstünde akademik bir hizmet veren Şükrü Dudu Barber's Club ekibi, başarının çok ötesinde bir şey yakaladı. Ünlü isimler aidiyet duygusuyla Şükrü Dudu Barber's Clup'a gelerek kendilerini Şükrü Dudu'nun ve ekibinin profesyonel ellerine bırakıyor. Son olarak Zorlu Center AVM'deki Şükrü Dudu'dan saç bakımını yaptırdıktan sonra büyük bir memnun yetle ayrılan Sabancı ailesinin değerli ferdi ve sosyal yaşam dünyasının genç temsilcisi Hakan Sabancı objektiflerimize yansıdı. Keyifli olduğu yüzünden okunan Sabancı, kendisini kapıya kadar uğurlayan Şükrü Dudu ile bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. 


Ur ve iş adamlarının berberi Şükrü Dudu'ya gitmek artık 


KOLEKSİYONUNU ARIZONA'DAKI 
HOOVER BARAJI'NDA TANITTI 


nizasyonda yer aldı. Güneş, Metis adını taşıyan yeni koleksiyonunu, dünyanın en ilginç yerlerinde yaptığı moda şovlarıyla tanınan ünlü moda prodüktörü Jessica Minh Anh'ın; Arizona'da gerçekleştirdiği 
4 Yaz Moda Şovu kapsamında tanıttı. Defile, mühendislik başyapıtı 
olarak tanımlanan Hoover Barajı'nda gerçekleştirildi. Dünya medyasının büyük ilgi gösterdiği Hoover Barajı'ndaki defilede Metis Koleksiyonu'nu sergileyen Güneş, “Bir tasarımcı olarak böylesine dev ve büyülü bir atmosferde yer almak heyecan vericiydi. Mühendislik harikası olarak. 
adlandınlan bir barajda defile sergileyen bir Türk olmak ise ülkem adına 


Te tasarımcı Gülnur Güneş moda tarihine geçen önemli bir orga- 


ayn bir gurur kaynağıydı” dedi. 
KLASS Çİ 


ehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür 

Vakfı Başkanı Vakkas Altınbaş, Capital 

Dergisi tarafından yapılan “Türkiye'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı" araştırmasında dokuzuncu sırada yer aldı. Türkiye'ye vefa borçları olduğunu söyleyen Altınbaş, “Bunu ödemek için yılardır eğitime tam destek veriyoruz” dedi. 
Bu yıl beşincisi yayınlanan araştırma her yıl Türkiye'nin en hayırsever iş insanlarını belirlyor. Listede, geçen yıl yaptığı toplam 63 milyon 
500 bin TL'lık bağışla dokuzuncu sırada yer 


| 


il 
2. & 


irkiye'nin en geniş bayi ağına sahip petrol dağıtım şirketlerinden 


| biri olan Kadali, 15 Temmuz şehit aileleri için 


alan Vakkas Altınbaş, özellikle eğitim alanına verdikleri desteğin altını çizdi. Aynı zamanda Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi olan Vakkas Altınbaş, eğitime bugüne kadar 120 mil yon dolarlık katkıda bulunduklarını dile getirdi. 
Üniversitelerinin özellikle kuyumculuk, finans ve enerji alanlarını kapsayan bölümlerden mezun olan öğrencilerine iş imkanı sunduklarını da belirten Altınbaş, “Bundan sonra da hedefimiz her alanda ilk onun içinde yer almak, bunun için çaba sar edeceğiz” dedi. 


MÖVENPİCK HOTEL İZMİR'DE 
DÜZENLENEN SÖYLEŞİ GÜNLERİ 
İLKİ GERÇEKLEŞTİ 


m. 


sından önemli konukların İzmirliler ile buluşacağı söyleşi günlerinin ilki, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar Duyarlı yaklaşımlarıyla örnek gösterilecek projelere imza atan ve İzmir'in başarılı iş kadınlarından Bema Kumaş Sipahi'nin katılımıyla Kadoil, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Politikalar Bakanlığı'nın bilgisi dâhilinde anlamlı bir 


Mi Hotel İzmir ve Medical Park işbirliğiyle, sanat dünya- 


harekete geçti 


nde, Aile ve Sosyal gerçekleşti. İzmirliler'in yoğun ilgisiyle yaklaşık 150 kişinin katıldığı etkin- sosyal sorumluluk lik, ev sahibi Mövenpick Hotel İzmir adına Halkla İlişkiler Müdürü Merih 


kampanyası gerçekleştirdi. “Demokrasiye ve millet iradesine sahip çık- Yumlu'nun açılış konuşması ile başladı. Her ay sanat dünyasından mak için canlarını ortaya koyan şehitlerimize vefa borcumuz var” diyen öneml isimleri konuk alacaklarını belirten Yumlu, Ağustos ayında Ataol Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Kadoil'in Behramoğlu ve Tuna Kiremitçi'yi ağırlayacaklarını söyleyerek, projenin Türkiye çapındaki 450 bayisinden elde edilecek gelirin 15 Temmuz şehit mimarı Dr. Zeki Hozer'e ve etkinliğe destek veren Medikal Park Hasta- 


aileleriyle paylaşmaktan gurur duyduklarını açıkladı. 


nesi ve Megapol İnşaata teşekkürlerini sundu. 


CROWNE PLAZA FLORYA YENİ GENEL MÜDÜRÜ; VOLKAN ÖZTÜRKLER 


urizm ve otelcilik sektöründe ulusla- yılı aşkın turizm ve otelcilik deneyimine sahip © en yeni üyelerinden biri olan Crowne Plaza 
| Tarası deneyime sahip, sektörün genç (Öztürkler, sırasıyla Boca West Country Club, Istanbul Florya, Volkan Öztürkler'in yönetimi 

Boca Resort & Club, The Ritz Carlton, Rixos ile birlikte city-resort konseptini öne çıkartarak 

gibi lüks segment markalarda üst kademe 


ve dinamik yöneticilerinden Volkan Öztürkler, Crowne Plaza Florya'nın Genel 


misafirlerinin memnuniyeti için yüksek kalite- 


Müdürü olarak göreve başladı. 1976 İstanbul © yöneticilik ve genel müdürlük pozisyonlarında — de hizmet sunmaya odaklanacaktır. 
doğumlu olan Volkan Öztürkler, lisans eğiti- O görev yaptı. Intercontinental Hotels Group'a mini Florida Üniversitesinde tamamladı. 20 (IHG ) bağlı Crowne Plaza oteller zincirinin 


MOVENPICK HOTEL 
ISTANBUL'DAN 


NUR ERTÜRK AŞKIN RENGİNİ 
BELİRLEDİ 


RENKLI BIR YAZ MENUSU 


Tar 


no, Akdeniz mutfağının en leziz örmeklerinden oluşan, doğal tatarın muhteşem uyumunu keşfedeceğiniz hafif ve sağlıklı yepyeni bir yaz menüsü sunuyor. Azul Restaurant'ın en taze ve mevsimlik mal zemelerle hazırlanan, renkli ve baştan çıkarcı lezzetleri bir araya getiren menüsünde; mozzarella peynirli soğuk domates çorbası, ılık kinoa ve teiyaki soslu somon salatası, közlenmiş patlıcan ve renkl biberler sunulan bumatta peyniri, güveçte gratine edilmiş, domates, patlıcan ve mozzarella peynirli gnocchi, kanşık deniz mahsulü linguine, sote pazı, deniz yosunu ve bezelye soslu buharda somon, sebzeli buğdaylı biber dolması ve kuru bakla ile servis edilen fırınlanmış kuzu pirzola ve yaz sebzelerinin eşlik etiği volkanik taş üzerinde dana bonfile gibi yenilikçi yorumlar yer alıyor. 


Me. Hotel Istanbul'un İtalyan Başaşçısı Giovanni Teraccia- 


zun bir aradan sonra müzik dünyasına, 
“Grisi Yoktur Aşkın” 


isimli mani single çalışma sıyla ve 2645 Records etiketi altında dönüş yapan Nur 
Ertürk, zirvede olmayı hedefliyor, “Grisi yoktur aşkın” 
isimli çalışmasının yanında 
“İhanetin Bedeli” ve “Yabancı Oldun” isimli eserlerin yer aldığı çalışmanın Müzik Yönetmenliğini İlker Tekyaygil üstlendi. İk klip çalışmasını söz ve müziği usta müzik adamı İlker Tekyaygil imzası taşıyan “Grisi Yoktur 
Aşkın” isimli esere Erkan Nas yönetmenliğinde yapan Nur 
Ertürk, klipteki performans çekimleri ve güzeliğiyle izleyicisine de görsel bir şölen sunuyor. “Grisi Yoktur 
Aşkın” isimli maxi single diital platform üzerinden Nur 
Ertürk severlerle buluşurken sevilen sanatçı “İk çıkış şarkım beni ifade ediyor Olur olmazlarım yoktur. Benim. 
için ya var ya yoktur. Aşkın- da acabası mutsuz eder aşkta yengini bell eden mutluluğu 


a yakalar” dedi. 
KLASS Gİ 


Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen Sivil 

Toplum Diyaloğu Programı kapsamında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tı kifevleri Genel Müdürlüğü ve WIF (Worldview Impact Foundation) iş birl hayata geçirdiği “Özgürüm' projesinin hedeflerini TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun'un ev sahipliğinde Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Otel Gayrettepe'de düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Bir buçuk yıldır devam eden 'Özgürüm' projesinde bu sene yedi ceza infaz kurumu her ay düzenli olarak #iyaret edilerek ceza infaz kurumunda çocuğu ile birlikte kalan anneler ve ceza infaz kurumunda çalışma hayatına devam eden infaz ve koruma memurları ile eğitim çalışmaları gerçekleştirildi. Projenin sonuçları hakkında bilgiler veren Ebru 
Uygun, 10 ay boyunca 20 bin 180 km yol yapılarak; 1020 anne, 10 çocuk, 500 
infaz ve koruma memuru ile eğitimler yapıldığını söyledi. 


TE ceza infaz kurumunda kalan 0-6 yaş çocuk ve anneleri için Türkiye 


NÜKHET DURU'DAN 
“25 KILO” KUTLAMASI 


ükhet Duru'nun israrlarıyla Şubat ayında Ataköy Hastanesi'nde Obezite Cerrahı Dr. Fakı Akın'a “gastrik by-pass” ameliyatı olan başanlı modacı Gülşah Saraçoğlu'nun giden “25 kilosu” için kutlama yemeği düzenlendi. 17 yılık dostu ve aynı zamanda modacısı olan 

Gülşah Saraçoğlu'nu zayıflama operasyonu olması için ikna eden Nükhet 


Duru, Saraçoğlu tam 25 kilo verince de Dr. Akın'la beraber yemekte bir araya geldiler. Ataköy Yat Limanı'ndaki yemekte Nükhet Duru, “Öncelikle sağlığı, sonra da alıştığım güzelliği için, kilo almasının durmasını istedim. 
Birkaç sene kilo alması durmadı. Türk mutfağı çok lezzetli, herkesin aklı gidiyor ama, işi görsellik ve kendi markasının da mankenliğini yaptığı için. 
önayak oldum” dedi, ardından da cümlesini esprili bir şekilde “Pişman değilim" diyerek kahkalaryla bitirdi. Geçirdiği zayıflama operasyonun ardından sağlığını kaybetmeden istediği kiloya ulaşan Gülşah Saraçoğlu ise “Yeni bir beden, veni bir hayat” cümlesini kullandı. 


5 yılık meslek hayatında müzik, televizyon, eğlence ve sanat camiasında hatır sayılır bir tecrübeye sahip olan ve pek çok ünlü ismin ileişim danışmanlığını yapıp, yönettiği krizlerle sayısız başanlara imza. 
atan, yazdığı kitaplar, İstanbul gece hayatına kazandırdığı mekânlar, ses getiren sosyal sorumluluk kampanyaları ve aldığı sayısız ödülle adından sıkça söz ettiren iletişim danışmanı Özgür Aras'ın 9. kitabı “Senin Adın Bir Marka” 20 Temmuz'dan itibaren raflardaki yerin aldı. Bugüne kadar Ajlan Büyükburç, Berkay, Demet Akalın, Deniz Akkaya, Deniz Seki, Emre Aydın, Gülben Ergen, Seda Sayan, Yonca Evcimik ve Zerin Özer gibi pek çok ünlü isimle çalışan Özgür Aras, “Senin Adın Bir Marka” ismini verdiği kitabında, bu defa kendi yaşam öyküsünden yola çıkarak okuyuculara marka olma yolunun püf noktalarını paylaşıyor. 


SİNPAŞ, GAYRİMENKUL 
SEKTÖRÜNÜN “SÜPER 
MARKA'SI SEÇİLDİ 


inya genelinde 89 ülkede 
D ki yılda bir yapılan ve 

farkl sektörlerdeki en başarılı markaların değerlendisildiği Superbrands kapsamında 
“Süpermarkalar Türkiye 2016 
sonuçları açıklandı. Gayrimenkul sektörünün yenilikçi ve öncü markası Sinpaş, gayrimenkul kategorisinde özel sektörün tek 
“Süper Marka'sı seçilme başansıni gösterdi. Sinpaş, 2014 yılında yapılan değerlendirmede de 
“Süper Marka? seçilmişti. Süper- marka aday seçiminde şirketin. 
teknolojisi, yatırımları, iş gücü kalitesi, yaratıcılığı, markalaşmaya yaptığı yatırımlar, marka devamlılığı, sosyal sorumluluk. 
projelerine katkısı, çevre duyarllıği, etik değerlere uyması ve vergi sıralamasındaki yeri büyük önem. 
taşıyor. Türkiye'de bu yı altıncısı gerçekleştirilen Superbrands değerlendirmesinde 4986 marka arasından 1148 marka aday olarak belirlendi ve 181 marka “Türkiye'nin süper markası" 
olmaya hak kazandı. 
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PRONTOTOUR'UN YENİ HAYATA YENİDEN BAŞLAMAK CMO'SU GURKAN EROL OLDU ZORUNDA KALANLARIN HİKAYESİ 


. 
letişim Uzmanı Gökhan 
Yılmaz'ın 2015 yılında kariyerine yazarlığı 

da eklediği ilk kitabı 

*Bir Yıldız Kaydı Bir Aşk 

Sonsuz Oldu'nun ardından yazdığı ikinci kitabı 

“Yeniden Başla" tüm kitap, 

Satış noktalarında yerini 

aldı. Piyasaya çıkalı kısa. 

bir süre olmasına karşın çok büyük ilgi ve talep ile karşılanan kitapta günümüzde yaşanan olaylar 

ile isimleri gizli kalacak 

kahramanların hayat 

yolunda karşılaştıkları zorluklar ve mücadeleler ele alınıyor. Kendisine ait köşe yazısından hareketle yazılan kitabı inceleyen. 
ve beğenen, gazeteci 

Uğur Dündar kitabın arka 


ve özel destinasyonlarla sektöre yön veren Prontotour, yılardır 

yükselen performansını destekleyecek tecrübeli ve yeni isimleri bünyesine katarak büyümeye devam ediyor. Pazarlama, CRM, inovasyon konularında uzman Gürkan Erol, Prontotour'un yeni pazarlamadan 


Ye turlar konusunda yaptığı yenilikler, yaratıcı çalışmalar 


sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. CMO (Chief Marketing Officer) e ei e olarak göreve başlayan Erol; markanın tüm pazarlama, iletişim faaliyet- 3 ” manda yaşananlara ithafen lerine ilave olarak satış, e-ticaret, CRM, inovasyon ve müşteri deneyimi “Okurlarını her satırda “Pes etme, Yeniden Başla" dedirten unutulmaz. 
irite de: kaytyeni genereidii kanki Gön MöEE Vadi kahramanlarla tanıştınyor” diyerek kitabın umudunu kaybeden insangörevini de üsilenecek ar için çok faydalı olacağının alını çiziyor. 


FEVER-2017-18 iSONBAHAR-KIŞ'7 
KOLEKSİYON ÇEKİ TR 


iin YAPTI 


Farklı beğenilere hitap etmeyi hedefleyen stil anlayışı ve zengin koleksiyon çeşidi ile üretim yapmayı ilke edinen FEVER, 2017-2018 Sonbahar-Kış koleksiyonunun katalog çekimlerini Mardin'in zengin tarihi dokusu ve büyüleyici atmosferi eşliğinde gerçekleştirdi. Ünlü moda fotoğrafçısı Uğur Karademir'in objektifinden renkli fotoğraf karelerinin ortaya çıktığı çekimlerde FEVER'in 2017-18 Sonbahar-Kış koleksiyonu tüm güzelliği ile yansıtıldı. 


2ooji 


1995 yılında Hatun Özbek tarafından 
Kurulan ve butik marka konseptine ğ Sadık Kalarak güncel moda dünyasını takip eden FEVER, 2017-2018 e Ale | Sonbahar-Kış koleksiyonu kataloğunu 

sıra dişi bir çekim eşliğinde yaptı. Üç, geye | sezondur fotoğraf çekimi konusunda —|Ç|( e em pi başarılı moda fotoğrafçısı Uğur Karademir le çalışan Fever yeni sezonda çekim mekanı olarak Mardin'in zengin. 
tarihi dokusu ve büyüleyici atmosferini tercih etti. 


2017 - 2018 Sonbahar/Kış FEVER koleksiyonu; sezon 
trendlerini kendi çizgisi ile yorumlarken; dinamik, şık ve genç kombinasyonlar için zengin model alternatifleri su: nuyor. Kırmızı, bordo, mürdüm, nefti yeşil sezonun öne çıkan renkleri olarak göze çarpıyor. Siyah, ekru, gümüş 


kılar, pliseler, v fıfır görüntüle un anahtar trendleri olurken düz ve krinkle kadife yüzeyler, metalik görüntülü dokular da önemli trend olarak koleksiyon olarak öne çıkıyor. Dij. 
tal baskılı dış giyimler kış günlerini renklendirirken, kürk ayrıntılı kap w ombinlerin şık tamamlayıcısı k koleksiyor alıyor. Jakar, 

dar kesim pantolon ve üstlerle günlük spor seçe tırmalı ve yırtık denimler de gündüzden geceye nılabilecek altematif şıklıkların tamamlayıcısı olarak çarpıyor. 


ALTINBAŞ'TAN ALYANSA 
TASAVVUFİ YORUM 


“Alnbaş, evliliğin en büyük sembolü olarak gösterilen birbirinden farklı yeni alyans seçenekleri ile yeni evlenecek çilere altematiler sunuyor. Hayat ağacı, Vav, Elif ve Cevşen'in yer aldığı birbirinden farklı alyans seçenekleri aşkın en anlamlı sembolünü sunuyor. 


RAYMOND WEL 
ZARAFETİ 
BİLEĞİNİZE 
TAŞIYOR 


Raymond Well'in saat sever kadınlarla buluşturduğu yeni modeli Shine Etolle, fark yaratan tasarımıyla cezbediyor. Balenin evrensel zarafetini stil sahibi kadınlarla buluşturan Raymond 
Weil'in yeni modeli Shine Etoile, şik tasarımı ile dikkat çekiyor. 
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DÖKÜLEN SAÇLARA ÇÖZÜM 
BIOBLAS PROCIYANIDIN'DE SAKLI 


Dünyanın en güçlü antioksidanlarından üzüm çekirdeğinden gelen Prociyanidin saç köklerini uyararak, incelmiş zayıf saç tellerini güçlendiriyor ve 

saçların dökülmesine engel oluyor. Prociyanidin; antioksidan özellik göstererek saçı ve saç derisini 

koruyor, güçlü ve sağlıklı olmasını sağlıyor. 


AYAKKABI DÜNYASI YAZ 
AYLARINDA DA RAHAT 
ADIMLARIN ADRESİ OLUYOR e 


—. 
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Terlikler bu senede günlük stilin tamamlayıcıları arasında yer alıyor. Rahatlığı ve her kombine uyumlu yapılarıyla Birkenstock ve Crocs terlikler de yine sezonun vazgeçilmezleri arasında gösteriliyor. 
Birbirinden farklı renkleriyle her zevke hitap eden Birkenstock ve Crocs terlikler, her yaştaki tüketicileriyle Ayakkabı Dünyası mağazalarında buluşuyor. 


EN) KLAS 


MUTFAKTAKİ ÖZEL AŞÇINIZ 
FAKİR POWERMIX BLENDER 


Nesilerdir elekirikli aletlerinin öncü markası Fakir 
Hasgerâle, mutfak grubu ürünleriyle 

fark yaratıyor. 
Fakir Powermix 
Blender, mutfak tezgahlarında 
“daha önce depeyimlenmemiş bir devir gücüyle birden fazla öğünü tek tuşla hazırlamanızı 


sağlıyor. 


BARRUS'TAN İNGİLTERE'DE 
MODA ŞOVU 


İngiltere'de sınırlı sayıda tasarım markaları arasına girme başarısını gösteren Bamus, İngiliz moda endüstrisini bir araya toplayan organizasyonda Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonunu tanıttı. Türk tasarımcılar Neslişah Yılmaz ve Nur Çağlayan ta rafından kurulan marka koleksiyonuyla büyüledi 


SAĞLIKLI 
BRONZLUK 
ARTIK MÜMKÜN 


Bioderma, Photoderm 
Bronz Brume Dıy Oil 
SPF 30, güçlü file sistemi ve benzersiz hücresel koruma özelliğiyle, hücre 
DNA'sını korurken aynı zamanda bronzlaşma mekanizmasını hızlandırarak sağlıklı bronzluğu garanti ediyor. 


AVVA'DAN STİL SAHİBİ 
ERKEKLERE ÖZEL NET 
9:50 İNDİRİM FIRSATI 


Genç ve sti sahibi tarzıyla AVVA, bu yaz da net 9:50 indirim fırsatıyla erkeğin her adımında yanında oluyor. Koleksiyonda gömlekler, tişörtler, jean ve spor kesimli pantolonlar ile yelekler birbirleriyle uyumlu bir şekilde kombine edilebiliyor. 


ECOLİFE ORGANİK 
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI, 
FORMUNA DİKKAT 
EDENLERİN TERCİHİ 


VA 


96100 doğal tadı, kıvamı ve aromasıyla Ecolife Organik Hindistan Cevizi Yağı, Cildinizi nemlendirmede, saçlarınızı güçlendirmede ve bağışıklık sisteminizi korumada yardımcı oluyor. Kolayca sindirilp vücutta depolanmadığından formuna dikkat edenlerin bir numaralı tercihi oluyor. 


DELCHMANN İLE YAZIN 
TADINI ÇIKARIN 


Deichmann yaz aylarında erkeklerin kurtarıcısı olmaya devam ediyor. Günlük yaşamın koşuşturmasına uyum sağlayan Deichmann deri ve süet sneakerlar, spor ve şık bir görünümü yakalamak isteyen erkeklerin yakın markajına giriyor. 


MAVİNİN EN GÜZEL TONU 
ATASAY CORONET İLE 
HAYAT BULUYOR 


Usta tekniği ile ulaşılmaz olanı ulaşılabilir kılan, kobalt mavisinin eşsiz derinliğini gecenin sonsuz ışıltılı büyüsüyle buluşturan Atasay Coronet tasarmların- da öne çıkan damla formlu kolye, yüzük ve küpe 

set, ışıltısı ve zarafetiyle tüm gözleri üzerine çekiyor. 


DIPTYGUE FLORABELLIO 
TENİNİZİ SARIYOR 


Yaz coşkusuna oldukça uygun bir koku olan Dipt yave Florabellio neşe saçan içeriği ile canlandırıcı Ve fresh bir parfüm. Florabellio, optik bir illüzyon misali susam esansının vurgulandığı kavrulmuş kahve esintisinin henüz tanışmadığınız yabancı girdabıyla teninizi sarıyor. 


CİLDİNİZİ 'HİPP VÜCUT 
LOSYONU” İLE KORUYUN 


Cildinizi Organik 
Badem Yağı ile 
Buluşturan Vücut 
Losyonu ile Şımartın. 
“Yok' konsepti ile hazırlanan ve cilde zarar verebilecek hiçbir madde bulundurmayan HPP Vücut 
Losyonu'nun içeri- 
Gindeki malzemeler 
“mümkün olduğunca az, gerektiği kadar çok" felsefesine göre formülüyle üreti miştir. 


AKDENİZ RUHUNUN 
MOBİLYADAKİ ADI: CASİLDA 


İtalyan Talenti markası ile tasanmlarında Akdenizli ruhunun altını çizen İspanyol Ramen Esteve, yeni Casilda serisi ile benzersiz bir outdoor koleksiyonu yaratı. Fatih Kıral Mobilya ve Dekorasyon mağazalarında sunulan Casilda koleksiyonu, tasarımın büyüleyici dokunuşunu açık havada da hissetmeyi vaat ediyor. 


KARACA HOME'DAN 
TROPİKAL ESİNTİ 


Karaca Home, sezonun trendlerini yansıtan desenlerinden oluşan tropik koleksiyonunu evinize taşıyor. Karaca Home, desenli pikeler, yaprak motifli nevresimler ve nakışlı yastık kl alteratifleriyle yatak odası yaz dekorasyonunun en gözde parçalarını bir araya getiriyor. 


YAZIN GELİŞİNİ KARACA 


“FINE PEARL PERA” İLE KUTLAYIN 


Havaların ısındığı, yaz sofralarının kurulmaya başlandığı bu günlerde Karaca, “Fine Pearl Pera" ile sofralarınıza yazın canlılığını ve bereketini getiriyor. Karaca'nın gerçek inci kullanarak ürettiği yemek takımı 'Fine Pearl Pera' yaz sofralarını şıklık ve zarafetle buluşturuyor. 


İDER MAVİNİN EN ÖZEL 
TONLARINI SUNUYOR 


Yalın ve dingin bir yaşam alanı fikriyle hayat bulan İder Lissa Koltuk Takımı, modem çizgilerin ahşabın. 
sıcaklığıyla buluştuğu tasarımıyla özel bir atmosfer sunuyor. Lissa, evlerde marin etkisi yaratırken minimal tavrı ve zarif hatlarıyla da sıra dışı br şklık yakalıyor. 


BONCUKLARLA RENKLENEN 
SANDALETLER İNCİ'DE 


100. yılını kutlayan İnci'nin Gamze Saraçoğlu Kreatif Direktörlüğü'nde hazırlanan 2017 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu renkleriyle ve boncuklarla süslenmiş 

sandalet modelleri bu yaz kombinlere renk katıyor. 


BU YAZ PLAJ MODASININ 
ADRESİ “HOME STORE” 


Plaja özel ürün çeşitleriyle tatile çıkmanın en zor kısmı olan bavul hazırlamayı daha kolay ve eğlenceli hale getiren Home Store, tatil süresi ister uzun ister kısa olsun, tatile çıkacak her kadının bavul hazırlarken ihtiyaç duyacağı birçok ürün modeliyle plaj modasının adresi oluyor. 

KLASS Bl 


TWİST İLE SOKAK MODASINA 
ÖZGÜR BİR SAYGI DURUŞU 


Twist 2017-18 Pre.Fall koleksiyonunun en güçlü silüetleri oral detayların ruhuyla sınırların ötesine gegerken, DNA'sında özgürlük kodlarını taşıyan militer esinti, bizi sokak modasının stil kodlarını çözmeye da: vet ediyor. Barok sanat akımından ilham alan trendy görünümler ise Tusisterların yakın markajında, 


ULYSSE NARDIN, MARİNE 
TORPİLLEUR İLE BÜYÜLÜYOR 


Türkiye yakında 
Ulysse Nardin'in yeni modeli 
Marine Torpille ur ile tanışacak 
İkonik Ülysse 
Nardin Marine 
Chronometer modelinin daha hafif ve ince versiyonu olan 
Marine Tompille ur modeli genç ve kendini genç hissedenler için tasarlandı. 


*BACO COLORPRO ŞAMPUAN” 
SAÇINIZIN İHTİYAÇLARINI 
SAĞLIYOR 


Sülfat içermeyen Baco 
Colorpro Şampuan saçı nazikçe temizler, güçlenmesine ve renklerin korunma. 
sna yardımcı olur. 
Saçın onarılmasına, nemlenmesine ve renklerin solmasını ön lemeye yardımcı olur, 
Düşük PH seviyesi saç kütiküllerini kapatır ve nemin saçta kalmasını sağlar. 
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LİZAY SAFİR TAŞLI PIRLANTALI 
ÜRÜNLERİ İLE HAYATINIZA 
RENK KATIYOR 


, 1 


Hayatınızın her alanında sizi özel hissettiren Lizay, Pırlanta, sürekli kendini yenileyen t 


KOTON'DAN BİR BEDEN İN- 
CELTEN SUPER STRECH JEAN 


Koton'un yaz koleksiyonu içinde yer alan 
Super Stredhhiean, vücudu Sarsrak topar ayan yapısı sayesinde bir beden ince göste riyor. hareket kolaylığı sağlayan ve kadınları hayal ettiği görünüme kavuşturan Koton Super 
Sirech Jean, 12 farklı renk seçeneği ile Koton mağazalarında 


NX, 


LOFT'DAN AĞUSTOS AYINDA 


SİYAH ROMANTİZM 


Puma) 
THE SO za 


Loft her yaştan genç yaşayanların markası olmaya siyah romantizm teması ile devam ediyor. 
Loft bu temayı giyen herkesin içindeki asi ruhu, kaliteden ödün vermeden gözler önüne sereceği iin sinyallerini veriyor. 


RENK DEVRİMİ LODA 
MOBİLYA'DAN GELİYOR 


, .. 


Doğa, yaz mevsiminin şarkısını söylemeye başladı Gina göre ev dekorasyonunda da doğanın izlerini görmeye başlamanın tam zamanı! Renklerin gücü. 


nü ve enerjisini modern ve çizgi üstü konseptlerle birleştiren Loda Mobilya, eşsiz koleksiyonlarıyla en özel seçenekler sunuyor. 


ABDULLAH KİĞILI 
EXCLUSİVE CUT İLE 
ISLANMAKTAN KORMAYIN 


Abdullah Kiğılı 
Exdusive Cut koleksiyonunda yer alan su iticilik ve su geçirmezlik özelliklerine sahip özel göm. 
lekler erkeklere vazgeçemeyecek. 
leri bir deneyim. 
sunuyor. Akıllı tekstil yüzeyine sahip su ge meyen gömlekler yüzde yüz pamuk dokusu saye. 
sinde de nefes alarak erkeklere vahatlık sunuyor. 


TÜRKLER TATİLE ÇIKINCA 
HABER DETOKSUNA GİRİYOR 


Seyahat sitesi mamondo.com.ir, seyahat tutkunlarının sosyal medya kullanımını araştırdı. Araştırmaya göre tatil sırasında en çok fotoğraf paylaşan ikinci ülke Türkiye. Diğer yandan tatilde kafamızı 

dağıtmak için haberleri takip etmeye ara veriyoruz 


NATUZZV'DEN 


İtalyan mobilyasının dünya çapındaki markalarından NATUZZI, kanepe koleksiyonunun en seçkin üyelerinden Jeremy, Agora, Ido ve La Scala ile mekânlara değer katıyor. Birbirinden etkileyici bu dört kanepe, Fatih Kıral bünyesinde yer alan tüm Natuzzi Mağaza'larında görücüye çıktı 


İLE YAŞAM 
TARZINIZI İFADE 
ETME ZAMANI 


Tissot Chrono XL Tour de France Special Edition, ilhamını dünyanın en ünlü bisiklet yarışı Tour 

de France'dan alıyor. Yarışın ve şampiyonun formasının sarı rengiyle süslenen şık Nato kayışı, 
modern kent tarzıyla birleşiyor. En önemlisi 45 
mm çapındaki geniş gövdesi bisiklet kullanırken saati okumayı kolaylaştırıyor. 


MENTOS PURE FRESH 


Mentos, şimdi de nano boy şişesindeki Mentos Pure Fresh sakızlar ile fark yaratıyor. Küçük şişesinde büyük ferahlık veren Mentos Pure Fresh'i, çantanızda ve cebinizde kolayca taşıyabilecek, sakızlar bittikten sonra şişesini atmaya kıyamayacaksınız. 


DÜŞLEDİĞİNİZ YAZ BAHÇELERİ 


Balkon, bahçe ve teraslar Seramiksan ile davetkar mekanlara dönüşüyor. Doğal mermer, bahçe 

taşı görünümü ve dokusunun seramiğe işlendiği Seramiksan Molivos ve ahşabın en doğal görünümünün yansıdığı Seramiksan Teak serisi ile yazlık mekânlarınızda aradığınız doğallığı yaşatabilirsiniz. 


RAMSEY'DEN 


EZE 
Ramsey, sıcak yaz etkisini sürdürürken casual bir görünüm yakalamak isteyenlere birbirinden özel 

seçenekler sunuyor. Ramsey'in yaz koleksiyonun. 
da doğal karışımlı kumaşlardan hazırlanan farklı 

yaka efektli gömlekler, krep ve örme t-shirtler, fit 

kesim pantolonlar, ceket, ayakkabı ve aksesuarlar ağırlıkla. 


FABRICUT'IN 2017 
KOLEKSİYONU TASARIM 
PERDE MAGAZALARINDA 


Türkiye temsilciliğini Tasarım Perde'nin üstlendiği 58.000'den fazla kumaş ve aksesuar seçeneği sunan Fabricut'ın 2017 koleksiyonu ile Türkiye'de meraklısı ile tanışmaya hazırlanıyor. 
Bu koleksiyonla rengarenk kumaşların olduğu bir dünyaya yolculuk edeceksiniz. 


OMEGA YENİ SEAMASTER 


Omega Seamaster 
Agua Terra yeni bayan koleksiyonu, üç farklı ebatta 30 yeni modelle karşımızda 
Rafine kasalarının. 
içindeki yeni Agua 
Tema modellerinde tasarım değişiklikleri dikkat çekerken, birçok modelde kullanılan Master 
Kronometre'nin. 
etkileyici hassasiyet ve performansıyla modeller bir üst seviyeye taşınıyor. 


l V STİLAA 
İLE DAHA İDDALI OLACAK 


Stildâ, geçmişimize bir saygı duruşu niteliğinde eski zamanların ikonik desenlerini yeniden yorumlaıp yeni yaz serisini sizlerin beğenisine sunuyor. 
Tabaktan sürahiye, kâseden süs objelerine kadar geniş bir yelpazede olan el yapımı ürünler intemet- 


ten de sipariş verilebiliyor. 


TERGAN'DAN YAZIN 


Kadınların gardiroplarına yaz enerjisini taşıyan Tergan Sandalet Koleksiyonu, bu sezon sokaklara Tenk getiriyor. Çizgili yansımalar, krokodil desenler, bohem algısını destekleyen tahta topuklu tasarımlar serin yaz gecelerine sıcak bir etki yaratıyor. 


DEPREMİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ. 


O gece 01.25'e kadar büyük bir zevkle okudum kitabımı. 
Işığımı şükürle söndürerek uykuya daldığımı hatırlıyorum. 

Az sonra tarifi imkansız , korkunç bir sarsıntıya uyandım. 

Karşımda, sağımda ayna kaplı dolaplarım, solda kapalı panjurlar, 

Ve ortada yatakta, her şeyin üzerime yıkılacağını düşünen ben..! 

Korku içinde, kıpırdayamadan sadece Zeynep diye bağırıyordum. 

Sarsıntılar bittiğinde, aynı anda salonda Zeynep'le kucaklaştık. 

Hayat işte bu kadar kısa, ölüm de bu kadar yakın ne yazık ki! 

YARATAN ın: OLAYLARLA KONUŞTUĞUNA İNANANLARDANIM! 

İnsan dara düştüğünde, çaresiz kaldığında Allah'tan yardım ister. 

O'nun adını anacak, yardım isteyecek yüzü var mıdır bilinmez! 

Kötülük yapar, haram yer, yalan söyler, iftira atar, ezer geçer 

Para kazanır, mevki sahibi olur böbürlenir, bir halt olduğunu sanır. 

Büyüdükçe küçülmek gerektiğini düşünmeyen bir zavallıdır. 

Doğayı ve hayvanları katleder, kadına-çocuğa tecavüz eder. 

Yöneten haline geldiğinde, yalakaları onu yere göğe koyamaz. 

Tövbe haşa kendini Allah sanır. (Bakın dünyayı yönetenlere). 

Bir tarafta saltanat diğerinde sefalet. Temiz masum olan çaresiz. 

Oysa; ALEMLERİN TEK SAHİBİNİN YARATTIĞI TOPRAĞIN, SUYUN, YERİN, GÖĞÜN, DOĞANIN, ANLATMAK İSTEDİKLERİ VARDIR İNSANOĞLUNA. !... 
Der ki; YARATTIĞIM KAİNATLARIN İÇİNDE YERİN BELKİ DE NOKTA KADAR. 
SENİ ŞÖYLE BİR SALLADIĞIM DA BİLE KAÇACAK YER ARARSIN. 

İLAHİ KANUNLARIMIN DIŞINDA YAŞAMA. AKLINI GÖNLÜNLE BİR ET. 

İYİ OL, DOĞRU OL, ÇALIŞ, BİLGİLİ OL VE MUTLAKA SEVMEYİ ÖĞREN. 
ANCAK O ZAMAN “EŞREF-İ MAHLUKAT” OLMAYI HAK EDERSİN. 


oyagermenfâhotmail.com 


a 


Oya Germen 


DUNYA'YI AYAKTA TUTAN, 
YUZ KİŞİDEN BİRİNİN YAPTIĞI IYILIKTIR CNN TÜRK'te GÜNDEM ÖZEL programını takip edenlerdenim. 

İlgimi çeken konuları ve konukları merakla takip ediyorum. 

Bir gece dünyanın sonunu tartışıyorlardı 

Bilimsel yaklaşımlara pek fazla ilgi duymayabilirsiniz. 

Bazı senaryoların gerçeğe uymadığını da savunabilirsiniz. 

Sadece düşünerek ve gözlemleyerek bile fikir sahibi olduğunuzda; Dünya'da müthiş bir değişim olduğunu görmemek mümkün değildir. 

En basitinden iklimi değişiyor, enerjisi tükeniyor, afetler artıyor. 
Birbirimize karşılıklı haklarla bağlı olduğumuzu bilenler adalet arıyor. 
İnsanın tükenmeyen hırsı, daha güçlü olma isteği bitmiyor. 

Maddiyata aşırı bağlı insanlar, manevi değerleri önemsemiyor. 

Biz birlikte güzeliz. Aynı yerden geldik, aynı yerin yolcusuyuz. 

Nereye gidiyoruz, neler oluyor diye tarafsız bir gözle bakmalıyız Yeryüzünü kirletiyoruz, kötü enerjiler yükleyip ağırlaştırıyoruz. 

Üzerinde rahatça dolaştığımız, bir gün bütün ağırlığını çıkaracaktır 

Bize daha ne kadar dayanacak ki... İşte o güne doğru hızla yol alıyoruz. 
Neyse ki sayıları az olsa da, kendini ve hayatı sorgulayanlar var. 
Doğaya, canlılara sahip çıkmak isteyen, hizmet aşkı olan iyi insanlar. 
Allah'ın yarattığı düzeni bozmamak için çırpınan gönül insanları var. 
Onlar; Yaradılışta ki müthiş matematiksel dengeye uyum sağlayanlardan. 
Olumlu enerjileri iyilikleri, kötülerin dünyayı yok etmesini engelliyor. 
Hayırı, inançlı, gerçeği ve ileriyi gören insanların varlığına şükredelim, 


KLASS 


we 
TURİZM 


KURBAN slam TURLARI 


« Oiptürizm fvipturizm , | Ni 
VİETNAM & KAMBOÇYA Mİ JAPONYA & KORE KOLOMBİYA 


EB AR NEZ Kyoto (2)-Osaka (1-Sel) A Grtagena)-Panamal Sem Reap 8) 2749$ 


GÜNEY AFRIKA 5 ADA 1 HINDİSTAN& NEPAL e e 
1905/24975) 1149€ 2549$ 
DOĞU AMERİKA Ni, e UZBON çi a 


Havana (4) - Trinided (1) - Varadero (2) 25975 MGRÜE FİYORTLARI ROMANTİK REN Neri € 


14996) sn 1099€ 


NUH'UN Wİİ GEMİSİ 


DELUXE HOTEL & SPA 


Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel & Spa 90 392 630 3000 İstanbul Satış Ofisi 4-90 212 284 0082 
f NuhunGemisiKibriss 8 NoahsArkDeluxe nuhungemisihotel www.noahsark.com.tr 


